
Een bezoek aan de ‘Saddleback’ gemeente van Rick Warren.
Op 24 augustus 2003 bezocht David Cloud 2 van de 3 ochtenddiensten.
Een om 8:00 en een om 9:45 uur. Al de gebouwen bij elkaar beslaan een enorm
terrein. De hoofdzaal biedt plaats aan vele duizenden mensen. 
De mensen hebben door de weekse kleding aan, alsof ze bijvoorbeeld naar een
sportwedstrijd gaan. De gids voor die zondag zag eruit als een televisiegids, niet
voor gewone, maar voor de Saddleback televisie.

Muziek.
De muziek was rock and roll, met 5 zangers, twee elektrische gitaren, een
drumstel, twee saxofoons, een piano, een trompet, een trombone en een fluit.
Drie nummers werden uitgevoerd met een soort nachtclub-effect: compleet met 
wervelende lichten op de achtergrond en aantrekkelijke vrouwelijke zangeressen
die meedeinen en dansen op de muziek. De mensen in de zaal leken niet deel te
nemen aan een eredienst, zij keken naar de show die zich op het podium
afspeelde. Rick Warren heeft gezegd dat wij de volgende generatie moet
bereiken door onze muziek.

De boodschap
De titel was: ‘De kracht van een enkel leven’. Het was een geestige, motiverende
utdaging aan alleengaande mensen om zich aan God toe te wijden. Moeder
Teresa werd als voorbeeld gebruikt, zonder kritische opmerkingen over haar
ideëen. Kernzaken van Gods woord zoals zonde, afzonderen, gericht of
terugkeren tot God werden niet genoemd. Alleen wat algemene opmerkingen
over bijbelse waarheid. Er werd geen duidelijk evangelie gepredikt. Sommige
dingen die gezegd werden waren goed; het probleem is: wat werd niet gezegd. 
Alles bij Saddleback is oppervlakkig. Waarheid wordt zo verwaterd dat het geen
duidelijke invloed kan uitoefenen op de mensen. In hun geloofsbelijdenis wordt
wel over redding gesproken en de noodzaak van vertrouwen stellen in Jezus
Christus, maar er wordt niet over Zijn dood, begrafenis en opstanding gesproken.
Zondaren worden aangespoord om in Hem te gaan geloven, maar dat wordt
verder niet toegelicht. 

De bijbel die gebruikt wordt
Er werd een uittreksel van de preek uitgedeeld. De citaten van de bijbel kwamen
voornamelijk uit een parafrase. Er wordt uit een stuk of 6 a 7 versies geciteerd.
Gevolg is dat heel weinig mensen een bijbel bij zich hebben omdat het met één
vertaling niet te volgen is. En de preek wordt verder niet getoetst.

Vermijden van meningsverschillen over verschillende leringen.
Rick Warren zegt duidelijk dat hij alleen positief wil zijn. Hij wil geen verdeeldheid
zaaien. Hij wil andere denominaties niet veranderen. 
[Dit is strijdig met wat Paulus in zijn brieven schrijft, zie 2 Timoteüs 3:1-13,
4:3,4 waarin hij wijst op dwaalleraren en op het aansporen en aanspreken van
gelovigen]. 

Conclusie: wij leven in de tijd dat mensen zich leraren zullen ophopen naar hun
eigen begeerten, die het gehoor strelen en zo zal men zich afkeren van de waar-
heid. De mensen hebben oren die gestreeld willen worden. Men wil vaak niet
meer de waarheid van dat woord horen en lopen naar zacht sprekende leraren.


