EH-toerusting 2005
vervolg tekst bij de avonden m.b.t. Rick Warren, Bill Hybels en Robert Schuller

# Verwarrend doelgericht - 3
Geleid door Gods geest of verwarrend doelgericht?
(Over de occulte achtergronden en connecties bij Rick Warren)

Rick Warrens achtergrond

'‘Doet soms een bron uit dezelfde ader zoet en bitter water opwellen? Kan soms, mijn
broeders, een vijgeboom olijven of een wijnstok vijgen opleveren? Evenmin kan een Zzilte
bron zoet water geven’ (Jak.3:11,12)

‘Ons overleven als soort hangt af van hoop. En zonder hoop zullen wij het
geloof verliezen dat we het aankunnen’

Robert Schuller (haalt auteur René Dubds aan) in Self-Esteem: The New
Reformation (Zelfrespect: de nieuwe Reformatie), 1982.

‘Hoop is voor uw leven van net zo essentieel belang als zuurstof en water.
U hebt hoop nodig om het aan te kunnen’
Rick Warren, Doelgericht Leven, blz.31, 2003 (Nederlandse editie)

Dit is maar één van de talloze aanhalingen van Schuller (zonder dit als citaat
kenbaar te maken), die duidelijk maken, dat Rick Warren stevig gefundeerd staat
op het ‘evangelie’ van Robert Schuller!. Op dezelfde bladzijde zijn meer
aanwijzingen te vinden voor Warrens bewondering voor Schuller. Zo haalt
Warren als het gaat over ‘hoop’ en ‘doel’ de tekst Jer.29:11 aan.

Deze tekst is een kerntekst voor Robert Schuller. In 1986 had Schuller,
eveneens in verband met ‘*hoop’ en ‘doel’, dezelfde tekst aangehaald in zijn boek
'‘Be Happy, You are Loved”
'Tk weet welke plannen Ik voor u heb, zegt de Heer. Met deze plannen heb
Ik voor u het goede op het oog en niet het kwade. Ik wil u weer een
toekomst en nieuwe hoop geven’ (Jer.29:11, Het Boek).
Dezelfde tekst gebruikte Schuller ook bij zijn eerste preek op de Russische
televisie op 25 december 1989. En in het voorwoord van zijn boek '‘Daily Power
Thoughts’ (1977) beschreef hij het belang van deze tekst voor zijn leven:
'Bij het schrijven van dit boek was het mijn droom u te helpen van de
geweldige mogelijkheden te genieten die God voor u heeft klaarliggen. Een
zeer belangrijke schrifttekst in mijn leven is Jeremia 29:11.”

Ook de arts Bernie Siegel, die Warren op dezelfde bladzijde aanhaalt, blijkt een
goede bekende van Schuller. Hij schreef een voorwoord in Schullers boek
‘Prayer: My Soul’s Adventure with God’ (1995):
‘Dit is een prachtig boek dat waardevol is voor iedereen ... Robert Schullers
nieuwste boek reikt verder dan religie en informatie, (het geeft)
spiritualiteit, inspiratie en begrip. Lees het en leef een zinvol leven’.

! Een verschil is wel dat waar Schuller het evangelie totaal heeft gepsychologiseerd, de
Bijbelse boodschap bij Warren niet is vervangen door, maar vermengd met populair-
psychologische denkbeelden en termen (bijvoorbeeld de opsomming van Bijbelse figuren
en hun ‘afwijkingen’ op blz. 238: ... Elia was suicidaal, Jeremia was depressief, Jona was
weerbarstig, ...).
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Omgekeerd had Robert Schuller Bernie Siegel al eens aangehaald in één van zijn
‘Hour of Power’-preken. Nadat hij Siegel eerst ‘één van de grootste artsen uit de
20°¢ eeuw’ had genoemd, verklaarde Schuller:
‘Dr. Siegel zei dat hij ervan was beschuldigd valse hoop te bouwen en hij
wil de mensen laten weten dat de enige valse hoop is hen geen enkele
hoop te geven”

Wie is Bernie Siegel?

Bernie Siegel is een arts, die in juni 1978 een workshop bijwoonde tijdens een
medisch werkcollege (seminar). De oncoloog Carl Simonton en diens vrouw, de
psychologe, Stephanie Matthews, leerden hem te mediteren en op zoek te gaan
naar zijn ‘innerlijke begeleider’ met behulp van geleide visualisatie. Hoewel
sceptisch, volgde hij de instructies in de verwachting minstens Jezus of Mozes te
zien. In plaats daarvan ontmoette hij George, een bebaarde langharige jonge
man met een zuiver witte mantel en hoofdkap, die hem allerlei adviezen gaf en
vanaf dat moment zijn onafscheidelijke metgezel is. Sindsdien is Bernie Siegel
een van de belangrijkste New Age leiders en —auteurs. In zijn boeken en
workshops moedigt hij mensen aan om door middel van geleide meditaties en
visualisaties op zoek te gaan naar hun persoonlijke geleide-geest ...... "

Neale Donald Walsch

Siegel is niet de enige New Age goeroe die één van Schullers boeken prijst. Neale
Donald Walsch schreef in 2002 zijn boek 'The New Revelations: A Conversation
with God’ (De nieuwe openbaringen: Een gesprek met God). Hierin noemen
Walsch en de ‘God’, waarmee hij in gesprek is, Schuller als voorbeeld van iemand
die werkt aan wereldvrede gebaseerd op zijn principes van het ‘zelfrespect’ van
de Nieuwe Spiritualiteit. Walsch prijst daarbij Schullers oproep (in 'Self-Esteem:
The New Reformation”) om te komen tot een nieuwe ‘theologie van zelfrespect’
en de noodzaak van een ‘nieuwe reformatie’.

Neale Donald Walsch was een gedesillusioneerd en depressief voormalig
radiopresentator, die al langer zijn heil zocht in het bovennatuurlijke. Op een
avond ging hij er eens goed voor zitten om een boze brief aan God te schrijven.
Tot zijn ontzetting kreeg hij antwoord: ‘God’ leek hem te antwoorden door direct
tot hem te spreken door middel van een innerlijke stem. Na die eerste avond
volgde nog vele ‘gesprekken met God’, die Walsch opschreef. Dit resulteerde in
1995 in de publicatie van ‘Walsch’s Conversations with God: Book 1’ (Gesprekken
van Walsch met God: boek 1).

Walsch was een van de mannen die in 2002 een bijdrage leverde aan een boek
getiteld 'From the Ashes: A Spiritual Response to the Attack on America’ (Uit de
as: een geestelijk antwoord op de aanval op Amerika). In zijn artikel daagt
Walsch niet alleen alle religieuze leiders, maar ook alle christelijke leiders die in
dit boek schrijven uit, om in het licht van de gebeurtenissen van 11 september
2001 het ‘nieuwe evangelie’ (new gospel) te aanvaarden en te gaan uitdragen:
‘Wij zijn alle één’. Walsch schrijft®:

2 Hour of Power. Program #1572. “Priciples for Powerful, Prosperous Living-Part IX” by
Robert H. Schuller, (http://www.hourofpower.org/booklets/archives |_1563-

1573/1572.html), p. 3
3 *From the Ashes: A Spiritual Response to the Attack on America’, USA: Rodale Inc.,
2001, p. 21
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‘Wij moeten onszelf veranderen. Wij moeten de geloofswaarheden veranderen,
waarop wij ons gedrag baseren. Wij moeten een andere werkelijkheid creéren,
een nieuwe samenleving bouwen ... Dat moeten wij doen met nieuwe
geestelijke waarheden. Wij moeten een nieuw evangelie prediken, waarvan de
boodschap samengevat in twee zinnen luidt: Wij zijn alle één. Onze weg is
niet beter, onze weg is slechts anders. Deze boodschap van 14 woorden
zou alles vandaag nog kunnen veranderen, als zij gebracht werd vanaf elke
leerstoel en kansel, vanaf elk spreekgestoelte en podium.

Walsch zegt o0.a.: ‘God is de schepping, ... God is in allen’

In hetzelfde boek zijn artikelen te vinden van o.a. bisschop T.D. Jakes, Billy
Graham, Bruce Wilkinson, Bill Hybels, Jerry Jenkins en andere bekende Ameri-
kaanse christelijke leiders. Broederlijk daarnaast zijn artikelen afgedrukt van van
New Age leiders, de Dalai Lama, Starhawk the Witch en iemand die nog weinig
bekendheid genoot en eenvoudig werd vermeld als ‘pastor Rick Warren’.

Walsch publiceerde in zijn boek 'The New Revelations: A Conversation with God’
een door ‘God’ aan hem voorgesteld post-11 september (2001) vijf-stappen
PEACE-plan (VREDES-plan) om de zelfvernietiging van de mensheid af te wenden
en wereldvrede te bereiken. ‘God’ waarschuwt Walsch wel, dat voor de nieuwe
spiritualiteit bereidheid tot het sluiten van compromissen nodig is. Het vijf-
stappen plan ziet er alsvolgt uit:

Permit ... Sta onszelf toe te erkennen dat sommige van onze oude

overtuigingen over God en het leven niet meer werken.

Explore ... Verken de mogelijkheid dat wij iets niet begrijpen van God en het

leven en dat dat iets alles zou veranderen, als wij het wél zouden begrijpen.

Announce ... Verkondig dat wij ernaar uitzien dat het nieuwe verstaan van God

en het van leven wordt uitgedragen. Dit verstaan zou een nieuwe manier van

leven op deze planeet tot stand kunnen brengen.

Courageously ... Onderzoek dit nieuwe verstaan moedig en als het

overeenstemt met onze persoonlijke innerlijke waarheid en kennis, neem het

dan op in ons geloofssysteem, zodat dit wordt uitgebreid.

Express... In onze levens moeten onze hoogste overtuigingen tot uitdrukking

worden gebracht, in plaats van ze te ontkennen.

Rick Warrens PEACE-plan

Zou het toeval zijn dat Rick Warrens ‘Wereldwijde VREDES-plan’, net als Neale
Donald Walsch, een vijf-stappenplan noemt en net als Walsch het woord
P.E.A.C.E. als acrostichon voor die vijf stappen gebruikt?

Nadat Bruce Wilkinson ( van 'Het gebed van Jabes’ en 'The Dream Giver’) op 26
oktober 2003 eerst te gast was geweest in Schullers Hour-of-Power, sprak hij
dezelfde dag in Rick Warrens Saddleback Kerk. Hij sprak over het waarmaken
van je persoonlijke dromen, omdat dat is wat God met je voorheeft. Daarna riep
hij iedereen op zich voor te bereiden op wat Warren de week erna met hen zou
gaan delen en noemde dit een historisch moment. De dag erna stuurde Warren
alle 72.000 leden van zijn kerk een e-mail, getiteld cop’s brREAM FOR YOU — AND THE
worLp. Daarin kondigde hij zijn 5-stappen PEACE-plan voor de wereld aan:

15



Plant churches (Richt kerken op)

Equip Leaders (Rust leiders toe)

Assist the Poor (Help de armen)

Care for the Sick (Zorg voor de zieken)

Educate the Next Generation (Onderwijs de volgende generatie)

Wat de zaak nog meer verdacht maakt, is dat Warren exact dezelfde woorden
gebruikt als hij het over dit door God geinspireerde plan heeft als Walsch, die 66k
inspiratie door God claimt.
Walsch schrijft:

Het universum doet niets per ongeluk.

Je kunt de loop van de menselijke geschiedenis veranderen.

Dit is geen overdrijving.

Rick Warren verklaarde:
U maakt niet per ongeluk deel uit van de Saddleback Kerk ... Ik ben niet
bang dat ik overdrijf als ik zeg dat God u gaat gebruiken, samen met ons
allemaal in Saddleback, om de geschiedenis te veranderen!

Het is dan ook eigenlijk niet meer de vraag wiens plan voor wereldvrede hier
wordt gepresenteerd.

Gerald Jampolsky

Op een van de laatste boeken van Robert Schuller treffen we achterop de kaft
Gerald Jampolsky aan, een vriend en bondgenoot van Neale Donald Walsch.
Jampolsky werd op 17 oktober 2004 in het Hour of Power geinterviewd door
Schuller. Zijn boek 'Forgiveness’ uit 1999, met een voorwoord van Walsch,
wordt door Schuller gepromoot. Wie is Jampolsky en wat leert hij?

Gerald Jampolsky is een psycholoog die in 1975 in een moeilijke periode van zijn
leven een exemplaar van 'A Course in Miracles’ (Een cursus in wonderen) las. Op
een dag hoorde hij tijdens het lezen hiervan een ‘innerlijke stem’ tot hem
spreken: ‘Geneesheer, genees jezelf: dit is jouw weg naar huis’. Jampolsky richte
op basis van 'A Course in Miracles’ het Attitudinal Health Center op in Noord-
Californié. Inmiddels zijn er 130 vestigingen wereldwijd geopend. Hij is sindsdien
een groot promotor van de 'Course’ en leider in de New Age. Eén van de leden
van de Raad van Adviseurs van dit Center is Bernie Siegel.

Wat is 'A Course in Miracles™?

Deze ‘nieuwe openbaring’ begon in 1965, toen Helen Schucman, een
atheistische joodse psychologe, gekanaliseerde boodschappen begon te
ontvangen van iemand die zichzelf later identificeerde als ‘Jezus Christus’. De
boodschap begon met de woorden: ‘Maak alsjeblieft aantekeningen, dit is niet
optioneel’. Dus begon zij met opschrijven. Uiteindelijk dicteerde de ‘onhoorbare
of hoorbare stem’ de daaropvolgende tien jaar meer dan 500.000 woorden, wat
resulteerde in drie dikke boekdelen. Dit gebeurde door ‘automatisch handschrift’
(de geest geleidde Schucmans hand bij het schrijven) en *helderhorendheid’ (een
geest zonder lichaam spreekt). Het hoofddoel van dit werk was ‘de vele fouten
van het christendom te corrigeren’. De apostelen hebben bij het schrijven van de
Bijbel grote fouten gemaakt. In 'A Course in Miracles’ corrigeert ‘Jezus’ die
fouten. Dit boek heeft grote invioed gehad op de New Age-beweging.
Commentaar overbodig.
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Schuller en Jampolsky

Hoewel medewerkers van Schuller in 1994 per brief afstand namen van 'A
Course’, blijft Schuller ook 22 jaar na zijn eerste gesprek met Jampolsky in zijn
Hour-of-Power deze grote promotor van de 'Course’ als vriend en voorbeeld op
het beeldscherm halen.

De oorsprong van Schullers theologie

Hoezeer hij ook beinvloed is door al deze New Age-contacten, de oorsprong van

Schullers positivisme ligt bij het begin van zijn ‘bediening’, zo’'n 50 jaar geleden.

In een recent interview met Elizabeth Peale Allen in de Chrystal Cathedral op

zondag 13 februari 2005 zei Schuller in de inleiding over haar vader, Norman

Vincent Peale:
‘... Deze week is het 50 jaar geleden dat ik samen met Mrs. Schuller via Route
66 hier aankwam vanuit Chicago. Onze gemeente, een kleine kerk in Chicago,
had ons 500 dollar meegegeven als afscheidscadeau en onze roeping was een
missie-kerk te stichten in een van de snelgroeiende slaapsteden van Orange
County, Californié. De voorzitter van de National Board of Missions was Ruth
Peale en zij en haar man Norman Vincent Peale waren mijn eerste echte
supporters. Ik kan ze niet genoeg bedanken voor hun ondersteuning. Zonder
de ondersteuning van mensen waar je op kan vertrouwen is het, geloof me,
een zwaar karwei om iets van de grond te krijgen. Zonder twijfel was hij de
meest indrukwekkende en belangrijke persoon voor mijn ‘ministry’ en mijn
leven. Hij is overleden, maar Ruth leeft nog. Elizabeth zal me meer over haar
vertellen. Zij zelf kan niet meer zo ver reizen. Haar dochter Elizabeth is nu
voorzitter van Guidepost Magazine.’

Norman Vincent Peale
Norman Vincent Peale stierf op Kerstavond 1993, 95 jaar oud. Hij was een van
de initiators van en sleutelfiguren in het ‘zelfrespect’-evangelie, een onheilige
mengeling van moderne psychologie en de Bijbel. In 1952 publiceerde hij zijn
bekendste boek 'The Power of Positive Thinking” (De Kracht van Positief Denken),
waarvan wereldwijd meer dan 20 miljoen exemplaren zijn verkocht in 41 talen.
Ook het bedrijfsleven raakte in hem geinteresseerd. Over de kracht van positief
denken zei hij in een toespraak tot een bedrijf:
‘Er is in de menselijke natuur tenslotte een grote tendens om precies te worden wat u
uzelf visualiseert. Ziet u uzelf als gespannen en nerveus en gefrustreerd, als dat het
beeld is van uzelf, dan is dat zeker wat u wilt zijn. Als u uzelf op een of andere manier
ziet als zijnde inferieur, en u houdt dit beeld vast in uw bewuste geest, zal dit
aanstonds tot in het onderbewustzijn afdalen, door het proces van verstandelijke
osmose, en u zult worden wat u zich visualiseert.

Maar als u, in tegenstelling daarmee, uzelf ziet als georganiseerd, beheerst,
vastbesloten, een denker, een werker, gelovend in uzelf en in uw talent en
bekwaambheid, dan zal u na verloop van tijd dit ook worden.

Nu kunt u denken dat dit alles slechts theorie is. Maar ik geloof, en ik heb het in
zovele gevallen uitgetest, dat ik zeker ben van de deugdelijkheid ervan, dat als
een persoon een zaak heeft en zich die zaak inbeeldt op een bepaald niveau, en
zijn twijfels verdrijft ... dit ook zo zal worden -- dit alles door de kracht van positief
denken’ (Jeanne Pugh, “The Eternal Optimist”, St. Petersburg Times, St.
Petersburg, Florida, Religion Section, 8 juni 1985).

In zijn spreken gebruikte hij vaak traditionele taal, maar de inhoud daarvan
vulde hij met een totaal andere inhoud. Wat zijn geloof betreft spreken een paar
regels uit een interview met de TV-presentator Phil Donahue in 1984 boekdelen:
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‘Het is niet noodzakelijk wedergeboren te zijn. U hebt uw weg met God, ik heb de
mijne. Ik vond eeuwige vrede in een Shintoheiligdom. ... Ik ben naar de
Shintoheiligdommen geweest en God is overal’.

Donahue riep uit: ‘Maar u bent een christelijke bedienaar; van u wordt verondersteld dat
u mij zegt dat Christus de Weg, de Waarheid en het Leven is, niet?’

Peale antwoordde hierop:

‘Christus is één van de wegen! God is overal’.

Peale was een Vrijmetselaar (33 Graad, Groot Kruis, de hoogste graad)
en diende als “Grand Chaplain” van de Groot Loge van New York City en
als “Imperial Grand Chaplain of the Shrine”. Op 30 september 1991 werd hij
ingewijd in de “Scottish Rite Hall of Honor”, en zijn olieverfschilderij (foto
rechts) hangt in het Huis van de Washington D.C. Tempel (bron:The
Berean Call, okt. 1992).
In een artikel dat verscheen in de Masonic Scottish Rite Journal in februari
1993 zei Peale:
*‘Mijn grootvader was 50 jaar lang een vrijmetselaar, mijn vader 50
jaar, en ik ben reeds meer dan 60 jaar vrijmetselaar. Dit betekent dat
mijn band met de vrijmetselarij teruggaat tot in 1869 toen mijn grootvader zich bij de
vrijmetselarij aansloot. ... De vrijmetselarij promoot geen religieuze geloofsbelijdenis.
Alle vrijmetselaars geloven in de Godheid zonder voorbehoud. Maar de vrijmetselarij
stelt geen eisen over hoe een lid denkt over de Grote Architect van het Universum. ...
mensen uit verschillende religies komen in vriendschap en broederschap samen onder
het vaderschap van God'.

Dit is een juiste beschrijving van Vrijmetselarij, uiteraard, maar het is geheel
tegengesteld aan de exclusieve claims van Christus als De (enige) weg tot God
en de enige Redder, en is dan ook in tegenspraak met 2 Korinthiérs 6:14-18

Terug naar ‘Doelgericht Leven’

In dit boek haalt Rick Warren een aantal mensen aan die hij zonder verdere
introductie en volkomen a-kritisch presenteert als mensen die je rustig kunt
volgen. Hieronder enige voorbeelden:

blz. 31 - Bernie Siegel hebben we al besproken.

blz. 33 - George Bernhard Shaw. Deze omstreden schrijver was theosoof!
blz. 91 - Broeder Laurentius, een rooms-katholiek monnik, wordt in
‘Doelgericht Leven’ als inleiding gebruikt voor een boodschap van contemplatief
gebed, zoals voorgestaan door

Brennan Manning, een voormalig r.k.-priester, wiens theologie een mix is van
oosterse mystiek, populaire psychologie, new-age-denken en katholicisme. In
een van zijn boeken leert hij zijn lezers hoe ze moeten bidden met een 8-
woordige mantra. Veelzeggend is zijn opmerking daarbij: 'De eerste stap in het
geloof is stoppen met denken over God tijdens de tijd van gebed’. Van hem
stamt het op blz. 92 genoemde ademhalingsgebed, een éénregelig gebed, dat
je in één adembhaling uit kunt spreken. Warren raadt aan dit gebed ‘zo vaak
mogelijk te bidden, zodat het een plek diep in uw hart krijgt” Wat was ook al
weer een mantra?

blz. 92 - op dezelfde bladzijde worden de Benedictijnse monniken als
voorbeeld aangehaald, omdat zij het slaan van de klok op het hele uur gebruiken
om hun ‘uurgebed’ te verrichten. De Heer Jezus zei in Mat.6:7: ‘gebruik in jullie
gebed geen zinloze herhalingen (lett.), zoals ook de heidenen doen...".
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blz. 106 - Mijn vriend Gary Thomas. Deze vriend van Warren put als
‘Protestant godsdienstig leider’ uit New Age-denken en psychologie om in zijn
boek 'Sacred Pathways’ (*Heilige paden’) een lijst van 9 verschillende typen
christenen op te stellen die we tegen kunnen komen.

Deze lijst neemt Warren op blz. 107 enthousiast over. Hij vermeldt echter niet,
dat Gary Thomas zich baseert op het werk van Carl G. Jung, die op zijn beurt
zijn kennis verkreeg van ... zijn geleide-geest die zich Philemon noemde!!l

blz. 113 - Sint Johannes (Jan) van het Kruis - wederom een r.k.-heilige
blz. 254 - Aldous Huxley, een New Age pionier die drugsgebruik propageerde.

Wat zouden al deze mensen te zeggen kunnen hebben, dat Gods Woord niet veel
beter kan uitdrukken? Welke geest zou ons dichter bij de bron van het leven
kunnen brengen dan Gods Heilige Geest? Uit welke bron putten deze mensen
dan? Niet uit Gods Woord! Zou in hun advies leven te vinden zijn? En als zij niet
putten uit Gods bron, maar uit die van de Tegenstander, hoe kun je hun advies
dan kritiekloos overnemen? Dan vermeng je Gods Woord! En dat is precies wat
Rick Warren doet.

‘Doet soms een bron uit dezelfde ader zoet en bitter
water opwellen? Kan soms, mijn broeders, een
vijgeboom olijven of een wijnstok vijgen opleveren?
Evenmin kan een zilte bron zoet water geven’
(Jak.3:11,12)
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