Wentel jouw weg op IEUE
Psalm 37: 5-6

Psalm 37 belicht de zegeningen voor de mens die in zijn wandel IEUE'
volgt. Je zou het kunnen beschouwen als een praktische uitwerking van
psalm 23. De psalmist spoort de mens aan blindelings op IEUE te
vertrouwen, zoals een schaap op zijn herder. Wie alles van Hem
verwacht, zal niet in de duistere spelonken van het kwaad belanden. Hjj
zal ook niet in de klauwen vallen van de vele wettelozen om hem heen.
Het bijzondere van Psalm 37 is zijn opbouw. De psalm is verdeeld in
groepen van vier zinnetjes. Zet de eerste letters van die groepen op een
rij en je hebt het Hebreeuwse alfabet. De groep van de verzen 5 en 6
begint met de derde letter (3, de G). Hieronder zijn die verzen volgens
de concordante methode vertaald en vervolgens toegelicht.

Wentel jouw weg op IEUE,

en vertrouw op Hem en Hij zal doen!

en Hij zal als licht jouw rechtvaardigheid doen uitkomen
en het jouw aangaande oordeel als het middaglicht!

Wentel jouw weg op IEUE!

Niets is zo heilloos als de weg die je zonder God opgaat. Of het wilt of
niet, je haalt je daarmee een loodzware last op de hals. De prijs die je in
deze keiharde maatschappij voor succes moet betalen, is nu eenmaal
hoog. Vroeg of laat krijg je de rekening gepresenteerd: een slecht
geweten, een zwakke gezondheid, een kapot huwelijk, enzovoort. Kijk
maar om je heen naar de puinhopen die mensen bij zichzelf en bijj
anderen aanrichten. De media maken er zelfs reportages van. Overal
bieden zich hulpverleners aan om eigengereidheid met eigengereidheid
te bestrijden.

Maar het kan ook anders: ‘wentel jouw weg op IEUE!” Het Hebreeuws
geeft hier een werkwoord dat 'rollen' als grondbetekenis heeft. Rol de

IEUE is de letterlijke weergave van de vierletterige Hebreeuwse naam, die de
Joden nooit uitspreken. In de gangbare bijbelvertalingen is die naam meestal
met HEER, in hoofdletters, weergegeven.



molensteen van je weg. Ontdoe je van de last die je jezelf om de nek ge-
hangen hebt. Vertrouw niet langer op eigen wijsheid, maar op die van
God. Ga voor God door de knieén en leg al jouw wel en wee in Zijn
handen. Wie kan alles beter overzien: de herder of een schaap?

Geloof IEUE en laat alles aan Hem over. Wie zou Zijn schepping en
Zijn schepselen beter moeten kennen? Er valt geen mus op de aarde of
de Vader weet het. Zelfs de haren op je hoofd zijn geteld.” Hij kent ook
jou door en door. Hij weet exact wat goed voor je is. Hij heeft je door
Zijn Zoon Jezus Christus lief op een wijze die alle verstand te boven
gaat. Als je je weg met Hem gaat, kan de maatschappij geen claim meer
op je doen gelden. Want je bent van Hem!

Beveel gerust uw wegen,
al wat u ’t harte deert,
der trouwe hoed’ en zegen

van Hem, Die 't al regeert.

Vertrouw op Hem!

Vaak lijkt dat gemakkelijker gezegd dan gedaan. Het hier gebruikte
Hebreeuwse werkwoord drukt vertrouwen uit op basis van een vast
overtuigd zijn. Ook hier komt het beeld van schaap en herder goed van
pas. Een schaap volgt zijn herder, omdat het geleerd heeft dat deze
garant staat voor veiligheid en rust, voor voedsel en water. David, ooit
begonnen als herdersjongen, wist dit uit eigen ervaring, noemde IEUE
zijn herder en koesterde een rotsvast vertrouwen in Hem.

Een ouder, indrukwekkend voorbeeld is het vertrouwen dat Abraham
in IEUE stelde. Ook al wist hij veel minder van zijn God dan wij, zijn
vertrouwen in Hem was z6 groot, dat hij de zekerheid van huis en haard
verliet en zich door Hem liet leiden naar een ver land dat Hij hem
wijzen zou. En jij? Geeft het getuigenis van zesenzestig bijbelboeken
jou niet veel meer reden om een rotsvast vertrouwen in Hem te
hebben?

Mattheus 10: 29-31.

Deze en volgende versregels zijn genomen uit het bekende lied van Paul Ger-
hardt. Juist de woorden van Psalm 37: 5 hebben hem in 1653 tot het schrijven
van dit lied geinspireerd.



God geloven! Wie dat zonder enige reserve doet, bewijst Hem de
hoogst denkbare eer. Onze Heer Jezus Christus heeft als geen ander
God, de Vader, zo volkomen geloofd. Ook wij moeten God op Zijn
woord geloven. Hij heeft het zwart op wit laten zetten. Vraag Hem jouw
ogen te openen voor Zijn waarheid.

Die wolken, lucht en winden
wijst spoor en loop en baan,
zal ook wel wegen vinden,
waarlangs uw voet kan gaan.

Hij zal doen

In de kosmos hangt alles met elkaar samen. Zo is ook vertrouwen op
IEUE niet iets dat op zichzelf kan staan. God geloven kan niet samen-
gaan met eigengereid handelen. Wie zijn ziel en zaligheid aan Hem
leert toe vertrouwen, wordt steeds dover voor de influisteringen van
eigen wijsheid. Wees niet ongeduldig, maar wacht op God. Houd er
maar rekening mee dat je in de ogen van ongelovigen voor gek versle-
ten wordt. Zij kunnen immers niet geloven wat er geschreven staat: "Hij
zal doen.’

God zal echter doen wat Hij beloofd heeft. Hoe zou een goede herder
ook maar één enkel schaap in de steek kunnen laten? God laat niemand
in de steek die vast op Hem vertrouwt. Maar let op: Hij zal doen naar
wat Hij goed voor je acht. Daardoor kan het in jouw leven heel anders
uitpakken dan jij je voorgesteld had. Geeft dat nieuwe onzekerheid?

Lees eens wat Paulus ons in 2 Thessalonicenzen 3: 3 op het hart drukt:
de Heer is trouw (Grieks: pistos!). Dit Griekse woordje heeft zowel ge-
loof als trouw in z'n bagage. De Schrift staat bol van getuigenissen over
hoe trouw en geloofwaardig God is. Zonder uitzondering komt Hij al
Zijn beloften nauwgezet en tijdig na. Ook jouw tijdgenoten, zoals de
schrijver dezes, kunnen dit met onuitsprekelijke dankbaarheid beamen.

Laat Hem besturen, waken!
't Is wijsheid, wat Hij doet.
Z06 zal Hij alles maken,

Dat g’ u verwond’ren moet.



Hij zal als licht jouw rechtvaardigheid doen uitkomen en het
jouw aangaande oordeel als het middaglicht

Abraham geloofde God en steunde volledig op Hem. God rekende het
hem tot gerechtigheid. Paulus onthult ons dat dit ook om onzentwil ge-
schreven staat (Genesis 15: 6 en Romeinen 4: 3). Geloof zal ook ons tot
gerechtigheid gerekend worden. Ons geloof steunt volledig op Hem Die
Jezus, onze Heer, uit de doden opgewekt heeft. Want onze Heer is
overgegeven wegens onze krenkingen en werd opgewekt omwille van
onze rechtvaardiging (Romeinen 4: 23-25).

Eenvoudiger kan het dus niet: God geloven, volledig op Hem vertrou-
wen en daarmee steunen op het volbrachte werk van onze Heer Jezus
Christus. God, de Vader, heeft ons uit het territorium van de duisternis
geborgen en ons overgezet in het koninkrijk van de Zoon van Zijn lief-
de. Hij heeft ons geplaatst in Zijn licht, licht dat oogverblindend is als
het felle zonlicht op het midden van de dag. Ook deze genade schenkt
God aan de mens die vast op Hem vertrouwt. Laat Hem doen en let in
dat licht scherp op bij alles wat op je pad komt. Bid met Paulus mee dat
God de ogen van je hart verlicht’ - een gebed dat de moeite van een
volgende bijbelstudie waard is!

Vrede aan de broeders,
en liefde met geloof,

van God, de Vader en van de Heer Jezus Christus.”

Alfred E. Dekker
zomer 2005

Efeziérs 1: 18 in de context van 15-22.

Efeziérs 6: 23 in de concordante vertaling, uitgegeven door Stg. E-H. Depot
Nederland in 2003.



