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Leesrooster 2010-7 1 juli tot en met 1 augustus 2010 
 
Wij lezen de komende dagen het verhaal van Naäman. Er zijn zoveel details, die ons iets te 
vertellen hebben, dat het de moeite waard is dit Bijbelgedeelte zorgvuldig te lezen. 

donderdag 1 juli 2 Koningen 5:1-27 

Naäman (zijn naam betekent vriendelijk of genadig) is de legeroverste van de 
koning van Aram, het huidige Syrië; een man, die alles goed voor elkaar heeft. 
En dan krijgt hij een huidziekte. Wij lezen dit gedeelte eerst in zijn geheel. Het is 
een bijzondere vertelling over leven uit de dood, over de genade die hij leert 
kennen. 

vrijdag 2 juli 2 Koningen 5:1 

Wat Naäman allemaal bereikt heeft, wordt voor onze ogen uitgestald. Het is het 
succesverhaal van iemand tegen wie wordt opgezien. Zie je, dat de schrijver zegt 
aan Wie hij dat allemaal te danken heeft? ‘..., want door hem had de Here een 
overwinning aan Aram geschonken.’ De bemoeienis van God beperkt zich niet tot 
Israël, maar strekt zich ook uit tot andere volken. En dan wordt hij melaats 
(a.v.: ‘huidvraat’). Melaatsheid is een huidziekte, die het lichaam verwoest en tot 
de dood leidt. Hij heeft alles, maar ondertussen ‘vreet’ er iets aan zijn leven. 

zaterdag 3 juli 2 Koningen 5:2-6 

Een slavin van de vrouw van Naäman is als jong meisje bij een rooftocht in Israël 
door bendes meegenomen naar Aram. Zij zegt tegen haar meesteres, dat er in 
Samaria een profeet is, die haar heer van zijn melaatsheid verlossen kan. De 
koning van Aram stuurt de koning van Israël een aanbevelingsbrief met de be-
doeling gehoor te vinden voor zijn verzoek. Naäman neemt veel rijke geschenken 
mee. Daarmee denkt hij de koning en profeet aan zich te verplichten en bij de 
profeet genezing te kunnen ‘kopen’. 

zondag 4 juli 2 Koningen 5:2-6 

‘de profeet in Samaria’ – op andere plaatsen wordt Elisa vaak ‘man van God’ ge-
noemd. Dat het meisje dit zo zegt, toont zijn grote reputatie in Israël aan. De 
profeet zal de huidziekte van haar heer wegnemen. Haar woorden getuigen er-
van, dat zij het geloof in de God van Israël behouden heeft, ondanks de heidense 
omgeving waarin zij verkeert. 

maandag 5 juli 2 Koningen 5:7 

De koning van Israël scheurt zijn kleding, als hij de brief gelezen heeft. Hoe 
moet hij dat voor elkaar krijgen? Zoekt Aram een aanleiding om oorlog te voe-
ren? De koning moet toch weten, dat de God van Israël de Schepper is en niet 
vergeleken kan worden met de goden van Aram. Hem kun je niet omkopen of 
aan je verplichten. Wat een mens ook inbrengt – wat je gepresteerd hebt en wat 
je kunt – de beschikking over leven en dood is niet aan een mens. God is een 
God van genade, die omziet naar alle mensen, naar jou en mij, en niet alleen 
naar hen die het in hun leven voor elkaar hebben. Alles is uit Hem en door Hem 
en tot Hem! 

dinsdag 6 juli 2 Koningen 5:8-10 

Elisa laat de koning weten, dat er een profeet in Israël is. Laat hem maar komen! 
Naäman gaat naar het huis van Elisa, de dienstknecht van God. Hij verwacht met 
alle eer ontvangen te worden. Hij is gewend met macht en geld alles naar zijn 
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hand te zetten?! Maar de profeet komt zelfs niet aan de deur en stuurt zijn 
knecht. En nee, Naäman hoeft niet iets groots te verrichten om genezing te ver-
dienen of zo. Nee, ga naar de Jordaan en baad je zevenmaal! 

woensdag 7 juli 2 Koningen 5:11-12 

Woedend gaat hij, die in zijn land zoiets als eerste minister en vertrouweling van 
de koning is, weg. Je komt in de Schrift vaker tegen, dat regeerders boos worden 
om dienaren van God, die de waarheid spreken. Naäman hoeft niet iets heel 
moeilijks te doen om genezen te worden. Het enige wat van hem gevaagd wordt, 
is vertrouwen te stellen in het profetisch woord. Er wordt ook niet omgekeken 
naar de giften, die hij bij zich heeft. God is niet te beheersen door iets wat een 
mens heeft of kan. Hij gaat met ons om op basis van genade en liefde. 

donderdag 8 juli 2 Koningen 5:13 

Genade krijg je, krijg je van Hem! Het is Gods liefde, die uitwerkt. 
Opvallend is dat in deze verzen een belangrijke rol is weggelegd voor ‘knechten’. 
De legeraanvoerder is dienaar van zijn koning. Het slavinnetje van zijn vrouw is 
niet verbitterd of wraakzuchtig om wat haar overkomen is. Zij wijst op de weg 
om genezing te vinden. Zij draagt haar lijden en vertrouwt op God.  
Dat wijst op de lijdende knecht, die kwam om de wereld te redden. Hij wilde alles 
uit handen leggen en eindigde aan een kruis. Door Hem weet je hoe God de Va-
der naar je kijkt. Hij heeft je lief, je bent gerechtvaardigd en je mag weten: Hij is 
er en werkt Zijn plan uit. 

vrijdag 9 juli 2 Koningen 5:14 

Om genezen te worden doet Naäman eerst wat een slavinnetje zegt. Dan voert 
hij uit wat de knecht van Elisa zegt. En: hij geeft gehoor aan wat zijn eigen 
knechten zeggen. Zie je hoe zij hem aanspreken? Met de eretitel ‘mijn vader’. Hij 
dompelt zich zeven keer in de Jordaan en is volledig gehoorzaam aan het godde-
lijk woord. Wat Naäman nodig heeft, wordt hem duidelijk gemaakt door ‘slaven’. 
Vergelijk wat Paulus over Christus Jezus zegt in Filippenzen 2:5-11. 

zaterdag 10 juli Filippenzen 2:5-11 

Vergelijk wat Paulus over Christus zegt in dit Bijbelgedeelte. Hij heeft Zichzelf 
‘ontledigd en de gestalte van een dienstknecht … aangenomen.’ Vanaf vs. 9 staat 
wat Zijn gehoorzaamheid uitwerken zal! 

zondag 11 juli 2 Koningen 5:15 

Waartoe leert melaatsheid de machtige man uit Aram? Zijn genezing laat zien, 
dat die niet afhing van zijn succes of zijn macht of rijkdom. Werkelijke genezing 
komt van God! Niet door kracht, maar door overgave en dood, willen dienen en 
zwak willen zijn. Lees hierbij 1 Corinthiërs 1:29-31. God werkt zo heel anders 
dan mensen willen en denken. Hij is werkelijk de God van genade! 

maandag 12 juli 2 Koningen 5:15-26 

Elisa wijst elke beloning af – dan zou genezing toch te koop zijn geweest. En de 
man die zijn arm aan de koning biedt om erop te leunen (d.w.z.: die diens rech-
terhand is), krijgt zicht op de God van Israël. 
De knecht van Elisa ziet een kans om snel iets te verdienen en gaat Naäman 
achterna. Hij is op geld uit, zweert bij God, terwijl hij de zaak aan het bedriegen 
is, en ontkent. Wat hij niet beseft, is, dat genezing door zijn handelen iets wordt 
wat ‘bijna gratis’ is. Maar: genade van God is ‘gratis’. Daar kan een mens niets 
voor geven of aan bijdragen. 
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dinsdag 13 juli 2 Koningen 5:27 

De melaatsheid van Naäman zal Gehazi en zijn nakomelingen aankleven. Het 
was niet de tijd om zilver aan te nemen of geschenken te verzamelen. Ook de 
knecht van Elisa moet zicht krijgen op hoe God is en op Diens handelen in gena-
de. 
 
 
Wij vergelijken 2 Koningen 5 met Lucas 7:1-10 
 

woensdag 14 juli Lucas 7:1-10 

Wij vergelijken de hoofdman met Naäman. De een is hoofdman van de Romeinen 
en de ander hoofdman van de Syriërs. Beide mannen zijn uit de ‘heidenen’. In 
beide gevallen gaat het om een ziekte. Naäman stond in de gunst van zijn heer. 
De hoofdman was erg op zijn knecht gesteld. In beide situaties wordt de kost-
baarheid van een mensenleven duidelijk. God zal aan het einde van zijn plan ‘al-

les in allen’ zijn. Geen mens zal Hij over het hoofd zien. Elk schepsel is kostbaar. 
Vergelijk bijvoorbeeld wat wij eerder lazen in Filippenzen 2:5-11. Zo mag je be-
seffen dat Hij je kent bij naam, nabij is en in Zijn plan ook jou heeft staan. 

donderdag 15 juli Lucas 7:1-10 

Zowel bij de legeraanvoerder uit Syrië als bij de hoofdman van de Romeinen 
vindt het eerste contact plaats via iemand uit Israël. Bij Naäman gaat dat via een 
dienstmeisje; bij de hoofdman via oudsten van de Joden. En: waar Naäman eerst 
nogal wat drempels moet overwinnen, voordat hij zich in de Jordaan onderdom-
pelt, reageert de hoofdman net andersom: hij weigert Jezus te ontvangen uit 
geloof (vs. 6-7). 

vrijdag 16 juli Lucas 7:5 

De oudsten komen bij Jezus en dringen zeer bij Hem aan: ‘..., want, zeiden zij, 

hij is waard, dat Gij dit doet; want hij heeft ons volk lief en onze synagoge heeft 
Hij gebouwd.’ Frappant, wat Lucas hier vertelt. Een Romeinse hoofdman, die sy-
nagogen bouwt. Bij Lucas lees je dat vaker: heidenen bouwen mee aan het huis 
van God. Vgl. Jesaja 56:7. ‘Mijn huis zal een bedehuis heten voor alle volken.’ 
God werkt Zijn plan uit en daarin zal het volk van God zegenkanaal voor hen 
zijn. Wat een einddoel zet Paulus neer: ‘alles in allen’. 

zaterdag 17 juli Efeziërs 3:9-12 

Als Naäman zich onderdompelt in de Jordaan, is Elisa er niet bij. De knecht van 
de hoofdman ziet de Heer ook niet. Vergelijk dat met hoe God met de volken 
(‘natiën’) in deze tijd van genade omgaat. Al is Christus nog niet teruggekeerd 
en vervult Israël zijn dienstbetoon nog niet, toch worden voor de leden van de 
gemeente, het lichaam van Christus, zegeningen bekendgemaakt. Er komt een 
moment, dat allen zullen weten, dat Hij naar hen heeft omgezien. 

zondag 18 juli Efeziërs 3:14-21 

Paulus spreekt dit gebed uit. Deze heerlijke onthulling van Gods genade en liefde 
is van ons in Christus Jezus. Wat een beeld van God en van Christus! En dan te 
bedenken, dat na de voltooiing van Gods plan alle schepselen Hem lof en eer zul-
len brengen! ‘Hem zij de heerlijkheid in de uitgeroepen gemeente en in Christus 

Jezus in alle generaties van de eon der eonen! Amen.’  
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Wij lezen in 1 Timotheus. 
 

maandag 19 juli 1 Timotheus 5:1,2 

Deze praktische aanwijzingen aan zijn opvolger zijn nu nog net zo actueel als 
toen Paulus ze doorgaf. De geestelijke principes verouderen niet en staan even-
min onder invloed van de cultuur, laat staan de waan van de dag (allerlei wind 
van leer). Het woord ‘vermanen’ (vers 1) is hier een onjuist vertaalwoord; ‘aan-
spreken’ is beter. 
Met het noemen van de vier groepen zijn alle volwassen gemeenteleden ge-
noemd. 

dinsdag 20 juli 1 Timotheus 5:3-10 

Bijzondere zorg is er voor de oudere weduwen. Hun leven is totaal veranderd 
sinds hun man wegviel. Ook hier zijn de logische, praktische aanwijzingen van de 
apostel erg nuchter: eerst de eigen kinderen. Als die er niet (meer) zijn, wordt 
het een groter aandachtspunt voor de plaatselijke gemeente. 
De weduwen kunnen zich meer wijden aan gebed voor de andere gelovigen. 
Timotheus zou toezien als opziener op de gelovige weduwen. Dit vraagt steeds 
wijsheid van de Heer! 

woensdag 21 juli 1 Timotheus 5:11-16 

Opnieuw valt op, hoe praktisch Paulus’ aanwijzingen zijn. Voor de jongere wedu-
wen is er de weg (vers 14) van opnieuw huwen en een gezin opbouwen. Anders 
kan het leiden tot de situaties zoals Paulus in vers 13 schetst. 
Opvallend is ook, hoe Paulus erop toeziet, dat de plaatselijke gemeente niet on-
nodig belast wordt (vers 16). Ook van buitenaf (vers 14) moet er geen gegronde 
laster mogelijk zijn. Onderlinge zorg is van groot belang. 

donderdag 22 juli 1 Timotheus 5:17,18 

De belasting van deze oudsten (lett.: ouderen) wordt vaak nog onderschat. Pau-
lus wijst er nadrukkelijk op. Ook de verwijzing naar de Schriftplaatsen uit de To-
rah is opvallend. 
Paulus sprak helemaal vrij; hij was niet afhankelijk van giften van anderen. Dat 
is de lijn die de genade het allerbest illustreert. Toch geeft Paulus er hier aan-
dacht aan, dat de plaatselijke gemeente, die veel geestelijk voedsel ontvangt 
door middel van deze inzet, de dank in materiële zin kan laten blijken. 

vrijdag 23 juli 1 Timotheus 5:19-21 

In vers 19 zit een krachtige bewarende factor tegen allerlei laster, die vaak on-
gefundeerd rondgaat tegen juist deze ouderen. Ook hier is het thema ‘brandende 
pijlen’ steeds actueel. 
De opzieners/oudsten die zich houden aan dit principe, zullen in wijsheid hande-
len, en zeker niet snel. Pas nadat een en ander duidelijk is vast komen te staan, 
en na veel gebed, zal de zonde van een oudste algemeen bekend gemaakt wor-
den, opdat het in de rest van de gelovigen ontzag wekt. 

zaterdag 24 juli 1 Timotheus 5:22 

Paulus wijst op voorzichtigheid bij (het laten) opleggen van handen. 
In deze tijd met veel charismatische predikers en de pinkstergemeenten, met 
alle onduidelijke geestelijke dingen die daarin rondgaan, zou de gelovige erg op 
zijn hoede moeten zijn, want hij kan niet altijd onderkennen, wat de bron is van 
geestelijke manifestaties in allerlei (genezings)diensten. 
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zondag 25 juli 1 Timotheus 5:23-25 

De aanwijzing in vers 23 wijst op een verandering in de tijd. Waar Paulus ook 
genas en wonderen deed, geneest hij Timotheus niet van zijn zwakheid. In gees-
telijk opzicht kun je zeggen, dat de werking van de geest (wijn) leidt tot kracht 
in het leven en inderdaad onze zwakheid te hulp komt (Romeinen 8:26 e.v.)! 
In vers 24,25 wijst de apostel op het feit, dat alles eens aan het licht zal komen; 
voor iedereen zal zichtbaar zijn, hoe het zit. Uiteindelijk zal Gods genade de 
doorslag geven! 

maandag 26 juli 1 Timotheus 6:1,2 

Ook deze praktische aanwijzingen zijn volkomen logisch. De gelovige onder-
schikt zich aan God en dat heeft zijn uitwerking in het dagelijks te verrichten 
werk onder een werkgever. Juist gelovigen zouden zich anders opstellen dan an-
deren en dat zal ongetwijfeld leiden tot waardering van de kant van de werkge-
ver. Zeker als de werkgever een gelovige is, zal de gelovige werknemer zich nóg 
meer inzetten! 

dinsdag 27 juli 1 Timotheus 6:3-5 

Timotheus zou zich bewust zijn van de gezonde woorden en de leer van de gods-
vrucht. Dat is de vaste basis waarop gebouwd wordt; en daarbij blijven. 
Er is genoeg wind van leer (Efeziërs 4:14) en dat is nu nog steeds zo. Dat kan al 
snel leiden tot afgeleid worden door in te gaan op allerlei minder belangrijke din-
gen en de ‘hete hoofden – koude harten’-sfeer ontstaat maar al te snel. Daarbij 
komt nog, dat er veel broodpredikers zijn die vastzitten aan leerstellingen van de 
diverse groepen (sekten) en munt willen slaan uit de godsvrucht! 

woensdag 28 juli 1 Timotheus 6:6-8 

Godsvrucht (vrucht van God in je leven) met tevredenheid is een groot kapitaal. 
Ontevredenheid is kijken naar wat je (nog) niet hebt; dat wordt heel erg aange-
wakkerd in de oneindige hoeveelheid reclames, die de mensen te zien krijgen. 
Tevredenheid is een uiting van rusten in en acceptatie van wat God geeft. 
Voldoende voedsel, kleding en onderdak is voor ons genoeg! De grote toekomst 
wacht met alles overstralende heerlijkheid. 

donderdag 29 juli 1 Timotheus 6:9,10 

Als je niet rijk bent, gaat het niet aan je er toch naar uit te strekken, want ken-
nelijk bedoelt God dan, dat je niet rijk bent. Anders zou God je wel materiële 
rijkdom geven. 
‘Rijkdom is goed voor de zenuwen’, is ooit uit de mond van een rijke opgetekend. 
Mensen liggen vaak wakker als ze veel materieel bezit hebben. Beter is het, je 
bewust te zijn van de enorme geestelijke rijkdom die het paulinische evangelie 
schenkt! Dan slaap je gerust, omdat je vrede in je hart hebt! 

vrijdag 30 juli 1 Timotheus 6:11 

Beter is het te jagen naar deze geestelijke vrucht in plaats van materiële rijk-
dom. 
– Gerechtigheid: juist handelen in je leven, dat samengaat met de ontvangen 
gerechtigheid van God door het geloof van Jezus Christus. 
– Godsvrucht: Gods geest doet vrucht groeien in je leven; je wandelt in geloof, 
niet in wat je ziet of voelt of kan aanraken. 
Geweldige beloften, die uit Gods liefde je deel zijn, leiden ook tot een wandel in 
liefde (Efeziërs 5:1).
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–Volharding: God geeft kracht tot volharding, en dat heb je nodig in al die jaren 
die God geeft. 
– ‘Zachtmoedigheid in lijden’ staat er (in plaats van: zachtzinnigheid). Ook dat 
geeft God; je bent gaan zien welke functie het lijden heeft. 

zaterdag 31 juli 1 Timotheus 6:12 

Het is niet zo, dat wij ten strijde trekken voor de Heer, maar ‘de weg gaan van 
geloof’ is als het ware een strijd. In die strijd (waarin wij verdedigen) worden wij 
aangevallen door geestelijke machten. De wapenrusting van God (Efeziërs 
6:10-17) is ook vandaag essentieel! Het eonische leven grijpen is natuurlijk geen 
voorwaarde, want wij hebben dat al in Christus Jezus ontvangen, maar het gaat 
hier om de dagelijkse praktijk; dat leven ook leven! 

zondag 1 aug. 1 Timotheus 6:13 

In dit vers staat de grote waarheid, dat God allen levend maakt! Dat is de grote 
verwachting voor de gelovigen, die daarnaar uitzien. Het zal heel de schepping 
omvatten. 
Léven dat God geeft, zal het laatste woord hebben, niet de (tweede) dood! Chris-
tus Jezus, de bijzondere titel van Hem, in Wie wij leven en genade ontvingen, 
heeft van de waarheid van God getuigd, ook tegenover Pontius Pilatus. Laten wij 
dat voorbeeld navolgen en Zijn gezindheid (Filippenzen 2:4,5) uitleven! 


