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Wij lezen 1 Corinthiërs 15: het opstandingshoofdstuk
woensdag 3 okt. 1 Corinthiërs 15:1-11 Door Gods genade

donderdag 4 okt. 1 Corinthiërs 15:12-19 Opstanding der doden?!!

vrijdag 5 okt. 1 Corinthiërs 15:20-28 Christus Eersteling, uiteindelijk allen

zaterdag 6 okt. 1 Corinthiërs 15:29-34 Kom tot de rechte nuchterheid!

zondag 7 okt. 1 Corinthiërs 15:35-49 Het opstandingslichaam

maandag 8 okt. 1 Corinthiërs 15:50-58 Onvergankelijkheid in een oogwenk

‘Die u roept, is getrouw, Hij zal het ook doen’ is het jaarthema. Ook in dit leesrooster staan wij daar bij  
stil.
dinsdag 9 okt. Romeinen 9:1-8
Let bij het lezen op vs.6-8. Voor menig gelovige zijn die een bron van wanhoop geweest. Wat 
moet je met ‘Jakob heb Ik liefgehad, maar Ezau heb Ik gehaat’? Daar heeft men de leer van de 
uitverkiezing aan opgehangen, zo van: God verkiest en hoor je niet bij, dan wacht jou geen 
redding e.d. Door Paulus’ woorden wordt duidelijk, dat deze uitleg onmogelijk is.

woensdag 10 okt. Exodus 32:1-14
Paulus  legt  zich  niet  neer  bij  het  verloren  gaan  van  Israël.  Zie  je  waarop  Mozes  pleit?  
Welk vers van Romeinen 9 doet hetzelfde?

donderdag 11 okt. Romeinen 9:1-5
Is het je opgevallen, dat er steeds ‘zijn’ staat? Waarom is die werkwoordsvorm zo belangrijk? 
Dus: wat God beloofd heeft, doet Hij.

vrijdag 12 okt. Romeinen 3:1-3
Het gaat over Gods trouw voor de ontrouwen. De ontrouw van Israël zal Gods trouw niet teniet 
doen.

zaterdag 13 okt. Romeinen 11:25-32
Vers 26 is duidelijk. Let ook op vers 32.

zondag 14 okt. Romeinen 10:1-13 (1-3)
Het hangt niet af van menselijk vertrouwen, maar van de trouw van God. Het gaat niet om 
vertrouwen op afstamming of op de wet. Lees hierbij Romeinen 2vanaf vs. 17.

maandag 15 okt. Jeremia 31:27-37 (34)
Het hangt van God af!
Er is dus geen verborgen keuze van God.  Niets  van dien aard leert  de Schrift.  Met Gods 
beloften kom je nooit bedrogen uit!

dinsdag 16 okt. Romeinen 10:1-3 + Romeinen 9:19-24
Paulus bidt voor het behoud van Israël. Paulus is een ‘vat van ontferming’ dat bidt voor de 
‘vaten des toorns’. Hij is ‘uitverkoren’ met het oog op de ander en met een taak. Om voor hen 
te bidden, om een werktuig van Gods ontferming te zijn. Het gaat om Romeinen 5:8.

woensdag 17 okt. Romeinen 9:1-5 + Romeinen 10:1-3
Het antwoord op de gebeden van Paulus lezen wij in Romeinen 11:25

donderdag 18 okt. Hebreeën 13:5-6
Zie je dat vers 5 iets heel belangrijks uitspreekt? In de NBG-vertaling staat ‘geenszins’. Dat 
betekent zoiets als ‘volstrekt niet’. In geen geval dus.
Lees na vs.5 nu vs.6. Je ziet nu wat je als gelovige niet hoeft te zijn. Hij is nabij zou je ook 
kunnen zeggen.
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vrijdag 19 okt. Deuteronomium 31:1-8 (8)
Wat in het gedeelte van gisteren klonk, zegt God ook tegen Jozua. Lees evt. Jozua 1:1-9.

zaterdag 20 okt. Psalm 118:6-8
Heb jij dat vertrouwen in Gods handelen? In je eigen leven en in het leven van hen die je lief 
zijn? Spreek je dat uit naar God?

Paulus geeft in 2 Timotheus  belangrijke aanwijzingen
zondag 21 okt. 2 Timotheus 2:15-18 Het woord der waarheid recht snijden

Er staan in de brief 4 aansporingen m.b.t. het ‘woord der waarheid’ 
maandag 22 okt. 2 Timotheus 1:8 + 1:13 + 2:14 + 3:14 + 4:2
Wij worden in deze tijd van genade uitdrukkelijk en uitsluitend gewezen op Gods woord! Dat 
zou onze volle aandacht moeten hebben. Lees hierbij 2:2. God vertrouwt ons het Woord toe, 
met het oog op anderen.

dinsdag 23 okt. 2 Timotheus 2:14-26 (19) Het effect van waarheid

Wij lezen een aantal dagen uit Romeinen 8. Wij staan op vaste grond.
woensdag 24 okt. Romeinen 8:26-27 Wat de geest uitwerkt

donderdag 25 okt. Romeinen 8:28-30 Wie doet het? Hij!

vrijdag 26 okt. Romeinen 8:31-32 God is vóór ons

zaterdag 27 okt. Romeinen 8:33-34 God is het, die rechtvaardigt

zondag 28 okt. Romeinen 8:35-37 Gods liefde is onze zekerheid

maandag 29 okt. Romeinen 8:38-39 Ik ben verzekerd!

Verzen die ons geloof vormen, om op te pakken, te bekijken en Hem voor te danken!
dinsdag 30 okt. 2 Corinthiërs 12:9-10 Zijn genade is mij genoeg

woensdag 31 okt. Galaten 5:22-23 Facetten van vrucht van geest

donderdag 1 nov. Efeziërs 1:3-4 Wij zijn voor Zijn aangezicht 

vrijdag 2 nov. Efeziërs 1:13-14 Horen, geloven, verzegeld

zaterdag 3 nov. Efeziërs 1:18-20 Verwachting van Zijn roeping

zondag 4 nov. Efeziërs 2:4-7 Beseffen wij onze rijkdom?
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