Leesrooster 2012- 4 3 tot en met 30 april 2012

Indien niet anders aangegeven komen Bijbelcitaten uit de NBG51 of uit de Concordante Vertaling.
Citaten met * komen uit de Herziene Statenvertaling(2010) (hSV).

dinsdag 3 april  Mattheus 26:38-46

Golgotha nadert. De Heer gaat met Zijn discipelen in Gethsémané. In vers 39
lezen wij de onderschikking: ‘... maar niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt.”* Zijn
wil was onderschikkend aan die van de Vader. In vers 42 staat: .. laat Uw wil
geschieden ...”* Hij ging in vertrouwen op Vader het diepste lijden tegemoet.
Dank U!

woensdag 4 april Mattheus 26:51-56

Jezus wilde niet dat Zijn discipelen voor Hem streden. Zijn koninkrijk was nu niet
op deze wereld. De Koning werd verworpen door Zijn eigen volk. Ook in deze
donkere momenten (het was nacht) wees Hij op de Schriften (vers 54,56), die
vervuld moesten worden! Zijn lijden was voluit aangekondigd en daarom moest
dat gebeuren, hoe moeilijk die weg ook was. Hij ging in gehoorzaamheid.

Groot voorbeeld!

donderdag 5 april Mattheus 26:59-66

Er was geen aanklacht. Er waren slechts valse getuigen - een schijnproces. Hij
moest uit de weg geruimd, omdat de overpriesters en de oudsten van het volk
(het Sanhedrin) bang waren hun positie kwijt te raken. Hij bevestigde impliciet
dat Hij de Zoon van God is en spreekt in één adem over Zichzelf als de Zoon van
Adam. Hij is beide! En dat leidde tot Zijn dood, nota bene!

Wat een lijden moest Hij doormaken, ook voor ons!

vrijdag 6 april Jesaja 53

Beter dan Jesaja het uitdrukt, kan het niet gezegd worden: 'Hij was veracht, de
onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten (...) Hij is om onze over-
tredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. (...) als een lam werd

Hij ter slachting geleid (...)* Dit deed Hij voor Zijn volk en daardoorheen ook
voor ons!

zaterdag 7 april Mattheus 27:33-53

Hij is de Gekruisigde. De diepste diepte moest Hij door. Hij vernederde Zichzelf
‘... tot de dood, ja de dood van het kruis’, schrijft de apostel in Filippenzen 2:8.
Deze houding van onderschikking leverde diep lijden op. Zelfs de beide misdadi-
gers bespotten Hem; één van de rovers geloofde Hem. De voorbijgangers, Israé-
lieten, en de overpriesters, schriftgeleerden, oudsten en Farizeeén bespotten hun
Redder.

Wat een diepte van lijden: lichamelijk, in de ziel en geestelijk! Voor allen!

zondag 8 april Mattheus 27:54-61

‘... en dat Hij begraven is ... overeenkomstig de Schriften ..”* (1 Corinthiérs
15:3). Hij werd gelegd in een nieuw graf, passend bij het nieuwe dat zou door-
breken bij Zijn opstanding. Hij was bij de rijke Jozef (van Arimatea) in Zijn dood
(Jesaja 53:9), 60k als beeld van de enorme geestelijke rijkdom die gepredikt zou
gaan worden na Zijn opwekking uit de doden.

Die rijkdom ontvingen wij: in genade!



maandag 9 april Mattheus 28:1-10

Na de aardbeving bij Zijn sterven (Mattheus 27:54) was er opnieuw een aard-
schok: Hij werd opgewekt! En dat verwonderde en verbijsterde de vrouwen die
bij het graf waren. In vers 5 lezen we: Vrees niet! Dat zou 365 keer in Schrift
staan, en met de opstandingsvreugde in ons hart vrezen wij niet!

dinsdag 10 april  Marcus 16:9-15

Echt evangelie kon pas in volle bewustheid na Zijn opstanding uitgaan. Hij open-
baarde Zich minstens drie keer: aan Maria Magdalena, toen aan twee, en aan de
elf. Hij sprak bij de elf Zijn afkeuring uit over hun ongeloof en hardheid van hart,
dat zij het getuigenis van hen die Hem gezien hadden, niet geloofden. Nu was
het voor hen onmiskenbaar: Hij is opgewekt! Daarna waren ze niet meer te hou-
den.

woensdag 11 april 1 Corinthiérs 15:1-8

Hij werd gezien door Kefas, door de twaalf, door meer dan 500 broeders tegelijk,
door Jakobus en door al de apostelen. Ten slotte werd Hij ook door Saulus ge-
zien, en dat had ook een bijzondere betekenis. In feite is hij de 13e apostel,
maar dan heb je een nieuw begin, een omwenteling, zoals altijd bij een 13e.
Paulus zou als dé leraar van de natién de grote uitwerking van Zijn opstanding
verkondigen!

donderdag 12 april 1 Corinthiérs 15:9-11

Paulus achtte zich - ootmoedig - de minste van de apostelen. Hij had de ge-
meente van God vervolgd, de andere apostelen niet. Daarom was het een en al
genade, dat hij de arbeid, het dienstwerk van apostel kon doen. Hij wist als geen
ander dat dat kwam door: opstandingskracht!

Die kracht werkt ook in ons!

vrijdag 13 april 1 Corinthiérs 15:12-19

Ongelooflijk: sommigen beweerden dat er geen opstanding van doden is. Paulus
laat haarscherp zien, dat je dan niets overhoudt. Helemaal niets! Vers 19 zegt
dan ook dat die lui die dat beweerden, het beklagenswaardigst van alle mensen
zijn.

Laten wij ons verheugen in de opstanding van Christus en dat uitleven!

zaterdag 14 april 1 Corinthiérs 15:20-22

Hier klinkt evangelie, en hoe! Nadat hij de opstanding had aangetoond en de loo-
chenaars van de opstanding had aangesproken, laat hij zien wat de uitwerking
van de opwekking van Christus uit de doden is: in Adam sterven allen, in Chris-
tus zullen allen levend gemaakt worden!

Wat een verwachting, wat een uitzicht! Daar leven wij uit!

zondag 15 april 1 Corinthiérs 15:23-28

Ieder zal in zijn eigen rangorde levend gemaakt worden. De laatste vijand, die
buiten werking gesteld zal worden, is de dood (vers 26). Dat leidt tot leven voor
allen, want als er geen dood meer bestaat, leven allen. Tradities van mensen
gaan daar dwars tegenin, alleen hebben die geen kracht. Gods woord wel.
Verheug je in dit uitzicht!

maandag 16 april 1 Corinthiérs 15:42-49

Verderf maakt plaats voor onverderfelijkheid, oneer wordt heerlijkheid, zwakheid
wijkt voor kracht, het zielse verdwijnt en het geestelijke blijft. Christus blijkt zo-
veel meer en groter dan Adam te zijn. Wij zullen veranderd worden en het beeld
van de Hemelse dragen. O wat een genade!
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dinsdag 17 april Lucas 7:11-17

Jezus geeft de zoon terug aan zijn moeder. De dood wordt verslagen. ‘Tk ben de
opstanding en het leven,” had Hij gezegd (Johannes 11:25).

Wie doet opstaan?...

Dan moet Hij de Messias zijn! De zoon van God!

woensdag 18 april Johannes 6:1-15

Het vierde teken in dit evangelie. Het gaat om Christus: het leven van de wereld,
het ware brood. Hij geeft te eten. Kennis van God is voedsel, dat de geestelijke
honger van een mens, de mensheid stilt. Hoe minder een mens kan, des te dui-
delijker valt de nadruk op wat Hij in genade schenkt!

donderdag 19 aprii Amos 9:11-15

Woorden die spreken over het herstel van Israél. Als de Messias er is, zal er geen
gebrek zijn: niet letterlijk, niet geestelijk! God houdt Zich aan Zijn beloften. Hij is
trouw.

Ook vandaag mag je dat weten en leven!

vrijdag 20 april Ezechiél 11:17-20

Als Gods beloften werkelijkheid worden, zal Israél voor de ogen van de wereld
Zijn volk zijn, Hem kennen en belijden.

Troost die draagt in moeilijke omstandigheden, is: Hij doet wat Hij zegt.

Alles wat God in jouw en mijn hart neerlegt, zal Hij doen! Er is toekomst. Omdat
Hij die geeft!

zaterdag 21 april Marcus 6:30-44

Jezus geeft vijfduizend man te eten. De woorden van God zijn als brood, die heb
je broodnodig. Je leest ze, mag ze je herinneren, ermee leven! In alles wat er
gebeurt, geeft Hij woorden die je uitzicht geven en besef dat Hij er is en weet
wat je nodig hebt.

zondag 22 april  Lucas 19:37-38

De Heer nadert Jeruzalem en komt bij de Olijfberg. Op deze dag heeft de stad
gewacht. Profeten hebben die voorzegd en nu het zover is, kijkt de stad aan Hem
voorbij. Maar de belofte van Zacharia staat: ... Zijn voeten zullen te dien dage
staan op de Olijfberg ...” (14:4). Hij keert terug en dan worden die profetische
woorden werkelijkheid.

maandag 23 april Marcus 4:35-41

Op het moment dat alles verloren lijkt, legt Jezus de wind en de zee het zwijgen
op. ‘Wie is toch deze, dat ook de wind en de zee Hem gehoorzamen zijn?’

Na Zijn opstanding zijn die woorden niet langer een vraag, maar bevestiging! Hij
is het!

dinsdag 24 april Marcus 8:22-26 (1)

‘Hij spuwde in zijn ogen ...” Speeksel heeft in het Hebreeuwse denken te maken
met overdracht van leven. Jezus draagt leven over op de blinde. Wat genas,
kwam uit Zijn mond! Zijn woorden zijn geest en leven! Uiteindelijk ontvangen
allen leven!

woensdag 25 april Marcus 8:22-26 (2)

Eerst ziet de man vaag. Na handoplegging is alles duidelijk. Een beeld van Isra-
els geestelijke zicht. Wat vaag en onbegrepen was, zal t.Z.t. duidelijk zijn! Oh,
daarom is de weg zo geweest!

Hij werkt alles uit volgens een machtig plan! Ook in jouw en mijn leven!
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donderdag 26 april Johannes 2:1-11

Op de derde dag(!) is er een bruiloft in Kana. Kana betekent: ijveren — God ijvert
voor Zijn volk. God is de bruidegom, Israél de bruid, de vrouw van God. Johan-
nes kent de woorden van Hosea: ... ten derden dage zal Hij ons oprichten, en wij
zullen leven voor Zijn aangezicht.” (Hosea 6:2) En wat is daarvan het resultaat?
Dat zij Hem ‘kennen’.

Bijzonder, dat Hij jou kent en jij Hem steeds beter leert kennen. Dat is reden om
Hem te danken!

vrijdag 27 april Mattheus 4:13-17

Zelfs Jezus’ woonplaats heeft je iets te vertellen. Kafarnaiim betekent: dorp van
de trooster, van de getrooste. Jezus kwam en zal komen om Zijn volk te troos-
ten. Dé vertroosting is de vervulling van de Schriften. Als die vervuld worden,
wordt de mens geheeld. Vervullen wil zeggen: uitvoeren en volmaken. Jezus
kwam om de Schriften in praktijk te brengen. Zijn opstanding en leven staan er
garant voor!

zaterdag 28 april Johannes 17:1

‘Vader, de ure is gekomen: verheerlijk Uw Zoon, opdat Uw Zoon U verheerlijke.’
Dat heeft met twee kanten te maken, d.i. wederkerig! Jezus zegt het als zoon
tegen Zijn vader! En: als Heer tegen Zijn discipelen.

Ook jij hoort: God kent je en heeft je lief. Jij mag in je leven, vandaag, tot Zijn
eer zijn. Jouw wandel is je antwoord op wat Hij geeft!

zondag 29 april Jesaja 49:1-7

God bevestigt de mens. Als in vers 4 staat, dat alles tevergeefs lijkt, mislukt lijkt,
herlees dan vers 1: ‘De Here heeft mij geroepen van moeders lijf aan, van de
schoot mijner moeder heeft Hij mijn naam vermeld.’

God gedenkt je naam, Hij weet wie je bent. Anders gezegd: Hij bevestigt je. Dan
mag jij weten: ik ben gewild, ik ben bedoeld! Je mag er zijn. Hij wil dat jij er
bent. Daar kan je de dag mee in, toch?!

maandag 30 april Psalm 124:6-8

'Onze hulp is in de naam des HEREN, Die hemel en aarde maakt.’
Je mag het vandaag van Hem verwachten. Hij is degene Die met je gaat en bij je
is.



