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Het zijn slechts 4 verzen uit hoofdstuk 2 van loekiHabakuk, maar m.n. vers 4 heeft het hart van
veel gelovigen aangesproken. Wij vinden dat vetgten Romeinen, Galaten en Hebreeén.

maandag 2 aug. Habakuk 2:1-4

Habakuk zegt in vers 1, dat hij op zijn wachttoren gaat staan. Het heeft met uit-
zien te maken. In vers 4 vinden wij de kerntekst van het boek Habakuk: ‘Ik wil
gaan staan op mijn wachttoren en mij stellen op de wal.” (vers 1) Het woord
‘wachttoren’ betekent bewaren, bewaken. Het gaat om een mens, die verwacht,
die ergens naar uitkijkt. ‘ik wil uitzien naar wat Hij tot mij spreken zal.’

Lees deze verzen opnieuw en denk bijvoorbeeld aan wat Paulus schrijft in Ro-
meinen 8:19, nl.: dat de schepping 'met reikhalzend verlangen’ wacht. Zo kijken
wij ook uit! Wij verwachten Hem, Christus Jezus!

dinsdag 3 aug. Habakuk 2:1-2

‘Toen antwoordde de Here mij: Schrijf het gezicht op en zet het duidelijk op tafe-
len.” (vers 2) Wat God Habakuk zien laat, moet de profeet opschrijven, graveren.
Zo wordt het duidelijk. Habakuk doet dat vanuit zijn wachttoren. Wat noteert hij?
Zijn verwachting! ‘Opdat men in het voorbijlopen zal kunnen lezen.” Dan komt
dat voor ogen; hoor wat God zegt!

Zo kunnen woorden van Hem, die je dragen, die blij maken, in je leven door God
onderstreept worden, bijvoorbeeld aan de muur van de kamer, aan de muur van
je leven hangen - om je telkens weer je verwachting bewust te maken.

woensdag 4 aug. Habakuk 2:1-3

‘Want wel wacht het gezicht nog tot de bestemde tijd, maar het spoedt zich zon-
der falen naar het einde; als het vertoeft, verbeid het, want komen zal het gewis,
uitblijven zal het niet.” Het profetische woord zal worden vervuld. Het wacht tot
een bestemde tijd, maar het komt er wel. Een gelovige verbeidt het, verwacht
het. Waarom? Omdat Hij het heeft gezegd! Je kunt God nemen op zijn woord. Al
zie je Zijn hand niet, vertrouw op Zijn hart.

donderdag 5 aug. Habakuk 2:1-4

Eigenlijk kun je na vers 3 een dubbel punt zetten. Wat schrijft Habakuk op? ‘Zie,
opgeblazen, niet recht, is zijn ziel in hem, maar de rechtvaardige zal door geloof
leven.’ Je leeft vanuit je geloof, vanuit je verwachting. Het gaat hier om drie
kernwoorden: rechtvaardige, geloof en leven. Om die woorden is dit gedeelte
gebouwd. Het woord ‘geloof’ mag ook vertaald worden met ‘vertrouwen, je hech-
ten aan’. Van het Hebreeuwse woord (emunah) komt ons woord ‘amen’. Dat be-
tekent: vast en zeker. Rotsvast kun je zeggen! Als gelovige beaam je het geloof
van Jezus. Dat houdt je verwachting levend.

vrijdag 6 aug. Romeinen 1:16-17

In deze verzen gaat het om het hart van het evangelie van God aangaande Zijn
Zoon (Romeinen 1:1-3). Dat was aan Paulus toevertrouwd (Romeinen 1:1). Drie
keer noemt de apostel wat hij ontving door openbaring van Jezus Christus (Gala-
ten 1:12) ‘mijn evangelie.’

Moet een mens iets doen om gerechtvaardigd te worden? Nee, er staat, dat de
gerechtigheid van God aan de gelovige toegerekend wordt. Hoe dan? Door het
geloof van Jezus Christus in het geloof van de gelovige. (Romeinen 3:21-23)

zaterdag 7 aug. Romeinen 1:16-17

In vers 17 staat: ‘de rechtvaardige nu, zal door geloof leven.” Wij leven in het
tijdperk van de genade en Paulus maakt Habakuk 2:4 passend voor de andere
omstandigheden waarin het functioneert.
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In het tijdperk van de genade is ‘alles uit geloof, opdat het is in overeenstem-
ming met genade.” (Romeinen 4:16) Wij zijn gerechtvaardigd: in genade en om
niet. Hoe? Door de vrijkoping in Christus Jezus. (Romeinen 3:24)

Wij zijn gerechtvaardigd in Zijn bloed, dus die rechtvaardiging berust op onaan-
tastbare fundamenten. ‘Jullie zijn gered in genade, door geloof, dat is niet uit
jullie (zelf).” (Efeziérs 2:8-9).

zondag 8 aug. Genesis 15:1-6

'‘En hij geloofde in de Here; en Hij rekende het hem toe als gerechtigheid.” (vers
6) Overbekende verzen misschien, maar door dichter bij de grondtekst te verta-
len krijg je een andere, een diepere kijk.

Er staat letterlijk: ‘En hij vertrouwde de Here verder.’ Niet alleen voor nu, maar
ook voor het vervolg vertrouwde hij Hem.

‘en Hij rekende het hem tot gerechtigheid.” Abram hechtte zich in Hem en ver-
trouwde God, Die onveranderlijk betrouwbaar is. Hij is niet alleen Heer van het
universum, maar ook over ons eigen kleine leven.

Zo kende Paulus Hem ook. Lees bijvoorbeeld 1 Thessalonicenzen 5:24. Hij zal
doen wat Hij beloofde!

maandag 9 aug. Jesaja 11:9

... want de aarde zal vol zijn van de kennis des Heren, zoals de wateren de bo-
dem van de zee bedekken.’ Jesaja (maar ook Psalm 72:18-19) zet een geweldig
perspectief voor ogen. De aarde zal weer vol zijn 'om te kennen de Here’ - 'zoals
de wateren de bodem van de zee bedekken.’

Dus: heel de aarde zal weten wie Hij is! Dan mag je denken aan Israél als het
kanaal van zegen voor de wereld. En: je denkt aan de gemeente, die kosmoswijd
Hem bekend zal maken. Uiteindelijk zal ieder schepsel in heel Gods schepping
Hem kennen en antwoord geven op Zijn liefde!

Lees ook Habakuk 3:3.

dinsdag 10 aug. Romeinen 11:33-36

Deze verzen zijn een lofprijzing. ‘0O diepte van rijkdom, van wijsheid en van ken-
nis Gods.’ Achter dit gedeelte kun je een uitroepteken zetten. In het vervolg van
vers 33 is dat wel gedaan! ‘hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn beschikkingen en hoe
onnaspeurlijk Zijn wegen!’ In vers 34 staan twee retorische vragen, d.w.z.: vra-
gen, waarop je geen antwoord verwacht omdat dat antwoord duidelijk is.

In vers 34 is dat: ‘Niemand!’

Wij kennen Gods gedachten niet, laat staan dat we Hem advies zouden kunnen
geven. Wij zijn Gods raadsman niet, Hij is de onze. Wij zijn volkomen van Hem
afhankelijk — zowel voor wat wij weten mogen als voor onze redding. Het initia-
tief ligt bij hem. Dan is het toch vanzelfsprekend, dat je in vers 36 antwoordt
met: '‘Amen.’

woensdag 11 aug. Psalm 36:1-10

In vers 10 staat, dat bij God de bron van het leven is. Een prachtige beeldspraak
die je duidelijk maakt wat Gods woord uitwerkt. Het stilt je verlangen, het lest je
dorst. Vers 9 zegt, dat het te maken heeft met /aven, d.i.: te drinken krijgen, als
je erge dorst hebt. En erna staat: ‘Gij [God] drenkt hen met de stroom van Uw
liefelijkheden.’” Verzen uit de Schrift kunnen je ineens woorden geven, waardoor
je het zeggen kunt. Zé bent U, God!

donderdag 12 aug. Psalm 36:10-13

In Zijn licht word je wat je eigenlijk bent. Je gaat ontdekken: wie je bent, en:
waarom je er bent. ‘Want bij U is bron des levens, in Uw licht zien wij het licht.
In Zijn licht krijgt je leven zin, betekenis.

Dan knik je, als je Job 42:5 leest: ‘Slechts van horen zeggen had ik van U ver-
nomen, maar nu heeft mijn oog U aanschouwd.’ Dat heeft te maken met ‘verlich-
te ogen des harten’ (Efeziérs 1:18). Het licht brengt de dag, brengt helderheid en
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geeft gestalte aan de dingen. Gods licht onthult hoe zaken echt zijn. Je kijkt ver-
der, dieper en ziet door zaken heen. Je weet Hem achter alles.

vrijdag 13 aug. Jesaja 40:12-26

Deze verzen gaan over de majesteit van God. Het gaat hier om evangelie. Wat
een God is Hij! De verzen geven een adembenemend portret van Hem. Hij is de
Schepper, Die als een volleerd vakman aan zijn werkbank de schepping maakt.
De vragen van vers 12 beklemtonen zijn grootheid en macht. Dat God de schep-
per is, wordt verbonden met God als bevrijder. Heel de schepping is Gods
machtsgebied en Hij kent ons.

zaterdag 14 aug. Jesaja 40:13-14

Hij is oneindig wijs. De dubbele vraag van vers 13 gaat terug naar ‘voor de tijd-
perken (eonen)’, d.w.z.: voér de schepping, toen God alles in Zichzelf was. Toen
vormde zich Zijn raadsbesluit.

Jesaja 46:10 zegt: ‘Ik zal al Mijn welbehagen doen.’ Paulus formuleert het in Efe-
ziérs 1:11 zo: ‘God bewerkt alles in overeenstemming met de raad van Zijn wil.’
Was er toen iemand, die Zijn geest bestuurde of Hem als raadsman terzijde
stond?

zondag 15 aug. Jesaja 40:15-17

Hij is almachtig - kunnen wij Hem wel genoeg eren? Sla je ogen op en besef Wie
jou Zijn woord gegeven heeft! Als je om je heen kijkt, is er genoeg om je te
ontmoedigen. Dat was al zo bij Jesaja en zijn tijdgenoten. Toch hielden zij zich
vast aan God als de Schepper en de Heer van de wereld.

Juist in tijden van wanhoop, als alles je uit handen geslagen wordt, zetten deze
woorden je voor ogen wat je weten en leven mag. Als je moe bent, krijg je nieu-
we kracht. Je weet wie Hij is, waar alles naartoe gaat en dat draagt je in alle om-
standigheden.

maandag 16 aug. Jesaja 40:18-20

'Met wie dan wilt gij God vergelijken en welke vergelijking op Hem toepassen?’
Alle afgoden zijn mensenwerk. Als je hun werk nu eens vergelijkt, met wie God is
en wat Hij doet. Het antwoord erop staat bijv. in de volgende verzen.

dinsdag 17 aug. Jesaja 40:21-24

De vragen die Jesaja stelt, benadrukken Gods grootheid en almacht. Het ant-
woord op die vragen? ‘Hij troont boven het rond der aarde.’ Niets gaat buiten
Hem om. Hij werkt alles uit in een machtig plan. Paulus geeft daar zicht op! Wat
een machtig God is Hij! Hij is jouw God, en ook Vader en Redder.

woensdag 18 aug. Jesaja 40:25-26

'Heft uw ogen naar omhoog en ziet: wie heeft dit alles geschapen?’

Het antwoord volgt: 'Hij, die het heer daarvan in groten getale uitleidt (doet uit-
trekken) en elk daarvan (hen allen) bij name roept door de grootheid zijner
sterkte en omdat Hij geweldig van kracht is; en er blijft niet één achter (niet één
mist er).” Hij heeft jou en mij Zijn woord gegeven.

donderdag 19 aug. Jesaja 52:12

'‘Wie voor u heen gaat, is de Here, en uw achterhoede is de God van Israél.” Het
gaat er niet alleen om hoe Hij begeleidt, maar ook, dat Hij het is die deze taak
vervult. ‘uw achterhoede’ - dat kun je ook vertalen met ‘degene die u inzamelt’.
God is dus degene, die de vergeten garven opraapt. Als alle maaiers gepasseerd
zijn, komt er nog Eén. Hij is de inzamelaar, die niet één mens zal achterlaten.



Wij lezen in 1 Timotheus.

vrijdag 20 aug. 1 Timotheus 6:13

Christus Jezus getuigde de goede (letterlijk: ideale) belijdenis voor (lett: op)
Pontius Pilatus. Dat heeft alles te maken met Zijn heerschappij over alles. Dit
blijkt ook het vervolg in dit hoofdstuk. Het is te lezen in Mattheus 27:11; Johan-
nes 18:36,37 en Johannes 19:11. Jezus is Heer over alles en allen. Pontius Pila-
tus kon Hem alleen maar overleveren, omdat het hem van boven gegeven was!

zaterdag 21 aug. 1 Timotheus 6:14

‘Dit gebod’ is: de aanwijzingen en boodschap die Paulus bracht, met als spits de
absolute heerschappij van Christus Jezus, Die het beeld van God én redder van
alle mensen is. De verschijning van onze Heer Jezus Christus zal niet lang meer
op zich laten wachten en zal de hele wereld veranderen binnen een korte, in de
profetieén nauwkeurig vastgestelde periode.

zondag 22 aug. 1 Timotheus 6:15

De Heer Jezus Christus is de Koning van de koningen en Heer van de heren. Dat
zal blijken als Hij op aarde Zijn koningschap vestigt en alle andere koningen aan
Zich zal onderschikken, inclusief de koning van Babel (Jesaja 13 en 14), die zich
als de laatste grote monarch van de eindtijd tot het uiterste zal verzetten. Daar-
na begint het koninkrijk, dat 1000 jaren zal duren, en na de komst van de nieu-
we aarde, voortgezet zal worden. Iedereen zal Hem erkennen, en de kennis van
Jahweh zal de aarde vullen, zoals de wateren de zeebodem bedekken!

maandag 23 aug. 1 Timotheus 6:16

Hij, onze Heer Jezus Christus, heeft alleen onsterfelijkheid! Geen enkele andere
gestorvene kan dat nu claimen, omdat zij allen nog rusten tot de dag van hun
opstanding. Wat mensen betreft, is alleen de mens Christus Jezus in de hemel.
Voor de rest zijn er alleen hemelingen, zoals ook de satan, die er naar Openba-
ring 12 uitgeworpen wordt omdat het lichaam van Christus zijn plaats te midden
van de hemelingen (Efeziérs 2:6,7) inneemt!

dinsdag 24 aug. 1 Timotheus 6:16

Hij, Christus Jezus, bewoont een ontoegankelijk licht — de uitstraling van licht
van Zijn verheerlijkt lichaam is z6 groot, dat mensen Hem nooit kunnen nade-
ren; de lichtsterkte is té groot. Denk aan de ontmoeting met Saulus op de weg
naar Damascus. Aan Hém is eer en eonische kracht! Hij zal alles onder Zijn voe-
ten brengen; in en door liefde zal Hij 60k de laatste vijand, de tweede dood,
overwinnen!

woensdag 25 aug. 1 Timotheus 6:17

Paulus heeft er geen moeite mee, dat gelovigen soms rijk kunnen zijn. Alleen
vestigt hij de aandacht op het feit, dat rijkdom betrekkelijk is. Uitspraak van een
rijke ongelovige was: ‘Rijkdom is leuk, het is goed voor de zenuwen.” Ook kan
een stuk hoogmoed bij rijken snel om de hoek komen kijken. In plaats daarvan
richt ook de rijke de ogen op God, die uiteindelijk de grote gever van alles is!

donderdag 26 aug. 1 Timotheus 6:17b-19

Paulus geeft een goede aanwijzing aan de rijken, die helemaal in overeenstem-
ming is met de genade die alle gelovigen ontvangen. Je bent echt rijk als je net
als God uitdeelt van je overvloed. Ook valt op dat de apostel aangeeft, dat God
ons rijkelijk alles geeft om te genieten.

‘Het werkelijke leven grijpen’ (vs. 19) is nu hier op aarde, zo lang wij hier nog
zijn. Alle gelovigen wandelen in de goede werken, die God tevoren bereid heeft
(Efeziérs 2:101!).
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vrijdag 27 aug. 1 Timotheus 6:20

Timotheus zou bewaren wat hem door Paulus (niet door Petrus of andere aposte-
len van de besnijdenis) werd toevertrouwd. Dat zou Timotheus bewaren en be-
waken! De ‘kennis’ waar de apostel van spreekt, is waarschijnlijk de toen alom
aanwezige gnostiek; een mystiek religieus systeem met nadruk op ‘het geestelij-
ke’; een zeer verderfelijk filosofisch systeem, dat vandaag de dag opnieuw alom
aanwezig is. Daarnaast zou je kunnen denken aan ‘de wetenschap’, die beoefend
wordt op universiteiten en hogescholen, zonder God te erkennen. zaterdag 28
aug.1 Timotheus 6:20

De filosofie van de gnostiek en de filosofie achter de huidige wetenschap is er
een die tegen God in gaat. Evolutie heeft als verklaring voor de oorsprong van
alles de plaats ingenomen van schepping door God. Daarmee eert men de
schepper niet langer, maar het schepsel (de mens), en dat leidt tot de grote ge-
volgen die Paulus noemt in Romeinen 1:18-32. Het antwoord is zoals altijd:
Christus! Wij zijn in Hem gecompleteerd!

zondag 29 aug. 1 Timotheus 6:21

Afdwalen van het geloof gebeurt maar al te snel. Het woord van God wordt
krachteloos gemaakt; onder andere door filosofie en tradities van mensen. Het
woord spreekt van Christus, Hij is de vervulling van de profetie! Hij is zelf de wa-
re profeet, priester en koning.

Zoals altijd sluit Paulus af met genade. Dat kenmerkt al zijn brieven, zo ook deze
rijke brief aan zijn opvolger Timotheus, iemand die net als alle andere gelovigen
de nodige zwaktes kent. Niettemin is hij door God bekwaam gemaakt om verder
te dienen in het evangelie naar Paulus, dat vol overstromende genade is!
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