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Leesrooster 2012-08 1 tot en met 31 aug.2012 
Indien niet anders aangegeven komen Bijbelcitaten uit de NBG51 of uit de Concordante Vertaling.  

 

 

woensdag 1 aug. Romeinen 1:1-6 
Het goede nieuws is, dat God Zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer gaf, en dat Hij Zich-
zelf gaf voor allen. Hier is het: eerst de Jood, en ook de Griek. 
Het goede nieuws is, dat Hij Zijn Zoon overgaf en dat Hij werd opgewekt uit de doden. 
Dat is werkelijk iets om te delen met anderen! 

donderdag 2 aug. Romeinen 5:1, 2, 8-10 

Het geheim van het goede nieuws is, dat God de mens met Zich verzoent door de dood 
en opstanding van Zijn Zoon. Al wat de mens kon hinderen, is door God weggenomen. 
Wat kan de mens die dat hoort en gelooft, doen? God danken! Bijzonder, om zoiets aan 
de ander bekend te maken! 

vrijdag 3 aug. Romeinen 5:1-5 

Paulus zegt regelmatig: ‘wij weten nu …’ 
Hij roemt niet alleen in de verwachting van de heerlijkheid van God, maar óók in de ver-
drukkingen. Verdrukkingen zijn inperkingen, die je door mensen worden aangedaan. 
Achter die mens(en) zitten weer duistere machten. 
Verdrukkingen doen ons dicht bij God schuilen! 

zaterdag  4 aug. Romeinen 5:3-5 

Paulus wéét, dat de verdrukking volharding uitwerkt. Je kunt in de situatie blijven staan, 
omdat je dit weet. God geeft de kracht! 
Het wonderlijke is, dat de volharding beproefdheid bewerkt. Zo verwacht je het van God, 
Die liefde is! 

zondag 5 aug. Romeinen 8:18-21 

Ook dit is zeker weten. Paulus ziet de balans doorslaan naar de kant van heerlijkheid; die 
weegt veel zwaarder dan het lijden dat er nu is. Vreemd eigenlijk, omdat wij het lijden 
vaak heel zwaar vinden. 
Het uitzicht is groots, de verwachtingen zijn hoog gespannen. God zal alles overstijgende 
heerlijkheid geven! 

maandag 6 aug. Romeinen 8:22-25 

Niet alleen de schepping, maar ook wij als gelovigen zuchten in ons lijden, in alle inper-
kingen. Wij doen dat in de verwachting van de 'zoon-plaatsing' en van de vrijkoping van 
ons lichaam. 
Door de kracht van God volharden wij zelfs in die heerlijke verwachting! Hij gaat mee, 
vandaag! 

dinsdag 7 aug. Habakuk 3:17-19 

Bekende woorden ons tot voorbeeld geschreven. Al zijn alle omstandigheden moeilijk en 
zit het tegen, dan nog is er vreugde in ons hart. God heeft alles in Zijn hand! Ook dat 
wat tegenwerkt of ons verdrukt. Wij zien op naar onze grote God en Vader! 

woensdag 8 aug. Psalm 17:1-7 

David bidt, als type van de Messias Jezus. Op zijn pad kwam hij tegenstanders tegen, 
David bidt en smeekt intens in de zekerheid, dat Jahweh hem hoort. David is er zeker 
van, dat God (Elohim) zijn problemen kent en zal doen wat nodig is. 
Wat geweldig: bidden is ons ademhalen, we bidden met Paulus mee! 
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donderdag  9 aug. Psalm 17:8-15 

David vervolgt zijn gebed met de smeking bewaard te worden van de mannen van de 
wereld (vers 14). Zij leven hier en nu en halen er alles uit. David verwachtte het zowel 
nu als voor de toekomst van God. 
Zo ook u, jij, ik! Leg aan God je dag voor, Hij leidt! 

vrijdag 10 aug. 1 Timotheus 6:6-10 

Rijkdom is op zich niet verkeerd; God geeft het, dat gelovige mensen rijk zijn. 
Als je niet rijk bent en het wel wil zijn, kun je je geestelijke rijkdom snel vergeten. Jagen 
naar rijkdom, geldzucht – het is een wortel van alle kwaad. 
Laten wij God danken voor wat is: genoeg voedsel, kleding en onderdak! 

zaterdag 11 aug. 1 Timotheus 6:11, 12 

Wij jagen niet naar materiële rijkdom, maar naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, lief-
de, volharding en zachtmoedigheid in lijden na. Fijne geestelijke zaken, die maar zo wei-
nig onder gelovigen voorkomen, Velen zijn bezig met hun eigen leven, in plaats van te 
luisteren naar wat God wil. Zijn wil is wat ons richting geeft, vandaag! 

zondag 12 aug. Mattheus 6:19-24 

Jezus zegt: je hart richten op aardse, materiële dingen, biedt geen houvast. De schakel 
tussen de wereld rondom en het hart is het oog. Wat daardoor naar binnen komt, is stu-
rend voor het hart. We (jij, u, ik) dienen één Heer! 

maandag 13 aug. Mattheus 7:1-6 

Elkaar onderling (be)oordelen/veroordelen – de Heer zegt er hier al het nodige van en 
later horen we nog meer van de Heer, via Paulus. 
In plaats van de splinter uit het oog van de broeder weg te halen, zouden we eerst de 
balk uit ons eigen oog verwijderen. Elkaar genade schenken, zoals God ons die schenkt, 
dát is de aangewezen weg! 

dinsdag  14 aug. 2 Corinthiërs 5:14-17 

De liefde van Christus dringt u en mij om er voor de ander te zijn. Zeker geldt dat eerst 
gemeenteleden onderling. Maar de kring is groter: allen! We kunnen elkaar niet langer 
naar het vlees bekijken, maar naar de geest. Dat geeft de nodige ruimte en lucht in de 
omgang met elkaar. 

woensdag 15 aug. Hebreeën 11:32-40 

Als gelovige zul je het vaak niet gemakkelijk hebben, omdat je niet geaccepteerd wordt 
door anderen. Vroeger kon je er de doodstaf voor krijgen; onthoofding of verbranding 
waren de methodes. Nu wacht misschien spot, hoon, negeren; het is een weg van ver-
drukkingen en lijden, maar: de Heer is nabij! 

donderdag 16 aug. Psalm 57:1-7 

David moet vluchten voor Saul en verbergt zich. ‘Wees mij genadig, o God, wees mij ge-
nadig,/ want bij U schuilt mijn ziel; / ja, in de schaduw van uw vleugelen zal ik schuilen,/ 
totdat het onheil voorbij is.’ 
David verbergt zich niet alleen in een zichtbare spelonk, maar ook in de onzichtbare: ‘Ik 
roep tot God, de Allerhoogste,/ tot God, Die het voor mij voleindigt.’ 
Dat horen we ook in Filippenzen 1:6 – ‘Hiervan ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, Die in 
u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus 
Jezus.’ Dan weet je wat je draagt! 

vrijdag 17 aug. Psalm 57:8-12 

‘Mijn hart is gerust, o God, mijn hart is gerust,/ ik wil zingen, ja psalmzingen’ (vs.3). Let-
terlijk staat er: mijn hart is gefundeerd! Dat doet je zingen – de heerlijkheid die in je is, 
bepaalt je bij deze nieuwe dag. Je hoort wat God zegt en dat laat het licht opgaan, dat 
wekt de morgen. 
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zaterdag 18 aug. 1 Johannes 4:10,19 

‘Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en 
Zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden.’ + ‘Wij hebben lief, om-
dat Hij ons eerst heeft liefgehad.’ 
Eerst was er Zijn liefde. Die vond een plaats in ons hart en werkt uit. Liefde is: God Die 
liefheeft. Hij gaf Zijn Zoon om jou en mij, uiteindelijk alle mensen aan Zijn hart te druk-
ken. Onze liefde voor Hem is antwoord op Zijn liefde voor ons! 

zondag 19 aug. 2 Corinthiërs 5:14 

‘Want de liefde van Christus dringt ons, daar wij tot het inzicht gekomen zijn, dat één 
voor allen gestorven is.’ 
Dringen – je mag ook zeggen: heeft ons in beslag genomen, bekommert zich om de an-
der, bepaalt voortdurend ons gedrag. Gods liefde werkt uit. Hij kent je verleden, is nabij 
in het heden en geeft je toekomst. Daaruit leef je; daarop mag je rekenen. Elke dag! 

maandag 20 aug. Psalm 146:1-2 

‘Ik zal de Here loven (prijzen), mijn leven lang’ – De hele werkweek door, ook vandaag. 
Zonnebloemen richten zich naar de zon. Zo mag jouw en mijn leven elke dag weer op 
Hem gericht zijn! Op alle terreinen van je leven, in alle levensfasen – Hij is er! 

dinsdag 21 aug. Psalm 146:3-6 

In heel de psalm gaat het om kennen en vertrouwen. Over de zee van ons leven schijnt 
het licht van Zijn trouw, en: dat God als Schepper alles draagt door het woord van Zijn 
kracht. 
Een vuurtoren heeft altijd dezelfde lichtkarakteristiek. Daaraan herken je waar je bent. Jij 
en ik mogen erop rekenen, dat Gods liefde en trouw altijd dezelfde lichtkarakteristiek 
hebben. 

woensdag 22 aug. Psalm 146:7-10 

Gods trouw is Zijn betrouwbaarheid. God houdt staande, is er ‘van geslacht tot geslacht’. 
Hij voert Zijn plan uit en heeft daarin ieder op het oog. 

donderdag 23 aug. 2 Corinthiërs 4:16 

‘Daarom verliezen wij de moed niet, maar al vervalt onze uiterlijke mens, nochtans wordt 
de innerlijke van dag tot dag vernieuwd.’ 
Wat geeft Paulus moed? Wat geeft jou en mij moed? Dat is uitzicht wat ons wacht, na-
melijk.: opstanding, heerlijkheid. Gods liefde en trouw zijn en blijven – ook vandaag, 
voor jou en mij! 

vrijdag 24 aug. 2 Corinthiërs 4:17 

‘Want het kortstondige, lichte van onze verdrukking werkt voor ons een alles te boven 
gaand, eeuwig (eonisch) gewicht aan heerlijkheid uit.’ 
Als je vraagt: wat zie je?, krijg je als antwoord misschien: verdriet, moeite, lijden. Maar 
er wacht jou en mij: opstanding, verheerlijking, elkaar terugzien. Dat draagt je ook deze 
dag. 

zaterdag 25 aug. 2 Corinthiërs 4:18 

‘… daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare; want het zichtbare is 
tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig.’ 
Wij mogen opmerken, d.i. doelbewust, nauwkeurig zien, wat God beloofd heeft en voor 
ons klaargelegd. Wij zien het niet, maar we weten: wat God beloofd heeft, zal gebeuren. 
We hebben weet van toekomst! Ook vandaag!

zondag 26 aug. Efeziërs 1:17-18 

‘… dat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, jullie zou ge-
ven een geest van wijsheid en onthulling in de erkenning van Hem (verlicht zijnde de 
ogen van jullie hart), opdat jullie zien wat de verwachting van Zijn roeping is en wat de 
rijkdom van de heerlijkheid van Zijn lotgenieting is te midden van de heiligen …’ 
God opent de ogen van ons hart om te zien waartoe Hij roept! 
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maandag 27 aug. Psalm 57:11 

‘… want hemelhoog is uw goedertierenheid,/ tot aan de wolken reikt uw trouw.’ 
De Heer is nabij. Niet alleen gisteren ontdekte je dat, maar ook vandaag. Hij is er – van-
daag en morgen weer. Alle dagen van ons leven! Hij geeft toekomst! 

dinsdag 28 aug. Kolossenzen 3:14 

‘Doet over dit alles de liefde aan, die de band is van de rijpheid’ (lett.) Wat Hem en jou 
verbindt en bindt, is wat ons verbindt en bindt. Zijn liefde verbindt ons ten diepste, 
maakt ons één. Zijn vrede houdt ons één! 

woensdag 29 aug. Kolossenzen 3:15 

‘En laat de vrede van Christus, waartoe jullie ook in één lichaam geroepen werden, rege-
ren (scheidsrechter zijn) in uw harten.’ 
De vrede van Christus bepaalt de onderlinge verhoudingen, ook in het lichaam van Chris-
tus, de gemeente. Vrede? D.i. verbonden zijn met de bron van vrede – Christus!  

donderdag 30 aug. Kolossenzen 3:16 

‘Laat het woord van Christus rijkelijk in jullie wonen’ – mooi, hè! Dat is: in jou en mij als 
individuele gelovigen, én: in de gemeente! Het vers vervolgt: ‘in alle wijsheid onderwij-
zend en vermanend …; psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingend.’ 
Uit jouw en mijn mond komt wat uit ons hart overvloeit en opstijgt, tot eer en lof van 
God. 

vrijdag 31 aug. Kolossenzen 3:17 

‘En wat jullie maar zouden doen, in woord of werk, doet dit alles in de naam van de Heer 
Jezus Christus, dankend God, de Vader, door Hem’ (lett.). 
Dit vers vat samen wat wij de afgelopen dagen gelezen hebben. Hij is Heer. Overal! Hij 
woont met Zijn geest in jou en mij. Weer hoor je: De Heer is nabij. Hij opent deuren 
waarvan wij niet wisten, dat die bestonden. Hij is betrokken ook bij de details van jouw 
en mijn leven. Hij geeft zicht, uitzicht. Elke dag weer! 


