Leesrooster 2010-2 1 tot en met 28 feb. 2010

Over de opstanding van onze Heer kunnen wij niet genoeg horen. Er vindt een bijna constante erosie
plaats van de machtige feiten van het geloof. De komende dagen stelt de Schrift de opstanding onder
bewijs.

maandag 1 feb. Johannes 20:1-2

Op ‘een van de sabbatten’, zegt de grondtekst, ging Maria van Magdala vroeg,
terwijl het nog donker was, naar het graf. Daar aangekomen zag zij, dat de
steen van het graf was weggenomen. Snel keerde zij naar Petrus terug en ver-
telde wat zij gezien had: de steen die het graf had afgesloten, stond niet op zijn
plaats.

dinsdag 2 feb. Johannes 20:3-5

Met de ‘andere apostel” ging Petrus snel naar het graf om poolshoogte te ne-
men. De andere discipel liep vooruit en ‘zich voorover buigende, zag hij de linnen
windsels liggen, hij ging echter niet naar binnen’. De grondtekst gebruikt voor
‘zien’ een Grieks woord, dat betekent: zien wat er aan de hand is.

woensdag 3 feb. Johannes 20:6-7

Simon Petrus ging een stap verder: hij ging het graf binnen en 'zag de windsels
liggen, mar de zweetdoek, die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de
windsels liggen, doch opgerold, op een andere plaats’. Ook Petrus ‘zag’ - het
grondtekst woord zegt, dat hij anders keek, meer intens. Je zou kunnen zeggen:
hij hechtte zijn blik eraan, was opmerkzaam.

donderdag 4 feb. Johannes 20:8-10

Na Petrus betrad ook de ‘andere apostel’ het graf - '‘en hij zag het en geloofde’.
Hij nam waar wat er gebeurd was, hij doorzag het. Wat zagen de apostelen? De
zweetdoek was nog intact, als een tulband opgerold. De hoofddoek en de wind-
sels lagen er zoals zij om het lichaam gezeten hadden. Het lichaam? Dat was er
tussenuit.

vrijdag 5 feb. Johannes 11:33-44

Moest Lazarus (lees Johannes 11) geholpen worden om uit de windsels te ko-
men, de opgestane Christus, in zijn enorme kracht, kwam er zelf tussenuit. Hij
had handen en voeten vrij en een onbedekt gezicht. Hij rolde de steen weg. Wat
een goed bericht! Hij is niet alleen de opstanding, Hij is het Leven!

zaterdag 6 feb. Romeinen 10:17

Bij gelovigen is het geen zaak van zien en geloven. Straks zal ook Gods volk ho-
ren en geloven! Paulus zegt waar het om gaat: ‘Zo is dan het geloof uit het ho-
ren, en het horen door het woord van Christus’. Lees hierbij 1 Corinthiérs 15, het
ABC van het geloof. Wat horen en geloven wij? A/Christus is gestorven voor onze
zonden, naar de Schriften; B/en Hij is begraven; C/en ten derde dage opgewekt,
naar de Schriften. Dat goede bericht moet gehoord worden! Dat spreken gelovi-
gen, jij en ik, het evangelie na!



Romeinen 8 eindigt met een overwinningslied. Geweldige woorden legt God in de harten en monden
van lijdende gelovigen. Het versterkt het gelovige hart en doet het vertrouwen in Hem toenemen.

zondag 7 feb. Romeinen 8:31-39

Wat een rijkdom komt je tegemoet! ‘Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen?’
Hoor je het? God is véér ons! Er valt niets aan te klagen. Christus pleit voor ons,
letterlijk: komt voor ons op! Onze geestelijke positie in Christus Jezus wordt voor
ogen gesteld. En in de brief aan de Efeziérs staat de geestelijke wapenrusting die
je voor je geestelijke wandel nodig hebt. Er is veel wat aandacht trekt, maar die
zijn woorden die je draagkracht geven, op Hem doen zien en je beseffen doen,
dat Hij er is!

maandag 8 feb. Romeinen 8:31-32

De apostel stelt 5 vragen. In vs.31-32 staan er twee. De eerste vraag is: ‘Als
God vOAor ons is, wie zal tegen ons zijn?’ 'Als’ is beter vertaald met: ‘Indien het
zo is, dat ...” De tweede vraag luidt: ‘Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen zoon niet
gespaard (letterlijk: overgegeven) heeft, ons met Hem ook niet alle dingen
schenken?’

dinsdag 9 feb. Romeinen 8:33-34

In deze verzen horen wij de vragen 3 en 4. ‘Wie zal uitverkorenen Gods beschul-
digen? God is het, die rechtvaardigt’ en: ‘wie zal veroordelen? Christus Jezus is
de gestorvene, wat meer is de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook
voor ons pleit’. God spaarde zijn eigen zoon niet, maar gaf Hem voor ons allen.
Hij gaf ons het grootste wat Hij geven kon, zou Hij ons dan niet het ‘mindere
schenken'?

woensdag 10 feb. Romeinen 8:35-37 (1)

Met de apostel zijn we een hoge trap opgeklommen. Elke tree legde ons een
vraag voor. Vraag 5 brengt op de hoogste tree, die letterlijk luidt: ‘Wat zal ons
scheiden van de liefde van God in Christus Jezus?’ Dan volgt er een lijst van za-
ken, waarbij je je kunt afvragen: kunnen deze scheiden van de liefde van God?
Verdrukking (druk van buitenaf), benauwdheid (pijn van binnen) en vervolging?
Hij vervolgt met: honger en naaktheid en sluit af met gevaar en zwaard. Wat hij
noemt, zijn geen tekenen van Gods misnoegen! Veel lijden wordt veroorzaakt
door een wereld, die niet met God rekent en vijandig is.

Kan één van genoemde moeilijkheden jou scheiden van Gods liefde? Het ant-
woord is; Nee! Gods liefde is onveranderlijk en onoverwinnelijk. Het evangelie
brengt je aan Gods hart en je mag wandelen in de zonneschijn van die liefde!

donderdag 11 feb. Romeinen 8:35-37 (2)

‘Meer dan overwinnaars’ - alles wat je probeert te scheiden van die liefde, brengt
je dichter bij God, dichter bij Hem die jou liefheeft! God is in staat oneindig veel
meer te doen dan wij bidden of beseffen. In al deze omstandigheden word je
bemoedigd door Gods liefde. Hetgeen tegen gelovigen wordt ingezet, leidt niet
tot nederlaag, maar tot overwinning (letterlijk: meer dan overwinnen, het is ‘su-
peroverwinnen’).



vrijdag 12 feb. Romeinen 8:38-39 (1)

Vs.28 begint met ‘wij weten’; hier is Paulus persoonlijker - ‘Want ik ben verze-
kerd” - dat betekent: ik ben ervan overtuigd geworden en ik blijf ervan over-
tuigd. Hij heeft 5 vragen gesteld om erachter te komen of er iets is dat scheiden
kan van de liefde van God? Nu zegt hij luid en duidelijk: Niets kan scheiden! Hij
somt 10 punten op, die anderen zouden kunnen aanvoeren. Dood en leven niet -
God in zijn liefde redt ons van de dood. Hoe ver een mens ook van Hem weg is,
hij of zij valt nooit buiten het bereik van Gods liefde!

zaterdag 13 feb. Romeinen 8: 38-39 (2)

Tijd niet, ruimte niet, hoogte en diept niet — nergens bestaat een plaats, waar de
liefde van God niet zou zijn! Paulus concludeert: Niets scheidt je van God, omdat
alles onder de controle van God, de Schepper, en van Christus Jezus, onze Heer,
is! De 5 vragen die eerder gesteld werden, hebben stuk voor stuk te maken met
wie de God is, in Wie wij geloven! Er is niets wat scheiden kan! Dat heb je als
gelovige nodig om te weten! Je vertrouwen ligt niet in jouw liefde voor Hem,
maar in Zijn liefde voor jou, die vast en geloofwaardig en volhardend is! Kijk hoe
hoofdstuk 8 begint! Er is niets ter veroordeling! En dan eindigt het hoofdstuk
met: niets scheidt! De band die jou verbindt met God is niet te verbreken!

Wij lezen in diverse teksten wat God voor de mens betekent.

maandag 15 feb. Psalm 23

David opent (vers 1) en sluit af (vers 6) met JHWH, de Ik ben, Die in deze prach-
tige Psalm bezongen wordt. Hij staat aan het begin en aan het einde.

Het woord ‘herder’ heeft diepe betekenis. Je leest dat Hij in alles voorziet, in elke
levenssituatie is Hij nabij (vers 4). Hij zorgt als een herder voor je, zoals een
herder voor zijn kudde zorgt. David begon als herder en wist waar hij over
schreef. Hij ervoer ook de nabijheid van JHWH in zijn leven.

Wij weten dat ook: voor vandaag!

dinsdag 16 feb. Psalm 23:1,2

Het ‘grazige weiden’ is in werkelijkheid ‘vruchtbare oases’. Het verwijst naar die
verkoelende plekken in de woestijn waar de vermoeide en verhitte reiziger rust,
drinken en schaduw kon vinden.

Geestelijk vinden wij die als gelovigen bij God, onze Vader. We drinken uit het
woord het levende water; Zijn vleugel geeft ons schaduw, verkoeling na een he-
te, heftige dag.

woensdag 17 feb. Psalm 23:3,4

De verkwikking van de Heer doet je opleven; Zijn genade geeft blijdschap in je
hart.

Het woord ‘leiden’ kun je ook met ‘gidsen’ vertalen; Hij brengt je in ‘routes van
gerechtigheid’ (NBG: ‘rechte sporen’). Dan doe je wat juist is, zodat Zijn gerech-
tigheid zichtbaar wordt.

Vers 4 zegt ‘een dal van de schaduw van de dood’ — dat kun je meemaken. Ook
dan is Hij nabij! Zijn stok en staf verwijzen naar de opstanding, echte troost!
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donderdag 18 feb. Psalm 23:5

Geestelijk gezien spreekt de dis van het eten van Zijn woord; ook in de verdruk-
king en de benauwdheid waarin mensen je kunnen brengen, geeft God Zijn
troostvolle woorden.

De olie verwijst naar Zijn geest, die ons in ons leven leidt en ons ook Zijn ge-
dachten (woorden) te binnen brengt, zodat je een ‘overvioeiende beker’ hebt. Je
leeft door die overvloedige genade van God.

vrijdag 19 feb. Psalm 23:6

De goedheid (Hebreeuws: ‘tov’) en goedertierenheid (Hebr.:chésed), daar was
David diep van overtuigd, zouden hem navolgen. Er staat eigenlijk ‘rennen om in
te halen’ in plaats van ‘navolgen’.

Hij wist zich verzekerd van deze zegen die hij van JHWH ontving! En dat niet
voor even, maar ‘al de dagen van mijn leven’.

Het grote verlangen van David was in het huis van JHWH te verblijven, dicht bij
Hem, Die hem zoveel genade schonk!

Dat is ook ons verlangen, Hij wijkt immers nooit van ons!

zaterdag 20 feb. 1 Timotheus 2:1,2

Wij kunnen gebed voor alle mensen doen, ook voorbede en dankzegging. Eigen-
lijk heel wonderlijk: je bidt voor mensen die je nog nooit gezien of gesproken
hebt, in het bijzonder voor koningen en hoger geplaatsten - dat kost ons mis-
schien moeite. God houdt van al die mensen, en heeft ze allen een specifieke
plaats toegewezen. Aanvaard dat en bid; dat brengt je in een rustige en stille
manier van leven, tot eer van Hem!

zondag 21 feb. 1 Timotheus 2:3,4

God is de redder van alle mensen. Hij is onze redder en wil dat alle mensen ge-
red worden: Hij houdt van de mens. Daarom ook dat ze allemaal tot erkenning
van de waarheid over God komen! Hij is liefde en daarom redt Hij uiteindelijk alle
mensen! Dat is een van Zijn grootste heerlijkheden: Redder van alle mensen!
Wat een reden om Hem daarvoor te danken!

maandag 22 feb. 1 Timotheus 2:5,6

Paulus herhaalt hier het Sjema uit Deuteronomium 6:4-6. Er is één God. Anderen
die zich als zodanig opwerpen, zijn afgoden. Er is ook één middelaar: de mens
Christus Jezus. Andere mensen kunnen dit nooit zijn. Zijn liefde bleek uit het
Zichzelf geven als (overeenkomstige) losprijs voor allen. Hij brengt de mensen
tot God. Geweldig, dat wij dat nu al weten. De losprijs is in liefde al gegeven; het
kan niet mis gaan!

dinsdag 23 feb. Psalm 139:1-6

David wist hiervan — door geloof. Dit geldt net zo voor ons, als voor elk mens die
dit nog zal gaan zien. Wat een troost zit er al in vers 1b opgesloten! Dat is als
het ware een samenvatting van de verzen 2-4. Hij, God, Die liefde is, kent ons zo
door en door, al onze gedachten, het zitten en opstaan, gaan en liggen. Heel ons
leven in Zijn hand! Wat een rust geeft dat in ons hart!



woensdag 24 feb. Psalm 139:7-12

Je kunt het in je leven weleens heel moeilijk hebben; God niet meer begrijpen.
Hoe kan dat nu? Je zou misschien wel willen wegvluchten uit je bestaan naar de
andere kant van de wereld. Ook daar is Hij, want Hij laat je niet los, kent je on-
begrip. Vers 10 zegt mooi, dat het Zijn rechterhand is, die je vastgrijpt - strikt
genomen niet Zijn hand: er staat ‘jamin’ (van Benjamin).

In vers 10a staat het echte woord voor hand: de ‘jad’ — de hand die leidt.

In vers 10b is het de rechter(hand): de aanduiding van kracht - Hij houdt je
vast!

donderdag 25 feb. Psalm 139:13-18

Ook weer een prachtig gedeelte uit deze unieke Psalm. Het beschrijft hoe liefde-
vol de zorg van Vader al was voordat wij geboren werden! God staat aan het be-
gin en aan het einde van ons leven hier op aarde. Ons embryo (NBG: ‘vormeloos
begin’) werd door Hem gezien vanaf de conceptie. Hij had alle dagen die wij zou-
den leven al vastgelegd védérdat wij geboren werden. Wonderlijk toch, die grote
God.

Het ‘ontwaken’ (vers 18) is aanduiding van de opstanding!

vrijdag 26 feb. Psalm 139:19-24

David staat aan de kant van God. In vers 19 gaat het om Eloah (Alue), vaak een
verwijzing naar de Zoon als onderschikker. In vers 23 gaat het om El (Al), de
God van onze Heer Jezus Christus.

David haat de mensen die JHWH haten. Hij kan dat niet hebben, hij vindt het
afschuwelijk als mensen zich verzetten tegen JHWH, Die zoveel voor David bete-
kende. Vers 23 en 24 kan ook ons op de lippen komen als het moeilijk is en we
niet weten hoe we zullen reageren in een situatie. Vertrouw dan op Zijn leiding
daarin; Hij geeft inzicht en wijsheid!

zaterdag 27 feb. Hebreeén 4:1-12

De Hebreéen wordt gezegd in te gaan in de rust. Welke rust? Die van het geloof.

Geloof sluit werken uit. Geloof is de basis van je rust als gelovige. Geloof ziet op
Hem, Die alles bewerkt, bij Wie niets mis loopt, Die alles uitwerkt naar Zijn plan.

Het aan Hem overlaten is een geestelijke houding, gewerkt door dat woord van
God, dat altijd standhoudt. Dat woord scheidt ziel en geest van elkaar: de geest
zou de leiding hebben in ons leven; niet de ziel (gevoelens, eigen ik, eigen den-
ken). De geest, die gevoed wordt met dat woord, zal geloofsrust brengen in de
vaak zo onrustige ziel, die een mens is!

zondag 28 feb. Hebreeén 4:14-16

De verwijzing in deze brief is naar Melchizedek. Christus is de koning-
hogepriester naar de ordening van Melchizedek. Deze heeft niets met Israél te
maken, want het volk bestond bij lange na nog niet, toen Abram hem ontmoette!
Hij kan meevoelen met onze zwakheden, en Hij is het, Die bidt en pleit bij de
Vader (Romeinen 8:31-34). Genade regeert. Wij naderen tot Hem, Die zetelt op
de troon van de genade. Daarom hebben wij altijd vrijmoedigheid om tot Hem te
komen! Hij veroordeelt ons niet (Romeinen 8:1), maar Hij schenkt genade!



