
1 
 

Leesrooster 2013 - 02 1 tot en met 28 februari 2013 
Indien niet anders aangegeven komen Bijbelcitaten uit de NBG51 of uit de Concordante Vertaling. 

 

vrijdag 1 febr. Kolossenzen 3:9 

‘Liegt niet tegen elkaar, afstropend de oude mensheid met haar praktijken …’ 
De schokkende onthullingen van bekende mensen die jarenlang het publiek hebben 
voorgelogen, blijven je bij. In de nieuwe mensheid heeft leugen geen plaats meer; daarin 
is alleen waarheid. Al wat waar is…, reken daarmee! 

zaterdag 2 febr. Kolossenzen 3:9 

‘Liegt niet tegen elkaar, afstropend de oude mensheid met haar praktijken …’ 
‘Elkaar’, dat is onderling in het lichaam van Christus. Daarin zou alleen waarheid gelden 
en functioneren. Waarheid – in wandel, in woord, in werk; de Schrift uitleven in alle fa-
cetten van ons leven! 

zondag 3 febr. Kolossenzen 3:10 

‘… en aandoend de jonge, die vernieuwd is tot erkenning, in overeenstemming met het 
beeld van Hem Die haar schept …’ 
Tegenover het afstropen (vers 9) staat hier: ‘aandoend’. Aandoend de jonge, frisse, 
nieuwe mens(heid), die gekenmerkt wordt door Gods liefde in alles. Die liefde verheugt 
zich in de waarheid van Zijn woord en Zijn geest, die door ons heen werken tot opbouw 
van de ander! 

maandag 4 febr. Kolossenzen 3:10 

‘… in overeenstemming met het beeld van Hem Die haar schept …’ 
Wij worden omgevormd van het beeld van de Zoon, Die Zelf hét beeld van God is. Zo 
werd de mens oorspronkelijk geschapen in het beeld van God, in die Zoon, Christus Je-
zus. Zijn werk in ons is: omvormen, zodat wij in ons gedrag op die Zoon gaan lijken: 
liefde en genade naar de ander toe! 

dinsdag 5 febr. Kolossenzen 3:11 

‘… waarin geen Griek of Jood, besnijdenis of onbesnedenheid, barbaar, Scyth, slaaf, vrije 
is, maar alles en in allen is Christus.’ 
De geestelijke eenheid is in het lichaam van Christus, omdat Hij alles en in allen is. Dan 
is elk verschil in het vlees weggevallen. Afkomst, bloedbanden, familie, het doet er alle-
maal niet meer toe. Iedereen staat in Christus Jezus op gelijke hoogte. In de Heer dienen 
wij Hem en elkaar door de liefde! 

woensdag 6 febr. Kolossenzen 3:12 

‘Doet dan aan als Gods uitverkorenen, heiligen en geliefden: medelijdend mededogen …’ 
Opnieuw staat hier ‘aandoen’. De kostbare nieuwe mens komt naar voren. Zo kijkt de 
Heer Jezus met dit medelijdend mededogen, zowel op aarde als nu. Als hemelse Heer 
greep Hij in het leven van Saulus in. 
Wij kijken met dit medelijdend mededogen naar mensen die ontspoord zijn. Medegelovi-
gen, al of niet in nood, krijgen aandacht! 

donderdag 7 febr. Kolossenzen 3:12 

‘… mildheid, ootmoedige gezindheid, zachtmoedigheid, geduld …’ 
Met deze aspecten van Gods geest in ons zal het niet anders kunnen, dan dat we als ge-
lovigen anders met elkaar omgaan dan de oude mens(heid). Mildheid blijkt uit wat je 
zegt – eventueel over iemand anders – en wat je doet. De gezindheid van Christus Jezus 
leidt tot zachtmoedigheid en geduld in ons optreden naar de ander, die God op onze weg 
brengt. 
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vrijdag 8 febr. Kolossenzen 3:13 

‘… elkander verdragend en wederzijds genade schenkend ingeval iemand tegen iemand 
een klacht heeft …’ 
Het dragende van Zijn liefde in ons blijkt, wanneer er een grief of klacht zou bestaan te-
gen iemand anders. Bij de oude mens leidt dat tot strijd en verbittering; in de nieuwe 
regeert genade, die wij elkaar schenken. Dat gaat ver! 

zaterdag 9 febr. Kolossenzen 3:13 

‘… en zoals de Heer jullie genade schenkt, zo ook jullie.’ 
Hoe handelt de Heer met ons, elke dag? Hij schenkt ons genade voor al onze krenkingen, 
ook voort wat wij ons niet bewust zijn. Dan zegt Hij: ’zo ook jullie’. Het is meer dan ver-
geving; daar kun je op terugkomen. Bij genade kan dat niet! We kunnen dat alleen in 
Zijn kracht! 

zondag 10 febr. Kolossenzen 3:14 

‘… Doet over dit alles echter de liefde aan die de band is van de rijpheid.’ 
Voor de derde keer: ‘doet aan’. Uiteindelijk doen we over ootmoedige gezindheid, mild-
heid en zachtmoedigheid, de liefde (van God) aan als de band van de rijpheid. In on-
mondigheid beroemt men zich op geestelijke gaven, in de rijpheid staat liefde bovenaan, 
daaronder geloof en verwachting. Handelen in liefde lijkt soms vreemd of zwak, het is 
Gods weg! 

maandag 11 febr. Kolossenzen 3:14 

‘Doet over dit alles echter de liefde aan die de band is van de rijpheid.’ 
De band van de rijpheid is de liefde. Het samenvoegende in het lichaam van Christus is 
de liefde van God. Dat is wereldvreemd. Toch zoekt de mens juist dat: de liefde van God. 
Evangeliseer met Zijn liefde! 

dinsdag 12 febr. Kolossenzen 3:15 

‘En laat de vrede van Christus, waartoe jullie ook in één lichaam geroepen werden, 
scheidsrechter zijn in jullie hart …’ 
De vrede van Christus – Hij is onze vrede (Efeziërs 2:14). Paulus noemt deze bijzondere 
scheidsrechter, die beslissend zou optreden in ons leven. Als die vrede verstoord wordt, 
is er iets aan de hand in het lichaam van Christus. 
Laten wij handelen naar die vrede en die zo in praktische zin uitleven. 

woensdag 13 febr. Kolossenzen 3:15 

‘En laat de vrede van Christus, waartoe jullie ook in één lichaam geroepen werden, 
scheidsrechter zijn in jullie hart, en wordt dankbaar.’ 
In het woord ‘dankbaar’ zit ‘genade’. Ook hier zien we de maximale doorwerking van het 
evangelie van de genade van Christus in ons leven. Dagelijks Hem danken is vanzelf-
sprekend voor ons. Dat geeft ruimte in ons hart naar de ander, om aan de ander de ge-
nade van God door te geven die in ons hart is! 

donderdag 14 febr. Kolossenzen 3:16 

‘Laat het woord van Christus rijkelijk in jullie inwonen, …’ 
Een aanwijzing die voor de gelovige niet nodig zou zijn. Laten wij dit doen en bezig zijn 
met Zijn woord, en dat diep in ons hart en binnenste laten zinken – niet karig, niet 
slechts mondjesmaat, maar rijkelijk! Het woord draait om Hem! 
Neem dat woord tot je. Het is altijd meer dan de moeite waard! 

vrijdag 15 febr. Romeinen 8:1-11 

Het gaat in deze verzen om: geen veroordeling – de reden. Deze verzen als een triomf-
roep! ‘Niets ter veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn … die niet naar het vlees 
wandelen, maar naar de geest.’ 
Paulus lezen is als het opengaan van een bloem. Aan rozenstruiken zie je eerst knopjes, 
dan worden ze groter en gekleurd en ten slotte heb je prachtige bloemen. Zó mag je de-
ze verzen lezen. 
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zaterdag 16 febr. Romeinen 8:1 

‘Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn.’ 
Als je je hart te luisteren legt bij dit vers, klinkt: Jouw strijd is allang gestreden. Aan het 
slot van hoofdstuk 8 klinkt voluit de zekerheid van het geloof. Jij en ik geloven, dat het 
geloof van Hem afdoende was én is! 

zondag 17 febr. Romeinen 3:24-26 

Gisteren las je: Jouw strijd is allang gestreden. Daar mag je mee rekenen! ‘… om niet 
gerechtvaardigd uit zijn genade … als Hij hem rechtvaardigt, die uit het geloof van Jezus 
is.’ 
Er staat in de grondtekst niet ‘in’, maar ‘van’. Hij geloofde! ‘gerechtvaardigd door het 
geloof van Jezus’ – die uitspraak klinkt en die komt niet na wat jíj gedaan hebt, maar op 
grond van wat Híj deed! 

maandag 18 febr. Romeinen 3:28 

‘Want wij zijn van oordeel, dat de mens door geloof gerechtvaardigd wordt, zonder wer-
ken der wet.’ Hij nam de zonde van de wereld op zich en op grond daarvan spreekt God 
vrij! Tegenover veroordeling staat rechtvaardiging! Jij bent vrijgesproken en God be-
kleedt je met zijn gerechtigheid. 

dinsdag 19 febr. Romeinen 5:1, 8 

‘Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Here Jezus 
Christus … God echter bewijst Zijn liefde voor ons, doordat Christus, toen wij nog zonda-
ren waren, voor ons gestorven is.’ 
Wat een uitwerking heeft wat Christus deed! God bewijst jou vandaag weer Zijn liefde. 
Hij zegt nooit Zijn vertrouwen in je op. Niets is aanleiding om zich van je terug te trek-
ken. 

woensdag 20 febr. Romeinen 8:33 

‘Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen [lett.: aanklagen]? God is het, Die rechtvaar-
digt; wie zal veroordelen?’ 
Vandaag en de dagen ervoor las je over Hem, Die rechtvaardigt, Die je liefheeft, Die je 
toerekent wat Christus deed! Alleen Zíjn mening telt! 
Vader, dat U zo van me houdt! 

donderdag 21 febr. Romeinen 8:2 

‘Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus, heeft u vrijgemaakt van de 
werken van de zonde en van de dood.’ 
Tegenover de wet(matigheid) van de zonde en de dood zet God de wet(matigheid) van 
de geest van het leven in Christus Jezus – dit is de kracht van het nieuwe leven van bin-
nenuit! De geest die in je woont, is bepalend. Je bent van Hem! Daar wil je mee rekenen, 
je wilt dicht, dichterbij Hem leven! En … er is geen enkele aanklacht! 

vrijdag 22 febr. Marcus 1:11 + 15:39 

Hoor, wat God zegt en reken ermee hoe Hij naar je kijkt! Toen Jezus in de Jordaan ge-
doopt werd, klonk een stem uit de hemelen: ‘Gij zijt mijn zoon, de geliefde; in U heb Ik 
mijn welbehagen’. In Marcus 15:39 klinkt als antwoord van de aarde: ‘Waarlijk, deze 
mens was een Zoon Gods.’ Dat mogen jij en ik zeggen en we weten, dat uiteindelijk, al-
len zeggen zullen: Hij is Heer, tot eer van God, de Vader! 

zaterdag 23 febr. Romeinen 8:1-2 

Toen de Zoon geboren werd, wikkelde Maria hem in doeken. Aan het einde legde men 
Hem in het graf, ook in doeken. Van Bethlehem naar Golgotha – wat Hij bewerkte, was 
rechtvaardiging, niets ter veroordeling. Dat weten en leven, die kennis mag een rots zijn, 
een pijler onder je leven. Niets ter veroordeling! Je bent Mijn zoon, zijn Gods uitspraken! 
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zondag 24 febr. Romeinen 8:3-4 

‘Want wat de wet niet vermocht, omdat zij zwak was door het vlees – God heeft, door 
Zijn eigen Zoon te zenden in een vlees, aan dat der zonde gelijk, en wel om de zonde, de 
zonde veroordeeld in het vlees, opdat de eis der wet vervuld zou worden in ons, die niet 
naar het vlees wandelen, doch naar de geest.’ Dat is kennis, waarmee je in de praktijk 
mag rekenen. De geest is bepalend. Vader, ik ben van U! Leven naar de geest heeft alles 
te maken met genade. Geen veroordeling – zo is het! 

maandag 25 febr. Psalm 71:12-16 

Woorden om hardop te lezen – jij en ik mogen ‘bestendig hopen/ en al Uw lof vermeer-
deren;/ mijn mond zal Uw gerechtigheid vertellen,/ de ganse dag Uw heil!’ Hij is nabij, 
Hij staat naast je. Je mag het van Hem verwachten! 

dinsdag 26 febr. Psalm 71:17-18 

Verzen die spreken over een leven, dat na de jeugd en volwassenheid gekomen is tot 
ouderdom en grijsheid. Wat zegt de psalm? Wie onderwijst je dag na dag, alle dagen van 
je leven? God is niet ver weg, Hij is ook vandaag aan je zij! 

woensdag 27 febr. Psalm 13 

Gelovigen, jij en ik, rekenen met Hem! Je mag vertrouwen op Zijn goedertierenheid. 
‘over Uw verlossing juicht mijn hart./ Ik wil de Here zingen, omdat Hij mij heeft welge-
daan.’ Ja, gerechtvaardigd, verzoend, gered – Uw pijlers onder mijn leven! 

donderdag 28 febr. Psalm 16:5 

‘O Here, mijn erfdeel [lotdeel] en mijn beker,/ Gij Zelf bestendigt wat het lot mij toewees 
[U houdt vast aan mijn bestemming].’ Daarover gaat heel de psalm. Bij Hem zijn: ‘Gij 
maakt mij het pad des levens bekend;/ overvloed van vreugde is bij Uw aangezicht,/ 
liefelijkheid is in [lett.: aan] Uw rechterhand, voor eeuwig.’ 
Lees hierbij eens Kolossenzen 3:1. Een fijne dag! 


