
 1 ] 

Leesrooster 2010-6 31 mei tot en met 30 juni 2010 
 
Wij lezen in 1 Timotheus. 

maandag 31 mei 1 Timotheus 3:1-7 

De opziener opereert nooit alleen in een plaatselijke groep gelovigen. Paulus 
heeft het in Filippenzen 1:1,2 over opzieners. Anderzijds spreekt hij nooit over 
een oudstenraad of iets dergelijks. Wat dat betreft zijn de kerken/gemeentes van 
het oorspronkelijke afgeweken. Een opziener is een man (1 Timotheus 3:2); 
kennelijk is het iemand die ook bij het onderricht geven betrokken is. Verder zijn 
de opmerkingen van de apostel erg logisch. 

dinsdag 1 juni 1 Timotheus 3:8-12 

Ook de diakenen (niet te verwarren met het kerkelijke ambt) worden hier door 
Paulus aangeduid als gelovigen die gerijpt zijn en een stuk verantwoordelijkheid 
kunnen dragen (vers 10!). Opnieuw stelt hij vast – en dat is niet cultuurbe-
paald – dat het gaat om mannen (1 Tim.3:12), dit in tegenstelling tot de tendens 
om ons heen in kerk en kring om vrouwen diaken en opziener te laten zijn! De 
apostel merkt ook nog het nodige in vers 11 op over het gedrag van hun vrou-
wen. 

woensdag 2 juni 1 Timotheus 3:13 

Paulus merkt op, dat er bij de bema (NBG: rechterstoel) wel degelijk loon be-
taald wordt. Op heel wat plaatsen komt hij daarop terug. Ook hier stelt hij, dat 
zij die hun taak goed vervullen, en goede ‘ereplaats’ (opstap) verwerven. Na-
tuurlijk, dat alles in de kracht en de wijsheid die God geeft! Het gaat ook hier om 
geloof; namelijk het geloof, dat in Christus Jezus (de verheerlijkte) is! 

donderdag 3 juni 1 Timotheus 3:14-16 

Hier (vers 15) noemt de apostel een belangrijk (vergeten) aspect van de ge-
meente: het is het huis van God, de levende God woont daar! Daarmee zijn de 
tabernakel en de tempel in zeker opzicht typen (beelden vooraf) van de gemeen-
te! En dat huis is een pijler en fundament (basis) van de waarheid! En vooral de 
waarheid van het woord is in veel kerken/gemeentes verloren geraakt. De afval 
van het geloof is in volle gang. Als de mensen de waarheid niet meer in 
kerk/kring kunnen vinden, waar dan wel? Laten wij heel erg zuinig zijn op het 
ons aangedragen geloofsgoed van de apostel van de natiën! 

vrijdag 4 juni 1 Timotheus 3:14-16 

Vers 16 spreekt niet over God, maar over het geheimenis van de godsvrucht. 
Paulus noemde in vers 15 het gedrag van de gelovigen al, en in vers 16 doelt hij 
op de Heer Jezus zelf, Die de godsvrucht als geen ander heeft getoond. Wat de 
vrucht van God (Zijn geest) in je leven werkt, toont Galaten 5:22,23. Het draait 
om de geest, die het nieuwe leven zichtbaar maakt, het vlees kruisigen! Leven 
tot eer van Hem kan alleen door Zijn kracht! 

zaterdag 5 juni 1 Timotheus 4:1-5 

Deze woorden zouden wij zeer ter harte nemen, want de apostel schrijft: ‘... de 

geest zegt nadrukkelijk (of: uitgesproken) ...’ Men valt af van het geloof, doordat 
men misleidende geesten en leringen van demonen volgt. Let op, dat deze gees-
telijke machten van mensen gebruik maken om hun leer te verspreiden. Enkele 
leringen van demonen zijn: een voortdurend bewust voortbestaan (ontkenning 
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van de dood: ‘je zult niet tot stervens toe stervend zijn’; ‘gij zult geenszins ster-
ven’ – bijvoorbeeld reïncarnatie, Genesis 3:4); ‘alle mensen zijn broeders’; ‘God 
is nu de Vader van alle mensen’; ‘de gemeenschap van geesten’ (spiritisme); 
‘persoonlijke verantwoordelijkheid (voor God)’; ‘vereffening (loon) en straf/ver-
gelding in het hiernamaals’; ‘eindeloze vooruitgang (evolutie)’. 

zondag 6 juni 1 Timotheus 4:1-5 

Zoals we gisteren hebben gezien, is het goed op te letten aan de hand van de 
Schrift wat er geleerd wordt. Paulus spreekt over hypocrisie (huichelarij) van 
leugenwoorden (van mensen dus) die hun geweten dichtgeschroeid hebben. Zij 
spreken wat de leugengeesten hen influisteren, en niet de Schrift. Het zou 
schokkend zijn namen te noemen, maar we dienen zeer goed te onderkennen 
wat men zegt!! 

maandag 7 juni 1 Timotheus 4:1-5 

Ascese (onthouding) op de gebieden die Paulus noemt, door mensen opgelegd, is 
niet uit God. Het huwelijk verbieden (celibaat) en het onthouden van spijzen, die 
God toch in de schepping geeft, is afwijken van de Schrift. Het is ongezond. 
Vaak komen met religie ook voedselvoorschriften. Paulus geeft aan dat de heel 
de schepping door God gegeven is en al wat wij daaruit kunnen nemen als voed-
sel is goed, en we danken God ervoor! 

dinsdag 8 juni 1 Timotheus 4:6-8 

Timotheus had de woorden van het geloof en de goede (ideale) leer tot zich ge-
nomen, ingedronken en was die gevolgd. Paulus wijst hem erop, niet op allerlei 
gepraat acht te slaan, maar zich te oefenen in de godsvrucht – het geestelijke 
boven het aardse en lichamelijke achten. Het gaat om het nieuwe leven nu én in 
de toekomst! Paulus legt hier het evenwicht: niet alles op hier en nu zetten; de 
toekomst vol heerlijkheid geeft verwachting die nu draagt! 

woensdag 9 juni 1 Timotheus 4:9-11 

Dit is een van die betrouwbare, geloofwaardige woorden uit deze fijne brief. Pau-
lus spande zich in en werd gesmaad. Het is vandaag nog precies hetzelfde: stel 
je vertrouwen op de levende God, Die redder van alle mensen is, en je wordt 
erom gesmaad. Dat God in het bijzonder redder van gelovigen nu is, spreekt 
voor zich! Timotheus zou dit woord bevelen en leren aan iedereen die het horen 
wil! 

donderdag 10 juni 1 Timotheus 4:12-16 

‘Word een voorbeeld!’, schrijft Paulus Timotheus. 
Ondanks zijn jeugdigheid kan hij wel degelijk een voorbeeld worden. Waarin? 
Woord! De dingen die je zegt, hoe je ze zegt, klinkt daar genade in door? Woor-
den kunnen zoveel goed doen! Mensen zijn snel met oordelen en vergeten vaak 
positief te zijn. 
Het woord dat Timotheus sprak zou een goed woord tot opbouw zijn. 

vrijdag 11 juni 1 Timotheus 4:12-16 

Een voorbeeld worden in wandel is voor de opvolger van Paulus van het aller-
grootste belang. Anderen kunnen kijken hoe hij leeft en wandelt en daarmee iets 
zien van wat evangelie bewerkt. Het werkt ook spiegelend naar het eigen leven 
van gelovigen, zodat ook zij er hun winst mee kunnen doen. Liefde is daarin es-
sentieel. Als je spreekt van liefde, wordt het ondersteund door praktische hulp en 
bijstand die je kunt verlenen aan nood die op je weg komt. 
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zaterdag 12 juni 1 Timotheus 4:12-16 

Geloof (vers 12)! Een twijfelende Timotheus kan geen voorbeeld zijn. De beloften 
van God staan vast en zijn ja en amen in Christus Jezus. Paulus kende het geloof 
dat in Timotheus was gewekt en groeide. Een wandel in geloof is nuchter, vast, 
vertrouwend, en zal ongetwijfeld anderen aanspreken. Ook zuiverheid (NBG: 
reinheid) komt daaruit voort: geen dubbele agenda voeren, recht door zee! 

zondag 13 juni 1 Timotheus 4:12-16 

Timotheus zou zich toeleggen op het voorlezen (van de Schriften) – dát bouwt 
op; het vertellen van (filosofische) verhaaltjes niet. Het vermanen: letterlijk er-
naast-roepen, meer in de zin van bemoedigen, en het aanmoedigen dingen an-
ders te gaan doen. 
Ook het onderrichten blijft van groot belang! Hij zou ook op zichzelf (vers 16) en 
de leer acht geven. Niet jezelf vergeten en maar doorgaan tot je letterlijk opge-
brand (burn out) bent! Blijf bij de door Paulus doorgegeven leer! Volhardt daarin; 
God geeft de kracht daarin! 

maandag 14 juni Mattheus 4:12-13 

Jezus hoort, dat Johannes overgeleverd is. Hij vertrekt naar Galilea en vestigt 
zich in Kapernaüm – het dorp van de trooster of van de getrooste, aan de zee. 
Hij komt om zijn volk te troosten. En als de Schriften vervuld worden, wordt de 
mens geheeld, heel. Zo mag je de woorden van God horen en je erdoor laten 
vertroosten. 

dinsdag 15 juni Mattheus 4:13-16 

‘… opdat vervuld zou worden het woord, door de profeet Jesaja gesproken, zeg-
gende …’ Er wordt gesproken over ‘Galilea der heidenen’. Het gaat hier over Is-
raël, vanuit dat volk komt er perspectief. Israël zal op Gods tijd zegenkanaal 
worden. 

woensdag 16 juni Mattheus 4:16 

‘…het volk, dat in duisternis gezeten is …’ Jezus haalt Jesaja 8:21-9:1 aan. Hij 
gaat wonen te midden van de mensen, die in duisternis gezeten zijn, opdat het 
woord van Jesaja vervuld zou worden. Er gaat een licht over hen op, als ant-
woord op de schaduw van de dood. Jezus’ aanwezigheid is dat licht. Het geeft 
zicht en uitzicht. 
Ook Paulus schrijft over de verwachting die er is. Niet alleen voor gelovigen, 
maar uiteindelijk voor allen wijkt de schaduw van de dood. Daar ziet de schep-
ping naar uit. 

donderdag 17 juni Mattheus 4:17 

Jezus proclameert: ‘Bekeert u (d.i.: Keer terug).’ En hoe begint Hij? ‘Want het 

Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.’ 

vrijdag 18 juni Mattheus 4:18-20 

Het eerste wat Hij doet, is discipelen roepen. Een mens kan geen eenling zijn. 
Daarom begint het evangelie van het koninkrijk met twee broers. ‘Komt achter 
Mij’ (lett.: volg Mij na). Het is in wezen de grondbestemming van een mens om 
navolger van God te worden. 

zaterdag 19 juni Mattheus 4:19 

‘Komt achter Mij en Ik zal u vissers van mensen maken.’ Vgl. Jeremia 16:15-16 
– ‘Zie, Ik ontbied vele vissers, luidt het woord des Heren, die hen zullen opvis-
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sen’ (d.i.: terugbrengen uit de ballingschap, terug ‘in het land, dat Ik aan hun 
vaderen gegeven had.’) 
Beloften heeft God niet zomaar gegeven. Daar staat Hij achter. Zo heeft Paulus 
Hem leren kennen: ‘Die u roept, is getrouw; Hij zal het ook doen’ (1 Thess.5:24) 
– Paulus vaart er blind op. Zo mogen jij en ik dat ook! 
De vissers zullen mensen uit de ballingschap opvissen en meewerken aan hun 
terugkeer. Steeds gaat het hier om het volk van God en niet om ‘heidenen’. De 
broers Simon en Andreas laten hun netten liggen en volgen Hem. 

zondag 20 juni Mattheus 4:21-22 

Kaïn en Abel, Jakob en Esau, Izaak en Ismaël – hier staan nog twee broers: Ja-
kobus en Johannes. Zij zijn bezig hun netten in orde te brengen, d.i.: herstellen, 
gereed maken, heel maken. Zij laten het schip en hun vader achter en volgen 
Hem. 
Als een broeder wankelt, moet je hem ondersteunen. Jezus is gekomen om de 
broederschap te herstellen, om heel te maken. 

maandag 21 juni Mattheus 4:23-25 

Drie keer spreekt Mattheus over ‘het evangelie van het Koninkrijk’, nl.: in 
hfd.4:23, 9:35 en 24:14. Let op de beweging die erin zit: in Galilea, in alle dor-
pen en steden, in de heel bewoonde wereld. 
Jezus geneest alle ziekte en kwaal van het volk. Ziekte en kwaal – God ziet de 
mens als een eenheid. Hij heeft de hele mens op het oog. 

dinsdag 22 juni Mattheus 5:1-2 

Het optreden van Jezus – de Messias, in woord en daad – werd al aangekondigd: 
Hij leerde, verkondigde en genas. Woord en daad zijn bij Jezus één. Hij is wat Hij 
doet en Hij doet wat Hij is. Wie? Jezus, Wiens naam betekent: Redder is God. 
Zijn naam zegt wat Hij komt doen! 
 
In Mattheus 5-7 staat wat Jezus spreekt. Zijn onderwijs. In hfd.8-9 wat Hij doet: zijn genezingen. Als 
wij na de gedeelten voor vandaag gekeken hebben, lezen wij de volgende dagen telkens een stukje 
naar voren en naar achteren. 

woensdag 23 juni Mattheus 4:23-25 + 9:35-38 

In het eerste deel zien wij Jezus rondgaan in Galilea, gevolgd door de scharen. 
Ook in het tweede gedeelte gaat het over Jezus en de scharen. Met een beeld uit 
Ezechiël 34 ziet Hij de scharen als voortgejaagde en afgematte schapen, die zon-
der herder zijn. Hij is met ontferming over hen bewogen. Hier staat de herder 
van Israël. 

donderdag 24 juni Mattheus 4:18-22 + 10:1-14:2 

In Mattheus 4 roept Hij de broers twee aan twee. 
In het tweede gedeelte zendt Hij Zijn discipelen uit. Het gaat om 12 mannen, om 
aan te geven, dat het om het hele volk gaat, om alle 12 stammen. Zij krijgen 
instructies. 

vrijdag 25 juni Mattheus 3:1-4:17 + 11:1-24 

In het middelpunt staat de Messias en woord en daad. We hebben gezien, dat 
het eerst gaat om: Jezus en de scharen; dan om Jezus en de discipelen en ten-
slotte om Jezus en Johannes. De evangelist schrijft niet zomaar wat op, maar hij 
laat zien: ‘Het woord moet geschieden.’
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De komende dagen gaat het om belangrijke toespraken van Jezus, die allemaal met eenzelfde tekst 
eindigen. Viermaal lees je: ‘deze woorden’ – ‘gelijkenissen’ – ‘bevelen’. De vijfde keer staat er ‘ál 
deze woorden’. 
Kijk ook wat Mattheus telkens zegt. Zie je het? ‘En het geschiedde’. Lees de toespraken en kijk wat er 
‘geschieden’ moet. 

zaterdag 26 juni Mattheus 7:28-29 

Je leest hier uit wat wij de Bergrede noemen. Deze toespraak van Jezus staat in 
Mattheus 5-7. Net zoals in Genesis wordt er veel over de mens en zijn broeder 
gezegd. Als je iets met je broeder hebt, moet je je eerst met hem verzoenen. Je 
kunt de bergrede dus naast Genesis, het eerste boek van de Thora, plaatsen. 

zondag 27 juni Mattheus 11:1 

Zoals in Exodus het volk van God wordt geroepen en uitgaat, zie je in Mattheus 
de roeping en uitzending van de discipelen. In hfd.11 gaat het om wat Hij leert 
en predikt in hun steden. 

maandag 28 juni Mattheus 13:53 

Hoe ga je leven in het koninkrijk, dat God je geeft? Hoe ga je mens worden? In 
Leviticus, het derde boek van de boeken van Mozes, gaat het over het land, dat 
God geeft. Hoe word je mens in het land, dat God je geeft? Die vraag legt Mozes 
het volk voor. De Heer vertelt vanaf vs.1 gelijkenissen over het Koninkrijk. 

dinsdag 29 juni Mattheus 19:1 

In Numeri gaat het over het volk in de woestijn, over hoe het daar volk van God 
wordt. Over dat volk van God worden – hier snijdt Jezus de ‘hardheid’ van hun 
harten aan. Hij keert terug naar de scheppingsorde, naar wat God zegt. Zo 
spreekt Paulus in deze era van genade. 

woensdag 30 juni Mattheus 26:1 

Mattheus 24-25 loopt parallel met Deuteronomium en gaat over de eindtijd. De 
hoofdstukken gaan over het staan voor de grens. In Deuteronomium staat het 
volk voor de Jordaan, op de grens van Kanaän. Net als Mozes spreekt Jezus hier 
in hfd.26 over wat er staat te gebeuren. Naast verwoesting e.d. zal er nog iets 
anders gebeuren: ‘de Zoon des mensen zal komen en Zijn teken zal gezien wor-
den.’ Wat een verschil wordt hier aangegeven: van de komende heerlijkheid naar 
de schande van het kruis. 
 
Telkens zie je, dat het woord moet geschieden en het geschíedt. De vijf ‘blokken’ waarin Jezus onder-
wijs geeft, eindigen op deze punten. De Thora van Mozes bestaat uit 5 boeken. Wij zien, dat Jezus in 
Mattheus helemaal getekend wordt als de nieuwe Mozes. Hij komt de Thora vervullen en in zijn on-
derricht komt dat helemaal tot uiting. 


