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Leesrooster 2013 - 03 1 tot en met 31 mrt. 2013 
 

Indien niet anders aangegeven komen Bijbelcitaten uit de NBG51 of uit de Concordante Vertaling. 

 

 

vrijdag 1 mrt. Kolossenzen 3:16 

‘Laat het woord van Christus rijkelijk in jullie inwonen, in alle wijsheid julliezelf onderwij-
zend en vermanend …’ 
Doordat je het woord in je laat komen, gebeurt er van binnen iets met je. Een proces 
waarin dat woord je onderwijst en vermaant. Je leert God beter kennen, Christus laat je 
zien hoe het zit. Dat werkt reinigend en reddend uit! 

zaterdag 2 mrt. Kolossenzen 3:16 

‘… in alle wijsheid julliezelf onderwijzend en vermanend; psalmen, lofzangen en geestelij-
ke liederen zingend …’ 
Heerlijk wat dat woord met je in je hart doet! Na de onderwijzing en vermaning is het 
antwoord van je hart: zingen. Zingen tot eer van Hem, misschien onhoorbaar voor je 
omgeving, maar God hoort het zingen van de vreugde in je hart! 

zondag 3 mrt. Kolossenzen 3:16 

‘… psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingend met dankbaarheid in jullie hart tot 
God.’ 
Lees ook Efeziërs 5:19 met dit vers mee. Deze liederen wellen vanzelf op in je hart, als 
je de genade van Christus Jezus leert kennen. Dat is voor Hem aangenaam; het dankba-
re antwoord in de harten van Zijn heiligen! 

maandag 4 mrt. Kolossenzen 3:17 

‘En al wat jullie maar zouden doen, in woord of in werk, doet dit alles in de naam van de 
Heer Jezus Christus …’ 
Bij ons bidden en danken zou nooit de naam van onze geliefde Heer ontbreken. In ‘de 
Heer Jezus Christus’ zit alles; Hij is Heer (totaal-machthebber), Jezus (Jahweh/Ieue is 
redder), Christus (gezalfd tot koning-priester-profeet). God hoort dit graag bij elk gebed! 

dinsdag 5 mrt. Kolossenzen 3:17 

‘… in woord of in werk, doet dit alles in de naam van de Heer Jezus Christus, dankend 
God, de Vader, door Hem. 
Bidden en danken – het is voor de gelovige in Christus Jezus één. In vers 15,16 en 17 
wordt over dankbaarheid en danken gesproken. Het is voor ons volkomen normaal, in 
het licht van wie God is, wie Christus Jezus is: liefde, genade, heerlijkheid. We zouden 
overstromen van dank! 

woensdag 6 mrt. Kolossenzen 3:18 

‘Vrouwen, weest ondergeschikt aan jullie man, zoals passend is in de Heer.’ 
Het feminisme heeft een ferme, succesvolle aanval gedaan op dit aspect van de uitwer-
king van de onderschikking van de vrouw aan God. Het is volgens dit vers passend in de 
Heer dat de vrouw zich onderschikkend opstelt. Hoe ver is men in veel gezinnen van dit 
ideaal af geraakt! 

donderdag 7 mrt. Kolossenzen 3:19 

‘Mannen hebt jullie eigen vrouw lief en weest niet bitter tegen haar.’ 
Dit aspect zal dat wat in het vorige vers gezegd werd tot de vrouw, bij haar oproepen. 
Mannen geven liefde en ruimte aan hun vrouw, zodat ze zich verder kan ontwikkelen en 
ontplooien in het gezin. Biddend om haar heen staan, ook al begrijpt de man de vrouw 
niet altijd, zal niet tot bitterheid, maar tot zachtmoedig optreden jegens haar leiden! 
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vrijdag 8 mrt. Kolossenzen 3:20 

‘Kinderen, gehoorzaamt jullie ouders in alles, want dit is welgevallig in de Heer.’ 
Het dragende van Zijn liefde in ons blijkt juist naar onze kinderen toe. Dan zullen zij niet 
veel moeite hebben hun ouders te gehoorzamen. Zij horen en voelen de liefde waarmee 
ouders hen behandelen. In elk gezin is de warme liefde van God essentieel! 

zaterdag 9 mrt. Kolossenzen 3:21 

‘Vaders, ergert jullie kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden.’ 
Vaders kunnen soms zo eigenwijs zijn, dat kinderen zich eraan ergeren en op den duur 
zo moedeloos worden, dat geen brug meer te slaan is. Vaders die altijd alles beter we-
ten, degraderen hun kind(eren). Het gaat om kleine mensjes, die zich graag geliefd en 
gewaardeerd voelen. Waardeer ze zoals ze zijn! 

zondag 10 mrt. Kolossenzen 3:22 

‘Slaven, gehoorzaamt in alles jullie heren naar het vlees …’ 
Als je werknemer bent, kun je je onderschikking aan God laten zien. Dat wil zeggen: ge-
woon doen wat je gezegd wordt, zonder tegensputteren; opbouwend meewerken. Dat 
geeft vreugde in je hart! 

maandag 11 mrt. Kolossenzen 3:22 

‘… niet met ogenslavernij als mensenbehagers, maar in onverdeeldheid van hart, de Heer 
vrezend.’ 
Veel gebeurt in werksituaties vanuit het willen behagen van de baas, als die er is en ziet 
wat je doet. Het is anders als de baas er niet is. Voor gelovigen geldt echter: in onver-
deeldheid van hart; dan maakt het niet uit. Je zet je altijd in, alsof het voor Hem is, en 
dat is het ook! 

dinsdag 12 mrt. Kolossenzen 3:23 

‘Al wat jullie maar zouden doen, werkt vanuit jullie ziel, als voor de Heer en niet voor 
mensen …’ 
Wat je doet, overdag of in de andere tijd, alles is eigenlijk door/voor de Heer en niet voor 
mensen. Het motief bij alles wat wij doen is: tot eer van Hem zijn, zodat Hij (en niet wij) 
verheerlijkt wordt! Daar ben je dan met je hele zijn (ziel) bij betrokken, met alle vreugde 
die dat geeft! 

woensdag 13 mrt. Kolossenzen 3:24 

‘… wetend dat jullie van de Heer de vergoeding, die van de lotgenieting, zullen krijgen…’ 
Het is een zekerheid, dat wij een lot(s)deel hebben te midden van de hemelingen. Het 
‘loon’ dat wij ontvangen, omvat onder meer een genieten van dat wat de Heer ons toe-
deelt. Dat is altijd meer dan wij denken! Dat leidt tot dank! 

donderdag 14 mrt. Kolossenzen 3:24 

‘… voor de Heer Christus slaven jullie!’ 
Hier wordt de hoge positie die Hij nu inneemt, benadrukt, doordat de naam van Zijn ver-
nedering op aarde weggelaten wordt. De Heer van de hemelen en de aarde is onze ‘baas’ 
op het werk; Hém dienen wij in Zijn werk tot opbouw van het lichaam van Christus – 
knieën en hoofd gebogen, vol vreugde dat wij dit mogen doen in Zijn dienst! 

vrijdag 15 mrt. Kolossenzen 3:25 

‘Want wie onrecht doet, zal terugontvangen wat hij aan onrecht doet …’ 
Duidelijk is, dat hier de bema van Christus bedoeld wordt. Dáár zal blijken wat wij heb-
ben gedaan. Wij worden daar niet veroordeeld om onze zonde(n), maar ons doen (en 
laten) komt aan de orde. Dat uit zich in loon, en ieder zal dan lofprijs van God ontvan-
gen! 
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zaterdag 16 mrt. Kolossenzen 3:25 

‘… en er is geen aanzien des persoons.’ 
Dat er bij God geen aanzien van persoon is, klinkt door heel de Schrift heen. God kijkt 
niet naar de buitenkant. Hij ziet het hart. Daarom werd David gekozen. Hij ziet ons hart. 
Hij weet wat we doormaken, wat er speelt. Ook bij de bema zal blijken welke motieven 
wij hebben gehad. Dat zal tot lof en eer van Hem zijn! 
 
 
Wij lezen de komende dagen over kruisiging, dood en opstanding, over met Christus leven en sterven, 
over verzoening door het kruis. Wij gaan op weg naar Pasen, de Heer is waarlijk opgestaan! Loop je 
mee? 
 

zondag 17 mrt. Romeinen 6:1-14 

Door de kracht van de geest van God kan je ook vandaag op Hem gericht wandelen. Op 
de plek waar Hij je neerzet, mag je een instrument ten dienste van God zijn. Je mag zien 
op Hem, die je Redder en leven is! 

maandag 18 mrt. Romeinen 5:1-11 

Lees deze verzen vandaag meerdere keren! God heeft jou en mij gerechtvaardigd, omdat 
Christus Zijn bloed vergoten heeft en aan het kruis gestorven is. Wie redt je? Onze Heer 
Jezus Christus door Wie je de verzoening ontvangen hebt. Je kunt zeggen: niets kan mij 
scheiden van de liefde van God. Dank zij Hem! 

dinsdag 19 mrt. Galaten 2:15-21 

Met Christus ben je gekruisigd, niet langer jij, maar in jou leeft Christus! Dat is door het 
geloof van de Zoon van God, Die jou liefheeft en Zich voor je overgeeft! Dank zij Hem 
kun je zeggen: Vader, dank U wel! 

woensdag 20 mrt. Efeziërs 2:11-22 

‘Want in genade zijn jullie geredden, door geloof, en dit niet uit jullie zelf; het is Gods 
naderingsgave, niet uit werken, opdat niemand zich beroemen zal.’ Na deze verzen 
[vs.8,9] schrijft Paulus in vs.11-22 over de komende eonen, waarin de overstijgende 
rijkdom van Zijn genade tentoon gespreid zal worden. Wij mogen leven van wat het kruis 
bewerkte: verzoening en vrede 

donderdag 21 mrt. Filippenzen 3:7-21 

Wat God te geven heeft, is: ‘in Christus Jezus.’ De gezindheid van Hem hebben. ‘Wordt 
samen navolgers van mij, broeders, en let op hen die zo wandelen zoals jullie ons tot 
voorbeeld hebben’ [vs.17 – CV]. Deze bijzondere verzen geven zicht, uitzicht – we ver-
wachten Hem, de Redder! Verzen, ik zeg het nogmaals, om deze dag meerdere keren tot 
je te laten doordringen. Wat we hebben, hebben wij door Hem! 

vrijdag 22 mrt. Kolossenzen 2:20-3:4 

De apostel markeert, waar het voor jou en mij om gaat: je bent met Christus gestorven, 
met Hem begraven en gezamenlijk met Christus opgewekt: je zult met Hem leven. Dat 
wijst op leven met Hem nu en rekenen op Leven met Hem straks! Dat mag je geloven, 
daarop mag je vertrouwen, mee rekenen! Je leven is alles in Hem! 

zaterdag 23 mrt. 1 Corinthiërs 15:1-11 

De kern van het evangelie is: Jezus is de opgestane Heer! Vanaf Paulus’ ontmoeting met 
de opgestane en verheerlijkte Heer verkondigde hij Hem, Die stierf, begraven en opge-
wekt werd – overeenkomstig de Schriften! Wat de Zoon deed, deed Hij ook voor jou! 
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zondag 24 mrt. Mattheus 26:1-16 

De aanloop naar het kruis – lijden gaat aan heerlijkheid vooraf. Voor de tweede keer in 
een week wordt Jezus gezalfd. De eerste vrouw zalft Zijn voeten; de tweede vrouw giet 
mirre over Zijn hoofd. De waarde van die mirre is vele malen groter dan het bedrag, dat 
Judas krijgt voor het verraden van Zijn Heer. Is Hij niet alle eer waard? 

maandag 25 mrt. Mattheus 26:36-46 

De Heer in de hof van Gethsemane. ‘Niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt’, bidt de Heer. 
Door wat Hij hier bidt, wordt je hart toebereid op de weg die Hij met jou gaat. Zoals de 
Vader met de Zoon op Diens weg meeging, zo gaat Hij met jou mee. Die weg van de 
Zoon was nodig om je aan Gods vaderhart te brengen.  
 

dinsdag 26 mrt. Mattheus 26:47-27:32 

De Heer wordt gevangen genomen en bespot. Al Zijn leerlingen laten Hem in de steek. 
Ook Petrus! De haan kraait – dat is de stem van God, die zich richt tot Petrus. Hij was 
niet de oppassende, trouwe, gelovig discipel die hij dacht te zijn. Na Jezus’ opstanding 
zoekt Hij hem op. Zo richt Gods stem zich ook tot ons. Jij en ik mogen ons afvragen: wat 
is Uw weg met mij? De Heer van je leven zal je vraag beantwoorden! 

woensdag 27 mrt. 1 Corinthiërs 1:17-31 

Het woord van het kruis – dat is de kracht en wijsheid van God! Christus Jezus, Die ons 
van God is geworden: wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing. Zie je wat er 
staat? Dat is: ‘in Christus Jezus.’ 

donderdag 28 mrt. Titus 2:11-15 

Het gevolg van het kruis? ‘Want de genade van God is verschenen …’. Wat werkt dat uit? 
‘… heilbrengend voor alle mensen.’ Waartoe? Om ons op te voeden, om tot eer van Hem 
te zijn. Je mag je daarbij bewust zijn van de verwachting, die Hij in je hart gewekt heeft! 
Je mag uitzien naar Zijn verschijning. Hij zal uiteindelijk de Redder van alle mensen zijn. 

vrijdag 29 mrt. Mattheus 27:33-66 

De mens kan zichzelf niet redden. Wij hebben redding nodig. Dat zou niet gebeurd zijn, 
als Hij van het kruis gestapt was. ‘Anderen heeft Hij gered, Zichzelf kon Hij niet redden’, 
zeiden de schriftgeleerden. Klopt, de Heer wilde Zichzelf ook niet redden, Hij had elk 
mens, jou en mij, op het oog. De liefde van God hield Hem aan het kruis. Hij gaf alles 
voor jou en mij en uiteindelijk voor allen! Dat is pas redding! 

zaterdag 30 mrt. 2 Corinthiërs 5:11-21 

Wat werkt dat kruis uit? Wat dringt Paulus bij het schrijven van deze zinnen? Dat is de 
liefde van Christus! Die liefde doet het niet minder dan voor ‘allen’. Diezelfde liefde is in 
jou en mij de kracht, die ons aandrijft de verzoening te leven en te spreken. ‘Weest met 
God verzoend.’ 

zondag 31 mrt. Lucas 23:56b-24:12 

De Heer is waarlijk opgestaan! Hij opende de ogen van de Emmaüsgangers ‘… en zij her-
kenden Hem.’ [24:31a] Zij realiseerden zich, Wie er met hen meeliep en de Schriften 
opende. Weet je wat er gebeurt, als wij de Schriften openen? Dan worden we ‘… navol-
gers van God, als geliefde kinderen en wandelen we in de liefde’ [Ef.5:1]. Zoals Hij willen 
wij God tot een welriekende reuk zijn. 


