
1 

Leesrooster 2010-5 26 april tot en met 30 mei 2010 
Wij lezen in 1 Timotheus.  

maandag 26 apr. 1 Timotheus 1:1 

De apostel richt zijn brief aan zijn beoogd opvolger Timotheus. De naam bete-
kent: waardevol door/voor God. 
Paulus, gezondene van Christus Jezus – deze titel wordt door velen onderge-
waardeerd. Het is de verheerlijkte Heer, (de gelovige in Christus Jezus treft geen 
veroordeling (Romeinen 8:1)!) Hij ontmoette Saulus op weg naar Damascus en 
dat bracht een megaverandering in hem teweeg! Van fanatiek religieus ijveraar 
voor de tradities van de vaderen werd hij de apostel die als geen ander Gods 
liefde voor heel de schepping uitdroeg. Dát is genade! 

dinsdag 27 apr. 1 Timotheus 1:1 
Het eerste vers staat al bol van evangelie, want Paulus ontving zijn opdracht van 
God, onze redder! 
Als we aan God denken, dan is dat allereerst liefde en redding en daardoor krij-
gen wij onze plaats van Hem, de Plaatser. 
Het geweldige is, dat Hij ons niet alleen een toekomstige redding van toorn en 
van tweede dood schenkt, maar dat Hij vandáág redt – van een leven dat niet tot 
Zijn eer is! Net zoals Hij Saulus veranderde, verandert Hij ook ons! 

woensdag 28 apr. 1 Timotheus 1:1 

Dan lezen wij over onze verwachting. Dat is Hij, onze Heer Jezus Christus! Alles 
wat wij aan genade en heerlijkheid nog verwachten, het is alles in Hém! 
Als wij hier weggerukt worden, dan is dat om Hém te ontmoeten. Híj is het cen-
trum van onze verwachting, ons verlangen; dan wordt het aardse om ons heen 
automatisch van minder belang. Álle beloften zullen in Hem en door Hem vervuld 
worden. En Hij is nabij! Vandaag! Wat er ook gebeurt! 

donderdag 29 apr. 1 Timotheus 1:2 

Timotheus was als een kind met Paulus meegereisd en had veel gehoord, en dat 
vormde en bouwde zijn geloof steeds weer op. Daarnaast had hij ook gezien hoe 
de apostel met veel dingen omging en de gelovigen benaderde. Dat was een 
groei in het geloof bij Timotheus en nu was Paulus zo ver dat hij aan hem het 
nodige doorgaf. 
Uit de brief spreekt warmte – de liefde van Christus in hem drong hem om zo te 
schrijven. Die liefde door onze woorden heen …, dat bouwt op. 

vrijdag 30 apr. 1 Timotheus 1:2 

Genade, barmhartigheid, vrede; kostbare zegeningen, die de gelovige, u, jou en 
mij, ten deel vallen. 
Genade kunnen wij nooit genoeg waarderen; zóveel rijkdom aan genade stroomt 
naar de mens. Het is als water, het stroomt altijd van hoog (God) naar laag (de 
mens, u/jij/ik); het bereikt de diepst gevallen zondaar. Paulus wist dat en dat gaf 
hem energie om de ander te bereiken, genade te schenken en te blijven liefheb-
ben. Genade heeft nu eenmaal een enorme actieradius! 

zaterdag 1 mei 1 Timotheus 1:2 

Uit barmhartigheid spreekt het moederlijke in God. Het Hebreeuwse rèchèm 
spreekt van Gods innerlijk, waarvan de warme liefde (die steeds van moeder 
naar haar kind(eren) weerspiegeld wordt) uitgaat naar ál Zijn schepselen. 
Tijdens Zijn plan geldt, dat God barmhartig is aan wie Hij barmhartigheid wil be-
tonen (Romeinen 9:14-18). Uiteindelijk zal blijken, dat Hij voor allen (al de 
weerspannigen) barmhartig is (Romeinen 11:32)! Paulus gebruikt dit woord in 
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deze en zijn tweede brief in de aanhef (zie ook 2 Timotheus 1:2) en het staat 
tegenover de weerspannigheid, die ook in Paulus eerdere leven zichtbaar was. 
God overwint zelfs de meest tegenstribbelende mens! 

zondag 2 mei. 1 Timotheus 1:3,4 

Paulus wijst Timotheus aan sommigen aan te spreken op het feit dat zij een an-
dersoortige boodschap brachten dan het paulinische evangelie. Mogelijk invloe-
den van judaïsten? Of wellicht van hen, die alles willen vergeestelijken? We we-
ten het niet. In elk geval waren er kennelijk ook sommigen, die met (Joodse?) 
mythen en geslachtsregisters bezig waren. Dat heeft niet zoveel zin, omdat het 
er niet om gaat van wie je allemaal aantoonbaar afstamt, maar om wat je aan 
geestelijke rijkdom in Christus Jezus hebt ontvangen! 

maandag 3 mei. 1 Timotheus 1:5 

De boodschap en wat er bij mee komt, zou leiden tot liefde uit een rein hart, uit 
een goed geweten en een ongehuicheld geloof. Die drie hangen natuurlijk nauw 
met elkaar samen. 
Maar wat zou bij de boodschap meekomen? Vermaningen? Nee, genade! De rijke 
boodschap van genade van God bouwt op en leidt tot een zuiver hart, dat zingt 
van Gods liefde, een goed geweten, want je handel en wandel wordt door de ge-
nade bepaald. Je leeft bij wat je gelooft! 

dinsdag 4 mei. 1 Timotheus 1:6,7 
Sommigen willen leraars van de Torah zijn, en daarmee wijken zij af, zegt vers 
6. Daaruit blijkt, dat vers 4 te maken heeft met Joodse aangelegenheden. 
Ook tegenwoordig zijn er predikers van ‘wet én evangelie’. Ze proberen twee 
dingen met elkaar te verbinden die je niet met elkaar kúnt verbinden: wet en 
genade. Het ‘uit dankbaarheid de wet houden’ is een zaak waarmee de mens 
vastloopt in zijn leven. Het leidt tot diepere ellende (Romeinen 7:23,24)! Het 
antwoord daar van de apostel is dan ook: genade! 

woensdag 5 mei. 1 Timotheus 1:8-10 

Een wettig gebruik van de wet is een moeilijke zaak, zo blijkt uit de geschiede-
nis. De wet proberen te houden heeft geen zin, het maakt het allemaal alleen 
maar erger. De zonde blijkt dan een des te ergere zondaar te zijn. De overtre-
dingen nemen hand over hand toe. De wet kan en zal in het gericht gebruikt 
worden om de genoemden in vers 9 en 10 te richten. 
De wet is niet gesteld voor de rechtvaardigen. 
Het evangelie is, dat wij gerechtvaardigd zijn door het geloof van Jezus Christus! 
Wij ontvangen Gods gerechtigheid op grond van: geloof en genade! Dat is het 
bevrijdende evangelie naar Paulus! 

donderdag 6 mei. 1 Timotheus 1:10,11 

Het is een geweldige misvatting te denken, dat genade tolerantie is. Zonden die 
overduidelijk in de wet aangewezen worden, gaan ook tegen de gezonde leer in. 
De gezonde leer is, dat God de mens leidt tot onderschikking aan Zijn wil en Zijn 
genade. Het evangelie van de heerlijkheid van de gelukkige God houdt in, dat Hij 
alles in allen zal zijn; dan onderschikken ál Zijn schepselen zich aan Hem! 

vrijdag 7 mei. 1 Timotheus 1:12 
Paulus was Hem, Christus Jezus, dankbaar voor de genade die Hij hem gaf om in 
de geweldige bediening te kunnen staan. Hij had Paulus trouw geacht en hem in 
die bediening voor de natiën gesteld. Het was een strikt persoonlijke bediening, 
die hij mocht vervullen van de verheerlijkte Heer. 
Zo stelt God ons in die plaats en in die taak die Hij alleen voor ons heeft klaarge-
legd. Hij geeft de kracht! 
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zaterdag 8 mei 1 Timotheus 1:13 

De manier waarop Saulus van Tarsus gered werd, is voor ons van het hoogste 
belang. Ging hij eerst geloven? Bekeerde hij zich eerst? Zat hij onder het woord 
en kwam hij zo tot geloof? Nee, niets van dat alles. Hij was druk bezig als een 
lasteraar, een vervolger van de gemeente, een woesteling. In die innerlijke toe-
stand, die velen schrik aanjoeg, werd hem door de Heer barmhartigheid betoond. 
Merk op, dat hier barmhartigheid van God het antwoord op zijn weerspannige 
houding van ongeloof en onwetendheid is! 

zondag 9 mei 1 Timotheus 1:14 

Paulus’ dankbaarheid betrof dat waar hij nu over spreekt: genade is hem be-
toond, en hij ontving geloof en liefde van de verheerlijkte Heer. Het heeft hem 
overweldigd en hij heeft als geen ander beseft, wat Gods genade wérkelijk bete-
kent. Zo diep zitten, en dan zonder voorwaarde vooraf te moeten vervullen 
(geen berouw, geen bekering, geen geloof, niets) in de liefdevolle handen van 
God vallen! Zó zijn ook wij gered. Daar danken wij Hem voor! 

maandag 10 mei 1 Timotheus 1:15 

Dit is een van die betrouwbare en dus geloofwaardige woorden. Christus Jezus is 
in de wereld gekomen om zondaren te redden. 
Volgens menselijk denken moet de mens zelf iets doen om zich voor die redding 
te kwalificeren: berouw, bekering, geloof of wat dan ook. Het punt is, dat Híj 
redt, en dat de mens niet zichzelf daarvoor hoeft te verbeteren. Kijk naar Paulus. 
Als Hij de ergste zondaar (Saulus) redt, dan is het tamelijk eenvoudig de rest 
ook te redden. Christus Jezus kwam met die missie in de wereld. Hij heeft dat 
volbracht. In de toekomst zal blijken, dat allen inderdaad door Hem gered zijn! 

dinsdag 11 mei 1 Timotheus 1:16 

Christus Jezus betoonde Saulus barmhartigheid. En dat niet alleen. Ook geduld, 
een kwaliteit van de geest van God. Het fijne is, dat Paulus opmerkt, dat dit ge-
duld van Hem ook voor ons als gelovigen geldt! De dingen die wij nog steeds niet 
goed doen, de fouten die wij maken, het vermindert Zijn geduld niet. Integen-
deel. Het toont des te sterker, hoe groot Zijn liefde (en dus Zijn geduld met ons) 
is! 

woensdag 12 mei 1 Timotheus 1:17 

Dit bijzondere vers zegt veel over God. Hij is de koning van de eonen, dat wil 
zeggen, dat Hij alles beheerst in Zijn plan. Hij heeft alles in de eonen onder con-
trole. Het moet gaan zoals Hij het bedoelt. Hij is de werkelijke machthebber. 
Paulus zegt verder, dat Hij onverderfelijk is. Hij is altijd de levende, blijvende, 
grote God die het verderf eens uit het heelal zal bannen, zodat het nooit meer 
terugkeert. Ten slotte is Hij de ene, wijze God. Al de wijsheid die wij nodig heb-
ben voor ons leven, komt uit Hem. Hij voert Zijn grote plan in diepe wijsheid uit. 
Wij rusten daar vol vertrouwen in! 

donderdag 13 mei 1 Timotheus 1:18-20 
Paulus geeft zijn bediening als het ware voor een deel door aan Timotheus. Het 
draait daarin om het strijden van de ideale strijd. Het is geen strijd voor God, het 
is een strijd van het geloof, waarin alle kracht van God komt. Geloof en een goed 
geweten zijn essentieel. Anderen waren misleid door de tegenwerker en laster-
den (over Paulus en zijn bediening wellicht). Twee mensen waren zelfs door de 
apostel in zijn autoriteit overgegeven aan de tegenstander, opdat zij niet langer 
lasteren. 
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vrijdag 14 mei 1 Timotheus 2:1,2 
De vier woorden die Paulus gebruikt, wijzen erop, dat het gaat om een veelom-
vattend gebed voor de mensheid: smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeg-
ging. Dat laatste woord laat zien, dat wij God altijd kunnen danken, omdat Hij de 
dingen in de mensheid naar Zijn eigen plan uitwerkt. Wij weten niet wat de be-
doeling is van de vele dingen die in de wereld gebeuren. God wel. Niettemin zijn 
wij actief in ons gebed als het om al die mensen gaat, vooral de overheden. 

zaterdag 15 mei 1 Timotheus 2:3,4 

Als wij vers 1 en 2 doen, is dat voor God ideaal en welkom: gebed voor heel de 
mensheid, want Hij is er immers de redder van! God is onze redder. Dat is voor 
ons ideaal, want Hij redt ons dagelijks. Zo kunnen we voor Hem leven. Híj wil, 
dat alle mensen gered worden en tot erkenning van de waarheid komen. Zoveel 
groter als God is dan de mens, zoveel sterker is Zijn wil dan die van de mens! 
De erkenning van de waarheid is meer dan er alleen kennis van nemen; het is 
diep in het hart besef hebben van die grote waarheid aangaande God: Híj redt en 
Híj is de Plaatser, aan wie de mens zich zal onderschikken! 

zondag 16 mei 1 Timotheus 2:5 
De indringende belijdenis van Israël is ‘het Sjema’, waarin het volk belijdt dat er 
één God is en dat dat hun Jahweh is, die één is. God is één (Hebreeuws: echad). 
Dat wil zeggen: God is niet innerlijk verdeeld; Hij is God en doet alles naar Zijn 
natuur. Hij is liefde en koos daarom Israël uit. 
Er is ook één middelaar: de mens Christus Jezus. Hij is nu nog steeds méns, 
door de dood en het graf heen opgevaren naar de Vader en zetelt aan Zijn rech-
ter(hand)! Hij is de verbindende schakel tussen God en mens.  

maandag 17 mei 1 Timotheus 2:6 
De Heer is zelf de overeenkomstige losprijs (Grieks: antilutron) voor allen. Hij 
geeft zichzelf daartoe. In de evangeliën staat, dat Hij zijn ziel gaf tot een losprijs 
(Grieks: lutron) voor (Grieks: anti) velen. Dat zijn verschillen om te beseffen. 
Wat bij Marcus (10:45) aangegeven wordt ‘voor velen’, dus nog niet zo duidelijk, 
is bij Paulus helder: voor allen. De prijs voor heel de mensheid ís betaald! Een 
geweldig blijde boodschap! De mens hoeft zelf niets meer te betalen. Genade! 

dinsdag 18 mei 1 Timotheus 2:7 
Dit wordt door veel gelovigen te weinig beseft. Men luistert naar alle apostelen, 
maar de twaalf waren voor de besnijdenis (Galaten 2:7-9), en Paulus voor de 
natiën, met twee verschillende evangeliën. 
De gelovige van vandaag luistert naar Paulus, dat is dé leraar die wij zouden ho-
ren en zijn woorden laten ons de diepte van Gods liefde zien, en de kennis over-
stijgende liefde van Christus! 

woensdag 19 mei 1 Timotheus 2:8 
In die tijd stond men te bidden met letterlijk opgeheven handen. Misschien zit in 
de symboliek, dat je zelf niets te bieden hebt, maar dat je alles van God ver-
wacht; je heft je handen naar Hem op. 
Broeders kunnen onderling van mening verschillen, maar zij bidden samen tot 
die éne God, beseffend dat het lichaam van Christus niet verdeeld, maar één van 
geest (Efeziërs 4:1-7) ís. Die eenheid bewaren wij met de band van de vrede 
(verzoening)! 
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donderdag 20 mei 1 Timotheus 2:9,10 
Paulus doelt hier op het innerlijk, dat naar buiten komt. Het uiterlijk van een ge-
lovige vrouw zou het innerlijk weerspiegelen. 
Petrus laat zich in soortgelijke bewoordingen uit in 1 Petrus 3:3,4. De verborgen 
mens van het hart is wat door God gezien wordt. Een hart vol van genade (Efezi-
ers 5:19) zingt van Hem, Die het hart verheugt en diepe innerlijke vrede geeft. 

vrijdag 21 mei 1 Timotheus 2:11-15 
Paulus spreekt hier over de plaats van de vrouw in de gemeente als het om on-
derwijs geven gaat. Hij gebruikt twee keer het woord ‘rustig’; dit betekent niet: 
‘zwijgen’ of ‘niets mogen zeggen’. In vers 12 zegt de apostel, dat de vrouw geen 
onderwijs zou geven in de gemeente (Grieks: ekklesia), verder gebruikt hij het 
woord ‘onderschikking’ (Grieks: hupotagè) in vers 11. Hij vult dat aan, met de 
opmerking, dat de vrouw niet de man zou domineren (NBG: gezag….heeft). Voor 
de gelovige vandaag na de emancipatiegolven die over de wereld zijn gegaan in 
de meer dan 100 jaar die achter ons liggen, wellicht lastig te begrijpen, maar het 
woord van God is niet veranderd! 

zaterdag 22 mei 1 Timotheus 2:11-15 
Het woord ‘moeten’ in vers 12 staat er zo niet; de toon van Paulus is nooit wet-
tisch; er staat eigenlijk: ‘maar in rust(igheid) te zijn’. In de volgende verzen on-
derbouwt hij zijn opmerking. ‘Eerst is Adam geformeerd (Grieks: plasso, He-
breeuws: yatsar), daarna Eva’. Daarmee wijst hij op de scheppingsvolgorde. Die 
is kennelijk van belang. En van daaruit ordent God het zo, dat de man onderwijs 
geeft in de ekklesia. Leg daar 1 Corinthiërs 11:3 naast: ‘het hoofd van iedere 
man is Christus, en het hoofd van de vrouw is de man, en het hoofd van Christus 
is God’; daar zien we hoe de orde van God is. 

zondag 23 mei 1 Timotheus 2:11-15 
Een tweede reden voor zijn opmerking van vers 11,12 vinden wij in vers 14. De 
vrouw werd door de slang (Hebreeuws: nachasj) misleid, Adam niet. Zij is in de 
overtreding gekomen (niet: gevallen). De slang misleidde Eva met haar sluwheid 
(2 Corinthiërs 11:3) en verwarde haar gedachten, waardoor er verderf in kwam. 
Kennelijk wist de ‘slang’ dat de vrouw makkelijker te misleiden zou zijn dan 
Adam. Dat lijkt de apostel naar voren te brengen. De man – Adam – was de uit-
eindelijk verantwoordelijke. Adam ging bewust met haar mee in de overtreding. 
Zo geeft God ieder de plaats in de ekklesia als het om het onderwijs gaat. 

 
We lezen in het Oude testament 

maandag 24 mei Psalm 139:1-6 
Hoor je wat David in vers 1 uitspreekt? 'Heer, Gij doorgrondt en kent mij.' Einde-
lijk – er is er Eén, die mij kent, mij doorgrondt. Ik word begrepen. Mens zijn is 
begrepen worden. Dan kun je 'ja' zeggen tegen Hem, ook 'ja' zeggen tegen je 
bestemming. Dan zet je aan tot zingen!

dinsdag 25 mei Psalm 139:1-6 
U 'doorgrondt' me. Denk bij dit werkwoord aan wat een archeoloog doet. Hij 
zeeft de grond om niets over het hoofd te zien. Zó kent Hij je door en door. Dat 
is niet om van te schrikken, dat is: je gekend weten en geaccepteerd! Je hoeft 
niet eerst van alles te doen. Het heeft ook niets te maken met presteren of pro-
duceren. 
Denk aan wat Jezus zegt: 'Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast 
zijt'(Matth.11:28). Bij Hem gaat het anders. Je mag komen, Hij kent je en laat 
zien hoeveel God, de Vader, van je houdt. 
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Denk aan het kind, dat tegen de vader en moeder zegt: Zoveel houd ik van u! 
Het doet zijn armen wagenwijd open. Zó heeft God Zijn armen wagenwijd open! 
Kom!woensdag 26 mei Jesaja 25: 1-12 (7,9) 
Als je Hem leert kennen, dan beaam je: zo is het! Zo heb ik het altijd gedacht: 
zo zou God moeten zijn. Mensen zoeken naar en dromen van Iemand Die hen 
door en door kent en liefheeft! 
Iemand schreef, toen hij dat hoorde: het is alsof ik thuiskom. Vind je het ook 
niet bijzonder, dat uiteindelijk alle mensen God vinden en door Hem gevonden 
worden! Het zal net zijn, alsof zij thuiskomen. Het vindt weerklank in het diepst 
van hun harten. Je weet wat het is, want het is ook jou gebeurd! 

donderdag 27 mei Mattheus 5:21-48 
Hoe is die hemelse Vader? I.p.v. de vertaling 'volmaakt' (vs.48) dien je te den-
ken aan 'geheel'. Alles wat je bent, komt op zijn plaats. Alles wordt één geheel. 
God omvat je. Hij is de 'Alomvattende'. 
'volmaakt' kun je ook vertalen met 'volwassen'. Je komt tot je doel, je bereikt 
dat waartoe God je bestemde. Het woord uit de grondtekst is telos, dat oor-
spronkelijk cirkel betekent. Je hebt misschien weleens de uitdrukking gehoord: 
God is de volmaakte cirkel waar niets buiten valt. Dus: je hele leven valt binnen 
die cirkel. Dan mag je denken aan je gedachten en zorgen, je antwoorden en 
vragen. Alles wordt omvat door Zijn liefde. Niemand valt buiten die cirkel. 

vrijdag 28 mei Psalm 103:1-5 
'Looft (zegent) de Here mijn ziel, 
en al wat in mij is, zijn heilige naam'. 
'ziel' mag je ook vertalen met 'al mijn binnensten'. Je mag ook bij Hem komen 
met je vragen, met je onzekerheden. Eigenlijk zijn vragen een soort opstapjes 
naar geloof. Ook onzekerheden kunnen trapjes zijn naar het hart van God. Weet 
je waarom? Je stelt je vragen aan Hem. Heerlijk, dat Hij je doorgrondt en kent. 
Bij Hem kun je aankloppen, mag je thuiskomen. Dus ook met vragen. 

zaterdag 29 mei Deuteronomium 32: 1-6 
Je leest een gedeelte van dit lied van Mozes. Let vooral op vs.4. 'volkomen' – dat 
is weer het woord tamiem. Zo is Gods werk. 
Jij hoeft het niet te maken. Je wórdt gemaakt. Mozes zingt dit laatste lied. Als hij 
één ding over het werk van God zeggen wil, is dat het tamiem is. Niet alleen het 
werk in zijn geheel, maar ook dat in een mensenleven, in jouw leven. Niet alleen 
op de hoogtepunten, maar ook toen je door een dal ging. 
Een oud lied zegt het zo: Op bergen en in dalen, ja, overal is God! Bij de uittocht 
was dat zo en ook in jouw leven. Heel je leven is omspannen in het werk van de 
Eeuwige. Hij omvat heel je leven. 

zondag 30 Psalm 101:1-5 
'acht geven' is er vertaald in vs.2, maar het betekent eigenlijk veel meer inzicht 
krijgen. Het woord 'onberispelijk' is weer het woord uit Deut.32:4 en dan moet je 
denken aan 'volkomen'. Een andere vertaling heeft hier 'eenvoudig'. 
Denk aan koning Salomo. Hij vroeg God om een 'wijs hart'. En ook Maria wilde 
niet meer dan zitten aan de voeten van de Meester. Wat wilde zij? Horen! Het 
gaat om wat werkelijk belangrijk, wat wezenlijk is. Anders gezegd: het gaat om 
wat de kern is. 
Al lezend in de woorden van God krijg je zicht op de kern! Hij omvat heel je le-
ven, Hij heeft je lief! 


