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Leesrooster 2013 – 05 1 tot en met 31 mei 2013 
woensdag 1 mei Efeziërs 1:3 

‘… Gezegend is de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, Die ons zegent met iede-
re geestelijke zegen te midden van de hemelingen, in Christus …’ 
Op de drempel van Efeziërs ontvangen wij direct beknopt de inhoud van deze rijke brief. 
Het feit, dat God gezegend is, betekent ook zegen voor Zijn schepselen. Het ‘ons’ betreft 
de gemeenteleden. Wij blijken rijk gezegend te zijn in Hem! Dat stemt ons dankbaar en 
geeft moed, licht en uitzicht! 

donderdag 2 mei Efeziërs 1:3 

‘… Gezegend is de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, Die ons zegent met iede-
re geestelijke zegen te midden van de hemelingen, in Christus …’ 
Wij blijken geen stoffelijke, materiële zegen te hebben ontvangen, maar geestelijke ze-
geningen. Deze worden voor ons uitgestald in de eerste hoofdstukken van deze brief. 
Dat wij voldoende voedsel, kleding en onderdak hebben, is een groot goed om dankbaar 
de Vader te benaderen! 

vrijdag 3 mei Efeziërs 1:3 

‘…Gezegend is de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, Die ons zegent met iedere 
geestelijke zegen te midden van de hemelingen, in Christus …’ 
Ook blijkt, dat onze zegeningen te midden van de hemelingen zijn. Dus uitdrukkelijk niet 
op aarde. Onze toekomst ligt dan ook niet op aarde, maar boven, bij Hem. Heerlijk toch! 
Wij willen vanuit onszelf niet de aarde en de omstandigheden hier ontvluchten, maar Hij 
geeft ons boven een bijzondere bediening! 

zaterdag 4 mei Efeziërs 1:4 

‘… zoals Hij ons uitkiest in Hem vóór de nederwerping van de wereld …’ 
Zijn keuze viel in Christus al lang geleden op ons, kennelijk. Dat doet ons verwonderd 
opzien naar God, aan Wie wij alles te danken hebben. Het was al vóór Genesis 1:2, dat 
Hij ons koos en kende. 
Misschien duizelt het je nu. Dank Hem! 

zondag 5 mei Efeziërs 1:4 

‘… zoals Hij ons uitkiest in Hem vóór de nederwerping van de wereld, opdat wij heiligen 
en smettelozen voor Zijn aangezicht zijn …’ 
Zo ziet Hij ons en Hij heeft ons altijd zo gezien: heilig en smetteloos voor Zijn aange-
zicht! Wij kunnen ons dat maar moeilijk voorstellen, maar het is wáár. Vader had ons 
steeds op het oog en heeft ons eindeloos lief. 
Daar leef je vandaag mee! 

maandag 6 mei Efeziërs 1:5 

‘… in liefde ons tevoren bestemmend tot plaats van zoon door Christus Jezus, voor Zich-
zelf, in overeenstemming met het welbehagen van Zijn wil …’ 
Wij zijn altijd in Gods liefde. Romeinen 8 maakte al duidelijk, dat niets ons kan scheiden 
van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heer. Nu gaat steeds meer blijken wat het 
‘tevoren bestemd’ (Romeinen 8:29,30) betekent! 
Wat een diepte aan liefde van God komt naar voren! Daar kun je ook nu verder mee. 

dinsdag 7 mei Efeziërs 1:5 

‘… in liefde ons tevoren bestemmend tot plaats van zoon door Christus Jezus, voor Zich-
zelf, in overeenstemming met het welbehagen van Zijn wil …’ 
Is de wil van de mens sterker dan die van God? De vraag stellen is hem beantwoorden. 
Hier gaat het zelfs om het welbehagen van Zijn wil en wordt een stukje meer helder, als 
het om de diepte van Zijn liefde gaat. Het feit dat wij de plaats van zoon ontvangen is 
daarmee in overeenstemming! 
Ah, laten wij God danken! 
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woensdag 8 mei Efeziërs 1:6 

‘… tot lofprijs van de heerlijkheid van Zijn genade, Die ons begenadigt in de Geliefde.’ 
Wij, als geroepen en uitgekozen in Christus, zijn, zonder dat wij er zelf ook maar iets aan 
hebben kunnen doen, tot lofprijs van de heerlijkheid van Zijn genade. Dit is méér dan in 
Romeinen ons is geschonken, en dat was al heel veel. Dat looft en prijst God, Die ons zó 
in de Geliefde begenadigt! 
Verheug je daarin! 

donderdag 9 mei Efeziërs 1:7 

‘In Hem hebben wij de vrijkoping door Zijn bloed …’ 
Ook een zegen: wij zijn vrijgekocht van alles wat maar tegen ons in gebracht kon wor-
den, door het kostbare bloed van Christus. Romeinen 3 vertelde al dat wij gerechtvaar-
digden zijn om niet in Zijn genade door de vrijkoping in Christus Jezus. Hier wordt dat 
nog eens vastgesteld. 
Dank Hem voor die genade! 

vrijdag 10 mei Efeziërs 1:7 

‘In Hem hebben wij de vrijkoping door Zijn bloed, de vergeving van de krenkingen in 
overeenstemming met de rijkdom van Zijn genade …’ 
Hier gaat het om de familiekring. Als wij het hart van Vader krenken, dan hebben wij de 
vergeving van de krenkingen in overeenstemming met de rijkdom van Zijn genade. Daar 
danken wij Vader voor! Wij hoeven niet elke avond onze zonden te belijden. Wij hebben 
immers de vrijkoping door Zijn bloed. 
Wat een rijkdom! 

zaterdag 11 mei Efeziërs 1:8 

‘… de rijkdom van Zijn genade, die Hij laat overvloeien in ons; in alle wijsheid en bezon-
nenheid ons bekendmakend het geheimenis van Zijn wil …’ 
Let er ook op, dat Hij de rijkdom van Zijn genade laat overvloeien in ons. Het is Zijn 
wijsheid dat zo te doen. Wij kunnen slechts dankbare ontvangers zijn van zoveel heer-
lijkheid. Het houdt maar niet op, want Hij maakt ons, als Zijn kring intieme vrienden, het 
geheimenis van Zijn wil bekend! 
Wat een uitzicht, wat een genade! 

zondag 12 mei Efeziërs 1:9 

‘… ons bekendmakend het geheimenis van Zijn wil, (in overeenstemming met Zijn wel-
behagen, dat Hij Zich voornam in Hem) …’ 
Eerder lazen wij: ‘… het welbehagen van Zijn wil …’, en nu het geheimenis. 
God maakt ons, als Zijn intieme vrienden, Zijn grootste geheimen bekend, die alles te 
maken hebben met het geheimenis van Christus. Hij zal alles onder de voeten gesteld 
krijgen; niet alleen op aarde, maar ook in de hemelen! Daar zijn wij bij betrokken. 
Opnieuw loopt ons hart over van dank voor Hem, die ons liefheeft! 

maandag 13 mei Efeziërs 1:10 

‘… tot beheer van het complement van de era’s, om het al te culmineren in de Christus: 
zowel wat in de hemelen als wat op de aarde is, in Hem.’ 
‘Beheer’ = huishouding. Er komt een tijd, waarin alles wat nog ontbrak, aangevuld zal 
worden door Christus. Dat zal niet zonder ons gebeuren. Alles zal tot een hoogtepunt 
gebracht worden, namelijk de onderschikking aan het enig ware Hoofd: Christus. Dat 
omvat óók de hemelse machten en krachten. Voor die bediening zijn wij geroepen! 

dinsdag 14 mei Efeziërs 1:11 

‘In Hem ook zijn wij door loting aangewezen (wij die tevoren bestemd zijn in overeen-
stemming met het voornemen van Hem Die alles bewerkt in overeenstemming met de 
raad van Zijn wil) …’ 
De loting doet herinneren aan Jozua die met het volk het land binnentrok, waarna de 
families door loting ieder een deel kregen toegewezen. Wij zijn door de hemelse, ware 
Jozua de hemelen binnengetrokken en ontvangen eveneens door loting (niet letterlijk) 
ons deel. Wat een genade! Dit overtreft onze uiterste verwachtingen! 
Laten wij Hem daarvoor danken. 
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woensdag 15 mei Efeziërs 1:11 

In Hem ook zijn wij door loting aangewezen (wij die tevoren bestemd zijn in overeen-
stemming met het voornemen van Hem Die alles bewerkt in overeenstemming met de 
raad van Zijn wil) …’ 
Opnieuw klinkt (na vers 5) het ‘tevoren bestemd’. 
De plaats van zoon in Efeziërs blijkt niet op aarde, maar in de hemelen te zijn. Dit is he-
lemaal overeenkomstig Zijn voornemen (zie ook Efeziërs 3:10,11). Dat wat Hij voor Zich 
geplaatst heeft: Zijn plan van eonen. Daarin doet Christus Jezus alles wat nodig is, opdat 
God alles in allen (ook in de hemelingen!) kan worden. 
En wij? Wij zijn het, die Hem compleet maken! Dit vervult ons met vreugde en dus met 
dankbaarheid! 

donderdag 16 mei Filippenzen 1:3-11 

Paulus bidt en dankt. Als je Hem kent, werkt dat uit in je leven, werkt dat uit naar ande-
ren toe: dat je liefde toeneemt, dat je fijngevoelig wordt, dat je onderscheidt waarop het 
aankomt. Op het wezenlijke gericht mag je worden: ‘tot eer en prijs van God.’ Niet alleen 
jij, maar allen die Hij om en naast je geeft! 

vrijdag 17 mei Romeinen 8:18-27 

Let op de nadruk, die gelegd wordt op Gods geest als troost, steun, kracht, helper in 
zwakheid – bij je bidden als je niet weet wat zijn moet. Jij en ik kennen ook druk, ver-
drukking en lijden. Daarin zijn we niet alleen gelaten. Door Zijn geest spreekt Hij ons 
vertroostend toe, komt Hij onze zwakheid te hulp en richt ons vandaag op wat wacht: die 
heerlijke verwachting. 

zaterdag 18 mei Romeinen 14:13-23 

Zie je wat heilige geest in je leven uitwerkt?! Rechtvaardiging, vrede en blijdschap. Wat 
je doet, doe je als gelovige! Je bent van Hem! 
Dat mensen om je heen dat merken! 

zondag 19 mei 1 Timotheus 4:1-11 

De apostel benadrukt wat de geest zegt. Wij richten ons op de woorden van geloof! Oe-
fen je je in de godsvrucht? Dan wordt de vrucht van de geest zichtbaar: die enorme 
waarheid kennen – geloofwaardig is het Woord!, dat de levende God de Redder van alle 
mensen is, inzonderheid van de gelovigen. Dat Hij ons gered heeft – daaruit leven wij! 
Dat is te zien! 

maandag 20 mei 1 Timotheus 4:12-16 

Misschien bid je: Vader, mag ik tot Uw eer zijn?! Paulus werkt hoe je dat wordt uit, d.i.: 
in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid. Het is niet dat je dingen niet mag, 
maar: dat je die niet wilt. Ik wil van U zijn! 

dinsdag 21 mei Efeziërs 2:11-22 

Alles is ‘in Christus Jezus.’ Hij is onze vrede. Je bent niet langer zonder God, maar door 
Christus medeburger en gezinslid van hem. Samen met andere gelovigen word je ‘sa-
mengevoegd … tot een woonplaats van God, in de geest.’ 

woensdag 22 mei 1 Corinthiërs 2:6-16 

God geeft je geen zetje en dan gaat het vanzelf. Nee, Wat jij en ik telkens weer horen 
mogen, is: hoe Zijn hart is t.o.v. ons! Wijsheid vind je bij God! Dat ga je pas echt begrij-
pen, als Zijn geest je daarop attent maakt.

donderdag 23 mei 2 Timotheus 1:3-14 

Wie is degene die redt, geeft en nabij is, die weet wat je nodig hebt, ook vandaag? Dat is 
God! Jij hoeft niets te doen om Zijn liefde te verdienen. Hij heeft alles gedaan. Jij mag 
weten op Wie je je vertrouwen stelt. Hij is bij machte te doen wat Hij zegt! 
Bewaar het goede, dat je toevertrouwd is, door heilige geest. 
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vrijdag 24 mei Jesaja 11:1-10 

Volken zoeken vrede en rust. Lees de verzen 10-11. Ja, zij zullen t.Z.t. zeggen: ‘de wor-
tel van Isaï’! Die zal rust geven en vrede. Wat een perspectief! Alle volken zullen Hem 
kennen! 

zaterdag 25 mei 2 Thessalonicenzen 2:13-17 

Bijzonder als je ineens weer beseft: in mijn leven klinkt Gods woord! Dat werkt redding 
uit! De geest zet je apart en doet je bewust zijn: dat heeft Hij in mijn hart gelegd. Dat 
bewerkt standvastigheid! Hij is jou nabij – vandaag. Hij heeft je lief – vandaag. Hij troost 
je – vandaag! En: Hij wekt verwachting: er is toekomst – alles is in Gods hand! 

zondag 26 mei Galaten 3:1-14 

Leven door geloof – dat hangt niet af van jouw en mijn gedrag, maar van Hem, d.w.z.: 
van Zijn geloof! Daaraan mogen jij en ik geloven. Neem God op Zijn woord; dat is het 
beste wat je doen kunt! Want het is het woord van de levende God, Die de Redder is van 
alle mensen! 

maandag 27 mei 1 Corinthiërs 6:15-20 

Je lichaam is een tempel van heilige geest. Daarmee mag je tot Gods eer zijn! Vers 20 
zegt: ‘Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God met uw lichaam.’ 
Je bent van Hem! 

dinsdag 28 mei 1 Thessalonicenzen 1:1-10 

Wat bewerkt heilige geest? Die geeft je richting! Je dient de levende en waarachtige God 
en verwacht Zijn Zoon, Die Hij uit de doden opgewekt heeft. Jezus – ‘Redder is God’ be-
tekent Zijn naam – verlost je van de komende toorn. Dat werkt ook uit in jou! 

woensdag 29 mei Romeinen 15:1-13 

Christus heeft alle leden van het lichaam aanvaard, zoals ze zijn. Daarom: aanvaard el-
kaar (d.i.: neem de ander tot je), tot eer van God (vers 7). Hij leeft met ons mee, als wij 
door anderen veracht worden om het evangelie. Maar: wij kennen ook die vrede en 
vreugde van geloven! Dat doet de verwachting! Hoe? ‘… door de kracht van de heilige 
geest.’ Hij vervult ál Zijn beloften! Zijn toekomst staat voor onze deur! 

donderdag 30 mei Psalm 139:1-12 

Een psalm die spreekt van de directe nabijheid van God! Hij is bij je, door Zijn geest! Zijn 
hand geleidt je, Zijn rechterhand grijpt je vast! Hij is betrokken bij jouw en mijn leven. 
Hij weet van ons verdriet, onze moeite, ons lijden. Hij kent onze gedachten. Hij gaat, ook 
vandaag, met je mee! 

vrijdag 31 mei Psalm 139:13-18 

Toen niemand nog van je wist, vormde Hij je nieren, weefde Hij je in de schoot van je 
moeder. Zijn ogen zagen je vormeloos begin. Wat je horen wilt, is: hoe Hij denkt, wat Hij 
uitwerkt! Je kunt gerust gaan slapen! Als je ontwaakt, ben je nog steeds bij Hem! 

zaterdag 1 juni Psalm 139:19-24 

Dat je gekend wordt, dat je hart voor God open ligt, dat zelfs je gedachten bij Hem be-
kend zijn! De God Die Zich kennen laat door de Zoon van Zijn liefde! Die om je geeft en 
die niet loslaat wat Hij in je begonnen is. Hij is bij je betrokken en leidt je op de weg naar 
Hem! 
Dank U wel, Vader! 


