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Leesrooster 2012-11 1 tot en met 30 november 2012 
Indien niet anders aangegeven komen Bijbelcitaten uit de NBG51 of uit de Concordante Vertaling. 

 

donderdag 1 nov. Kolossenzen 1:27 

'Christus onder (te midden van) jullie, de verwachting van de heerlijkheid' 
Christus wandelde als Jezus in het vlees, aan dat van mensen gelijk, te midden van Zijn 
volk. Nu wandelt Hij als Christus Jezus in de geest te midden van de volkeren. Die rijk-
dom schept ook een grote verwachting: Híj is het centrum van onze verwachting! Wij 
zullen Hém ontmoeten! Zo leef je echt, vandaag! 

vrijdag 2 nov. Kolossenzen 1:28 

'Hem verkondigen wij …' 
Ware prediking en verkondiging zet niet de mens, maar Christus Jezus centraal. Dat is 
door de geest geleid, want de Heer zei van de heilige geest, dat die Hem zou verkondi-
gen en verheerlijken. Wij worden vandaag geleid door die boodschap, waarin Hij centraal 
staat. Wij verkondigen Hem door ons leven. 

zaterdag 3 nov. Kolossenzen 1:28 

'… ieder mens vermanend en ieder mens onderwijzend, in alle wijsheid, opdat wij ieder 
mens zullen presenteren: gerijpt in Christus Jezus …' 
Doordat Hij verkondigd wordt, worden de luisteraars opgebouwd en aangesproken, zodat 
zij groeien naar de geestelijke volwassenheid in Christus Jezus. Onze wandel gaat veran-
deren en wordt meer en meer tot eer van Hem, Die ons liefheeft. 

zondag 4 nov. Kolossenzen 1:29 

'… waarvoor ik mij ook inspan, worstelend in overeenstemming met Zijn werkzaamheid 
die in mij werkzaam is met kracht.' 
De inspanningen van de apostel waren tegelijkertijd een worsteling – voortdurende te-
genstand, tegenspraak en weerstand. Niettemin was er een zeer grote kracht in hem 
werkzaam: de kracht van Zijn opstanding! En dié kracht werkt in u, jou en mij vandaag! 
Hij is nabij! 

maandag 5 nov. Kolossenzen 2:1 

'Want ik wil, dat jullie weten hoe zwaar de strijd is die ik voor jullie heb en voor hen in 
Laodicea en voor diegenen die mijn aangezicht in het vlees niet gezien hebben …' 
Paulus noemt gelovigen in Kolosse, in Laodicea en: alle anderen – dus u, jou en mij. Zijn 
strijd was zwaar; de Heer stond hem bij. Zo hebben ook wij die zekerheid, dat wij niet 
zonder Hem kunnen. En Hij is getrouw, Christus Jezus, onze Heer! 

dinsdag 6 nov. Kolossenzen 2:2 

'… opdat hun harten aangesproken, in liefde verenigd, tot alle rijkdom van de volkomen 
zekerheid van het inzicht …' 
Als Paulus hier (in vers 2) schrijft over het geheimenis, dan heeft hij het over: in liefde 
verenigd. Wat? De harten van u, van jou, van mij! Dat zou het uitwerken, die boodschap 
van de apostel. We hebben de volledige zekerheid van Zijn liefde voor ons. 
Als we inzicht hebben, dan is dat dankzij Hem! 

woensdag 7 nov. Kolossenzen 2:2 

'… tot erkenning van het geheimenis van de God en Vader van Christus … 
Hier gaat het om dieper weten. Erkenning gaat boven ‘gewone’ kennis uit. Daar is niets 
mysterieus aan, het wordt door Gods geest gegeven. Paulus bidt in Kolossenzen 1:9-11 
om ’de erkenning van God’ De erkenning van dit geheimenis van Kolossenzen'– de totale 
wederzijdse verzoening van heel de schepping met God, de God van de vrede – veran-
dert ons en ons hele leven! 
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donderdag 8 nov. Kolossenzen 2:3 

'… in Wie al de schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn' 
Geweldig, dat wij Hem, de God en Vader van Christus door Christus leren kennen – en 
dat steeds meer – dat blijkt een kostbare schat aan wijsheid en kennis, die wij stukje bij 
beetje ontdekken. We proeven de vreugde waardoor Paulus dit zegt. Dié vreugde in je 
hart dooft niet meer uit, je wilt er meer van! 

vrijdag 9 nov. Kolossenzen 2:4 

'Dit nu zeg ik, opdat niemand jullie misleidt met overredende woorden' 
Ernstige woorden, die ons wijzen op de noodzaak, te blijven bij de woorden van de apos-
tel in zijn brieven. Iets verder, in vers 8-10 en 16-23 gaat hij daar op in. 
Het draait om Gods genade, die zo rijk klinkt in zijn brieven, en in het bijzonder in Kolos-
senzen. Laat je daar niet vanaf brengen! Houd je aan het Hoofd, Christus! 

zaterdag 10 nov. Kolossenzen 2:5 

'Want ook al ben ik in het vlees afwezig, in de geest echter ben ik bij jullie, mij verheu-
gend, jullie orde ziende en de vastheid van jullie geloof in Christus.' 
Hier komt het uiterst geestelijke karakter van deze tijd van genade naar voren. De apos-
tel is ook nu in het vlees afwezig, maar door zijn brieven in de geest aanwezig. Orde en 
vastheid van geloof, dat geeft God door deze rijke boodschap. Alleen de genade die Pau-
lus verkondigt, geeft zo’n rotsvaste zekerheid, waardoor je ook vandaag met vreugde je 
weg gaat! 

zondag 11 nov. Kolossenzen 2:6 

'Zoals jullie dan Christus Jezus, de Heer, aangenomen hebben, wandelt in Hem …' 
De vreugde in het hart door het kennen van Hem zet zich voort in de dagelijkse wandel 
in Hem. Hij is onze Heer, Christus Jezus. Zo’n Heer, die ons zó liefheeft, daar willen wij 
voor en door leven. Met die grote verwachting in ons hart! 

maandag 12 nov. Kolossenzen 2:7 

'… geworteld en opgebouwd wordend in Hem en bevestigd wordend in het geloof, zoals 
jullie werd onderwezen, erin overvloeiend in dank. 
Na enige tijd blijkt, dat je wortels houvast gevonden hebben in Hem, Christus Jezus. De 
voortdurende opbouw in Hem gebeurt door het woord, dat Paulus spreekt. Dat geeft 
waarachtige dankbaarheid in je hart; het hangt niet van jóu, maar van Hém af! Wij wan-
delen in geloof, vandaag! 

dinsdag 13 nov. Kolossenzen 2:8 

'Ziet toe, dat er niemand zal zijn die jullie meesleept door filosofie en lege verleiding, in 
overeenstemming met de overlevering van de mensen, in overeenstemming met de 
grondregels van de wereld, en niet in overeenstemming met Christus …' 
Christus is het antwoord. Hij is de enige, die werkelijk alle vragen beantwoordt, en alle 
ware filosofie begint en eindigt bij Hem. Wij hebben Hém nodig, niet het denken van 
mensen. Dat verleidt en misleidt. Hij niet! Volg Hem vandaag! 

woensdag 14 nov. Kolossenzen 2:8 

'Ziet toe, dat er niemand zal zijn die jullie meesleept door filosofie en lege verleiding, in 
overeenstemming met de overlevering van de mensen, in overeenstemming met de 
grondregels van de wereld, en niet in overeenstemming met Christus …' 
Ziet toe! Dat is een dagelijks iets voor onze wandel. De grondregels van de wereld be-
staan o.a. uit de religieuze systemen, die er zoal zijn, óók het judaïsme (waar Paulus zelf 
uit kwam) en het christendom. Ook deze kenmerken zich door allerlei wetten en regels 
en overleveringen. Leef door Hém, Christus, vandaag! 
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donderdag 15 nov. Kolossenzen 2:9 

'… Christus, want in Hem woont het hele complement van de godheid lichamelijk …' 
Het draait helemaal om Hem, om Christus. Hij maakt God bekend aan de schepping. Al 
wat God nodig had om zich bekend te kunnen maken, is Christus. Hij is het Hoofd van 
het lichaam, de uitgeroepen gemeente. Die kan op Hem aan, als het gaat om opbouw, 
geestelijk voedsel, troost, bemoediging, kortom: alles wat u, jij en ik vandaag nodig 
hebben om tot Zijn eer te leven! 

vrijdag 16 nov. Romeinen 15:13 

‘De God nu der hope vervulle u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloe-
dig te zijn in de hoop, door de kracht des heiligen Geestes.’ 
Je mag rekenen met wat Hij zegt. Dat geeft vrede en verwachting. Hij zal doen wat Hij 
gezegd heeft. Zeker en vast! 

zaterdag 17 nov. Romeinen 15:10-12 

Het gaat eerst over het volk van God en de volkeren, die zich samen mogen verheugen. 
Hij is – las je gisteren – ‘de God der hope’. Je hoop is gefundeerd in Hem. Je hoopt niet 
zomaar in het wilde weg of tegen beter weten in. Je hoop is gefundeerd in God! 

zondag 18 nov. Psalm 10:14 

'Gij ziet het, want Gij aanschouwt moeite en verdriet,/ om het in uw hand te leggen./ Op 
u verlaat zich de zwakke,/ voor de wees zijt Gij een helper.’ 
Je moeiten, verdriet, gemis – leg het in zijn handen! Je mag je op Hem verlaten. Hij is 
er! 

maandag 19 nov. Romeinen 15:4-5 

‘Al wat namelijk tevoren geschreven is, werd tot ons onderricht geschreven, opdat wij in 
de weg der volharding en van de vertroosting der Schriften de hoop zouden vasthouden.’ 
God laat je niet in het ongewisse, maar geeft Zijn Woord. Daarop mag je bouwen; daar-
uit horen van verwachting: ‘De God nu der volharding en der vertroosting geve u eens-
gezind te zijn naar (het voorbeeld van) Christus Jezus.’ Lees ook vs.6! Dat is wat het in 
ons uitwerkt: Hem verheerlijken! 

dinsdag 20 nov. Psalm 16:5 

‘O Here, mijn erfdeel en mijn beker,/ Gij zelf bestendigt wat het lot mij toewees.’ 
De laatste zin kun je ook vertalen als: ‘Gij houdt vast aan mijn bestemming.’ Wat God 
begonnen is, daarmee stopt Hij niet. In de naam van Zijn Zoon klinkt dat: Redder is God! 

woensdag 21 nov. Exodus 3:1 

‘Eens, toen hij de kudde naar de overkant van [lett.: achter] de woestijn geleid had, 
kwam hij bij de berg Gods, Horeb.’ 
Net zoals Mozes kan er in je leven een woestijn zijn, maar je mag ook weten: erachter 
ligt de berg Gods. Dat mag je verwachten – d.i. God Die Zich laat vinden, bij je is! Van-
daag! 

donderdag 22 nov. Exodus 3:2-5 

‘Toen de Here zag, dat hij het [d.i.: het branden van de doornstruik] ging bezien, riep 
God hem uit de doornstruik toe: Mozes, Mozes! En hij antwoordde: Hier ben ik. Daarop 
zeide Hij: Kom niet dichterbij: doe de schoenen van uw voeten …’ 
Ga staan op de bodem van God. Dan sta je op vaste grond. Zoek het bij Hem, bij Chris-
tus – in Hem geworteld en gegrond zijn. Je mag het vandaag van God verwachten!

vrijdag 23 nov. Exodus 3:6 

‘Voorts zeide Hij: Ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaak 
en de God van Jakob.’ 
God is niet afstandelijk, maar spreekt je aan – heel vertrouwd : ‘Ik ben de God van uw 
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vader’ – Abba, Vader – als God dat zegt, schuif je toch dichtbij naar Hem toe, wil je ho-
ren wat Hij zegt. Weet je: ik mag het in alles van Hem verwachten. 

zaterdag 24 nov. Exodus 3:7-10 

Hoor je het? ‘Ik heb gezien, Ik heb gehoord, Ik ken, Ik daal neer.’ 
Zoals bij Gods volk in Egypte, niets ontgaat Hem. Hij ziet, hoort en kent je – zo belang-
rijk ben je voor Hem! Je mag komen zoals je bent! Hij is bij jou – en uiteindelijk, geloof 
ik met Paulus, met alle mensen. Hij is jouw en hun Redder! In Jezus daalde God neer. Hij 
heeft je in het oog. Niemand valt buiten de cirkel van Zijn liefde! 

zondag 25 nov. Exodus 3:11-12 

‘Maar Mozes zeide tot God: Wie ben ik, dat ik naar Farao zou gaan en de Israëlieten uit 
Egypte zou leiden? Toen zeide Hij: Ik ben immers met u!’ 
Misschien zeg je ook: Wie ben ik? Hij zegt: Ik zie je staan, ken je naam en ik houd van 
je?!? Wie ben ik? God zegt: jij bent … vul je naam maar in! En Hij zegt: Ik ben met je! 
Altijd, in elke situatie! Ook vandaag! 

maandag 26 nov. 1 Corinthiërs 15:10 

Wie ben ik? Ik ben, zegt God. Dat is je identiteit. Je kunt met Paulus zeggen: ‘In de ge-
nade van God ben ik wat ik ben.’ (1 Cor.15:10). Dus: je bent gewenst, je mag hier zijn. 
Dat zeg ik ook. Dat verbindt ons – wij willen van Hem zijn. God is bij ons betrokken! Hij 
gaat met je door de woestijn en geeft toekomst – d.i. je zekere verwachting! 

dinsdag 27 nov. 1 Thessalonicenzen 5:24 

‘Die u roept, is getrouw; Hij zal het ook doen.' 
Vader, ik kan het niet! Je mag Zijn antwoord horen! Ik ben er! Vandaag, morgen – alle 
dagen van je leven! 

woensdag 28 nov. Filippenzen 4:19 

‘Mijn God zal in al uw behoeften naar Zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus.’ 
Zo is God! En jij? Je mag Hem danken: Vader, dank U, dat U in al mijn behoeften rijkelijk 
voorziet! Door Hem, Christus Jezus! Daar mag je vandaag weer mee rekenen! 

donderdag 29 nov. Psalm 74:16 

‘Uwer is de dag, uwer ook de nacht;/ Gij zijt het, die het hemellicht en zon hebt gesteld.’ 
Ook in het donker is Hij nabij. Ook de nacht is nooit zonder U, Vader! Ik ben nooit zonder 
U! 

vrijdag 30 nov. Psalm 66:4 

‘De ganse aarde aanbidde U, en psalmzinge U, zij psalmzinge Uw naam.’ 
Wat een moment zal dat zijn! Dat mensen zullen breken met wat ze waren en deden. Zij 
zullen weer worden wat ze van huis uit zijn. Zij zullen Hem kennen, aanbidden en Zijn 
Naam psalmzingen. Denk je ook aan Fil.2:10? In de naam van Jezus zal alle knie zich 
buigen en alle tong belijden: 'Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!' Wat een 
doel heeft God Zich gesteld! En … daar komt iedereen, jij en ik ook! – aan Zijn hart! 


