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Leesrooster 2012-10 1 tot en met 31 oktober 2012 

Indien niet anders aangegeven komen Bijbelcitaten uit de NBG51 of uit de Concordante Vertaling. 

 

maandag 1 okt. Kolossenzen 1:18 

'En Híj is … de eerstgeborene uit de doden, opdat Híj in alles de eerste wordt …' 
Hij, de Zoon van Gods liefde, is niet alleen de eerstgeborene van heel de schepping, 
maar Hij is ook de eerstgeborene uit de doden! Nu blijkt, dat Hij in alles bovenaan staat. 
En met Hem zijn wij als leden nauw verbonden. Diepe dankbaarheid vervult ons hart, als 
wij dat beseffen. 

dinsdag 2 okt. Kolossenzen 1:19 

'… want het hele complement heeft er welbehagen in om in Hem te wonen …' 
Alles, waarin God compleet gemaakt moest worden naar de schepping toe, is Hij, de 
Zoon van Gods liefde. Zonder Hem zouden we God niet kunnen horen of zien. 
Hij verbindt de mens met God. Hoe groot de Zoon is, blijkt hier! 

woensdag 3 okt. Kolossenzen 1:20 

'… en door Hem het al wederzijds met Zichzelf te verzoenen …' 
Niets minder dan het al, dat is heel de schepping, is en wordt met God verzoend, door 
het werk van de Zoon. Wat een uitzicht, dat eens heel die schepping God zal danken, 
loven en aanbidden om Zijn liefde. Voor altijd de heerlijkheid, ieder zal Hem kennen als 
Vader. 

donderdag 4 okt. Kolossenzen 1:20 

'… vrede makend door het bloed van Zijn kruis …' 
Er is vanuit God vrede gemaakt. Niet, dat God in onvrede was. De schepselen waren van 
God vervreemd geraakt. Zonde en kwaad hadden hun intrede gedaan en dat had enor-
me gevolgen. Door de diepe schande en het lijden van het kruis is er een geweldige vre-
de tot stand gebracht. Leef in dat diepe besef, vandaag! 

vrijdag 5 okt. Kolossenzen 1:20 

'… het al wederzijds met Zichzelf te verzoenen … door Hem, hetzij wat op de aarde, het-
zij wat in de hemelen is …' 
Zonder de Zoon kon het niet. Hij is het, machtig middel in Gods hand om de enorme 
reikwijdte van de verzoening als uitwerking van de vrede (zie gisteren) tot stand te 
brengen. Dat bracht Hem diep lijden en …. heerlijkheid! 
Heerlijk, dat uitzicht. Al onze geliefde familieleden en vrienden zullen – hoe dan ook – 
daar ook eens in delen! 

zaterdag 6 okt. Kolossenzen 1:20 

'… hetzij wat in de hemelen is …' 
Paulus sprak eerder (vers 5) over ‘… de verwachting, voor jullie gereserveerd in de he-
melen …’. Dat ook ‘wat in de hemelen is’ met God verzoend zal worden (en vanuit God 
gezien dat al is), is nagenoeg onbekend bij de meeste gelovigen. Dat geldt ook voor de 
hemelse bediening van het lichaam van Christus. Die bediening is: aan de hemelingen 
deze vrede en verzoening verkondigen! 

zondag 7 okt. Kolossenzen 1:21 

'Ook jullie die eens vervreemd waren en vijanden in denkwijze en in boze werken, ver-
zoent Hij nu echter wederzijds …' 
Wij als gelovigen worden ons meer en meer bewust van deze verzoening. Zij is het einde 
van onze vervreemding van God en ze beëindigt onze vijandschap naar Hem, maar ook 
naar anderen toe. Wat een rust en diepe vrede daalt dan in je hart neer! 
Alle reden, God daar ook vandaag voor te danken! 
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maandag 8 okt. Kolossenzen 1:21,22 

Hij verzoent en daarmee stelt Hij ons 'heilig en smetteloos en onbeschuldigbaar voor 
Zijn (Gods) aangezicht.' Wat willen we nog meer? Al wat ons schuldig kon maken voor 
God, is weggedaan! Alle verhinderingen tot gemeenschap met God zijn verdwenen! 
Alle reden Hem te danken, ongehinderd! 

dinsdag 9 okt. Kolossenzen 1:23 

'… aangezien jullie blijven bij het geloof, gefundeerd en bestendig en niet verplaatst van 
de verwachting van het evangelie …' 
De NBG heeft ‘indien’ in plaats van ‘aangezien’. 'Indien' wekt de indruk, dat het om een 
voorwaarde gaat. De concordante vertaling heeft ‘aangezien’, omdat het om een vast-
stelling van het blijven bij het geloof gaat. God zorgt ervoor dat de gelovige gefundeerd 
en bestendig is. Heerlijke verwachting, die het evangelie geeft! 

woensdag 10 okt. Kolossenzen 1:23 

'… de verwachting van het evangelie dat jullie horen, dat in heel de schepping onder de 
hemel verkondigd wordt waarvan ík, Paulus, dienaar werd …' 
Dit evangelie van genade en verzoening werd toen al in heel de schepping onder de he-
mel verkondigd, door Paulus’ bediening. Geen ‘grote opdracht’ voor de ekklesia; maar 
het lichaam is geroepen voor de hemelse bediening! Verzoening! 

donderdag 11 okt. Kolossenzen 1:24 

'Nú verheug ik mij in mijn lijden ter wille van jullie …' 
Je verheugen in je lijden? Dat gaat wel heel diep. Paulus leed kwaad met het evangelie, 
vooral door de Joden hem aangedaan. Nochtans had hij vreugde in zijn hart. Het ging 
hem om de eer van Christus Jezus en de opbouw van de ekklesia, die Zijn lichaam is, 
ook al ging dat met lijden. Volgen wij hem na? 

vrijdag 12 okt. Kolossenzen 1:24 

'… en vul ik in Zijn plaats aan, wat ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus, ter wil-
le van Zijn lichaam, dat is de uitgeroepen gemeente (ekklesia).' 
Heel bijzonder dat de apostel dit van zichzelf kan zeggen. Hij was in verdrukking op aar-
de in dienst van Zijn hemelse Heer: ter wille van de gemeente! Wat een liefde tot Hem 
en tot de gemeente (lichaam van Christus) spreekt daaruit. Laten ook wij ons zó opstel-
len! 

zaterdag 13 okt. Kolossenzen 1:25 

'Van haar werd ík dienaar in overeenstemming met het beheer van God, dat mij gegeven 
is voor jullie, om het woord van God compleet te maken …' 
Aan Paulus werd het beheer van God voor het lichaam van Christus gegeven. Hier legt 
hij verbinding tussen de ekklesia, het lichaam van Christus en hetgeen hij als apostel 
mocht brengen om het woord van God compleet te maken. Heel het plan van God en de 
uitkomst ervan, het werd aan Paulus bekendgemaakt! 

zondag 14 okt. Kolossenzen 1:26 

'… het geheimenis dat weggehouden was van de eonen en van de generaties, maar dat 
nu openbaar gemaakt werd aan Zijn heiligen …' 
Ook hier blijkt hoe bijzonder datgene is, wat aan Paulus bekendgemaakt is voor en ten 
behoeve van de gemeente, het lichaam van Christus. Opnieuw is er meer dan alle reden 
tot dankbaarheid voor dat wat God óns geeft! 

maandag 15 okt. Kolossenzen 1:27 

'… Zijn heiligen, aan wie God bekend wil maken wat de rijkdom van de heerlijkheid van 
dit geheimenis is onder de natiën, dat is: Christus onder jullie, de verwachting van de 
heerlijkheid.'  
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Rijkdom, ons toegevallen uit de hand van God via Paulus, de bijzondere apostel van de 
natiën. Dé leraar die wij beluisteren en navolgen. Wij zijn rijker dan de rijkste Roth-
schild! En die rijkdom wordt samengevat in één woord: Christus. Híj zal al onze ver-
wachtingen vér overtreffen! Laten wij Hém danken! 

dinsdag 16 okt. Kolossenzen 1:27 

'… Christus onder jullie, de verwachting van de heerlijkheid.' 
Dit houdt in: net zoals Hij als Jezus Christus destijds wandelde onder (te midden van) 
Zijn volk in het vlees, zo wandelt Hij nu als Christus Jezus te midden van de gelovigen 
uit de natiën, geestelijk gezien. Hij is nu onzichtbaar, maar wij merken op wat niet 
zichtbaar is! Laten wij ons door Hem laten leiden, vandaag! 

woensdag 17 okt. Psalm 91:1 

‘Wie in de schaduw des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachti-
gen.’ Je mag leven in de schaduw van de Almachtige. Dat is geen schaduw, waarin je 
wordt weggedrukt. In de schaduw van Hem mag je zijn, kom je tot je recht. Ook van-
daag mag je bij Hem zijn! 

donderdag  18 okt. Exodus 3:11-12 

‘Maar Mozes zeide tot God: Wie ben ik, dat ik naar Farao zou gaan en de Israëlieten uit 
Egypte zou leiden?’ Op Mozes’ vraag geeft God ten antwoord: ‘Ik ben immers met u! En 
dit zal u een teken zijn, dat Ik u gezonden heb: wanneer gij het volk uit Egypte hebt ge-
leid, zult gij God dienen op deze berg.’ ‘Wie ben ik?’, zegt Mozes. Gods antwoord? ‘Ik 
Ben.’ Daarom mag je ook vandaag zeggen: Ik ben! Hij is nabij, in elke situatie! 

vrijdag 19 okt. 1 Corinthiërs 15:10 

Paulus zegt het zo: ‘Maar door (lett.: in) de genade Gods ben ik, wat ik ben’ – God gaf 
Paulus zijn identiteit. 'Ik Ben', zegt God; Hij geeft vorm aan je leven. In een groot plan 
heeft Hij jou, allen die je lief zijn, uiteindelijk allen op het oog. Dat is de uitwerking van 
Zijn genade! 

zaterdag 20 okt. Exodus 3:13-14 

‘Daarop zeide Mozes tot God: Maar wanneer ik tot de Israëlieten kom en hun zeg: De 
God uwer vaderen heeft mij tot u gezonden, en zij mij vragen: hoe is zijn naam – wat 
moet ik hun dan zeggen? Toen zeide God tot Mozes: Ik ben, die Ik ben. En Hij zeide: 
Aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen: Ik ben heeft mij tot u gezonden.’ ‘Ik ben’ - ei-
genlijk moet je zeggen: Ik zal er zijn. Ik Ben er bij! Ik Ben bij jou betrokken. Dat zegt 
Hij ook. Ik ben nabij! Jij mag rekenen op mijn trouw.  

zondag 21 okt. Jesaja 52:12 

In een gedeelte over het einde van Jeruzalems lijden staat dit vers: ‘de Here gaat im-
mers voor u heen en uw achterhoede is de God van Israël.’ Het woord voor ‘achterhoe-
de’ kun je ook vertalen als ‘inzamelen’. God, ‘Abba’, is Degene die inzamelt. God vergeet 
geen mens, vergeet jou niet! Dat is toch: ‘Vader, dat U zo naar me omziet! Dank U wel!’ 

maandag 22 okt. Ruth 2:2 

‘En Ruth, de Moabitische, zeide tot Noömi: Laat mij naar het veld gaan en aren lezen 
achter hem, die mij genegen zal zijn.’ Denk aan het gedeelte van gisteren: God, die in-
zamelt. Als de maaiers geweest zijn, komt er iemand, die de vergeten garven opraapt. 
Ruth raapt de aren op, die niemand inzamelt. God zamelt in en vergeet er geen! ‘die mij 
genegen zal zijn’ betekent: ‘die mij genade zal betonen.’ Kenmerkend voor God is Zijn 
genade, Zijn omzien naar ieder mens. Hij laat niemand liggen, maar raapt iedereen op! 
Paulus zet dat uit in een groot plan. In dit vers kleuren Gods genade en liefde.

dinsdag 23 okt. Exodus 3:14 

‘Toen zeide God tot Mozes: Ik ben, die Ik ben. En Hij zeide: Aldus zult gij tot de Israëlie-
ten zeggen: Ik ben heeft mij tot u gezonden.’ In vs.12 staat al: ‘Ik ben met u; Ik ben.’ 
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Een kerntekst! Zijn naam – dan hoor je hoe Hij is. Het antwoord hoorde je: Ik zal er zijn! 
Hij is ook nu bij jou betrokken. 

woensdag 24 okt. Exodus 2:24-25 

‘En God hoorde hun klacht en God gedacht aan Zijn verbond met Abraham, Isaak en 
Jakob. Zo zag God de Israëlieten aan en God had bemoeienis met hen.’ Eigenlijk staat 
er: ‘God kende.’ In dat woord ligt alles besloten. Je kunt zeggen: het is het hart van heel 
de Bijbel. Jij mag weten: ik ben gekend. Hij weet wie ik ben. Vader, dank U wel, U kent 
mij! 

donderdag 25 okt. Exodus 4:31 

‘Het volk nu geloofde, en toen zij hoorden, dat de Here op de Israëlieten acht geslagen 
en hun ellende gezien had, knielden zij en bogen zich neer.’ ‘Geloofde’, d.i. zich hech-
ten aan God. Hij hecht Zich aan jou. ‘Zij hoorden dat de Here hen bezocht had en hun 
ellende gezien’. In de verzen van gisteren hoorde je vier daden van God; hier lees je de 
viervoudige reactie van het volk. Jij mag geloven wat er staat; je hoort; je dankt Hem 
en geeft Hem de lof en eer. ‘U ziet ook vandaag naar me om!’ 

vrijdag 26 okt. Psalm 91:1-3 

Deze psalm vestigt de aandacht op de betekenis van Gods naam. In de gelezen verzen is 
dat: ‘Allerhoogste, Almachtige, toevlucht, vesting.’ Zo zal Israël Hem leren kennen in de 
woestijn. De namen zijn vol belofte, met het oog op de toekomst. En wij? Wij mogen 
Hem kennen als Abba, Vader, Degene die redding bewerkt, trouw en nabij is – ook van-
daag! 

zaterdag 27 okt. Psalm 91:14-16 

Je mag zijn Naam kennen. De naam van Hem, die jou in elke situatie nabij is. Hij is je 
Redder. Je toekomst ligt bij Hem! Wat een troost zit er in deze verzen! Hij riep Paulus 
om van dat grote plan te spreken, waarin Hij jou en mij, Zijn volk, en uiteindelijk alle 
mensen aan Zijn hart brengt. ‘Voor Uw liefde, die U liet zien in de Zoon, Jezus Christus, 
dank U wel!’ 

zondag 28 okt. Psalm 91:3-7 

Wat een mooie beelden: ‘Met Zijn vlerken beschermt Hij u, en onder Zijn vleugelen vindt 
gij een toevlucht, Zijn trouw is schild en pantser.’ Wat je hier van God leest, brengt de 
storm in je hart tot bedaren. Hij is er! Hij doet Zijn woord gestand! Hij is trouw! Hij is 
nabij! Die uitroeptekens zet het woord. 

maandag 29 okt. Psalm 91:8-13 

De tegenwerker, satan, gebruikte vs.11-12 bij de verzoeking in de woestijn (Matt.4:6). 
Maar de Heer wees hem terecht. De weg die de Vader had uitgezet, zou Hij tot het einde 
toe gaan. Hij kende Gods liefde en wist: ‘Redder is God.’ Zo redde God in het verleden; 
zo redt Hij vandaag en in de toekomst zal het niet anders zijn. Wie Hij is, blijkt uit wat 
Hij doet! 

dinsdag 30 okt. Psalm 91:1-16 

Met alles wat jij en ik de laatste dagen over de psalm gelezen hebben, is het goed de 
woorden nog eens te lezen. Alles wat gezegd is, klinkt mee. Schitterend zijn de woorden, 
waarmee de psalm eindigt: ‘Ik zal hem mijn heil [redding] doen zien.’ Dat mag je weten 
en dat draagt je! Redder is Hij! 

woensdag 31 okt. Romeinen 8:35-37 

Psalm 91 kleurt a.h.w. mee in Paulus’ woorden. In alles wat wordt opgesomd, mogen wij 
rekenen met wat de apostel zegt: ‘Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars 
[overwinnend] door Hem, die ons heeft liefgehad [lett.: die ons liefheeft].’ Hij heeft je 
lief; je bent niet te scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus, onze He-
re! Je raakt toch niet uitgedankt! 


