Leesrooster 2012-09 1 tot en met 30 sept. 2012

Indien niet anders aangegeven komen Bijbelcitaten uit de NBG51 of uit de Concordante Vertaling.

zaterdag 1 sept. Kolossenzen 1:1,21

Genade en vrede. Van wie? Van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.
Meer hebben wij niet nodig. Paulus schrijft het boven elke brief. Bijzondere ge-
nade, die wij om niet ontvangen. Vrede die onbetaalbaar is, door het grote werk
van onze Heer.

Daar leven wij uit, in en door!

zondag 2 sept. Kolossenzen 1:3

Paulus omlijst zijn gebeden met dankzegging. Als hij omhoog kijkt naar God, de
Vader, en de Heer Jezus Christus, dan heeft hij altijd reden tot dank. Daarom
wijst hij ons voortdurend op dat danken.

We zijn rijk, altijd dankend!

maandag 3 sept. Kolossenzen 1:4

Hier gaat het om het geloof in Christus Jezus, niet: in Jezus Christus. De Kolos-
senzen hadden gehoord van de verheerlijkte Heer en dat evangelie geloofden zij.
Met dat geloof werkte Gods liefde door naar al de heiligen.

Zo ook bij ons.

dinsdag 4 sept. Kolossenzen 1:5

‘... de verwachting die voor jullie is weggelegd in de hemelen ...". - Paulus wijst
op die ene verwachting (Efeziérs 4:4-7), die voor ons boven is, waar Christus is.
Daar ligt onze toekomst; wij zien de hemelingen, straks, in onze bediening bo-
ven!

woensdag 5 sept. Kolossenzen 1:6

Vruchtbaar was de prediking in Kolosse geweest. Zij hadden de genade van God
in waarheid leren kennen. Onvermengd, zonder voorwaarden, zonder toege-
voegde werken: dat zet vrucht in je leven! Alle dank aan God!

donderdag 6 sept. Kolossenzen 1:7,8

Epafras (vriendelijk, lieflijk) was geliefd en trouw. Hij had het goede nieuws van
hun liefde in de geest aan de apostel overgebracht. Dat verheugde Paulus bij-
zonder; je proeft de vreugde.

Epafras diende. Daar zijn ook wij toe geroepen!

vrijdag 7 sept. Kolossenzen 1:9

Paulus bidt ons voor. Waar bidt hij om? Dat de gelovigen ‘... compleet gemaakt
worden met de erkenning van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht ...”
Hij bidt niet om lichamelijke of materiéle welstand, wel om geestelijke welstand!

! De Schriftcitaten bij de dagteksten uit de Brief aan de Kolossenzen komen uit de Con-

cordante Vertaling.
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zaterdag 8 sept. Kolossenzen 1:10

Wat werkt Vader uit, als gelovigen compleet gemaakt worden met de erkenning
van Zijn wil? ‘... zodat jullie de Heer waardig wandelen, tot geheel Zijn behagen,
in alle goed werk vrucht dragend en groeiend in de erkenning van God.’

Dank Hem!

zondag 9 sept. Kolossenzen 1:11

Wat werkt God nog meer? ... met alle kracht krachtig gemaakt in overeenstem-
ming met de macht van Zijn heerlijkheid ...” Dat is kracht die alles te boven gaat.
Die kracht werkt in ons! We denken daar soms te min over; het overtreft alles!

maandag 10 sept. Kolossenzen 1:11

Die grote kracht van God werkt in ons: .. tot alle volharding en geduld met
vreugde ...” De NBG-vertaling is hier nogal afwijkend. We hebben volharding en
geduld nodig in ons dienen in het werk van de Heer. De grote kracht is van God!

dinsdag 11 sept. Kolossenzen 1:12

Wij danken de Vader: ‘... gelijktijdig de Vader dankend ...” en die Vader maakt ons
bekwaam voor dat lotdeel van de heiligen in het licht. En zoals Israél door loting
een deel van het land in bezit kreeg, zo hebben de gemeenteleden een lotdeel
boven, in de hemelen!

Alle reden om Vader daarvoor te danken!

woensdag 12 sept. Kolossenzen 1:13

Wij zijn geborgen uit de duisternis en overgezet door God in het koninkrijk van
de Zoon van Zijn liefde. Dat is nu verborgen. Wij maken deel uit van dat konink-
rijk. Heel apart. Wij gaan meewerken in dat koninkrijk, boven!

Uitzicht voor nu!

donderdag 13 sept. Kolossenzen 1:14

In wie hebben wij de vrijkoping en de vergeving van zonden? In de Zoon van
Zijn liefde! Wij hébben die geestelijke zegen. Alles wijst erop, dat de gelovige
van nu, volledig is vrijgesteld van elke mogelijkheid van veroordeling. Gods lief-
de zet ons in de ruimte en in de vrijheid! Zo kunnen wij Hem dienen!

vrijdag 14 sept. Kolossenzen 1:15-17

Wat een geweldige woorden! Fantastisch wat hier staat. Alles in de Zoon van Zijn
liefde; het al, het zichtbare en onzichtbare, alles wat macht uitoefent in de
schepping. Maar ook: het al is door Hem en tot (naarbinnen) Hem geschapen. En
het al heeft zijn samenhang in Hem - dus Hij heeft alles onder controle.

zaterdag 15 sept. Kolossenzen 1:18

Christus is het Hoofd van de ekklesia, Zijn lichaam. Hier wordt Hij ‘de Zoon van
Zijn (Gods) liefde’ genoemd (vs.13). Anders gezegd: Gods liefde doordringt alles
als het om de gemeente gaat. Die Zoon is ook de Soeverein, staat boven alles.
Hij is de Eerstgeborene uit de doden.

Met Hem zijn wij hauw verbonden. Wat een genade!

zondag 16 sept. Psalm 16:11

'Gij maakt mij het pad des levens bekend (lett.: doet mij kennen); / overvloed
van vreugde is bij uw aangezicht, / liefelijkheid is in uw rechterhand, voor eeu-
wig.” - Kennen in de Bijbel is altijd: kennen met het hart. Ook te vertalen als:
‘één zijn met.’ Als je Hem kent, ben je één met Hem. Hij wijst je het pad van het
leven en is nabij!

2 #



maandag 17 sept. Galaten 4:9

‘Nu gij echter God hebt leren kennen, ja meer nog, door God gekend zijt, hoe
kunt gij thans terugkeren tot die zwakke en armelijke wereldgeesten, waaraan
gij u van meet aan dienstbaar wilt maken?’ - Je kent God, maar er is iets dat
dieper gaat [meer nog]: God kent jou! Jij bent door Hem gekend! Persoonlijk, bij
naam!

dinsdag 18 sept. Exodus 17:12

... zodat zijn handen onbeweeglijk bleven tot zonsondergang ...” - Een vers over
de voortdurende strijd tussen Israél en Amalek. Mozes staat met opgeheven
handen en blijft de hele dag zo staan. Letterlijk staat er: ‘Zijn handen vertrou-
wen.’ Hij staat er: vertrouwend op Hem. In 1 Sam.15:29 wordt Hij ‘de Onveran-
derlijke Israéls’ genoemd. God vervult Zijn beloften. 'Die u roept, is getrouw, Hij
zal het ook doen’ staat er in 1 Thess.5:24.

Ook vandaag kun je rekenen op Zijn liefde en trouw.

woensdag 19 sept. Psalm 66:16-20

‘“Voorwaar, God heeft gehoord, Hij heeft gelet op mijn luid gebed’ (vs.19). - God
is de Hoorder van het gebed. ‘Hoorder van het gebed, tot U komt al wat leeft’,
zegt Psalm 65:3. Geen gebed raakt kwijt. Al weet je niet meer, wat je zeggen
moet en kun je alleen maar zuchten - Hij hoort je!

donderdag 20 sept. Psalm 86:11

'Leer mij, HERE, Uw weg, opdat ik in Uw waarheid wandele; verenig mijn hart om
Uw naam te vrezen.” - Soms weet je het niet meer. Wat kun je dan nog bidden?
‘... verenig mijn hart om Uw naam te vrezen.’ Vrezen wil zeggen: ontzag, eerbied
hebben voor Hem, Die je kent!

vrijdag 21 sept. Psalm 139:1-4

Weer hoor je het: ‘Gij kent’ - Hij weet wat er van binnen bij je leeft, wat er in je
om gaat. Soms begrijp je jezelf niet, maar Hij begrijpt jou, je woorden voor je ze
uitspreekt, de bedoelingen van je hart. Ook de woorden die je niet bedenken,
niet kunt uiten! Hij weet ervan!

zaterdag 22 sept. Jeremia 31:3

‘Van verre is de HERE mij verschenen: Ja, Ik heb u liefgehad met eeuwige liefde,
daarom heb Ik u getrokken in goedertierenheid.’ Gods liefde is onvoorwaardelijk.
Heerlijk, dat wij — jij en ik = ons bewust werden van Zijn onvoorwaardelijke lief-
de! Elke dag weer!

zondag 23 sept. Psalm 111

In deze psalm gaat het speciaal om de Here! Hoor je hoe de psalm begint? ‘Hal-
leluja, ik zal de HERE van ganser harte loven.” — Ook deze dag mogen wij Hem
danken vanuit ons hart! In vs.10 wordt gesproken over ‘wijsheid’ - dat heeft te
maken met kennis van het hart. Je weet wie Hij is en verwacht het in alles van
Hem! Dat is toch reden om voluit Vader te danken!

maandag 24 sept. Psalm 112:1-3

Let hier ook op het begin: ‘Halleluja. Welzalig de man, die de HERE vreest.” -
Voor God hoef je niet bang te zijn. Vrezen heeft te maken met eerbied. Dat gaat
om de omgang met elkaar en met God. Hij kent je en heeft je lief. Hij legt Zijn
woorden in je hart. Die hoor je ook.

Vader, ik verwacht het in alles van U!
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dinsdag 25 sept. Psalm 112:4-5

‘Voor de oprechten gaat het Licht in de duisternis op, genadig en barmhartig en
rechtvaardig.” - Mild en verkwikkend, warmhartig, meer doen dan je plicht, het
leed van de ander aanvoelen! Je mag leven met een open hand, met een open
hart - tot lof van Hem!

woensdag 26 sept. Psalm 112:6-7

Je hart heeft zijn vastheid in God! Je mag Hem kennen, meer nog: je bent door
Hem gekend! Je mag weten Wie God is en van Zijn liefde, die uiteindelijk allen
bekend zal zijn!

donderdag 27 sept. Psalm 112:8-9

‘Zijn hart is standvastig’ - je mag ook zeggen: Gegrond is je hart! Je hebt je
vastheid bij Hem. .. Zijn gerechtigheid houdt voor immer stand’. Daar mag je op
rekenen: die gerechtigheid staat voor altijd! De psalm legt uit wat het zeggen wil
te leven vanuit eerbied.

vrijdag 28 sept. Openbaring 22:21

'De genade van de Here Jezus zij met u allen.” De genade heeft het laatste woord
en omvat heel de Schrift — van Genesis tot Openbaring. Genade omvat ook heel
de geschiedenis. De Bijbel heeft deze woorden aan het slot staan. Genade - een
woord om te spellen, van alle kanten uit de Schrift te bekijken, om Hem voor te
danken, ook vandaag.

Genade is een werkwoord.

zaterdag 29 sept. Psalm 77:12

‘Ik zal de daden des HEREN gedenken’ — je herinnert je wat God deed en wordt je
bewust: wat Hij doet, wie Hij is, hoe Hij handelt en ... dat Hij er in alle situaties
was en is! Israél heeft Hem zo leren kennen - dan is het niet: onze vaderen zijn
uit Egypte geleid, maar: wij zijn uit Egypte geleid. Zo mag jij je weer bewust
worden, dat Hij ook in jouw en mijn leven Degene is, Die nabij is en niet loslaat
wat Hij in ons begonnen is! Hij is er!

zondag 30 sept. Psalm 77:13

‘... van al Uw werken gewagen en Uw daden overdenken.” Gewagen, d.i.: er
hardop mee bezig zijn - de woorden die je leest, hardop lezen, hoor je! En:
overdenken - op je in laten werken. Tijd nemen om over Gods woorden na te
denken, ze tot je te laten doordringen. Wat Hij zegt, draagt - in alles!

Goede dag!



