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Leesrooster 2013 – 01 1 tot en met 31 januari 2013 
Indien niet anders aangegeven komen Bijbelcitaten uit de NBG51 of uit de Concordante Vertaling. 

dinsdag 1 jan. Kolossenzen 2:17 

‘… het lichaam echter is van de Christus.’ 
Al de inzettingen van de Thora – het zich houden aan voedselvoorschriften, het vieren 
van de feesten en de sabbatten – voorafschaduwden de heerlijkheid van het koninkrijk 
op aarde. Daar heeft het lichaam van Christus geen plek. 
Hét beeld dat God ons voor ogen zet is het letterlijke, fysieke lichaam van Christus, op-
gewekt, opgestegen en gezet aan Gods rechterhand. Waar Hij is, zijn ook wij! 

woensdag 2 jan. Kolossenzen 2:17 

‘… het lichaam echter is van de Christus.’ 
Zoals de letterlijke leden behoren bij Zijn letterlijke lichaam, zo zijn wij, de geestelijke 
leden, voor Hem. Ook wij zijn opgewekt, opgestegen en gezet aan Gods rechterhand. Hij 
gaat ons inzetten als Zijn instrumenten, waardoor Hij de wil van de Vader zal uitvoeren 
in heel het universum! 
Laten wij ootmoedig Hem danken! 

donderdag 3 jan. Kolossenzen 2:18 

‘Laat niemand als scheidsrechter tegen jullie optreden, die in nederigheid en met het ri-
tueel van de boodschappers met wat hij heeft gezien, voor de schijn, paraderen wil, op-
geblazen door zijn vleselijke denkzin …’ 
Paulus beschrijft hier allerlei schijn-boodschappers, bedrieglijke evangelisten en leraren, 
die de gelovigen allerlei fantasie voorhouden. Die zijn er vandaag ook. Ze beroemen zich 
op visioenen die zij ‘van de Heer’ hebben ontvangen. 
Wij zouden ons ver bij dit soort lieden vandaan houden, en dicht bij Zijn woord blijven! 

vrijdag  4 jan. Kolossenzen 2:19 

‘… en zich niet houdend aan het Hoofd …’ 
De schijnpredikers houden zich niet aan het Hoofd, Christus. Zij prediken wat zij zelf me-
nen gezien te hebben. Je aan het Hoofd houden betekent: bij Zijn woord blijven, wat Hij 
door de brieven van Paulus spreekt. Er is één Hoofd. Degenen, die zich in plaats van 
Hem als hoofd opstellen, zijn in feite antichristen. 

zaterdag 5 jan. Kolossenzen 2:19 

‘… het Hoofd, uit Wie het hele lichaam, door voedselopname en banden onderhouden en 
verenigd, groeit volgens de groei van God.’ 
Hier blijkt waarom het zo belangrijk is je te houden aan het Hoofd. Uit Hem komt alles 
wat wij nodig hebben tot geestelijke groei. Zijn woord, Zijn troost, Zijn kracht, het is al-
les van Hem. Als dat tot je komt, groei je naar geestelijke volwassenheid, zodat je niet 
meer heen en weer geslingerd wordt door allerlei wind van leer! 

zondag 6 jan. Kolossenzen 2:20,21 

‘Indien jullie dan gezamenlijk met Christus afstierven aan de grondregels van de wereld, 
waarom laten jullie je, als levenden in de wereld, onder inzettingen plaatsen: dat je niet 
aanraakt, noch proeft, noch beroert …’ 
Als je je bewust bent dat je met Hem stierf, dan ben je dood voor de wereld. In de we-
reld zijn er allerlei religies en die gaan gepaard met rituelen, regels die opgelegd worden:  
je mag iets wel of juist niet eten, et cetera. 
Als gelovige in Christus Jezus heb je daar niets mee te maken. Je bent er dood voor. Je 
bent volledig vrij om Hem te dienen, ongehinderd!

maandag 7 jan. Kolossenzen 2:22 

‘… wat alles tot bederf is door gebruik in overeenstemming met de voorschriften en lerin-
gen van mensen.’ 
Het woord ‘bederf’ zegt veel. In geloofsgroepen gelden vaak door mensen ingestelde re-
gels, waar sommige oudgedienden hardnekkig aan vasthouden – gewoon ‘omdat het al-
tijd zo ging’. Dat hindert de vrijheid en spontaniteit en frisse inbreng van nieuwe, jonge 
gelovigen. Houd het paulinische woord vast; de rest is vervangbaar. 
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dinsdag 8 jan. Kolossenzen 2:23 

‘Die zijn – weliswaar een roep hebbend van wijsheid en zelfgewild ritueel en in nederig-
heid en het niet sparen van het lichaam – van geen enkele waarde dan tot bevrediging 
van het vlees.’ 
Allerlei menselijke filosofie – niet uit Gods woord, maar uit eigen gedachten en visioe-
nen – leidt vaak tot de meest vreemde regels waar oprechte gelovigen aan worden on-
derworpen. Vaak gaat dat met vasten en bidden in opbouw om dan tot een geestelijke 
ervaring te komen. Dat lijkt geestelijk, maar hier staat: ‘… zijn van geen enkele waarde 
dan tot bevrediging van het vlees.’ 

woensdag 9 jan. Kolossenzen 3:1 

‘Indien jullie dan gezamenlijk opgewekt werden met Christus, zoekt wat boven is, waar 
Christus is, aan Gods rechterhand zittend …’ 
Paulus trekt hier de consequentie uit de feiten. Feit: we zijn gezamenlijk met Christus 
opgewekt en gezet aan Gods rechterhand. Gevolg: zoekt wat boven is, waar Hij is! 
Veel gelovigen zoeken op aarde om met aardse dingen hun leven zin en inhoud te geven. 
Eén kan wérkelijk tevreden stellen: Hij, Christus Jezus! 

donderdag 10 jan. Kolossenzen 3:2 

‘Weest bedacht op wat boven is, niet op wat op de aarde is …’ 
Al wat met Christus te maken heeft, is boven; niet op aarde. Gelovigen zijn soms schrik-
barend ernstig en ijverig bezig met aardse dingen. Paulus geeft onze blik de juiste rich-
ting: naar boven, waar Hij is, Die centraal staat in ons leven! Zijn liefde, Zijn leven, Zijn 
gezindheid vullen ons. Dan blijft er geen ruimte meer voor iets anders! 

vrijdag 11 jan. Kolossenzen 3:3 

‘… want jullie stierven en jullie leven is verborgen met de Christus in God.’ 
Nadat in vers 1 ‘opwekken’ klonk, noemt Paulus hier ‘sterven’ en ‘leven’. Een verdere 
aansporing om bezig te zijn met wat boven is: Christus. Híj is ons leven! We zijn met 
Hem bezig, gericht op Hém. Ons leven is dáár verborgen, boven bij Hem. 
Ah, laten we ons verwonderen over die geestelijke rijkdom! 

zaterdag 12 jan. Kolossenzen 3:4 

‘Wanneer Christus, ons leven, openbaar gemaakt wordt, dan zullen ook jullie met Hem 
openbaar gemaakt worden in heerlijkheid.’ 
Christus, ons leven… Als dat niet zo is, zit er iets bij ons in de weg. Hij zal openbaar ge-
maakt worden. Dat lezen wij onder andere in het boek Openbaring van Jezus Christus. 
Het eerst echter aan ons, als de bazuin van God klinkt. Daarna zal dat in stappen gebeu-
ren. Uiteindelijk zal Hij voor heel de schepping openbaar zijn: iedereen zal gaan zien wie 
Hij werkelijk is. 

zondag 13 jan. Kolossenzen 3:4 

‘Wanneer Christus, ons leven, openbaar gemaakt wordt, dan zullen ook jullie met Hem 
openbaar gemaakt worden in heerlijkheid.’ 
De schepping wacht op de onthulling van de zonen van God. Romeinen 8 spreekt daar-
van. Als dé Zoon geopenbaard wordt, zullen de andere zonen van het lichaam van Chris-
tus dat ook ondergaan. We staan verwonderd als we dit goed tot ons laten doordringen. 
Dank God! 

maandag 14 jan. Kolossenzen 3:5,6  

‘Brengt dan ter dood jullie leden die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht, 
kwade begeerte en de hebzucht, die afgodendienst is, waardoor de verontwaardiging van 
God komt over de zonen van de weerspannigheid …’ 
Het oude lichaam van de gelovige, dat is op aarde. Door de kracht van God, Zijn geest, 
wandelt de gelovige waardig. Daarin past het genoemde, aan de aarde gebonden gedrag 
niet. Vijf zaken, die in feite afgodendienst zijn, kunnen geen plaats hebben in ons leven 
als gelovige. Wij willen tot Zijn eer zijn! 
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dinsdag 15 jan. Kolossenzen 3:7 

‘… onder wie ook jullie eens wandelden, toen jullie daarin leefden.’ 
Het verleden van gelovigen is iets waar zij wellicht niet graag aan terugdenken. Vaak was 
er schaamteloos gedrag, ook al onttrok zich dat wellicht aan de ogen van anderen. Het 
contrast is daarom groot: nu is er sprake van liefde, geduld, goedheid, trouw, et cetera! 
Alleen dankzij Zijn kracht in ons! 

woensdag 16 jan. Kolossenzen 3:8 

‘Maar nu, legt ook jullie dit alles af: toorn, gramschap, kwaad, lastering en vuile taal uit 
jullie mond …’ 
Niet alleen in het boek Spreuken wordt veel aandacht gegeven aan dat, wat de mond 
uitgaat. Ook de apostel Paulus geeft het in zijn brieven steeds aan. Woorden kunnen als 
dolksteken werken. Je raakt niet snel kwijt wat gezegd is. Efeziërs stelt: ‘… spreekt, in-
dien er een goed woord is voor de benodigde opbouw, opdat het genade geeft aan wie 
horen!’ (Ef.4:29b) 

donderdag 17 jan. Galaten 5:22 

‘Maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, 
goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.’ 
Als de geest vrucht in je voortbrengt, krijgt Christus gestalte in je. Die vrucht zie je in de 
manier waarop wij er zijn voor elkaar. 
Weleens erover nagedacht, dat jij en ik een aanbevelingsbrief van Hem zijn?! 

vrijdag 18 jan. 2 Corinthiërs 3:2 

‘Onze brief zijt gij, geschreven in onze harten, kenbaar en leesbaar voor alle mensen, …’ 
Wat lezen anderen? 
‘Liefde, blijdschap, vrede’, enz. Opdat een ander die niet gelooft en met jou omgaat, ont-
dekt: jij bent van God! Ik zie hoe je reageert en hoor wat je zegt. 
Vader, dat we vandaag tot Uw eer mogen zijn! 

zaterdag 19 jan. 1 Corinthiërs 13:13 

‘Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.’ 
God voedt je ook vandaag met Zijn woord. Wat Hij zegt, groeit daardoor. Voorop in 
Gal.5:22 staat de liefde! Dat is een beweging van je af, naar de ander toe … tot Zijn eer! 

zondag 20 jan. Galaten 5:6 

‘Want in Christus Jezus vermag noch besnijdenis iets, noch onbesneden zijn, maar ge-
loof, door liefde werkende.’ 
Liefde is de uitdrukking van geloof, van het geloof van Christus Jezus, dat in jou gestalte 
krijgt. Hoe zie je dat? Je hebt lief! Ja, zeg je, omdat Hij mij eerst heeft liefgehad! Dat 
mag iedereen merken.  

maandag 21 jan. Galaten 5:13b-14 

‘…, maar dient elkander door de liefde. Want de gehele wet is in één woord vervuld, in 
dit: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.’ 
Dienen is: horen en doen wat er staat, is: tot Zijn eer willen zijn. Als iemand van je 
houdt, geef je antwoord. Zo werkt Zijn liefde in jouw en mijn leven antwoord uit. Dat 
merkt ook degene die Hij naast je zet.

dinsdag 22 jan. Efeziërs 5:2 

‘…, wandelt in liefde, zoals ook Christus jullie liefheeft en Zichzelf ter wille van ons heeft 
overgegeven als naderingsgeschenk en offer voor God, tot een aangename geur.’ 
Christus’ liefde was de beweegreden van Paulus’ dienstbetoon. 
Dat Zijn liefde ook in ons leven zichtbaar wordt! 

woensdag 23 jan. Kolossenzen 3:12 

‘Doet dan aan als Gods uitverkorenen, heiligen en geliefden [nee, niet omkijken, het gaat 
hier om ons. Zie je hoe Paulus jou en mij noemt?!]: medelijdend mededogen, mildheid, 
ootmoedige gezindheid, zachtmoedigheid, geduld.’ 
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Dat mag groeien, ook vandaag! Stuk voor stuk zijn de woorden die hij gebruikt om te 
proeven, om over na te denken! 

donderdag 24 jan. Kolossenzen 3:14 

‘Doet over dit alles echter de liefde aan die de band is van de rijpheid.’ 
Gods liefde krijgt antwoord, werkt uit, blijkt! Al die woorden die Paulus schrijft, worden 
a.h.w. overkleed door … liefde! 

vrijdag 25 jan. Romeinen 14:17 

‘Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in eten en drinken, maar in rechtvaardigheid, vre-
de en blijdschap, door de heilige geest.’ 
Als je hoort en gelooft, wat Hij zegt en meegeeft, groeit er naast rechtvaardigheid en 
vrede ook blijdschap. Blijdschap is weten wie Hij is, welke toekomst Hij geeft. 
Vader, dank U wel! 

zaterdag 26 jan. Kolossenzen 3:15 

‘En laat de vrede van Christus, waartoe jullie ook in één lichaam geroepen werden, 
scheidsrechter zijn in jullie hart en wordt dankbaar.’ 
Gisteren stonden vrede en blijdschap bij elkaar. Je kunt die zien als een geestelijke twee-
ling. Vrede met God én vrede met elkander werkt blijdschap uit en … dankbaarheid. D.i. 
uit(door)werking van Zijn liefde. 

zondag 27 jan. 1 Corinthiërs 14:33 

‘…, want God is geen God van wanorde, maar van vrede.’ 
Weer klinkt vrede; vrede met God, én: vrede met elkaar – hier in de gemeente, de plaats 
waar God ons bij elkaar zet, ons samen op Hem richt, Zijn woord neerlegt in onze har-
ten. 

maandag 28 jan. Efeziërs 2:14-18 

Vrede met Hem en met elkaar! In deze verzen gaat het om gelovigen uit de heidenen 
[natiën] en Israël. Er is ‘in Christus Jezus ... door het bloed van Christus’ iets gebeurd: 
‘Want Híj is onze vrede, Die beiden één maakt … vrede makend en beiden in één lichaam 
met God door het kruis wederzijds zal verzoenen, de vijandschap erin dodend. En in Zijn 
komen, verkondigt Hij als evangelie vrede aan jullie die veraf en vrede aan hen die nabij 
waren, want door Hem hebben wij beiden in één geest toegang tot de Vader.’ 
Niet alleen in de gemeente, maar ook tussen Jood en heiden zullen vrede en verzoening 
gestalte krijgen. 

dinsdag 29 jan. Romeinen 12:18 

‘Houdt zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen.’ 
Dat is vrede die ook uitwerkt op de plek waar je door God geplaatst bent in de wereld. 
Verzoening werkt vrede uit!  

woensdag 30 jan. Efeziërs 4:32 

‘Wordt echter naar elkaar: mild, innerlijk welwillend, elkaar genade schenkend, zoals ook 
God in Christus júllie genade schenkt.’ Dat is liefde die uitwerkt, die je ruimte geeft, ge-
nade betoont. D.i.: uitwerking van de geest! 

donderdag 31 jan.  Galaten 5:22 

‘Maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, 
goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.’ 
Het is niet alleen geloof, hoop en liefde, maar Hij geeft: liefde, vrede en blijdschap. Al die 
facetten tonen wat de Geest aan groei in ons geeft! 
Dat in alles, Vader, wij tot Uw eer zijn! Dienend op de plek waar U ons inzet. 


