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Leesrooster 2012-07 2 tot en met 31 juli 2012 
Indien niet anders aangegeven komen Bijbelcitaten uit de NBG51 of uit de Concordante Vertaling.  
 

maandag 2 juli 2 Corinthiërs 1:1-3 
Genade en vrede. Van wie? Van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. 
Meer hebben wij niet nodig. Paulus schrijft het boven elke brief. Bijzondere ge-
nade, die wij om niet ontvangen. Vrede die onbetaalbaar is, door het grote werk 
van onze Heer. Daar leven wij uit, in en door! 

dinsdag 3 juli 2 Corinthiërs 1:3 

Geweldige woorden, die beschrijven, wie God is: Hij is de God én Vader van onze 
Heer Jezus Christus. Daar kun je al heel de dag over nadenken. En: Hij is de Va-
der van het medelijden. Dat wil zeggen: Hij kent je, in al je …… (vul maar in). 
Daar is Hij bij betrokken, zoals geen mens dat kan. Dank Hem daarvoor en wees 
je dat bewust! 

woensdag 4 juli 2 Corinthiërs 1:3 

De God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Hij is ook: de God van alle ver-
troosting. Ook rijk, Hem zo te mogen (er)kennen. Hij troost ons in al onze nood, 
ons lijden, onze pijn, ons verdriet, onze verdrukkingen en inperkingen. Dat wil 
zeggen: Hij roept ons erbij en spreekt ons toe. Hij stelt een geweldige toekomst 
voor ogen, en dat Hij ons een heerlijkheidslichaam zal geven, wat al ons voor-
stellingsvermogen ver overtreft! 

donderdag 5 juli 2 Corinthiërs 1:4-5 

Uiterst volle troost: ‘… Die ons troost in al onze verdrukkingen …’ – wat ons ook 
zal overkomen, Hij zal de troost geven die nodig is. Dat kunnen wij later weer 
doorgeven aan anderen, die verdrukkingen en lijden ondergaan. 
Het lijden van Christus, hetzelfde soort lijden dat Hem overkwam, maken gelovi-
gen mee. En Hij troost ons dan overvloedig met Zijn liefdevol woord! 

vrijdag 6 juli 2 Corinthiërs 1:6,7 

Paulus had in alles de gemeenteleden op het oog. Zijn eigen lijden en verdruk-
kingen zouden tot troost voor de Corinthiërs uitwerken. Zó was hij bij hen be-
trokken in liefde. En hij wist zeker (vers 7) dat zij deel hadden aan het lijden. Zij 
zouden dat ook aan de vertroosting van God hebben! En wij net zo! 

zaterdag 7 juli 2 Corinthiërs 1:8,9 

De verdrukkingen kunnen zeer zwaar zijn; Paulus dacht zelfs het leven erbij te 
laten. Het heeft tot doel, dat wij vertrouwen op de levende God, Die de doden 
opwekt. Die God geeft troost! Hij wekt de doden op! Dát is een geweldige be-
moediging. Na het afscheid moeten nemen met rouw en verdriet, is er ook volle 
troost in het feit, dat Hij de doden gaat opwekken! Bij de bazuin het weerzien! 

zondag 8 juli 2 Corinthiërs 1:10,11 

Uiterst bemoedigende woorden. Hij verloste de apostel uit het doodsgevaar, en 
daardoor wist hij: God zál ons verlossen. Ook daarin vinden wij rijke troost en 
bemoediging. God gaat dat doen, wat Hij beloofde. Alles! 
Vandaag is er lijden, verdriet en pijn – uitzicht geeft Hij. Lees eens wat Psalm 
34:20 zegt over de Heer en ons: ‘De rechtvaardige overkomt veel kwaad, maar 
Jahweh redt hem uit dat alles.’ 
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maandag 9 juli 2 Corinthiërs 1:18-20 

Heerlijke zekerheid: Hij zal al Zijn beloften aan ons gedaan ook vervullen! God 
spreekt geen loze woorden. Het is alles ja en amen in Hem (Jezus Christus, de 
Zoon van God)! Daar kunnen wij op bouwen en vertrouwen; dat leidt in ons le-
ven tot verheerlijking van God, Die zal doen wat Hij beloofde. Daarom verwach-
ten wij het van Hem, vandaag! 

dinsdag 10 juli 2 Corinthiërs 2:14-17 

God doet ons in Christus triomferen, schrijft Paulus. Hij kreeg steeds weer de 
mogelijkheid, het evangelie van de onbesnedenen door te geven; Hij sprak het 
Woord, dat was steeds een triomf, die God gaf. Dat verspreidde de heerlijke geur 
van Zijn kennis. 
God geve, dat ook wij die aangename geur van Christus verspreiden! 

woensdag 11 juli 2 Corinthiërs 3:1-5 

De Corinthiërs waren een brief van Christus, door de bediening van de apostel 
van de natiën tot stand gekomen. Zo bijzonder! Ook wij zijn door diezelfde be-
diening geroepen. Wij vertrouwen door Christus op God, Die de doden opwekt. 
Tegelijk zijn wij ons van onze zwakheid bewust: onze bekwaamheid is uit God! 

donderdag 12 juli 2 Corinthiërs 3:6-11 

Twee bedieningen: 
het oude verbond van de letter, dat doodt en veroordeelt; 
het nieuwe verbond van de geest, dat is de bediening van de heerlijkheid. 
Het oude stond reeds lang op nominatie om te verdwijnen; het nieuwe blijft in 
heerlijkheid. In de grote heerlijkheid van Zijn genade delen wij! 
Dank God! Zo kunnen wij vandaag weer in Zijn kracht gaan! 

vrijdag 13 juli 2 Corinthiërs 3:12-14 

De heerlijke bediening van de apostel van de natiën houdt in: in Christus wordt 
de bedekking weggenomen. 
Steeds wanneer Mozes wordt voorgelezen, komt een bedekking op het hart. De 
vernieuwende kracht van de geest van Christus verlost en bevrijdt van het sla-
venjuk van de Mozaïsche Thora. Het vlees is niet in staat om eraan te voldoen. 
Daarom ontvingen wij Zijn geest! 

zaterdag 14 juli 2 Corinthiërs 3:15-18 

De diepe vreugde van de paulinische bediening klinkt door: De Heer is de geest – 
en waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid! De bedekking is van ons hart 
weggenomen; wij gaan gaandeweg de heerlijkheid van de Heer weerspiegelen en 
zijn van heerlijkheid tot heerlijkheid gegaan. Die kostelijke vrucht van Zijn geest 
wordt zichtbaar in ons leven van geloof! 

zondag 15 juli 2 Corinthiërs 4:1 

Wij verliezen de moed niet! Wij hebben déze bediening: de paulinische. Ons is 
veel mededogen en barmhartigheid bewezen – door God. Dat is: de God van alle 
vertroosting (2 Corinthiërs 1:3) en de Vader van het medelijden. Geweldig, Hij 
geeft zóveel. 
Deze rijke brief geeft ons veel voor ons hart. Laat dat vullen met die heerlijkheid 
van die troostrijke woorden van de apostel, die onze leraar is! En kijk dan wat er 
met je hart gebeurt! 
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maandag 16 juli 2 Corinthiërs 4:2-6 

In ons hart is het licht door Hem, Christus Jezus, aangedaan. Het licht is veel 
groter dan dat van het oude verbond, dat toch moest verdwijnen. Het brengt ons 
zelfs de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. 
Dan ben je rijk van binnen; het is veel meer waard dan al het aardse geld of be-
zit. Wij leven in het licht van die heerlijkheid! Dank U, Vader! 

dinsdag 17 juli Romeinen 8:28-39 

‘Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die 
God liefhebben.’ – Met dit vers begint het gedeelte, dat we de komende dagen 
lezen. Een vers om je aan vast te houden. Te weten: er is niets, waardoor God 
Zijn liefde terugneemt! Dat is een pijler onder je leven, ook onder deze dag. 

woensdag 18 juli Romeinen 8:28 

‘Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die 
God liefhebben, die volgens Zijn voornemen geroepenen zijn.’ – Dát mag je ook 
vandaag weten! Zo is het! En jij en ik weten dat als zonen van Hem! Deze woor-
den zijn een belofte voor jou, die God leert vertrouwen in moeilijke omstandig-
heden. 

donderdag 19 juli Romeinen 8:29-30 (1) 

God doet alles medewerken ten goede – alles: het licht en het donker! Hoe God 
dat doet? In de verzen hoor je steeds ‘Hij’ – Hij kent, bestemt, roept, rechtvaar-
digt en verheerlijkt! Op de weg naar het doel, dat God Zich stelt, doet Hij alles 
medewerken ten goede! Die woorden zijn als zilveren randen om donkere wol-
ken. Erachter schijnt de zon van Gods liefde! 

vrijdag 20 juli Romeinen 8:29-30 (2) 

‘Hij’ – het staat er wel 9x. Nadrukkelijk zegt dat: God werkt het uit. Jij mag we-
ten, dat God ook in jouw leven alles ten goede doet samenwerken. Waar naar-
toe? Tot ‘gelijkvormigheid aan het beeld Zijns Zoons.' Je leven mag zijn en wor-
den tot eer van Hem. 

zaterdag 21 juli Romeinen 8:31-32 (1) 

'God doet alles samenwerken ten goede' – erna staat: ‘Als God vóór ons is, wie 
zal tegen ons zijn?’ Dat was Hij toen [vgl. 2 Tim.1:9 – vóór eeuwige tijden, naar 
Zijn eigen voornemen, in genade]; dat is Hij nu [vgl. 2 Cor.1:22 – Hij drukt Zijn 
zegel op ons]; dat zal altijd zo zijn! Wees je bewust Zijn zoon te zijn, en: dat je 
toekomst wacht [vgl. Kol.3:4 – heerlijkheid]. 

zondag 22 juli Romeinen 8:31-32 (2) 

Als je over deze woorden nadenkt, is de richting waarin je kijkt belangrijk! Die 
richting staat in deze verzen! Door de Zoon zal Hij ‘… ons met Hem ook … alle 
dingen schenken.’ God was en is voor jou in Zijn Zoon! Levend in die genade 
mag je zeggen: God is vóór mij!

maandag 23 juli Romeinen 8:33-34 

Nog eenmaal onderstreept Paulus hier, dat God degene is, Die handelt! Hij 
noemt jou en mij ‘uitverkorenen Gods’. Als je weten wilt, wat dat voor jou bete-
kent, lees dan Rom. 3:21-28! In de gelezen verzen onderstreept de apostel 4x 
Christus Jezus, onze Redder! Hij stierf voor ons, toen wij zondaren waren [Rom. 
6:8-11]; Christus is opgewekt – d.w.z.: volledig rechtvaardiging [Rom. 4:25]; Hij 
zit aan Gods rechter(hand) [Ef. 1:20-23. 2:6]; Hij pleit voor jou en mij [Rom. 
8:26-27]. Echt, niemand kan jou en mij aanklagen! 
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dinsdag 24 juli Romeinen 8:35-37 

‘Wie (wat) zal ons scheiden van de liefde van Christus?’ – Op die vraag hebben we 
antwoord! Van alles wat hier wordt opgenoemd, kan niets jou scheiden van Gods 
liefde! Die liefde verkilt niet, die kun je niet verdienen of verspelen – die is en blijft! 
Er staat niet, dat ons geen lijden zal overkomen, maar wel: dat het nooit scheidt 
van Zijn liefde! Weer zo’n pijler onder je leven – vandaag en … morgen weer! 

woensdag 25 juli Romeinen 8:38-39 

Je begon in vers 28 met ‘Wij weten nu’. Na alles wat je de afgelopen dagen gele-
zen hebt, staat er: ‘Want ik ben verzekerd …’ Waarom kunnen jij en ik dat Paulus 
nazeggen? Er is niets dat je scheiden kan ‘van de liefde Gods, welke is in Chris-
tus Jezus, onze Here.’ Je vertrouwen ligt niet in jouw liefde voor Hem, maar in 
Zijn liefde voor jou en voor allen om je heen! 

donderdag 26 juli Romeinen 8:28-39 

Nu je alle verzen nog eens leest, klinkt er mee wat je de afgelopen dagen gele-
zen hebt. God werkt alles mee ten goede – d.i.: vaste grond om op te staan; we-
ten van armen, die nooit misgrijpen; God is en blijft bij jou en mij, bij heel zijn 
schepping betrokken! Ja, zeg je, logisch – want God is de Vader en Redder van 
alle mensen. Dat ik dat nu al weten mag – Vader, dank U wel! 

vrijdag 27 juli 2 Corinthiërs 4:4 

‘Christus, Die het beeld Gods is.’ – Johannes spreekt in zijn evangelie over Hem, 
die het woord van God is. Door Hem horen wij God! Paulus laat Christus zien als 
degene Die ‘het beeld Gods’ is. Door Hem zien wij God. Door naar Christus te 
kijken ga je zien, wie God is. Door de Zoon zie je de Vader! 

zaterdag 28 juli 2 Corinthiërs 4:6 

God laat je niet in onwetendheid, maar Hij geeft Zijn licht in je hart, om je ‘te 
verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods.’ Je mag zien wie zo betrokken bij 
je is, die je vertrouwen kunt – God. En: hoe zie je dat? ‘in het aangezicht van 
Christus.’ Als je Hem ziet, zie je ook, wie God is! 

zondag 29 juli Numeri 6:24-26 

Met deze woorden zegenden Aäron en zijn zonen de Israëlieten! Het volle licht 
valt op God! Hij is de bron van alle zegeningen. Daarover spreekt ook het tweede 
deel van de Bijbel. Jij mag weten, dat de Zoon het kanaal is, door wie die zege-
ningen komen! Wat God jou en mij te geven heeft, komt door Hem! Ja, U ziet 
werkelijk naar me om! 

maandag 30 juli Efeziërs 1:3-6 

‘Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, Die ons zegent met 
iedere geestelijke zegen te midden van de hemelingen, in Christus [CV]’. God 
zegent – in Christus. De verzen geven details, spreken over heilig, bestemd tot 
zoonschap, vrijkoping, vergeving, heerlijkheid van Zijn genade. Daar kun je de 
dag mee beginnen, vervolgen en afsluiten! 

dinsdag 31 juli 2 Corinthiërs 1:3-4 

‘Geloof zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, de Vader der barmhar-
tigheden en de God aller vertroosting, Die ons troost in al onze druk, zodat wij 
hen, die in allerlei druk zijn, troosten kunnen met de troost, waarmede wijzelf 
door God vertroost worden.’ – Je mag weten, dat Zijn hart op jou gericht is. Zijn 
hand werkt alles uit ten goede. Deze ‘verzekering’ is ook vandaag voor jou en 
mij tot vreugde en bemoediging! 


