
Leesrooster 3 september t/m 2 oktober 2007
1 Samuel 19 – 31 Israël geregeerd door koningen (2)
maandag 3 sept. 1 Samuel 19:8-17 Aanslagen op David, hij vlucht

dinsdag 4 sept. 1 Samuel 19:18-24 Vijandschap tegenover David

woensdag 5 sept. 1 Samuel 20:1-43 Verbond David en Jonathan

donderdag 6 sept. 1 Samuel 21:1-9 David te Nob, Achimelech helpt

vrijdag 7 sept. 1 Samuel 21:10-15 David vlucht naar Gat

zaterdag 8 sept. 1 Samuel 22:1-5 David bij Adullam

zondag 9 sept. 1 Samuel 22:6-23 Moord op priesters van Nob

maandag 10 sept. 1 Samuel 23:1-13 David ontkomen aan Saul

dinsdag 11 sept. 1 Samuel 23:14-28 Rots der ontkoming

woensdag 12 sept. 1 Samuel 24:1-16 David spaart Sauls leven

donderdag 13 sept. 1 Samuel 24:17-23 Saul verzoent zich

vrijdag 14 sept. 1 Samuel 25:1-12 David, Nabal en Abigaïl (1)

zaterdag 15 sept. 1 Samuel 25:13-35 David, Nabal en Abigaïl (2)

zondag 16 sept. 1 Samuel 25:36-44 David, Nabal en Abigaïl (3)

maandag 17 sept. 1 Samuel 26:1-25 David spaart opnieuw Sauls leven

dinsdag 18 sept. 1 Samuel 27:1-12 David bij de Filistijnen

woensdag 19 sept. 1 Samuel 28:1-25 Saul te Endor
Een koning van Israël kan niet zonder de raad en leiding van Ieue. Saul krijgt geen antwoord
meer: de profeet Samuel is dood, hij heeft de priesters van Nob laten vermoorden en Abjatar,
de priester, is bij David (1 Samuel 30:7 ev.). Wanhopig zoekt Saul leiding en raadpleegt ten
einde raad een medium (vgl. vs. 3). Niet Samuel, maar een misleidende geest komt op en
spreekt leugen. Lees hierbij Ezechiël. 14:1-10 en de woorden, die Samuel gesproken had, toen
hij nog leefde (1 Samuel15:23). God heeft het  luid en duidelijk gezegd: Saul, je koningsschap
is voorbij.

donderdag 20 sept. 1 Samuel 29:1-11 Filistijnen en David

vrijdag 21 sept. 1 Samuel 30:1-25 Ziklag, Davids wraak op de Amelekieten

zaterdag 22 sept. 1 Samuel 30:26-31 David en de oudsten van Juda

zondag 23 sept. 1 Samuel 31:1-13 Sauls dood

Wij lezen 2 Thessalonicenzen, de vervolgbrief op de brief, waaruit dit jaar het jaarthema komt.
maandag 24 sept. 2 Thessalonicenzen1:1-2 Groet, genade en vrede
In Paulus’ andere brieven leest u, hoe Paulus de gemeenten waaraan hij zijn brieven schrijft,
aanspreekt.

dinsdag 25 sept. 2 Thessalonicenzen1:3-10 Paulus dankt
Kijk in het Concordant Trefwoordenregister op de brieven van Paulus – of met behulp van een
andere conordantie – hoe vaak de apostel de woorden dank, dankbaar en danken gebruikt.

woensdag 26 sept. 2 Thessalonicenzen1:11-12 Paulus bidt

donderdag 27 sept. 2 Thessalonicenzen2:1-12 Waarschuwing, afval

vrijdag 28 sept. 2 Thessalonicenzen2:13-17 Paulus’ dankzegging

zaterdag 29 sept. 2 Thessalonicenzen3:1-5 Gebed voor de apostelen

zondag 30 sept. 2 Thessalonicenzen3:6-15 Waarschuwingen, ongeregeldheid

maandag 1 okt. 2 Thessalonicenzen3:16-18 Groet, vrede en genade
Kijkt u ook in de andere brieven hoe de apostel zijn brieven beëindigt.

Wij hebben ook de tweede brief in structuur gelezen. Nu lezen wij de brief in één keer.



dinsdag 2 okt. 2 Thessalonicenzen 1:1 – 3:18
[•]


