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Leesrooster 2012-06 juni 2012 
Indien niet anders aangegeven komen Bijbelcitaten uit de NBG51 of uit de Concordante Vertaling.  

vrijdag 1 juni Openbaring 21:1-4 

Het geweldige is, dat God hier zegt, dat Hij alle tranen van de ogen zal wissen. 
Dat wil zeggen, dat Hij een ieder zal troosten voor al het verdriet en de smart die 
men in het leven leed. En zoals steeds in de Schrift is dat door een nieuw begin! 
Een nieuwe aarde en een nieuwe hemel. Geweldig! Dat komt en wij zijn in Chris-
tus al een nieuwe schepping! Dankbaar leven wij daaruit! 

zaterdag 2 juni Openbaring 21:5-7 

Alles wordt nieuw. De vorige dingen zijn definitief voorbij en hebben hun functie 
gehad. Woorden die waarachtig en betrouwbaar zijn, klinken. Christus is de Alfa 
en de Omega, het Begin en het Einde. Wij drinken van het levende water dat Hij 
geeft. Daarom hebben wij niet de ‘dorst’ die de wereld heeft. 
Laat dat water stromen, naar de ander! 

zondag 3 juni Openbaring 21:10-18 

Wat een stad. Veel uitleggers menen dat dit niet letterlijk waar kan zijn en zien 
alles, wat hier staat, alleen symbolisch. Toch zal God deze letterlijke stad van 
echt goud doen neerdalen op de nieuwe aarde. ‘… zij had de heerlijkheid van 
God …’, is wel de belangrijkste opmerking die hierbij gemaakt wordt. Alles zal 
daartoe leiden, ook in ons leven: de heerlijkheid van God. 

maandag 4 juni Openbaring 22:19-27 

O, wat een geweldige stad zal op de nieuwe aarde staan! Ook hier lezen wij over 
de heerlijkheid van God: ‘… de heerlijkheid van God verlicht haar …’ (vers 23) 
Alles is van goud, edelstenen; er is licht, alleen licht, er is totaal geen duisternis. 
Wat geweldig, hè! We zijn bemoedigd, als we dit lezen. Hier gaat het naartoe. De 
gemeente, het lichaam van Christus zal dit van boven af zien, terwijl zij bezig is 
met evangelisatie te midden van de hemelingen! 

dinsdag 5 juni Openbaring 22:1-5 

Velen denken, dat de nieuwe aarde al volmaakt is en dat de mensen die erop 
wonen al volmaakt zijn. Dat is allerminst het geval. Bladeren van het geboomte 
van het leven zijn tot heling, genezing van de natiën. Er zal geen enkele vervloe-
king zijn. De Heer God verlicht hen, een geweldige tijd, toegroeiend naar de vol-
einding als God alles in allen zal worden! 

woensdag 6 juni 2 Corinthiërs 5:14-21 

De liefde van Christus, is, dat Hij, die Ene, voor allen stierf en dus zijn zij allen 
gestorven. En degenen die leven, zijn in Christus een nieuwe schepping. Daarom 
kennen wij niemand meer naar het vlees. 
En God verzoende de wereld met Zichzelf. De wereld! Daarom leven wij die ver-
zoening uit. 

donderdag 7 juni Galaten 6:11-18 

Het geruzie over wel of geen besnijdenis laten doen, heeft geen enkele betekenis 
in het licht van het feit, dat wij een nieuwe schepping zijn. Dan ben je voorbij 
alle verschillen in het vlees. Dat is de uitwerking van het kruis. 
Geen populaire boodschap voor de religieuze mens. 
Dank God: wij zijn in Christus een nieuwe schepping. Heerlijk! 
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vrijdag 8 juni Efeziërs 2:13-18 

Goed is het, deze fijne woorden telkens weer te lezen; je deze dingen bewust te 
zijn. Hij heeft de twee in Zichzelf tot één nieuwe mensheid geschapen. Hij, Chris-
tus Jezus heeft vrede gevestigd in het lichaam van Christus, waarin gelovigen in 
Christus Jezus uit Israël en uit de natiën zijn opgenomen. Het verschil in rangor-
de tussen de natiën en Israël is weggevallen; allen zijn één in Hem! 

zaterdag 9 juni Kolossenzen 4:2-6 

Paulus wil dat er gebeden wordt voor een geopende deur voor het woord, om 
van het geheimenis van Christus te spreken. Daarvoor was hij gebonden. Waak-
zaamheid in gebed en danken, daar herinnert hij ons aan. Verder vraagt het 
steeds wijsheid om vanuit de verzoening met anderen te leven! 

zondag 10 juni 1 Timotheus 1:11-17 

Wat een evangelie had Paulus te brengen! Daarin staat de gelukkige (NBG: zali-
ge) God centraal, Die hem overweldigde met overstromende genade. Paulus is 
daardoor veranderd van een religieus fanatiek mens in een liefhebbende apostel, 
die Christus Jezus als Redder van zondaren predikte. Niet enkele, maar allen 
worden door Hem gered: reden tot intense dankbaarheid! 

maandag 11 juni Psalm 114 

In dit lied staat kort de verlossing door Jahweh beschreven. Zijn aangezicht 
zorgde twee keer voor het uiteengaan van de wateren: de Rode zee en de Jor-
daan. Beide doortochten zijn een beeld van dood en opstanding. Dat is het werk 
van Hem, Die ook ons liefheeft. 
Hij kocht ons vrij! Dank U wel! 

dinsdag 12 juni Jesaja 49:8-13 

Geweldige beloftevolle woorden van de profeet. Zegeningen voor Israël die zij 
uitdelen aan de natiën in de komende eon van het koninkrijk op aarde. Dan zijn 
wij, het lichaam van Christus, te midden van de hemelingen. God roept nu het 
lichaam uit en daarom citeert Paulus vers 8 in 2 Corinthiërs 6:2 en: ‘… zie, nú is 
het een welaangename era! Zie, nú is het een dag van redding!’ 
Dank U wel! 

woensdag 13 juni Johannes 8:12-20 

Hij kwam te midden van Zijn volk, waar weinig licht was. Zij hadden het licht van 
de Thora, maar niemand van de leiders hield zich eraan (Johannes 7:19). De 
Heer is het licht van de wereld, en Paulus besefte dat ineens als geen ander, 
verblind door het letterlijke licht van Hem. Hij werd trouw navolger van Hem. 
Dat is ook onze vreugdevolle weg! 

donderdag 14 juni Romeinen 15:1-7 

Christus nam ons aan, allemaal. Dat zouden wij ook doen ten opzichte van el-
kaar. Christus behaagde niet Zichzelf, en daarom behagen wij elkaar, tot op-
bouw. Dat alles is tot eer van God! 
Laten wij ons koesteren in Zijn liefde en daardoor elkaar blijven aanzien in Hem! 

vrijdag 15 juni Romeinen 15:7-13 

God verheerlijken is het thema van Paulus. Het feit, dat gelovigen uit de natiën 
dat ook doen en Hem belijden, leidt ertoe, dat de apostel uitbarst in woorden van 
de Tenach die spreken over het toekomstige heil, dat de natiën zal overkomen in 
de 1000 jaar op aarde. 
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Een voorproefje is al in het lichaam van Christus zichtbaar, op basis van het 
evangelie van overstromende genade! 
Heerlijk, wij danken mee! 

zaterdag 16 juni Psalm 133 (1) 

‘Ziet, hoe goed en hoe liefelijk (a.v.: weldadig) is het, als broeders ook tezamen 
wonen.’ (vs.1). Het kan niet op in deze psalm, David voegt er steeds iets aan 
toe. De hele psalm is een beweging van boven naar beneden, van ‘neerdalen’. 

zondag 17 juni Psalm 133 (2) 

‘Het is als de dauw van de Hermon, die nederdaalt op de bergen van Sion.’ 
(vs.3). Dauw is in een waterarm land een zegen van boven. Boven de Hermon 
vormen zich wolken. Zoals ‘dauw’ nederdaalt, zo daalt de ‘zegen’ van Hem neer.  

maandag 18 juni  Romeinen 15:4 

‘Al wat namelijk tevoren geschreven is, werd tot ons onderricht geschreven, op-
dat wij in de weg der volharding en van de vertroosting der Schriften de hoop 
zouden vasthouden.’ De Schriften dragen overvloedig bewijs aan van Gods 
trouw; zeker, als je gaat zien, dat Christus Gods beloften vervulde – dat is ver-
troosting. En dat geeft jou en mij alle reden om Hem volhardend te verwachten! 

dinsdag 19 juni Psalm 71:14-15 

Je leest in deze verzen, dat God onmeetbaar, onbegrensd is. God doet meer dan 
het gewone. De mijlen die Hij gaat om de mensen terug te brengen, zijn niet te 
tellen. Gods ‘gerechtigheid’ is onmeetbaar groot. 
Ook vandaag mag je het in alles van Hem verwachten.   
 

In de Kolossenzenbrief gebruikt Paulus de woorden ‘gezamenlijkheid’, 
‘samen met’ of ‘tezamen met’. Waarom de apostel daar helemaal vol 
van is, lezen we de komende dagen in de concordante vertaling. 

 

woensdag 20 juni Kolossenzen 2:12 

‘… gezamenlijk met Hem begraven zijnd in de doop. In Hem ook werden jullie 
gezamenlijk opgewekt door het geloof in de werkzaamheid van God, Die Hem 
opwekt uit de doden.’ De opwekking van Christus maakt Gods kracht duidelijk. 
Die opstandingskracht werkt vandaag in jou en mij.   

donderdag 21 juni Kolossenzen 2:13 

‘Hij maakt ons gezamenlijk levend met Hem, ons genade schenkend voor alle 
krenkingen’ – samen met Hem levend gemaakt. Het woord dat daarbij klinkt, is 
genade. 
Hij werkt dat uit in ons leven. 

vrijdag 22 juni Kolossenzen 2:20 

‘Indien jullie dan tezamen met Christus afstierven aan de grondregels van de 
wereld, waarom laten jullie je, als levenden in de wereld, onder inzettingen 
plaatsen’ – Met Christus gestorven, zonder inzettingen levend. Niet geknecht 
door iets wat zou moeten, maar Hij zet ons vrij.

zaterdag 23 juni Kolossenzen 3:1-2 

‘Indien jullie dan gezamenlijk opgewekt werden met Christus, zoekt wat boven 
is, waar Christus is, aan Gods rechterhand zittend.’ – Tezamen met Hem gekrui-
sigd, gestorven, begraven en tezamen met Hem opgewekt. Dood voor de zonde 
en levend voor God, in Christus Jezus. ‘Weest bedacht op wat boven is, niet wat 
op de aarde is.’ Christus zit aan Gods rechterhand, de plaats van de macht.  
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zondag 24 juni Filippenzen 2:10-11 

‘… opdat in de naam van Jezus zich alle knie buigt van de hemelingen en van hen 
die op aarde en van hen die onder de aarde zijn en alle tong van harte belijdt: 
Heer is Jezus Christus, tot verheerlijking van God, de Vader.’ – Wat de Zoon 
doet, werkt uit tot verheerlijking van de Vader. Het moment komt dat elk schep-
sel ‘van harte’ belijdt wie Hij is en .... tot Wiens eer! God dwingt niet, maar wekt 
dat in de harten van uiteindelijk allen.  

maandag 25 juni Kolossenzen 3:3 

‘… want jullie stierven en jullie leven is verborgen met [tezamen met] de Chris-
tus in God.’ – Jij en ik mogen het in alles van Hem verwachten. Nu nog is ons 
leven verborgen, maar het moment komt, dat Zijn heerlijkheid aan ons voltrok-
ken wordt. We verwachten Hem! 

dinsdag 26 juni Kolossenzen 3:4 

‘Wanneer Christus, ons leven, openbaar gemaakt wordt, dán zullen ook júllie met 
(tezamen met) Hem openbaar gemaakt worden in heerlijkheid.’ – Wat een uit-
spraak: ‘Christus, ons leven’! 
Vandaag mogen jij en ik weten en in ons leven tonen: we zijn met Hem verbon-
den. Hij leidt ons op onze levensweg. 

woensdag 27 juni 1 Samuel 3:1-10 

‘En Samuel zeide: Spreek, want uw knecht hoort.’ – Dat is wat jij en ik ook wil-
len: horen wat God zegt en wat we horen in ons leven tonen. Geloven is met je 
oren en je hart horen en beseffen: Zijn woorden zijn geest en leven. 
‘Hier ben ik, Vader! Ik wil horen wat U tegen me zegt!’ 

donderdag 28 juni Romeinen 9:14-18 

Letterlijk vertaald zegt vs.15: ‘Over wie Ik barmhartig ben, zal Ik barmhartig zijn 
en jegens wie ik medelijden heb, zal Ik medelijdend zijn.’ Dat waren ook de 
woorden die God tegen Mozes sprak. God is barmhartig, met een letter verschil 
wordt dat warmhartig. Zó was, is en blijft God! Het hangt af van God, die barm-
hartig is! Hij heeft je lief, Zijn hart is bij je! Ook vandaag gaat Hij met je mee!  

vrijdag 29 juni Mattheus 9:35-38 

In Jezus heeft Gods barmhartigheid vlees en bloed aangenomen. ‘Toen Hij de 
scharen zag, werd Hij met ontferming over hen bewogen.’ Hij ziet, wordt bewo-
gen en komt in beweging. Jezus herinnert zijn hoorders aan de grenzeloosheid 
van Gods barmhartigheid. En als je die hebt leren kennen, wordt die zichtbaar in 
je leven!   

zaterdag 30 juni Romeinen 9:16 

‘Het hangt dus niet daarvan af, of iemand wil, dan wel of iemand loopt, maar van 
God, die zich ontfermt [lett.: barmhartig is].’ Mooi, hè! Het hangt af van God – 
maar daar zegt dit vers gelijk iets bij van God, die barmhartig is! Hij heeft ook 
vandaag hart voor jou en mij. Het laatste woord is aan de belofte: Ik ben barm-
hartig! Daarmee mag je de dag beginnen! 

zondag 1 juli 2 Corinthiërs 4:16 

‘Daarom verliezen wij de moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, 
nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd.’ Wat geeft Paulus 
moed? Het uitzicht dat hem en de gelovigen, dat jij en ik hebben: opstanding en 
verheerlijking. Op weg naar dat moment is Hij bij ons betrokken en doet ons 
groeien in geestelijke volwassenheid. Wij mogen Hem danken voor de kracht die 
Hij geeft, elke dag!   


