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Leesrooster 2025 – 08 1 tot en met 31 augustus  2025 

Indien niet anders aangegeven komen Bijbelcitaten uit de NBG51 of uit de Concordante Vertaling 1 

vrijdag 1 aug. 2 Corinthiërs 4:17,18 
‘Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles 
verre te boven gaand eeuwig gewicht van heerlijkheid, daar wij niet zien op het 
zichtbare, maar op het onzichtbare; want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzicht-
bare is eeuwig.’  
‘Zien’ – Hetgeen ons het meeste in de weg kan zitten, zijn de dingen die we kunnen 
zien, of op ons zien afkomen. Problemen van allerlei aard en omvang. Hoe kan men 
dan zien op het ‘onzichtbare’? Paulus beschrijft dat het zichtbare kortstondig is en 
het onzichtbare eonisch. Waar hebben we dan mee te maken? Wat of Wie is het 
hoogste waarvan we weten dat het/hij a: onzichtbaar is; en b: over alle eonen gaat? 
Precies, de eeuwige God, Die Eén én geest is. In Zijn liefde heeft Hij ons Zijn zicht-
bare afdruk gegeven, waardoor Hij alles uitwerkt, de Zoon Zijner liefde, opdat we 
God zouden ‘zien’ en eren! 

 
zaterdag 2 aug. Hebreeën 11:1 en 27 
‘Het geloof nu, is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen 
die men niet ziet.’ ‘Door geloof heeft hij Egypte verlaten, zonder de toorn des konings 
te duchten. Want hij [Mozes] bleef standvastig, als ziende de Onzienlijke.’  
‘Zien’– Net als de tekst van vrijdag: zien op de Onzienlijke tilt ons boven de moei-
lijkheden van het zichtbare uit. Begin een dag met je gedachten en gebed op de 
Onzienlijke af te stemmen, waarbij wij een voordeel hebben op Mozes, die al wel een 
voorsmaak van Christus had, maar niet de onthullingen zo uitgebreid heeft gekend. 
Weest standvastig en onwankelbaar door zo de ‘Onzienlijke’ te ‘zien’, elk uur van 
deze dag.  

 
zondag 3 aug. Efeziërs 1:18 
‘… opdat jullie zien wat de verwachting van Zijn roeping is …’  
‘Zien’– Paulus houdt niet op te danken voor jullie, jullie in herinnering brengend in 
zijn gebe den, opdat God jullie geeft een geest van wijsheid en onthulling in erken-
ning van Hem.vs.15-17 Zo was Paulus in zijn tijd. En nu? Onze tijd? Is er iemand die 
dat gebed voordraagt, bijvoorbeeld voor mij? Bidden en danken wij nog zo voor 
anderen? Waarom nog, alles is toch reeds uit genade? Wij bidden, opdat de velen 
zullen kunnen zien wat de verwachting van Zijn roeping is; zicht krijgen op het on-
zichtbare; niet langer uitzien naar het tijdelijke, maar naar het eonische. Mag dat 
ons gebed zijn voor allen die we ontmoeten! 
 
maandag 4 aug. Job 42:1-2 
‘Toen antwoordde Job de HERE: “Ik weet, dat Gij alles vermoogt, en dat geen Uwer 
plannen wordt verijdeld.”’  
Job is overtuigd. God heeft Job gebruikt om na te gaan hoe hij zou reageren op een 
dergelijk lijden, en zijn oprechtheid is onvoorwaardelijk gebleken. Job vindt bevre-
diging in Gods antwoorden. De drie vrienden hebben het bij het verkeerde eind ge-
had. Ze konden niet inzien dat de waarheid soms hun bevattingsvermogen te boven 
kon gaan. Het is opvallend dat God, juist als Job zich schikt in zijn lijden, en zijn 
vrienden vergeeft, Jobs geluk doet keren. Nieuwe vrienden, familie en bezittingen 
vallen hem ten deel, en een lange tijd van leven om daarvan te genieten. Job kon 
niet anders dan erkennen dat hij als schepsel volstrekt nietig is ten opzichte van de 
Almachtige Schepper.  

 
1 Vertalingen:  

 NCV = Nederlandse Concordante Vertaling (Bron: http://ncv.ebenhaezer.nl/- © 2014 – NCV 

 GES = Geschriften (Bron: http://geschriften.nl/- © 2017) 
 HSV = Herziene Statenvertaling (© 2010/2016 Stichting HSV) 

 NBV = Nieuwe Bijbelvertaling (© 2004 Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap) 
 NBV21 = Nieuwe Bijbelvertaling 2021 (© 2021  Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap) 
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dinsdag 5 aug. Jeremia 17:7-8 
`Gezegend is de man die op de HERE vertrouwt, wiens betrouwen de HERE is; hij 
toch zal zijn als een boom, aan het water geplant, die zijn wortels tot aan een beek 
uitslaat, en het niet merkt, als er hitte komt, maar welks loof groen blijft, die in een 
jaar van droogte geen zorg heeft en niet nalaat vrucht te dragen.’  
Een grotere zegen is er niet dan de Here onvoorwaardelijk te vertrouwen, ook als 
wolken boven ons samenpakken. Wij zijn dan werkelijk gezegende mensen.  

 
woensdag 6 aug. Psalm2:2 en 4 2 
‘De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen 
tegen de HERE en Zijn gezalfde. (…) 4 Die in de hemel zetelt, lacht; de HERE spot 
met hen.’  
Hier wordt de eindtijd geschetst, de samenzwering van de machthebbers tegen de 
Here en Zijn gezalfde. Met krijgslustige taal stellen hun legers zich op tegen Jeruza-
lem. Het gaat naar een climax. Vanuit de hemel, wordt de situatie anders beoor-
deeld. Totaal niet onder de indruk van alle dikdoenerij, van de grootmachten, lacht 
de Here erom. Hij heeft een plan: Zijn koning zal vanuit Sion de wereld gaan regeren. 
Als wij nu ook zo naar het wereldnieuws kijken, dan is het rustgevend je deze woor-
den in her innering te brengen.  

 
donderdag 7 aug. Psalm 4:9 
‘In vrede kan ik mij te ruste begeven en aanstonds inslapen, want Gij alleen, o HERE, 
doet mij veilig wonen.’  
Veel situaties kunnen je onrustig maken, ook die van wat je denkt te moeten doen, 
en dat het dan toch niet lukt. Maar geloof is gebaseerd op vertrouwen; wat God de 
Vader zegt zal Hij ook doen. Geen vergissingen of fouten, alles is onder Zijn controle– 
ook in uw en mijn leven. We mogen er mee rekenen dat Hij weet wat moet zijn. Wat 
een rust om daarmee te gaan slapen.  

 
vrijdag 8 aug. Psalm 5:4 
‘HERE, des morgens hoort Gij mijn stem, des morgens leg ik het U voor, en zie uit.’  
Omgeven door mensen die onwaarheden spreken en niet gemeende complimenten 
maken en arglistig zijn, roept de psalmist tot God, Die goed en betrouwbaar is. Dit 
is de God Die de psalmist wil dienen. Ook wij staan soms in zulke omstandigheden 
en worden door anderen onheus bejegend. Je kan jezelf moeilijk of niet verdedigen 
tegen deze praktijken. Dan mogen wij bij het gloren van de nieuwe dag, net als de 
psalmist, dit bij God de Vader bekend maken en het altijd weer van Hem verwachten, 
ook deze dag!  
 
zaterdag 9 aug. Psalm 8:6-7 
‘Toch hebt Gij hem bijna goddelijk gemaakt, en hem met heerlijkheid en luister ge-
kroond. Gij doet hem heersen over de werken Uwer handen, alles hebt Gij onder zijn 
voeten gelegd …’  
Ook Hebreeën zegt: ‘Doch thans zien wij nog niet, dat hem alle dingen onderworpen 
zijn;  maar wij zien Jezus, Die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was 
vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade Gods voor een ieder de 
dood zou smaken, met heerlijkheid en eer gekroond.’ Hebr.2:9 Het moment komt dat 
wij zullen zien dat alles, ook de tweede dood, 1Cor.15:24-27 onder Zijn voeten is gesteld!  

 
zondag 10 aug. Psalm 16:10 
‘Want U zult mijn ziel in het graf niet verlaten, U laat niet toe dat Uw Heilige ontbin-
ding ziet.’[HSV]  
David spreekt in deze Psalm al (verborgen) over Christus’ dood en opstanding. In 
navolging van David, die bidt om bewaring, mogen wij in geloof ons hart zetten op 
God en ons leven in Zijn handen leggen. Meer nog zegt Paulus: ‘… en Hij is begraven 
en ten derden dage opgewekt, naar de Schriften …’ 1Cor.15:4 Het is Paulus, die de diepe 
geestelijke betekenis van de opwekking van Christus uit de doden laat zien. Daarin 
vinden wij vreugde en zekerheid voor heden en toekomst. 
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maandag 11 aug. Kolossenzen 3:1-4 

‘Indien jullie dan gezamenlijk opgewekt werden met Christus, zoekt wat boven is, 
waar Christus is, aan Gods rechterhand zittend. 2 Weest bedacht op wat boven is, 
niet op wat op de aarde is; 3 want jullie zijn gestorven en jullie leven is verborgen 
met de Christus in God. 4 Wanneer Christus, ons leven, openbaar gemaakt wordt, 
dán zullen ook júllie met Hem openbaar gemaakt worden in heerlijkheid.’  
Onze verwachting van heerlijkheid wordt in dit stukje beknopt maar indringend uit-
gelegd. Het heeft te maken met ‘boven’. Dit wordt duidelijk gemaakt door de toe-
voeging: ‘waar Christus is’. Nog duidelijker wordt het als we verder lezen: ‘aan Gods 
rechterhand zittend’. Wij mogen dit ook letterlijk als waarheid aannemen. Dit eerste 
vers uit Kolossenzen drie heeft een grote impact. Onze blik is niet meer gericht op 
het zoeken naar aardse zaken, maar richt zich op het (onder)zoeken van hemelse 
dingen. Christus is boven! Niet meer beneden, in het graf! Dat geeft ons geloof in-
houd! Er waren (en er zijn) christenen, die ontkennen dat Christus is opge-
wekt.1Kor.15:12-19 Het gevolg is een ‘leeg geloof’: geen toekomstverwachting en leven 
zonder de kracht en besef van leiding door Gods heilige geest. ‘Hoop doet leven’ zegt 
men weleens; of ‘zolang er leven is, is er hoop’. Het zijn uitspraken die gedaan 
worden in situaties tussen hoop en vrees; in tijden van angst en grote onzekerheid. 
Paulus zegt het net iets anders: ‘De rechtvaardige zal uit geloof leven”. Dit is een 
uitspraak gebaseerd op zekerheid, op een vast vertrouwen, niet alleen voor nu, maar 
zeker ook voor de toekomst. Wij zijn gerechtvaardigd door het geloof van Jezus 
Christus. Rom.3:22 Hij ís opgewekt! Daarmee is ook ons leven door Zijn geloof bevestigd 
door God, Die Hem heeft opgewekt en alles onder Zijn voeten onderschikt! Ef. 2:22           

 
dinsdag 12 aug. Kolossenzen 3:1 

‘Indien jullie dan gezamenlijk opgewekt werden met Christus, zoekt wat boven is, 
waar Christus is, aan Gods rechterhand zittend.’ 
De apostel spoort ons aan om te ‘zoeken’, naar wat boven is. Dat is niet hetzelfde 
als waar ‘dit boven’ zich bevindt. Dat is namelijk aan Gods rechterhand. Maar wat er 
boven is. Dat heeft te maken met het geheim van Gods wil.Ef.1:9 Paulus jaagt naar de 
prijs van Gods roeping: boven, in Christus.Fil.3:14 Deze prijs bestaat er uit, dat ons 
huidige, stervende lichaam omgezet zal worden in een lichaam van heerlijkheid dat 
gelijkvormig zal zijn aan Christus’ lichaam van heerlijkheid. Christus zit nu aan Gods 
rechterhand. Paulus wijst erop dat wij niet achterom zouden kijken en de focus leg-
gen op onze staat van vernedering, hier beneden, onder invloed van zonde, zwakheid 
en verleiding en mislukkingen. Hij geeft aan, dat wij ons zouden uitstrekken naar 
wat vóór ons ligt, naar onze toekomstverwachting van heerlijkheid. Voor de apostel 
betekende dit, dat Hij Christus zou winnen Fil.3:8b en niet meer wilde streven naar 
vergankelijke aardse eer, rijkdom, invloed en macht. Christus betekent ALLES voor 
Hem; Christus is de inhoud van zijn leven geworden.     

 
woensdag 13 aug.  Kolossenzen 3:2-3 
‘Weest bedacht op wat boven is, niet op wat op de aarde is; 3 want jullie zijn ge-
storven en jullie leven is verborgen met de Christus in God.’ 
Waar gaat het als gelovige écht om? Zou ik  dan niet meer ‘mogen’ genieten van de 
fijne dingen, de mooie natuur, de onderlinge liefde en vriendschap hier op aarde? Of 
een ‘strijd’ om de kerstboom’? Mijns inziens gaat het om het vaststellen wat voor 
ons het belangrijkste is in ons leven. Strekken wij ons uit naar aardse doelen die de 
zin van ons bestaan zouden vormen, of verlangen wij om de ‘gezindheid van Chris-
tus’ uit te leven in de dagelijkse praktijk.  2 maakt mijn vreugde compleet, doordat 
jullie hetzelfde gezind zijn, dezelfde liefde hebben, verenigd van ziel, op één ding 
gezind, 3 niets doen uit tweedracht of uit eigendunk, maar in ootmoedigheid elkaar 
superieur aan jezelf achten. 4 Laat ieder niet alleen letten op zijn eigen belangen, 
maar ook die van ieder ander!Ef.2:2-4 Paulus zelf is hier een prachtig voorbeeld van. 
Hij was een ‘streber’, die het hoogste wilde bereiken in het Jodendom. Hij ging drei-
ging en geweld en zelfs moord niet uit de weg, om dat te bereiken. vgl. Fil. 3:4-7 e.v. Hand. 

9:1-2 Totdat Christus in zijn leven kwam. Toen kon hij schrijven: 2 Weest bedacht op 
wat boven is, niet op wat op de aarde is; 3 want jullie zijn gestorven en jullie leven 
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is verborgen met de Christus in God. Een verborgen leven met God is een leven dat 
in ons gedrag toch zichtbaar wordt gemaakt.  
   
donderdag 14 aug.  Kolossenzen 3:4 (1) 
‘Wanneer Christus, ons leven, openbaar gemaakt wordt, dán zullen ook júllie met 
Hem openbaar gemaakt worden in heerlijkheid.’ 
Christus, ons leven! Gisteren hebben we hier al wat over nagedacht. De kern lag op 
‘de gezindheid van Christus’ in ons. Wanneer wij over ‘leven’ spreken, kan dat ver-
schillende betekenissen hebben. Leven kan staan in tegenstelling tot dood. Het kan 
ook gaan over alle gebeurtenissen in ons leven, de inhoud van ons bestaan. God 
schiep uit dode materie leven, door de materie vorm te geven en daarna ‘de levens-
adem’ in te blazen. Zo werd de mens een levende ziel. Dit leven werd vervolgens 
doorgegeven aan al zijn nakomelingen, helaas daarmee ook zijn sterfelijkheid en ook 
de zonde. Paulus zei tegen de filosofen in Athene: In Hem leven wij, bewegen wij en 
zijn wij’’.Hand. 17:28 Deze twee aspecten van leven (biologisch en bewust zijn) zijn niet 
van elkaar te scheiden. God heeft het aan de Heer Jezus gegeven om ‘leven te heb-
ben in Zichzelf’.Joh. 5:26 Dat werd tijdens Zijn bediening op aarde zichtbaar toen Hij 
het dochtertje van Jaïrus, de jongeling uit Nahum en Zijn vriend Lararus weer tot 
leven bracht na hun overlijden. Het zal bovendien  overweldigend zichtbaar worden 
wanneer de doden de stem van de Zoon van God zullen horen. Wie dat hoort, zal 
leven. vgl. Joh.5:25-26; 1Thess.4:16 

 
vrijdag 15 aug. Kolossenzen 3:4 (2) 
‘Wanneer Christus, ons leven, openbaar gemaakt wordt, dán zullen ook júllie met 
Hem openbaar gemaakt worden in heerlijkheid.’ 
De doden zullen de stem van Gods Zoon horen en zij zullen leven, was het citaat 
van gisteren. Dit betreft gelovigen uit Israël Joh. 5:25 en de ‘doden in Christus’,1 Thess. 

4:16 van de ecclesia, waarvan Christus het Hoofd is, samen met de overgebleven ge-
lovigen, die nog niet gestorven zijn. Dit is onze toekomstverwachting, die ons nú al 
geestelijke kracht en leiding geeft, wetend en ervarend, dat deze verwachting ons 
niet beschaamd zal laten staan, omdat Gods liefde uitgegoten is in onze harten door 
heilige geest die ons gegeven is.Rom.5:5 De openbaarmaking van Christus en van ons 
in heerlijkheid, is nog toekomstig. Slechts de apostel Paulus heeft een glimp van Zijn 
heerlijkheid gezien als een fel schijnend licht, feller dan de zon in de middag, die 
hem verblindde. Deze heerlijkheid ligt voor ons en overkomt ‘de doden in Christus' 
en ons allen die door God gekozen zijn. Wij zouden waardig wandelen en wegdoen 
wat dit in de weg zou staan. Net zo praktisch als het afleggen van boosheid, onge-
paste woorden en de daden van de duisternis, is het aannemen van medelijden, 
vriendelijkheid, nederigheid, zachtheid en geduld met elkaar en in genade met elkaar 
omgaan.vgl. Kol. 3:8-13 Net zoals het geestelijk waar is, dat wij samen met Christus zijn 
gestorven en ook met Hem zullen leven, Rom. 6:8-9 geloven wij dat wij letterlijk met 
Hem openbaar gemaakt zullen worden in heerlijkheid wanneer Hij openbaar gemaakt 
wordt. Hij is ons leven, zelfs wanneer wij gestorven zijn. Hij is ons leven ook nu, 
want Hij woont door geloof in ons hart! Ef.3:17 

  

zaterdag 16 aug. Kolossenzen 3:5 
‘Brengt dan ter dood jullie leden die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, harts-
tocht, kwade begeerte en de hebzucht, die afgodendienst is,…’ 
Gisteren dachten wij na over de ‘bazuin van God’ en dat ieder die de stem van Gods 
Zoon zal horen, zal leven. Verder keken wij even naar het effect dat deze toekomst-
verwachting zou hebben op onze huidige wandel. Ons gedrag wordt anders, wanneer 
wij zouden zoeken ‘naar wat boven is’, waar Christus is. Paulus noemt dit ‘de  jonge 
mens aandoen’ en ‘de oude mens uit trekken’.Kol. 3:9-11 Wij zijn innerlijk verbonden 
met Christus, Die ons leven is. Hij is het Die ons leven zin en doel geeft. Hij is het, 
die ons vertroost in verdriet en vrede geeft met en in onze omstandigheden, waarvan 
Hij weet hoe die zijn. Wat de wereld ons brengt wordt in bovenstaande tekst be-
schreven. Kwade begeerte, en hebzucht met alle gevolgen van dien.  Dat gedrag 
hoort bij de ‘oude mens’. Natuurlijk is niet iedereen hetzelfde en ook de uitwerking 
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van Gods geest en van de geest van Christus die in ons woont, is niet hetzelfde bij 
iedereen. God werkt het willen en het werken uit in ieder van ons tot Zijn welbeha-
gen. Wij zijn geen ‘massa productie’ van God. Wij zijn leden van Zijn gezin.Ef.19-20 
Ieder ‘lid van dit gezin’ is individueel uitgekozen door Hem. Hij geeft het geloof en 
de uitwerking daarvan. Hij kent ons tevoren en bestemt ons tot heerlijkheid, omdat 
Hij ons roept en rechtvaardigt en verheerlijkt om gelijkvormig gemaakt te worden 
tot het beeld van de Zoon.vgl. Rom.8:28-29  Dat is de roeping voor de ‘jonge mens’, die 
vernieuwd wordt  in overeenstemming met het beeld van Hem, die haar schept.Kol. 

3:10 

 

zondag 17 aug. Kolossenzen 3:2 
‘Weest bedacht op wat boven is, niet op wat op de aarde is; 3 want jullie zijn ge-
storven en jullie leven is verborgen met de Christus in God.’ 
‘Want jullie zijn gestorven’! Zo voelt het eigenlijk niet, wanneer we actief zijn, spor-
ten, spelen, leren of werken en met elkaar omgaan of gewoon onze dagelijkse dingen 
doen. Afgelopen vrijdag keken wij even naar de brief aan de Romeinen, dat het 
geestelijk waar is, dat wij samen met Christus zijn gestorven en ook met Hem zullen 
leven.Rom. 6:8-9 Dat is de situatie zoals God ons ziet! Het is niet letterlijk zo voor ons 
nu, maar het is een beeldspraak die verwijst naar de toekomst. De apostel Paulus 
schrijft: 14 Moge het mij echter niet gebeuren mij te beroemen, tenzij in het kruis 
van onze Heer Jezus Christus, waardoor de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor 
de wereld.Gal.6:14  Mensen beroemden zich dat zij mensen tot geloof zouden hebben 
gebracht, door op hun manier te gaan leven. Het ging hier over de betekenis van de 
besnijdenis. Hij sprak hier over de ‘religieuze wereld’ waarin hij vroeger leefde. Nu 
beschouwt hij dit ‘als gekruisigd’. Hij wijst op Christus, die zijn leven geworden was 
direct na de ontmoeting voor Damascus. Christus was letterlijk gekruisigd, ook voor 
zijn zonden. Zo mogen wij hem daarin volgen. Zo ook jullie, rekent jullie zelf inder-
daad dood te zijn voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, onze Heer. 
Rom.6:11 
 
maandag 18 aug. Mattheüs 4:1,8-10 
’ 1 Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel 
op de proef gesteld te worden. … 8 De duivel nam Hem opnieuw mee, nu naar een 
zeer hoge berg. Hij toonde Hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht 9 
en zei: ‘Dit alles zal ik U geven als U zich voor mij neerwerpt en mij aanbidt.’ 10 
Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: “Aanbid de 
Heer, uw God, vereer alleen Hem.”’ ’ [NBV21] 
Deze week kijken we naar het thema van bergen in de Bijbel. Vrijwel alle hoogte-
punten, alle ontmoetingen met God in het Oude Testament vinden boven op een 
berg plaats, als de plaats waar hemel en aarde elkaar raken. God begon met mensen 
in Eden op een berg, om met hen samen te wonen, maar stuurde ze weg nadat ze 
Hem niet vertrouwden. Vanaf dat moment is er afstand, en is God op zoek om bij 
Zijn schepselen te wonen. Hij roept steeds mensen de berg op, om Hem te ontmoe-
ten. En vrijwel altijd moeten ze dan ook kiezen: vertrouwen ze God op Zijn woord, 
of gaan ze voor eigen inzicht, eigen roem? We kijken deze week naar de zeven 
bergen in het evangelie van Mattheüs. 
Ook Jezus wordt hier de berg op geleid, maar dan door de duivel. Ook Hij staat voor 
de keuze: vertrouw Ik God? Onderschik Ik Mijzelf, ook al kost het Mijn leven en gaat 
het gepaard met diep lijden? En Jezus koos voor het vertrouwen, en weersprak de 
duivel zelfs met Gods woord. Een keuze die uiteindelijk tot Zijn dood zou leiden, 
maar ook tot de overwinning op de Dood en de Zonde, en de bevrijding van de 
schepping! Een voorbeeld voor ons in Zijn vertrouwen op God, ook vandaag. 
 
dinsdag 19 aug. Mattheüs 5:1-5 
’ 1 Toen Hij de mensenmassa zag, ging Hij de berg op. Daar ging Hij zitten met zijn 
leerlingen om zich heen. 2 Hij nam het woord en onderrichtte hen: 
3 ‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 
4 Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. 
5 Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde bezitten.’ [NBV21] 
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Jezus wordt door Mattheüs bewust als een nieuwe Mozes neergezet. Net als Mozes 
het volk verzamelde, naar een berg ging, en daar omhoog ging om de wetten en 
leefregels als onderdeel van het verbond met God te krijgen, gaat Jezus hier de berg 
op, om Zijn leefregels te delen die horen bij het nieuwe verbond. De Bergrede, de 
beroemdste preek uit de geschiedenis, met de bekendste verhalen en uitspraken, 
die ook in talloze van onze liedjes terugkomen. In heel de Bergrede gebruikt Jezus 
regelmatig schokkende onverwachte uitspraken om de echte wijsheid te onthullen. 
Zo ook hier bij het begin. Wie horen er nu bij dat koninkrijk van God, wie leven er 
het gelukkige goede leven met God? Het zijn de nederigen, armen, lagen en treu-
renden. Zij die het juist niet goed lijken te hebben. Zij leven het goede leven. 
Waarom? Die mensen zijn niet hoogmoedig, verlangen naar gerechtigheid, vertrou-
wen niet te veel op hun eigen kunnen. Het goede leven met God begint bij nederige, 
kwetsbare mensen, die liefhebben, vergeven, dienen en verlangen naar gerechtig-
heid. Een visie die ook Paulus ons voorhoudt, ook voor vandaag. 
 
woensdag 20 aug. Mattheüs 14:22-23 
’ Meteen daarna gelastte Hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te 
gaan naar de overkant. Hij zou ook komen nadat Hij de mensen had weggestuurd. 23 
Toen Hij hen weggestuurd had, ging Hij de berg op om er in afzondering te bidden. 
De nacht viel, en Hij was daar helemaal alleen.’ [NBV21] 
Jezus had net het wonder gedaan, waarbij vijfduizend mensen op wonderbaarlijke 
wijze gevoed waren. Een makkelijk moment om even van je succes te genieten, en 
hoogmoedig te worden. Maar we zien dat Jezus direct de mensenmassa en de leer-
lingen wegstuurt, en de berg op gaat om God te ontmoeten, en het weer bij God te 
brengen. Hij was niet vergeten dat Hij niets kon doen zonder de opdracht en de 
kracht van de Vader. Daarom bad Hij, om Zijn vertrouwen weer volledig op God te 
stellen en zich te onderschikken aan Gods weg. Door Christus is de weg tot God vrij. 
We mogen Hem gewoon naderen, tot Hem bidden, en met Hem wandelen. Wij mo-
gen gewoon bij God op de berg zijn. Maar daarmee hebben wij ook dagelijks die 
keuze voor ons: vertrouwen we ook vandaag weer op God, en onderschikken we ons 
en kiezen niet voor onszelf, maar om te leven voor God en voor de mensen om ons 
heen? We mogen Jezus en de anderen uit de Bijbel nadoen, en telkens de dingen bij 
God brengen. 
 
donderdag 21 aug. Mattheüs 15:29-30,36-38 
’ 29 Jezus trok weer verder. Bij het Meer van Galilea ging Hij de berg op; daar ging 
Hij zitten. 30 Er kwamen grote mensenmassa’s op Hem af. Ze brachten verlamden, 
blinden, kreupelen, doofstommen en vele anderen mee, die aan zijn voeten werden 
gelegd, en Hij genas hen allen. … 36 Toen nam Hij de zeven broden en de vissen, 
sprak het dankgebed uit, brak de broden en gaf ze aan de leerlingen, en die deelden 
ze uit aan de mensen. 37 Iedereen at en werd verzadigd, en toen ze de stukken 
brood die over waren ophaalden, hadden ze zeven manden vol. 38 Er hadden onge-
veer vierduizend mannen gegeten, vrouwen en kinderen niet meegeteld.’ [NBV21] 
De volgende keer dat Jezus de berg op gaat, is Hij weer met medelijden over ze 
bewogen, en geneest de zieken, verlamden, blinden, kreupelen, doofstommen en 
anderen. En als ze na drie dagen te hongerig zijn om naar huis te kunnen, voedt 
Jezus hen opnieuw met een wonder. Op de berg, waar ze Jezus, de Zoon van God 
en het Beeld van God ontmoeten, vinden ze liefde, ontferming en voeding. Bij God 
is er overvloed, onuitputtelijk. Het moeilijkste voor ons is daarop te vertrouwen, dat 
God weet wat we nodig hebben, ook als ons leven zwaar is, als we tekortkomen en 
geconfronteerd worden met de gebrokenheid van de schepping. Misschien geeft God 
niet ieder fysiek overvloedig wat we nodig hebben, maar in Hem hebben we alles 
wat we nodig hebben, en mogen we leren in alles tevreden te zijn en in vertrouwen 
op God te wandelen. 
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vrijdag 22 aug. Mattheüs 2:14-18 
’ 1 Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee 
een hoge berg op, waar ze alleen waren. 2 Voor hun ogen veranderde Hij van ge-
daante, zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. 3 
Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren.’ [NBV21] 
De vijfde berg waar Jezus in Mattheüs opgaat is de berg van de verheerlijking. Toen 
Mozes de berg op ging, kwam hij met een stralend gezicht terug, door de heerlijkheid 
van God. Hier zien we hoe Jezus helemaal straalt, met gezicht en kleren. En Mozes 
en Elia verschijnen, die de wet en de profeten vertegenwoordigen. In alles laat deze 
scène zien, dat Jezus meer is dan de wet en de profeten. Hij is de vervulling van de 
wet, en de ultieme profeet. Ja, Hij is, zoals God bevestigd, de geliefde zoon van God. 
Petrus, Jakobus en Johannes mogen dit aanschouwen, en ontmoeten God en horen 
Zijn woorden. Dit, deze Jezus, is het naar Wie ze moeten luisteren. Hij is de Zoon 
van God. “Luister naar Hem!” Juist hiervoor had Petrus Jezus tegengesproken. Hij 
zou niet sterven! En nu, op de berg, opnieuw die keuze voor Petrus: vertrouwt Hij 
God op Zijn woorden? Of blijft hij twijfelen aan de weg van Jezus? 
 
zaterdag 23 aug. Mattheüs 24:1-3 
’ 1 Nadat Jezus de tempel had verlaten, wendden zijn leerlingen zich onderweg tot 
Hem en vestigden zijn aandacht op de tempelgebouwen. 2 Hij zei tegen hen: ‘Heb-
ben jullie dat alles goed gezien? Ik verzeker jullie: geen steen zal op de andere 
blijven, alles zal worden afgebroken!’ 
3 Op de Olijfberg ging Hij zitten met zijn leerlingen om zich heen, en nu ze onder 
elkaar waren vroegen ze: ‘Vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan 
welk teken kunnen we uw komst en de voltooiing van deze wereld herkennen?’ ’ 
[NBV21] 
De volgende keer dat ze de berg op gaan, bespreken ze een spannende vraag. Een 
die vandaag de dag nog steeds regelmatig gesteld wordt: wanneer komt het einde, 
wanneer komt Jezus terug? Helaas geeft Jezus geen direct antwoord, er wordt geen 
jaartal of precieze datum genoemd. Wel geeft Hij ze veel aanwijzingen mee waar ze 
op moeten letten. Pas op voor valse messiassen, voor mooie praatjes of mensen die 
je van je stuk willen brengen. En die tempel die jullie zien? Die zal verwoest worden? 
En dan toch nog een hint wanneer: deze generatie. En precies 40 jaar later zou de 
tempel ook daadwerkelijk verwoest worden, door de Romeinen. Een gebeurtenis die 
sommige van de discipelen meegemaakt hebben. En, als we vroege Christelijke ge-
schiedschrijvers mogen geloven, hadden ze de waarschuwingen ter harte genomen, 
en waren ze op tijd de stad uit gevlucht. Ook als we nu geloven dat het einde dichtbij 
is, is het zaak je hoofd erbij te houden. Je niet gek te laten maken, maar je ook niet 
mee te laten slepen met de weg die de wereld gaat. En boven alles te vertrouwen 
op de beloften van God. Nog altijd zien we uit naar Zijn komst, wanneer de dingen 
weer recht gezet gaan worden. Mogen we in vertrouwen ook vandaag daar naar 
uitzien. 
 
zondag 24 aug. Mattheüs 28:16-20 
’ 16 De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had ge-
noemd, 17 en toen ze Hem zagen wierpen ze zich in aanbidding voor Hem neer, al 
twijfelden sommigen. 18 Jezus kwam dichterbij en zei tegen hen: ‘Mij is alle macht 
gegeven in de hemel en op de aarde. 19 Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn 
leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige 
Geest, 20 en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opge-
dragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing 
van deze wereld.’’ [NBV21] 
Op de laatste berg in het evangelie van Mattheüs lezen we hoe het verder zal gaan. 
Jezus heeft de weg vrijgemaakt, de Dood en de Zonde overwonnen, en een revolutie 
gestart. Het is wachten op Zijn terugkomst, en het moment waarop de hele schep-
ping hersteld zal worden, maar tot die tijd zullen Zijn volgelingen en gelovigen uit 
alle volken er iets van mogen proeven. En straks zal in vervulling gaan wat Jesaja 
voorzegde, dat eens alle volken naar de berg van God zouden stromen, en allen deel 
zouden hebben aan die prachtige toekomst. God die weer kan leven bij Zijn 
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schepselen. Een prachtig vooruitzicht, waar we naar uit mogen kijken. En in de tus-
sentijd mogen wij nu al een nieuwe schepping zijn en van dat nieuwe leven proeven. 
Help ons zo te leven, nu al dat licht uit te stralen! 
 
maandag 25 aug. Efeziërs 5:30 
‘… omdat wij leden zijn van Zijn lichaam.’  
In Nederland zijn wij op verschillende manieren met elkaar verbonden: we hebben 
allerlei tradities die ons verbinden, zo eten we twee kilo drop per jaar, 4,5 kilo cho-
cola per persoon en 20 kilo kaas! Maar maakt het eten (dat wat de mond in gaat) 
ons tot Nederlander? Nee, wij zijn Nederlander, omdat we geboren zijn in Nederland, 
Nederlandse ouders hebben en Nederlands spreken. We zijn leden van het lichaam 
van Christus, omdat we verbonden zijn met Christus. Maakt geboorte ons tot ge-
meente, tradities, de taal die we spreken of de voeding die we eten? Nee, het is 
Gods geest in ons die ons maakt tot een gemeente. Niet wat de mond ingaat, maar 
wat de mond uitgaat, laat zien dat we leden van Christus zijn. En welke taal spreekt 
de gemeente? Woorden die klinken tot Zijn eer!  

 
dinsdag 26 aug. Efeziërs 6:10 
‘Voorts, weest sterk in de Here en in de kracht Zijner mogendheid.’  
Nederland heeft meer dan 3500 molens  die ons een grote hoeveelheid windenergie 
geven. De wind heeft een enorme kracht. Probeer eens met je handen een wiek van 
een molen tegen te houden. Dat zou niet lukken! In het Oude Testament woonde 
God niet bij de mensen– denk maar eens aan Adam of Abraham. Bij Mozes werd Zijn 
aanwezigheid zichtbaar door de wolk. Later werd Gods aanwezigheid zichtbaar via 
de tabernakel. Maar wij mogen beseffen dat Gods geest in ons woont. Dat is een 
enorme kracht die ons energie geeft in ons dagelijks leven, en onze krachtbron is, 
bedoeld om Christus te verheerlijken. Want je bent van Christus en Christus is van 
God!1Cor.3:20  

 
woensdag 27 aug. 1 Corinthiërs 12:27 
‘Gij nu zijt het lichaam van Christus en ieder voor zijn deel leden.’  
Als je met elkaar tot een familie behoort, heb je dezelfde voorouders, dezelfde wor-
tels; maar toch hebben familieleden verschillende eigenschappen. Iedereen is bij-
zonder en uniek. Toch hoor je weleens zeggen: dat is er een van … Daarmee wordt 
dan bedoeld, dat je herkend wordt, in uiterlijk of in karakter. In deze tekst mogen 
we lezen dat we tot één lichaam behoren, dat van Christus, maar dat we al lemaal 
toch een persoonlijke plaats hebben in het lichaam. En zoals God in de schepping 
ieder lid van het lichaam anders gemaakt heeft, zo vormen alle leden afzonderlijk, 
tezamen het lichaam van Christus. Hij geeft aan iedereen de gaven die nodig zijn, 
en daardoor wordt het lichaam opgebouwd en is het volkomen. Zo mogen we her-
kend worden, door onze innerlijke gaven!  

 
donderdag 28 aug. Romeinen 8:14 
‘Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods.’  
“Nummer Eén”  
Buurtschap Nummer Eén is onderdeel van de gemeente Sluis in de provincie 
Zeeland. Er wonen zo'n 50 mensen in het gehucht zelf, en met de omgeving erbij 
zijn er 145 inwoners. De merkwaardige naam heeft het gehucht te danken aan het 
feit dat het de eerste kavel van de Hoofdplaatpolder was. Wij hebben onze naam 
‘zoon van God’ te danken aan de plaats waar Christus nu is, in de hemel naast God 
onze Vader. Hij is de Nummer Eén! Op plaats nummer één! Paulus roept ons op om 
in onze dagelijkse wandel onszelf voor God te stellen alsof we uit de doden levend 
geworden zijn. We zijn een nieuwe schepping, dood voor de zonde. Wij hebben een 
geestelijke positie, waarin we nu al dagelijks mogen wandelen, geleid door Gods 
geest. Dat wordt een wandel in hemelse sferen!  
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vrijdag 29 aug. Hebreeën 6:10 
‘Want God is niet onrechtvaardig, dat Hij uw werk zou vergeten en de liefde, die gij 
voor Zijn naam getoond hebt door de diensten, welke gij de heiligen bewezen hebt 
en nog bewijst.’  
“Bartlehiem”  
Het Friese dorp Bartlehiem, dat onderdeel is van de gemeente Tietjerksteradeel, telt 
ongeveer 90 inwoners. Het is vooral bekend als een van de dorpen die wordt aan-
gedaan tijdens de Elfstedentocht. De gemeente in Hebreeën was ook een gemeente 
die bekend geworden was. Deze gemeente werd geroemd omdat de leden de gelo-
vigen dag aan dag steun gaven, en om de liefde die ze hebben betoond aan Zijn 
naam! Dat is nog eens een mooie manier om herinnerd te worden! Wat is het ge-
weldig dat de gemeente bekend mag worden, doordat we, eensgezind en eendrach-
tig, door Gods geest mogen wandelen. Hoe doen we dat? Dat staat in Galaten: ‘Maar 
de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, 
goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.’ Gal.5:22  

 
zaterdag 30 aug. Filippenzen 3:20 
‘Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen …’  
“Oostmahorn”  
Het Friese dorp Oostmahorn telt ongeveer 85 inwoners. Het Friese gehucht is onder-
deel van de gemeente Noardeast-Fryslân. Het kreeg in 2006 officieel de status van 
dorp. Onze status en onze identiteit zoeken we vaak in wat we doen, in wat we 
kunnen, hoeveel we weten of hoe we eruit zien. Vaak komt daar nog eens bij dat we 
onze identiteit ook nog laten bepalen door wat andere mensen over ons zeggen of 
door de plaats waarin we wonen. Hoe vaak wordt er niet gezegd: dat is een echte 
Rotterdammer, of: dat is een echte Fries. Het antwoord op de vraag ‘Wie ben ik?’ 
zoeken we vaak op de verkeerde plaats. Wij hebben een nieuwe status gekregen: 
we zijn burgers van een rijk in de hemelen! Als je weet dat je in Christus een nieuwe 
schepping bent, zul je je steeds meer gaan gedragen naar je nieuwe status! Zoek 
daarom je identiteit niet in wat andere mensen over je zeggen of van je denken, in 
de plaats waar je woont, of in de familie waarbij je hoort, maar zoek je identiteit in 
Hem. En die identiteit is bekend: je bent van Hem, burger van een bijzonder rijk!  

 
zondag 31 aug. Jesaja 25:1 
‘Heer U bent mijn God, ik zal U hulde bewijzen, Uw naam loven. Want wonderlijk 
zijn Uw daden, U hebt Uw beleid sinds mensenheugenis trouw en betrouwbaar uit-
gevoerd.’  
In Nederland speelde een tijd geleden de toeslagenaffaire over de kinderopvangtoe-

slag. Onze overheid beging overtredingen bij het verzamelen van gegevens over 

mensen en discrimineerde grote groepen mensen. De belastingdienst heeft alles te-

rug moeten draaien om de mensen recht te doen. Onze God hoeft nooit plannen 

terug te draaien. Gods plan met je leven staat vast! Hij is trouw en betrouwbaar– 

wat is dat geweldig om te weten. Hij kent je begin en weet het einde. Zijn beleid 
staat vast sinds mensenheugenis. En dat maakt dat we Hem hulde mogen bewijzen 

en Zijn naam mogen loven. 

 

 
 
 


