Leesrooster 2026 — 02 1 tot en met 28 februari 2026

Indien niet anders aangegeven komen Bijbelcitaten uit de NBG51 of uit de Concordante Vertaling !

zondag 1 febr. 1 Korintiérs 13:4-8

“ De liefde is geduldig, is mild. De liefde is niet jaloers. De liefde snoeft niet, is niet
opgeblazen, ° is niet onwelvoeglijk, zoekt zichzelf niet, prikkelt niet, rekent het
kwade niet aan, ¢ verheugt zich niet over de onrechtvaardigheid, maar verheugt
zich samen met de waarheid, 7 verduurt alles, is gelovende alles, verwacht alles,
volhardt in alles.

8 De liefde valt nimmer uit;...”

In het eerste stukje van de afgelopen week stelde ik u voor om zelf wat aanteke-
ningen te maken over de aspecten van de liefde van Christus. Waarschijnlijk is de
bovenstaande tekst over wat liefde wel en niet is al een tamelijk volledige opsom-
ming van de liefde van Christus. We hebben het gehad over ‘de Zoon van Gods
liefde, waarmee wij begenadigd worden in de Geliefde. Gods liefde is te vinden in
de liefde van Christus voor ons, die daar de uitdrukking van is. Het ging over de
belangeloze liefde van Christus; de liefde die alle kennis te boven gaat en allen zal
omvatten en bereiken. Wij hebben de diepte en de hoogte besproken, waarin
Christus liefde zich ontplooid heeft, ten koste van Zichzelf. De liefde die de breedte
en lengte van het universum vult, omdat dit in Christus geschapen is. Hij is het
voorbeeld van liefde voor ons, als kind van God als naderingsgeschenk en offer
voor God, tot een welriekende reuk voor God. Samen met de aanvullingen uit deze
tekst van 1 Korintiérs 13 geeft het veel facetten van de liefde van Christus aan.
Liefde tezamen met alle aspecten als vrucht van de geest is niet te vinden in de
gezindheid van het vlees, want die gezindheid is vijandschap tegen God. De ge-
zindheid van de geest brengt vruchten van liefde voort:?? De vrucht van de geest
is echter liefde, vreugde, vrede, geduld, mildheid, goedheid, geloof, zachtmoedig-
heid, inhouding. ©@->?* De grootste daarvan is de liefde!

maandag 2 febr. Romeinen 12:1-2

”1 Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om
uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Dat is
de ware eredienst die van u wordt gevraagd. 2 U moet uzelf niet aanpassen aan
deze wereld, maar u veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te
ontdekken wat God wil en wat goed, volmaakt en Hem welgevallig is.’NBv21]

Als gelovigen mogen we huisgenoten van God zijn, bij Hem horen. We mogen ons
verblijden over de genade en liefde die Hij ons rijkelijk geeft. Hoe mogen wij
daarop reageren? Wat is passend bij onze positie? Paulus roept ons op met een
radicale boodschap, een radicaal andere manier van leven die nu mogelijk is door
wat Christus gedaan heeft. Dat betekent dat we niet meer gewoon kunnen door-
leven alsof er niets gebeurd is, alsof er niets veranderd is. We hebben een nieuw
leven, en zouden zo ook gaan denken. We hebben Gods liefde leren kennen, en
zouden dus ook ons bezighouden met wat God wil en wat goed en Hem welgevallig
is. Leven vanuit zijn liefde, dat wordt van ons gevraagd, maar is ook het leven dat
gelukkig maakt. Laten we ons daarin verheugen vandaag!

dinsdag 3 febr. Romeinen 12:2-3

‘2 U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar u veranderen door uw ge-
zindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God wil en wat goed, volmaakt
en Hem welgevallig is.
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NBV = Nieuwe Bijbelvertaling (© 2004 Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap)
NBV21 = Nieuwe Bijbelvertaling 2021 (© 2021 Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap)



3 Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf
niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden. U moet verstandig over uzelf
denken, in overeenstemming met het geloof, de maatstaf die God ieder van u
geschonken heeft, TNBV21]

Eigenlijk kunnen we niet anders dan beseffen dat we van Hem zijn, en ons leven
aan hem teruggeven. Hoe doe je dat? Door dat nieuwe leven te leven, en zo het
goede nieuws verder te verspreiden. Het goede nieuws dat ook vandaag de dag
nog, in een wereld die ontspoord lijkt, het anders kan, we anders met elkaar om
kunnen gaan. Niet gebaseerd op machtspelletjes, hebzucht en het recht van de
sterkste en rijkste, maar nederig, zoals Jezus was. Met oog voor de ander, wat de
ander nodig heeft en wat de ander opbouwt. Het kan anders, en het méet anders,
als we iets van die nieuwe schepping willen ervaren in deze wereld. Dat begint met
hoe we met elkaar omgaan als gemeenschap. Daarin zouden we niet te hoog over
onszelf denken, maar verstandig zijn, zien wat voor gaven God ons gegeven heeft,
en hoe God in het lichaam allemaal verschillende leden en talenten gegeven heeft,
ieder met zijn plaats. Zo vullen we elkaar en hebben we elkaar nodig. Laten we
daar vandaag dankbaar voor zijn.

woensdag 4 febr. Romeinen 12:9-10

"9 Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toege-
daan. 10 Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de
ander hoger dan uzelf. ’[NBV21]

Er is een programma voor de jongeren dat heet “raad de Christen”. Drie mensen
moeten op een rijtje staan, en voorbijgangers moeten proberen te raden wie van
de drie Christen is. Het is flauw natuurlijk, en gebaseerd op stereotypen, maar het
zet aan het denken. Moet je gelovigen niet kunnen herkennen? Ik denk het wel.
In een duistere wereld mogen wij schitteren als sterren in de nacht. In een wereld
die nog in de macht van de Zonde ligt, mogen wij als vrije mensen leven, en wel
leven vanuit Gods liefde. Die liefde verandert ons, en maakt dat ook wij uit liefde
gaan leven. Paulus moedigt ons aan op dat pad verder te gaan. Laat onze liefde
oprecht zijn. Ga tegen de stroom in. Al kiest iedereen voor het kwaad, wij gaan de
andere kant op. We kiezen de weg waarop we elkaar liefhebben en de ander boven
ons stellen, en niet ons boven de ander willen zetten.

donderdag 5 febr. Romeinen 12:11-12

‘11 Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en
dien de Heer. 12 Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wan-
neer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk.’NBvV21]

Het goede nieuws maakt enthousiast. Gods genade en liefde brengen vreugde in
ons hart. Maar als je je ogen laat afdwalen, en de gebrokenheid om je heen ziet,
dan kan dat enthousiasme bekoelen. De druk van het leven kan ons meesleuren.
Laat dat niet gebeuren! Laat je aanvuren door Gods geest! Dien met vreugde de
Heer en leef je leven in de liefde van God! En juist als het zwaar wordt, mogen we
hoop putten uit de verwachting die voor ons ligt. Ja, daarop kunnen we stevig
staan, en weerstaan wat er op ons afkomt. Zeker als we daarbij onophoudelijk bij
God brengen wat ons dwarszit en bezighoudt. Laten we zo vandaag doorgaan.

vrijdag 6 febr. Romeinen 12:13-15

13 Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. 14 Zegen uw
vervolgers,; zegen hen, vervioek hen niet. 15 Wees blij met wie zich verblijdt, heb
verdriet met wie verdriet heeft.’[NBV21]

Geloven betekent niet je terugtrekken, op jezelf leven, en je eigen feestje vieren.
We mogen vooraanstaan en meevieren als er een feest is, en evengoed delen in
het verdriet als anderen iets overkomt. We mogen delen in de lasten van anderen,
en uitdelen van het goede dat God ons daarvoor gegeven heeft. Zelfs vijanden
mogen we met liefde tegemoet treden, en het zo ontwapenen. Wat een manier om
in het leven te staan; een leven dat straalt. Zo mogen wij het verschil maken, ook
vandaag!
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zaterdag 7 febr. Romeinen 12:16-18

’16 Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot nederigheid.
Ga niet af op uw eigen inzicht. 17 Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer
voor alle mensen het goede te doen. 18 Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles
in het werk om met alle mensen in vrede te leven.’[NBv21]

Onderdeel van de nieuwe schepping die bij ons al begint, is de vrede van God, die
in ons hart gekomen is. En wij zijn geroepen om vredestichters te worden. Dat
begint bij onszelf. Voor zover het van ons afhangt, vrede houden met de mensen
om ons heen. Ook als zij juist conflict zoeken. Helemaal in onze eigen gemeen-
schap. We zouden eensgezind en nederig zijn. Niet eigenzinnig en eigenwijs, maar
samen op zoek naar de wijsheid van God. Dat mag ons ook vandaag richting ge-
ven.

zondag 8 febr. Romeinen 12:19-21

’19 Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn,
want er staat geschreven dat de Heer zegt: 'Het is aan Mij om wraak te nemen, Ik
zal vergelden.” 20 En ergens anders staat: 'Als uw vijand honger heeft, geef hem
dan te eten, als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende
kolen op zijn hoofd.” 21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het
kwade door het goede. "[NBV21]

Doet iemand ons onrecht? Dan jeuken onze handen om het te vergelden. Het moet
rechtgezet worden! Het zal rechtgezet worden, maar dat hoeven wij niet te doen.
We mogen dat loslaten, en aan God overlaten. Wij mogen op een heel andere
manier het conflict doorbreken. Niet door vergelding, maar door een totaal omge-
keerde reactie. Heeft je vijand honger? Geef hem te eten. Dorst? Geef hem te
drinken. Heb je vijand lief, dan ontwapen je hem. Laten we ons hier vandaag op
richten: ons niet laten overwinnen door het kwade, maar het kwade overwinnen
door het goede.

maandag 9 febr. Hebreeén 12:18-19

‘Want gij zijt niet genaderd tot een tastbaar en brandend vuur, tot donkerheid,
duisternis en stormwind, tot het geklank van een bazuin en tot het geluid van een
stem, bij het horen waarvan zij verzochten, dat niet verder tot hen gesproken
werd,; want zij konden dit bevel niet dragen ...”

De schrijver van de brief aan de gelovigen uit de gemeente der Hebreeén benoemt
hier het moment dat Mozes op de berg Sinai in een overweldigende toestand door
Jahweh naar de top geroepen wordt,Bx19:16-22; 20:18-21 Hjj geeft aan dat de gelovige
Hebreeén dat niet op die manier zullen meemaken: want jullie zijn niet genaderd
tot de top van de berg. Zij die dit wel meemaakten aan de voet van de berg waar
Mozes was, hadden liever dat zij de stem niet hoorden! Zij dachten immers dat zij
daardoor zouden sterven! Wel is er een dringende boodschap voor de ontvangers
van de brief aan de Hebreeén: ‘Ziet dan toe, dat gij Hem, Die spreekt, niet afwijst.’
vs:25 Hoe anders is het naderen in genade voor de gelovigen na het volbrachte werk
van Christus, zoals de apostel Paulus mag verkondigen: 'In Wie wij door Zijn geloof
de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen hebben!” Hou deze woorden
vast, laat niemand u op andere gedachten brengen, dat u nog iets moet, voordat
u die toegang tot God kunt verkrijgen. Door het geloof van Christus hebben wij
toegang. Wij hoeven ook niet meer te vrezen voor het geklank van een bazuin, en
het geluid van een stem. Integendeel! Zoals de Thessalonicenzen mochten lezen,
ligt er nog die grote heerlijkheid in het verschiet!



dinsdag 10 febr. Romeinen 8:11

‘En indien de geest van Hem, Die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont,
dan zal Hij, Die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke
lichamen levend maken door Zijn geest, die in u woont.” 4 'Hij, Die Christus Jezus
uit de doden opgewekt heeft ...

De onvoorstelbare kracht van God waarmee Christus Jezus opgewekt is, die ook
werkzaam is in Christus, wordt aan gewend voor ons die geloven. Gods geest, die
in ons woont, is een geest van wijsheid en onthulling, opdat wij zien wat de rijkdom
van Zijn heerlijkheid is. Wij kunnen niet genoeg beseffen, hoeveel God ons in ge-
nade heeft geschonken. Dit is geweldig om te overdenken bij het ontbijt of de
koffietafel! Gods geest woont in ons! Dus kunnen wij ook het ideale toevertrouwde,
het patroon van gezonde woorden, vasthouden door heilige geest, die in ons
woont.Zie 2Tim.1:13-14

woensdag 11 febr. Kolossenzen 3:16

‘Laat het woord van Christus rijkelijk in jullie wonen, in alle wijsheid jezelf onder-
wijzend en vermanend,; psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingend, met
dankbaarheid in jullie hart tot God.’

Ook al is een dagtekst maar een klein ding ten opzichte van Bijbelstudie, ze mag
ons leiden tot grote dankbaarheid in ons hart tot God. Want ‘inwonen’ [Gr.: en
oikeo] is zo veel als een thuis maken, thuis zijn. Hier stemt het overeen met de
woorden: ‘niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij’- in mijn aardse tent! Een
gezond woord en dankbaarheid aan God is een sterk ‘medicijn’ tegen alle onrust
om ons heen!

donderdag 12 febr. 2 Timotheiis 2:1-2

‘Jij dan, mijn kind, word krachtig gemaakt in de genade die in Christus Jezus is.
En wat je van mij hoort, door veel getuigen, vertrouw dat toe aan betrouwbare
mensen, die bekwaam zullen zijn om ook anderen te onderwijzen.’

Veel gelovigen kennen iemand die voor het eerst woorden van genade aan hen
hebben doorgegeven, woorden die geloof gewekt hebben, zomaar, in een toevallig
gesprek, of bij een ingrijpende gebeurtenis waar meer serieus overlegd werd of
waar woorden van ver troosting nodig waren. Paulus had in Timothels een ware
navolger gevonden. Hij noemt hem zelfs zijn geliefd kind. De woorden van Paulus
hebben diepe uitwerking gehad op het leven en geloof van Timothels. Deze jon-
geman kwam bovendien uit een ‘gelovig nest’. 2Tim.1:5 Het woord van Christus
woonde rijkelijk in hem. Zijn wij nieuwsgierig naar wie God ons vandaag doet ont-
moeten? Nemen we die eventuele ontmoeting op in ons gebed voor deze dag?
Mogen wij ook vandaag, krachtig gemaakt zijnde in genade, een bron van gena-
devolle woorden zijn voor die ander!

vrijdag 13 febr. Galaten 1:11

‘Want ik maak jullie bekend, broeders, dat het evangelie dat door mij verkondigd
is, niet naar de mens is.’

Als ik vandaag iemand ontmoet en daarmee in gesprek zou raken, zitten deze
woorden in ‘mijn achterhoofd’: ‘niet naar de mens, en ook niet van een mens.’ Het
is ook niet van de mens Jezus Christus, maar van Christus de verheerlijkte Heer,
de Kurios. Het gaat er dan ook niet om of ik een goede redenaar ben, die iemand
met een aantrekkelijk verhaal weet te boeien; het gaat er wel om welk evangelie
verkondigd wordt. Wil ik iemand op de hoogte brengen van alle zaken aangaande
Israél, of meteen tot de kern doordringen? Laat u met God verzoenen, want Hij is
(wederzijds) verzoend met u, en met allen, door Zijn geliefde Zoon, zodat hij of
zij die dit hoort, op een door God bepaalde tijd, deel uit gaat maken van de uitge-
roepen gemeente, wereldwijd, tot lof van Zijn heerlijkheid! Van harte welkom,
broeder of zuster!



zaterdag 14 febr. Galaten 1:12

‘Want ik nam het noch van een mens aan, noch werd ik erin onderwezen, maar
door onthulling van Jezus Christus.’

Paulus is geen leerling van de bekende apostelen. In principe was Paulus een leer-
ling van de schriftgeleerde Gamaliél uit de partij van Farizeeén. Hij stond toen
helemaal niet in de richting van de apostelen Johannes, Petrus, enz. Integendeel.
Toen God het moment van zijn omkeer bepaalde, was er zelfs geen enkele vorm
van vrije wil bij Paulus! Hij werd onderweg geconfronteerd met de opgestane Heer,
Die zijn leven(swandel) omkeerde. De Heer zei niet dat hij (logischerwijze) zich
moest laten omscholen door de twaalf apostelen. Door onthulling van Jezus Chris-
tus alleen, werd hem duidelijk dat hij een leraar van de natién zou zijn, met het
aan hem toevertrouwde evangelie, dat nu al bijna 2000 jaar bekend is. De onthul-
lingen aan Paulus maken ons duidelijk dat God de Redder is van alle mensen! Heel
bijzonder dat het van God uitgaat!

zondag 15 febr. 2 Thessalonicenzen 3:1-2

'Voorts, broeders, bidt voor ons, dat het woord des Heren snelle voortgang hebbe
en verheerlijkt worde, evenals bij u, en dat wij bewaard blijven voor de wargeesten
en slechte mensen; want trouw vindt men niet bij allen. Maar wél getrouw is de
Here, die u sterken zal en u bewaren voor de boze.’

Sinds de coronaperiode lijkt het wel of iedereen zijn eigen waarheid heeft. Wat
altijd als vaststaand en waar werd beschouwd wordt nu door velen betwijfeld.
Mensen groeien steeds verder uit elkaar. Bezig zijn met het lezen en bestuderen
van het woord, brengt je daar ver bovenuit! Het is een goed gebed om te bidden
voor bewaring voor wargeesten en mensen met duistere bijbedoelingen. Wij mo-
gen en kunnen rekenen op de trouw van de Heer, Die ons daarvoor bewaart. Dank
in alles, en leef vanuit dat Woord!

maandag 16 febr. Habakuk 3:18 (Redding)

‘En ”f[’s |/{/I]< zal vrolijk zijn in JAHWEH, ik zal jubelen in de Elohim van mijn red-
ding.

De profeet Habakuk heeft met hetzelfde probleem te maken als Job en de schrijver
van Psalm 73: de goddelozen gaan vaak vrijuit, terwijl Gods volk lijdt. De gebeur-
tenissen vanzijn eigen tijd drukten hem daar met de neus bovenop. God had aan-
gekondigd dat hij de Babyloniérs (een volk dat duidelijk nog zondiger was dan
Israél) zou gebruiken om Israél te straffen. Habakuk heeft het hier erg moeilijk
mee. Maar dan zegt hij: "Toch zal ik juichen voor de Heer, jubelen voor de God
Die mij redt”, en in vers 19: "JAHWEH, mijn Heer, is mijn vermogen en Hij zal mijn
voeten maken als die van de hinde. En Hij doet mij gaan op mijn hoge plaatsen,
want Hij is het Die ze blijvend maakt.” Habakuk spreekt zijn vertrouwen uit naar
Elohim en JAHWEH, net zoals wij vandaag dit kunnen doen met de woorden die
Paulus heeft opgeschreven in Romeinen10:13: “Want iedereen die de naam van
de Heer ook maar zou aanroepen zal gered worden!”

dinsdag 17 febr. Efeziérs 6:12 (Niet tegen vlees en bloed)

... want het is voor ons geen worsteling met bloed en viees, maar standhouden
tegen de soevereiniteiten, tegen de gevolmachtigden, tegen de wereldmachten
van deze duisternis, tegen de geestelijke machten van de boosheid te midden van
de hemelingen. TNV

De strijd die wij ervaren is dus inderdaad niet tegen viees en bloed, want achter
de zichtbare strijd bevinden zich deze onzienlijke machten. Wij hoeven ons ook
geen zorgen te maken, want in Christus zijn we meer dan overwinnaars.?°m8:37 De
afloop staat al vast, Hij heeft de overwinning behaald en wij zullen met Hem over
het universum gesteld worden.



woensdag 18 febr. Efeziérs 3:10 (Uitgeroepen)

... opdat nu door de uitgeroepen gemeente aan de soevereiniteiten en de volmach-
ten te midden van de hemelingen de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt
wordt ... T™NC¢VI

God maakt nu, door Zijn ecclesia (=uitgeroepenen) aan de overheden en machten
in de hemel Zijn veelkleurige wijsheid bekend. Die machten zijn de geestelijke
krachten die deze wereld beheersen. Achter de schermen, want het zijn geeste-
lijke machten en dus onzienlijk. Wij zijn hun opponenten, omdat we met Christus
zijn gesteld over het heelal.5"1:22

donderdag 19 febr. Efeziérs 6:14-17 (Geestelijke wapens 1)

‘14 Staat dan: jullie lenden omgord met waarheid en aangedaan hebbend het
pantser van de gerechtigheid 15 en de voeten onderbonden met de bereidheid van
het evangelie van de vrede,16 in alles opnemend het langschild van het geloof,
waarmee jullie alle viammende pijlen van de boze zullen kunnen blussen. 17 En
o%,‘é?fgt de helm van de redding en het zwaard van de geest, dat is Gods uitspraak
Wanneer Paulus spreekt over de geestelijke strijd, roept hij op om de geestelijke
wapenrusting aan te trekken. Niet om actief te strijden, maar om te blijven staan.
Onze strijd is niet om de strijd aan te gaan, maar dat wij worden bestreden, en
om in die strijd staan de te blijven. Tot vier keer toe gebruikt Paulus in Efeziérs 6
het woord ‘staan’ of ‘staat dan!’ Staan in Zijn overwinning namelijk. Succes ver-
zekerd!

Vrijdag 20 febr. Jesaja 11:5 (Geestelijke wapens 2)

‘Want gerechtigheid zal de gordel om Zijn heupen zijn, en de waarheid de gordel
om Zijn middel.’ [tV

Het gedeelte in Efeziérs 6 waar Paulus spreekt over de geestelijke wapenrusting,
is bekend. Minder bekend is wellicht dat Paulus de beeldspraak in deze verzen
rechtstreeks ontleent aan het Oude Testament, aan de profeet Jesaja namelijk. En
dan te bedenken dat er nogal wat gelovigen zijn die geloven, dat Paulus zich in de
brief aan de Efeziérs,-— waarin hij de waarheden met betrekking tot de Gemeente,
het lichaam van Christus uiteenzet- niet zou kunnen beroepen op het Oude Tes-
tament.

zaterdag 21 febr. Jesaja 59:17 (Geestelijke wapens 3)

‘Want Hij trok de gerechtigheid aan als een harnas en zette de helm van het heil
op Zijn hoofd. Het gewaad van de wraak trok Hij aan als kleding en Hij hulde zich
in de na-ijver als mantel.” M5V

In dit vers, en het vers uit Jesaja van gisteren, is het de Heer Die de strijd voert.
Het spreekt van Hem Die zal komen om recht te zetten en om Zijn vijanden te
verslaan,’*s-114 van God Die zal komen om te vergelden,’®s>%:18 en van Hem Die
overwinning behaalt in de strijd over Zijn vijanden, en Die Zijn volk verlost.Jes:59:20

zondag 22 febr. Efeziérs 6:13 (Geestelijke wapens 4)

'Neem daarom de hele wapenrusting van God op, opdat u weerstand kunt bieden
in de boze dag, en na alles verricht te hebben, stand kunt houden. "V

Wanneer Paulus deze beeldspraak uit Jesaja 11:4-5 en 59:17 aanhaalt in Efeziérs
6, en spreekt van ‘de wapenrusting van God’, doelt Hij niet (slechts) op het feit
dat wij deze wapenrusting van God ontvangen, maar dat het God Zelf is Die Zich
kleedt in deze wapenrusting en dat Hij degene is Die strijd en overwint. De wa-
penrusting bestaat voor ons dan ook alleen uit wapens ter verdediging, om af te
weren wat er op ons afkomt en om staande te blijven, in Zijn overwinning!



maandag 23 febr. Johannes 7:53-8:11

‘53[En zij begaven zich een ieder naar zijn huis, 8:1maar Jezus begaf Zich naar
de Olijfberg. 2 En des morgens vroeg was Hij weder aanwezig in de tempel, en al
het volk kwam tot Hem en Hij zette Zich neder en leerde hen. 3 En de schriftge-
leerden en de Farizeeén brachten een vrouw, op overspel betrapt, en zij stelden
haar in het midden en zeiden tot Hem: 4 Meester, deze vrouw is op heterdaad
betrapt bij het plegen van overspel; 5 en in de wet heeft Mozes ons bevolen zulken
te stenigen; Gij dan, wat zegt Gij? 6 En dit zeiden zij om Hem in verzoeking te
brengen, opdat zij iets hadden om Hem aan te klagen. Maar Jezus bukte neder en
schreef met de vinger op de grond. 7 Doch toen zij Hem bleven vragen, richtte Hij
Zich op en zeide tot hen: Wie van u zonder zonde is, werpe het eerst een steen
naar haar. 8 En weer bukte Hij neder en schreef op de grond. 9 Maar toen zij dit
hoorden, gingen zij één voor één weg, te beginnen bij de oudsten, en zij lieten
Jezus alleen en de vrouw in het midden. 10 En Jezus richtte Zich op en zeide tot
haar: Vrouw, waar zijn zij? Heeft niemand u veroordeeld? 11En zij zeide: Niemand,
Here. En Jezus zeide: Ook Ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig van nu af niet
meer!]’

Een heel bekend verhaal en toch raakt het me iedere keer. Die laatste zin van
Jezus! “en Ook ik veroordeel u niet!” Terwijl er één was die zonder zonde is in dit
hele verhaal. Het zijn ook die woorden die Hij zegt tegen ons, ook ons oordeelt Hij
niet. Nee sterker, Hij gaf zijn leven, opdat wij in vrijheid mogen leven!

dinsdag 24 febr. Johannes 8:12-20

‘Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij
volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens heb-
ben. 13 De Farizeeén dan zeiden tot Hem: Gij getuigt van Uzelf, uw getuigenis is
niet waar. 14 Jezus antwoordde en zei-de tot hen: Ook al getuig Ik van Mijzelf,
toch is mijn getuigenis waar, want Ik weet, vanwaar Ik gekomen ben en waar Ik
heenga, maar gij weet niet, vanwaar Ik kom of waar Ik heen-ga. 15 Gij oordeelt
naar het vlees, Ik oordeel niemand, 16 en indien Ik al oordeel, dan is mijn oor-
deel waarachtig, want Ik ben niet alleen, maar Ik en die Mij gezonden heeft. 17
En ook in uw wet staat geschreven, dat het getuigenis van twee mensen waar is;
18 Ik ben het, die van Mijzelf getuig, en ook de Vader, die Mij gezonden heeft,
getuigt van Mij. 19 Zij dan zeiden tot Hem: Waar is uw Vader? Jezus antwoordde:
Noch Mij, noch mijn Vader kent gij: Indien gij Mij kendet, zoudt gij ook mijn Vader
kennen.

20 Deze woorden sprak Jezus bij de schatkamer, lerende in de tempel; en niemand
greep Hem, want zijn ure was nog niet gekomen.”’

Ik ben het licht der wereld; wie mij volgt zal nimmer in het duisternis wandelen.
In een wereld waar de leugen niet meer van de waarheid is te onderscheiden,
mogen wij ons vasthouden aan deze woorden van Hem. Wij hebben Zijn licht en
Zijn leiding in ons leven. En zo mogen en kunnen we ook een licht zijn voor de
mensen om ons heen.

woensdag 25 febr. Johannes 8:21-29

'Hij zeide dan wederom tot hen: Ik ga heen en gij zult Mij zoeken en in uw zonde
zult gij sterven; waar Ik heenga, kunt gij niet komen. 22 De Joden dan zeiden: Hij
zal toch geen zelf-moord plegen, dat Hij zegt: waar Ik heenga, kunt gij niet ko-
men? 23 En Hij zeide tot hen: Gij zijt van beneden, Ik ben van boven; gij zijt van
deze wereld, Ik ben niet van deze wereld. 24 Ik heb u dan gezegd, dat gij in uw
zonden zult sterven; want indien gij niet gelooft, dat Ik het ben, zult gij in uw
zonden sterven. 25 Zij dan zeiden tot Hem: Wie zijt Gij? Jezus zeide tot hen: Wat
spreek Ik eigenlijk nog met u? 26 Ik heb veel over u te zeggen en te oordelen;
maar die Mij gezonden heeft, is waar, en wat Ik van Hem gehoord heb, dat spreek
Ik tot de wereld. 27 Zij hadden niet begrepen, dat Hij tot hen van de Vader sprak.
28 Jezus dan zeide: Wanneer gij de Zoon des mensen verhoogd hebt, zult gij
inzien, dat Ik het ben en niets uit Mijzelf doe, doch dat Ik dit spreek, gelijk de
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Vader Mij geleerd heeft. 29 En die Mij gezonden heeft, is met Mij. Hij heeft Mij niet
alleen gelaten, want Ik doe altijd wat Hem behaagt.”’

Jezus geeft aan dat Hij niet van deze wereld is. Iets dat wij ook kunnen lezen bij
de apos-tel Paulus, in Filippenzen 2. Jezus heeft Zijn Goddelijke gestalte niet als
roof geacht maar heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Wat hij
hier in Johannes laat zien, dat is dat dienstwerk. En dat is precies de gezindheid
die wij ook mogen laten zien naar elkaar toe. Hij heeft het ons voorgedaan.

donderdag 26 febr. Johannes 8:30-39

‘Toen Hij dit sprak, geloofden velen in Hem. 31Jezus dan zeide tot de Joden, die
in Hem geloofden: Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij 32
en gij zult de waar-heid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken. 33 Zij ant-
woordden Hem: Wij zijn Abrahams nageslacht en zijn nooit iemands slaven ge-
weest; hoe zegt Gij dan: gij zult vrij worden? 34 Jezus antwoordde hun: Voorwaar,
voorwaar, Ik zeg u, een ieder, die de zonde doet, is een slaaf der zonde. 35 En de
slaaf blijft niet eeuwig in het huis, de zoon blijft er eeuwig. 36 Wanneer dan de
Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn.

37 Ik weet, dat gij Abrahams nageslacht zijt; maar gij tracht Mij te doden, omdat
mijn woord bij u geen plaats vindt. 38 Wat Ik gezien heb bij de Vader, spreek Ik;
zo doet ook gij, wat gij van uw vader gehoord hebt. 39 Zij antwoordden en zeiden
tot Hem: Onze vader is Abraham.’

De waarheid zal u vrijmaken! Hoe waar is dat! Wij, die Hem mogen kennen. Hij,
de weg, de waarheid en het leven, mogen iedere dag in die vrijheid leven, ook
vandaag! Geniet ervan!

vrijdag 27 febr. Johannes 8:39-47

‘Jezus zeide tot hen: Indien gij kinderen van Abraham zijt, doet dan de werken
van Abra-ham; 40 maar nu tracht gij Mij te doden, een mens, die u de waarheid
gezegd heeft, welke Ik van God gehoord heb, dit deed Abraham niet. 41 Gij doet
de werken van uw vader. Zij zeiden tot Hem: Wij zijn niet uit hoererij geboren, wij
hebben één Vader, God. 42 Jezus zeide tot hen: Indien God uw Vader was, zoudt
gij Mij liefhebben, want Ik ben van God uitgegaan en ge-komen; want Ik ben niet
van Mijzelf gekomen, maar Hij heeft Mij gezonden. 43 Waarom begrijpt gij niet
wat Ik zeg? Omdat gij mijn woord niet kunt horen. 44 Gij hebt de duivel tot vader
en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den
beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer
hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de
vader der leugen. 45 Maar omdat Ik u de waarheid zeg - Mij gelooft gij niet. 46
Wie van u overtuigt Mij van zonde? Als Ik waarheid spreek, waarom gelooft gij Mij
niet? 47 Wie uit God is, hoort de woorden Gods; daarom hoort gij niet, omdat gij
uit God niet zijt.”

Jezus laat hier op bijzondere wijze zien wat de echte beweegredenen zijn van de
farizeeérs en Schriftgeleerden. Zij waren niet uit op waarheidsvinding, maar lieten
zich leiden door andere motieven. Hoe mooi is het als je in deze roerige tijden,
door alles heen vast kan houden aan de Waarheid!

zaterdag 28 febr. Johannes 8:48-51

'‘De Joden antwoordden en zeiden tot Hem: Zeggen wij niet terecht, dat Gij een
Samaritaan zijt en bezeten zijt? 49 Jezus antwoordde: Ik ben niet bezeten, maar
Ik eer mijn Vader, en gij onteert Mij. 50 Maar Ik zoek niet mijn eer; Eén is er, die
haar zoekt en die oordeelt. 51 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, indien iemand mijn
woord bewaard heeft, hij zal de dood in eeuwigheid niet aanschouwen.’

“..indien iemand mijn woord bewaard...”. Hoe mooi is het om met deze woorden
te wor-den aangesproken. Woorden van Jezus die je bewaart in je hart, waar je je
aan vast-houdt, waar je troost uit vindt. Het zijn woorden van Leven!



