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Leesrooster 2025 – 06 1 tot en met 30 juni  2025 

Indien niet anders aangegeven komen Bijbelcitaten uit de NBG51 of uit de Concordante Vertaling 1 

zondag 1 juni Filippenzen 4:8 
'Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al 
wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat;.. 
' 
Bedenk dat, of reken er mee, genoeg om over na te denken. ‘Wat gij van mij , Paulus, gehoord 
en gezien hebt, breng dat in toepassing en de God van de vrede zal met u zijn.’ 

Een positief advies van de apostel Paulus. En wat hebben wij veel via hem mogen ont-

vangen. Een voorbeeld voor ons in woord en daad. 
 
maandag 2 juni Psalm 42:2 
‘Zoals een hert naar beddingen met water smacht, zo smacht mijn ziel naar U, Elohim.’ 
[proeve CV]  
Het Hebreeuwse werkwoord dat hier met ‘smachten’ is vertaald, schetst het beeld van 
een dier dat met de moed der wanhoop naar water zoekt. ‘Beddingen met water’ zijn 
waterplaatsen (zie bijv. Psalm 18:15, Joël 1:20). Maar als er waterplaatsen voorhanden 
zijn, waarom zou een hert daarnaar nog ‘smachten’? Welnu, waterplaatsen zijn van 
levensbelang voor alle dieren, dus ook voor roofdieren. Die laatste categorie kan een 
hert ervan weerhouden bij het water te komen om er veilig zijn dorst te lessen. Dit 
beantwoordt geheel aan de situatie waarin de psalmdichter, David, verkeert. Lees 2 
Samuël 17 maar! David smacht met zijn gehele existentie naar God en Zijn Tabernakel. 
Door zijn vijanden daaromheen is de Tabernakel voor hem weliswaar onbereikbaar, 
maar God klaarblijkelijk niet! Hoe anders is dat voor ons die in Christus zijn! Ook wij, 
omringd door een vijandige wereld, smachten naar Hem. Voor ons echter is geen gang 
naar Tabernakel of Tempel nodig, want Christus woont door het geloof in onze har-
ten!Ef.3:17 Wij zijn verzegeld met Gods heilige geest, met de rotsvaste belofte: wij zullen 
onze Heer en Redder, in één ruk en totaal veranderd, in de lucht ontmoeten! Amazing 
grace!  

 
dinsdag 3 juni Psalm 42:3 
‘Mijn tranen zijn voor mij als brood geworden, dag en nacht, doordat men tegen mij 
zegt, de gehele dag: “Waar is jouw Elohim?”’[proeve CV]  
Wie dag en nacht intens verdriet heeft, laat zijn voedsel staan en heeft als het ware 
reeds genoeg aan zijn tranen. Bij David zijn het de herinneringen aan het verleden, 
toen hij nog ongehinderd in de Tabernakel voor Gods aangezicht kon verschijnen. Dat 
maakt de scherpe tegenstelling met zijn huidige omstandigheden des te pijnlijker. Zijn 
vijanden wrijven extra zout in de wonde door hem voortdurend te sarren met de vraag: 
‘Waar is jouw Elohim?’. Uit het afstandelijke ‘jouw Elohim’ blijkt wel dat Elohim niet hun 
God is. Hij deed immers niets toen onder Zijn ogen Zijn dienaren en Zijn volk wegge-
voerd werden. Was daarmee niet de superioriteit van hun eigen goden bewezen? Om 
met Prediker te spreken: er is dus niets nieuws onder de zon! Dat maakt het liefde- en 
genadevolle geschenk van het geloof dat wij van God mochten ontvangen des te op-
merkelijker!  

 
woensdag 4 juni Psalm 42:3b (1) 
‘Waar is jouw Elohim?’ [proeve CV]  

Dit is in onze tijd een vraag die wij als gelovigen vaak te horen krijgen. Soms lijkt het 

wel alsof men het ons kwalijk neemt dat wij God als God erkennen en Hem op Zijn 
Woord geloven. De Bijbel is immers maar een door mensen verzonnen bundel verhalen? 

 
1 Vertalingen:  

 NCV = Nederlandse Concordante Vertaling (Bron: http://ncv.ebenhaezer.nl/- © 2014 – NCV 
 GES = Geschriften (Bron: http://geschriften.nl/- © 2017) 

 HSV = Herziene Statenvertaling (© 2010/2016 Stichting HSV) 
 NBV = Nieuwe Bijbelvertaling (© 2004 Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap) 

 NBV21 = Nieuwe Bijbelvertaling 2021 (© 2021  Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap) 
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Het zijn weliswaar wijze en mooie woorden, maar of Gód daarvan de bron is? Als God 

Zelf hen het geloof niet geeft, zullen wij dergelijke ongelovigen nooit kunnen overtuigen. 

Dan kunnen wij alleen maar voor onze overtuiging uitkomen. En tóch … God alles in 

allen! Laten wij ons vasthouden aan en verblijden over het patroon van gezonde woor-

den zoals wij die van Paulus gehoord hebben, in geloof en liefde, in Christus Je-

zus!2Tim.1:13 Ongelovigen ontkennen ten diepste de liefde die God heeft uitgedrukt en 
onthuld in onze Heer en Redder, Christus Jezus!  

 
donderdag 5 juni Psalm 42:3b (2) 
‘Waar is jouw Elohim?’ [proeve CV]  
Dit doet sterk denken aan het gelaster dat onze Heer, hangend aan het kruis, over Zich 
heen kreeg. Het waren nota bene de overpriesters, schriftgeleerden en oudsten die zich 
uitputten in beledigingen.Matth. 23:41-43 Hun spot kwam hierop neer: als je de Zoon van 
God bent, waar blijft jouw God dan? Maar stel je eens voor dat jij ook bij dat kruis 
gestaan had. Dan zou je toch sprakeloos zijn geweest en gehuiverd hebben van de 
aanblik van die zwaar mishandelde, bebloede gestalte aan het hout? Zou dezelfde vraag 
ook niet in jouw hoofd opgekomen zijn? Misschien zou je zelfs met de spotters meege-
daan hebben! Laten wij onszelf niet beter achten dan het misselijkmakende publiek bij 
het kruis! Dat publiek bestaat trouwens nog steeds. Wij bekijken nu gelukkig alles ach-
teraf, door de bril van Gods Woord. Wij hebben gelezen wat Paulus schreef, namelijk 
dat wij vanaf nu niemand naar het vlees kennen, ook Christus niet.2Cor.5:16 Paulus heeft 
het niet over Jezus, niet over Jezus Christus, maar over dé Christus. Want God maakt 
het ons in dit opzicht gemakkelijk: want wij zullen Hem straks ontmoeten in Zijn on-
voorstelbare, oogverblindende heerlijkheid. Dank U, Vader, voor die genade!  

 
vrijdag 6 juni Psalm 42:10 
‘Met moord op mijn gebeente hebben mijn benauwers mij versmaad, doordat zij tegen 
mij zeggen, de gehele dag: “Waar is jouw Elohim?”’ [proeveCV]  

Wie gebukt gaat onder onmenselijke omstandigheden en lijdt onder een intens verdriet 

of heimwee kan allerlei psychosomatische klachten krijgen. De psalmdichter ziet er net 

zo grauw uit als zijn omstandigheden, alsof hij in de rouw is. De ellende waarin hij ver 
keert, karakteriseert hij als ‘moord op mijn gebeente’. Zonder gebeente zou het lichaam 

een vormeloze zak pap zijn. Het gebeente is het stevigste deel van het lichaam en ook 

het laatste dat van de mens na zijn begrafenis overblijft. Zonder gebeente zou de mens 

niet kunnen leven. Voor de psalmdichter is Elohim net zo essentieel als zijn gebeente. 

Nu zijn vijanden hem zijn God willen ontnemen, de ruggengraat van zijn bestaan, be-

schouwt hij dat terecht als moord op zijn gebeente. God heeft ons tot mensen met een 

stevige geestelijke ruggengraat gemaakt door Zijn geest in ons woning te laten ma-
ken!Rom.8:9 en 11  

 
zaterdag 7 juni 1 Corinthiërs 13:1  
‘Als ik in de talen van de mensen zou spreken en in die van de boodschappers, maar 
geen liefde heb, dan ben ik galmend koper of een schelklinkende cimbaal geworden!’ 
[proeve CV]  

Liefde (agapê) is een moeilijk te definiëren en veelal verkeerd uitgelegd begrip. Paulus 

laat echter in dit deel van zijn brief de facetten schitteren van het juweel dat liefde is. 

Eén ding is zeker: liefde kan alleen in een relatie bestaan. Zij gaat altijd uit naar de 

ander, zonder aanzien des persoons. Liefde is altijd bedacht op het belang van de ander, 
nooit op het eigen voordeel en belang. De Schrift geeft nog een andere zekerheid: liefde 

kenmerkt God! 1Joh.4:8 Het is onze Heer Jezus Christus– de personificatie van de onzicht-

bare God en Vader– Die dat bewezen heeft. Om onzentwille nam Hij de vorm van slaaf 

aan en tot en met de dood van het kruis bleef Hij Zijn Vader gehoorzaam! Liefde is onze 

gids op de weg die alles te boven gaat. Daarom: ‘de Koning nu van de eonen, de on-

verderfelijke, onzichtbare, alleen wijze God zij eer en heerlijkheid tot in de eonen van 
de eonen! Amen!’ 1Tim.3:16  
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zondag 8 juni Galaten 5:22 
‘De vrucht van de geest is echter liefde, vreugde, vrede, geduld, mildheid, goedheid, 
geloof, zachtmoedigheid, inhouding.’ [NCV]  

Deze kostbare vrucht groeit in ons leven. Het is het werk van de geest. Je kunt deze 

vrucht niet uit eigen inspanningen produceren. Zijn woord werkt in je, Zijn geest ook, 

dat leidt tot toenemende vrucht. De eerste drie zijn meer op God gericht, de tweede 

serie van drie meer op elkaar, op de ander, gericht en de laatste drie meer op jezelf. 

Maar alle aspecten werken uit in alle relaties die we hebben. Samenvattend kun je 

zeggen dat het om de belangeloze liefde van God gaat. Daar zit alles in. ‘Vader, dank 
U, dat U door Uw geest in mij werkt; mag deze vrucht meer en meer groeien.’ 
 
maandag 9 juni 1 Korinthiërs 3:16-17     1 Korinthiërs 6:19-20 
‘Weet u niet, dat u Gods tempel zijt en dat de Geest van God in u woont ? 
Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. 
Want de tempel van God en dat bent u, is heilig!’ 
… 
‘…Weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die 
u van God ontvangen hebt, en dat u niet van uzelf bent? Want u bent gekocht en be-
taald!! 
Daarom verheerlijkt dan God met uw lichaam !!’ Uw lichaam is niet voor hoererij, noch 
letterlijk, noch geestelijk, doch voor de Here en de Here voor het lichaam.’ 

Vliedt de hoererij….elke andere zonde, die een mens doet, gaat buiten zijn eigen li-

chaam  om maar door hoererij bezondigt men zich aan zijn eigen lichaam. 

Bewaar door de Heilige Geest, die in u woont, het goede, dat u is toevertrouwd.2Tim.1:14 

 

dinsdag 10 juni Romeinen 8:14 
‘Want allen, die door de Geest van God geleid worden , zijn zonen van God.’ 
De gezindheid van het vlees (aardse) is de dood, maar de gezindheid van de Geest 
is leven en vrede/ verzoening……vers 6. 
Zo leven wij in een God-vijandige wereld, dat is onze dagelijkse praktijk. 
Rom.8 geeft een beschrijving van de toestand waarin de schepping zich thans bevindt 
en waarin ook wij delen, echter er is Hoop, een totdat…… 
Die hoop is onze en op zijn tijd ook hun redding. Soms weten ook wij niet meer wat en 
hoe te bidden, maar ook dan mogen wij weten, dat de Geest die in ons woont ons daarin 
te hulp komt, met onuitsprekelijke verzuchtingen overeenkomstig de wil van God. 
Zo zijn wij in dit alles meer dan overwinnaars door Hem, Die ons lief heeft. Niets zal 
ons kunnen scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus, onze Here. 
Amen! 
 

woensdag 11 juni Galaten 5 :13-26     
‘Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het 
vlees/aardse zaken, deze praktijken staan tegenover elkander.’ vers 16 

Ónze dagelijkse praktijk. Goed om met elkaar dit hele bijbelgedeelte aandachtig door 
te lezen en tot ons hart te laten spreken. 
Vers 20-21 tegenover vers 22, als vrucht van de Geest, een proces van geestelijke 
groei. 
Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden. 

 
donderdag 12 juni Efeziërs 6:10-20          
‘Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag 

en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.’ vers 13 

Dit gaat over de geestelijke wapenrusting. 
Goed om ook dit bijbelgedeelte in zijn geheel te lezen. 
We leven in een onrustige wereld, een wereld vol geweld, oorlogen, onderdrukkingen. 
De oorlogsindustrieën draaien op volle toeren. Steeds meer oorlogstuig wordt uitge-
dacht en geproduceerd. Daar gaat het om politieke oorlogen, maar er is meer aan de 
hand. Ook op geestelijk terrein worden oorlogen gevoerd, godsdienstige oorlogen. Ook 
op dat terrein gaat men elkaar te lijf, ook in de christenheid helaas. Maar wij zouden 
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anders omgaan, wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar een geestelijke 
strijd met geestelijke wapens en die worden ons door de apostel Paulus hier aangereikt. 
Het is goed om ons dagelijks hiervan bewust te zijn. Dit laatste advies van Paulus gold 
niet alleen de gemeenten in zijn tijd, maar geldt ook ons als gemeente Eben Haëzer in 
Rotterdam. Waarheid, gerechtigheid, evangelie van de vrede/verzoening, langschild 
van geloof (van Jezus), helm van de redding, woord van God. Om te kunnen standhou-
den. Vrede zij u en liefde met geloof van God de Vader en de Here Jezus Christus. vs23 

 
vrijdag 13 juni 2 Korinthiërs 1:8-11  en 2 Korinthiërs 4:7-8 
‘Want wij willen u niet onkundig laten, broeders, van de verdrukking, die ons in Asia 
overkomen is: bovenmate en boven vermogen hebben wij een zware last te dragen 
gehad, zodat wij zelfs aan ons leven wanhoopten; 9 ja, voor eigen besef achtten wij 
ons als ter dood verwezen, opdat wij niet op onszelf vertrouwen zouden stellen, maar 
op God, die de doden opwekt. 10 En Hij heeft ons uit zulk een groot doodsgevaar verlost 
en zal ons verlossen: op Hem hebben wij onze hoop gevestigd, [dat] Hij ons ook verder 
verlossen zal, 11 terwijl ook gij ons te hulp komt met uw voorbede, opdat uit veler 
mond voor de genade, ons geschonken, veelvuldig dank gebracht worde voor ons.’ 
… 
‘Maar wij hebben deze schat in aarden vaten, zodat de kracht, die alles te boven gaat, 
van God is en niet van ons: 8 in alles zijn wij in de druk, doch niet in het nauw; om 
raad verlegen, doch niet radeloos;…’ 

Ups en downs van Paulus. 
In het eerst genoemde hoofdstuk beschrijft hij hetgeen hem overkwam in Azië: 
Een bovenmate zware last, zodat wij zelfs aan ons leven wanhoopten, voor eigen besef 
als ter dood verwezen, echter opdat wij niet op onszelf vertrouwen zouden stellen, maar 
op God, Die de doden opwekt. En Hij heeft ons uit zulk een doodsgevaar verlost en zal 
ons verlossen; op Hem hebben wij onze hoop gevestigd zo schrijft hij verder, onze dank 
voor die genade is aan Hem. En in zijn verdere brief: wij hebben deze schat in aarden 
vaten, zodat de kracht, die alles te boven gaat, van God is en niet van ons: In alles in 
de druk, doch niet in het nauw; om raad verlegen, doch niet radeloos; Vervolgd, doch 
niet verlaten ;ter aarde geworpen, doch niet verloren… vs 7-9 Ook ons kunnen zulke situ-
aties overkomen. Hoe menselijk allemaal. Elders schrijft hij: In elk opzicht en alle din-
gen ben ik ingewijd, zowel in verzadigd worden als in honger lijden, zowel in overvloed 
als in gebrek. Ik vermag alle dingen in Hem, Die mij kracht geeft.Fil.4:12-13 Wat een le-
venservaring. Ook wij leren in onze omstandigheden te rekenen met en op onze he-
melse Vader. 

 
zaterdag 14 juni   Wat genade vermag te doen: 
Romeinen 7:24-25 
‘Ik, ellendig mens ! Denkt u dat ook wel eens van u zelf, als u weer eens in de fout gaat 
? 
Wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood ? 
God zij dank, genade  ! door Jezus Christus onze Here.’ 
1 Korinthiërs 15:9-10 
‘Ik ben de geringste van de apostelen, niet waard een apostel te heten, omdat ik de 
gemeente van God vervolgd heb, 
Maar door de genade van God ben ik, wat ik ben, en Zijn genade aan mij is niet vergeefs 
geweest, want ik heb meer gearbeid dan zij allen, doch niet ik, maar de genade van 
God, die met mij is.’ 
2 Korinthiërs 12:9a 
‘En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich 
eerst ten volle in zwakheid 

‘Om nederig en afhankelijk van God te blijven werd Paulus een doorn in het vlees ge-

geven ( wat die doorn ook mocht zijn). Drie maal hierover gebeden. Gods antwoord : 

Mijn genade is u genoeg! Dank U wel Vader voor Uw genade ook aan mij !!! 
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zondag 15 juni Jakobus 3 
Goed om dit hoofdstuk voor u zelf te lezen. 

Jakobus was een halfbroer van onze Here Jezus. Wat zal er toen veel gesproken en 

geoordeeld zijn over zijn halfbroer Jezus. Voor- en tegenstanders hadden zo hun eigen 

meningen. Vers 8 zegt ons: …de tong kan geen mens bedwingen, zij is een onbereken-

baar kwaad 

vol dodelijk venijn. Met haar loven wij de Here en Vader en met haar vervloeken wij de 
mensen, die naar de gelijkenis van God  geschapen zijn. Dit moet bij broeders niet zo 

zijn. Laten wij dit advies ter harte nemen 
 
maandag 16 juni Romeinen 3:21-22 
[Opmerking vooraf: Het thema van deze week komt uit Romeinen 3:21-30. 

Dit is geen makkelijk gedeelte en ook is deze overdenking wat langer dan gebruikelijk. Toch zou ik het op 
prijs stellen wanneer u het wilt lezen. Mocht u er vragen over hebben, stuurt u deze dan naar mededelin-

gen@ebenhaezer.nl en zet in het onderwerp vraag over het leesrooster, dan komt het bij mij terecht] 
   

‘Thans is echter, los van wet, gerechtigheid van God openbaar geworden (waarvan ge-
tuigd wordt door de wet en de profeten), 22 een gerechtigheid echter van God door het 
geloof van Jezus Christus, voor allen en op allen die geloven.’ 
De apostel begint de brief aan de Romeinen met een geweldig goed bericht: ‘Want ik 
schaam me het evangelie niet, want een kracht van God is het, tot redding voor allen 
die geloven, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek. 17 Want Gods gerechtigheid 
onthult zich daarin, uit geloof tot geloof, zoals geschreven staat: "De rechtvaardige nu 
zal uit geloof leven."’Rom. 1:16-17  
Dit goede bericht wordt helaas niet door de meeste mensen aangenomen en in praktijk 
gebracht, constateert de apostel. Zij bedrijven allerlei onrechtvaardigheid en oneerbie-
digheid, verkondigen onwaarheden die de waarheid geweld aan doen. Zij ontkennen 
het bestaan van God als Schepper en vereren afgodsbeelden van dieren en sterfelijke 
mensen. Zij leven zich uit in vleselijk genot en moedigen dit bij anderen aan en worden 
gedreven door begeerte, jaloezie, moord en allerlei kwade praktijken.vgl.Rom.1:18-32  Uit-
eindelijk spreekt Paulus uit: "Niemand is rechtvaardig, zelfs niet één. Niemand is er die 
begrijpt. Niemand is er die God uitzoekt”. Rom.3:11 

Na deze vaststelling pakt de apostel de draad weer op van het goede bericht, dat het 
evangelie redding uitwerkt en gerechtigheid én dat het kracht van God is door geloof! 
Hoe dat gebeurt, wordt in de bovenstaande tekst uit Rom. 3:21-22 duidelijk gemaakt: 
Gods gerechtigheid wordt onthuld door het geloof van Jezus Christus voor allen en is 
op allen die geloven! Dit goede bericht is het thema voor deze week. Daarover de ko-
mende dage dus meer.   
 

dinsdag 17 juni Romeinen 3:22-23 

‘Er is immers geen onderscheid, 23 want allen zondigen en lijden gebrek aan de heer-

lijkheid van God.’ 
Nu de apostel in de voorgaande twee hoofdstukken heeft vastgesteld dat ‘niemand 
rechtvaardig is, zelfs niet één’, kan hij zich weer richten op het goede bericht, dat het 
op een bijzondere manier toch mogelijk is voor een mens om rechtvaardigheid te ver-
krijgen en dat hij zodoende weer tot God kan naderen en dat God met ons kan omgaan. 
Er moet alleen een groot obstakel verwijderd worden. Gods eigen rechtvaardigheid mag 
hierbij niet in het geding komen.  
De zonden van mensen verdwijnen niet zo maar wanneer God het ‘door de vingers zou 
zien’. Net zoals menselijke rechtspraak niet ‘recht’ zou zijn, wanneer tegenover de over-
treding en misdaad geen daarvoor geldende wettelijke bestraffing zou worden uitgesp-
roken, is dat zeker ook het geval voor God, uit Wie alle rechtspraak zijn oorsprong 
heeft. Het rechtsgevolg van God is, dat de zonden, de misdaden en overtredingen van 
mensen de dood verdienen!Rom. 1:32 De zonden van alle mensen uit het verleden, in het 
heden en de toekomst wachten nog op het gevolg van Gods rechtspraak. Uitstel is geen 
afstel,  anders zou het Gods rechtvaardigheid aantasten.  

 
 
 

mailto:mededelingen@ebenhaezer.nl
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woensdag 18 juni Romeinen 3:23-24 
‘…want allen zondigen en lijden gebrek aan de heerlijkheid van God, 24 en worden om niet 
gerechtvaardigd in Zijn genade, door de vrijkoping die in Christus Jezus is,…’ 
Gisteren stonden wij er even bij stil dat Gods rechtvaardigheid niet in het geding kan en 
zal komen. Dan zou immers alles tot wanorde en volkomen mislukking gedoemd zijn. Dan 
zou er geen verschil meer zijn tussen leugen en waarheid, tussen goed en kwaad tussen 
rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid. Dan rijst de vraag hoe het mogelijk is dat mensen 
‘gratis’ (om niet) gerechtvaardigd worden in Zijn genade. Ziet God dan toch alle zonden en 
krenkingen en overtredingen door de vingers? Is dan Gods rechtvaardigheid eigenlijk geen 
onrechtvaardigheid? Hoe is dat dan uit te leggen? 
Afgelopen maandag begonnen we met het goede bericht: ‘Want ik schaam me het evan-
gelie niet, want een kracht van God is het, tot redding voor allen die geloven’.Rom.1:16  We 
eindigden toen met de uitspraak: ‘Gods gerechtigheid wordt onthuld door het geloof van 
Jezus Christus voor allen en is op allen die geloven!’  
Gods Zoon, Jezus Christus, Die onze Heer is, staat in alles centraal; zeker ook bij de vraag 
over Gods gerechtigheid. Zijn geloof en Zijn bloed dat voor iedereen vloeide, was nodig 
om Gods rechtvaardigheid te tonen. Zijn bloed, dat spreekt over Zijn lijden, was voor de 
mens ‘om niet’ (kosteloos). Voor God en Zijn Zoon kostte het alles, want het kruis was de 
vloek Deut.21:23 en de veroordeling voor de Zonde, die op de Zoon neerdaalde in schande en 
duisternis en volkomen verlatenheid in die zwarte, zware uren aan het kruis.  
Hij Die geen zonde kent, maakt God tot zondeoffer voor ons, opdat wij zouden worden: 
Gods gerechtigheid in Hem. 2 Kor.5:21  
Dit beantwoordt de vraag over Gods gerechtigheid en de kracht van Gods redding wanneer 
Hij ons rechtvaardigt die geloven. 

 
donderdag 19 juni Romeinen 3:25 
‘24 en worden om niet gerechtvaardigd in Zijn genade, door de vrijkoping die in Christus 
Jezus is, 25 Die God voor zich plaatste als zoendeksel door het geloof in Zijn bloed, tot 
bewijs van Zijn gerechtigheid, vanwege het voorbijgaan aan de gevolgen van de zonde’ 

God sprak tijdens de uittocht uit Egypte veel tot Mozes. Er was een bijzondere ontmoe-

tingsplaats door God uitgekozen om met Mozes te spreken; dat was het verzoendeksel op 

de ark van het getuigenis. ‘En Ik zal Mij daar aan een afspraak met jou houden, en Ik 

spreek met jou vanaf het beschermdeksel, van tussen de twee cherubim die boven de kist 

van het getuigenis zijn, al wat Ik jou zal opdragen voor de zonen van Israel.’ Ex.25:22   
Het gedeelte uit Rom. 3:25 wijst hiernaar terug. Het gouden verzoendeksel of bescherm-
deksel was de plaats waar toen het bloed gesprenkeld moest worden van de offerdieren in 
de godsdienst van Israël. 
Nu stelt God, in de plaats van dit gouden deksel, Christus’ geloof voor ogen en Zijn bloed, 
wat onze bescherming is. Het is tegelijk de aantoning van Gods gerechtigheid, vanwege 
het voorbij laten gaan van het bestraffen van zonde in het verleden die God had verdragen, 
totdat de tijd van de kruisiging aangebroken was.  
Alleen het geloof in het bloed van Christus Jezus kon voor ons de straf opheffen. Het bloed 
van de offerdieren was volstrekt onvoldoende daarvoor. Ook is het geloof in Christus’ bloed 
voor het heden de aantoning van Gods gerechtigheid, wanneer Hij hen rechtvaardigt die 
uit het geloof van Jezus zijn. 
Het bloed van Jezus Christus alleen, los van elk mensenwerk, is de enige basis voor Gods 
gerechtigheid om ons te rechtvaardigen door het geloof in Zijn bloed.   
 
vrijdag 20 juni Romeinen 3:25 
‘…door het geloof in Zijn bloed,…’ 
Gisteren overdachten wij onze rechtvaardiging door het bloed van Christus aan het kruis. 
Zijn bloed spreekt voor ons bovendien over Zijn lijden. Het volmaakte werk van Christus 
voor onze redding werd volbracht op Golgotha en Hij werd opgewekt vanuit de doden door 
de heerlijkheid van de Vader. Wanneer wij nadenken over de kruisiging en Zijn lijden, kon 
het weleens zo zijn, dat wij Zijn gehoorzaamheid niet helemaal beseffen. Christus was 
meer dan alleen een mens die in Bethlehem werd geboren en op Golgotha stierf. Hij was 
ook zonder zonde en werd op grond van onze onrechtvaardigheid en onrechtvaardige 
rechtspraak veroordeeld. Dat maakt ook deel uit van Zijn lijden. Bovendien gaf Hij al Zijn 
hemelse heerlijkheid prijs om ons te redden.  
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Als beeld van de onzichtbare God en als eerstgeborene van heel de schepping gaf Hij in 
gehoorzaamheid alle macht en majesteit op, die Hij bezat in de vorm van God zijnde. In  
plaats daarvan ging Hij als mens de weg van vernedering en vervloeking, die de dood aan 
het  kruis met zich meebracht. Hij, de Zoon van Gods liefde, ging die weg in gehoorzaam-
heid, samen met Zijn God en Vader. Dát maakt Zijn bloed dat voor ons vloeide zo kostbaar. 
Dit alles is dan ook de uitdrukking van Gods onmetelijke liefde en de kennis overstijgende 
liefde van Christus voor ons.       
      
zaterdag 21 juni Romeinen 3:27 
‘Waar is dan het roemen? Het wordt uitgesloten. Door welke wet? Van werken? Zeker niet, 
maar door de wet van geloof.’ 
Jezus Christus lette niet op Zijn eigen belang, maar op ons belang. Hij was nederig en liet 
Zich niet voorstaan op Zijn  afkomst als Zoon van God. Men kende Hem als de zoon van 
een timmerman. Hij had geen miljoenen volgers, zoals de ‘influencers’ van onze tijd. Zijn 
volgelingen waren merendeels uit op hun eigen belang, om hun zieken te laten genezen, 
zelfs doden werden opgewekt en er werd brood uitdedeeld aan vier- en vijfduizend volgers. 
Wat Hij deed tijdens Zijn aardse leven was dienen en geven; niet heersen en streven naar 
invloed en macht. Wat ons geloof betreft meent menigeen, dat er ‘eigen’ geloof nodig is 
om gered te worden. Gods woord stelt echter duidelijk dat alleen het geloof van Jezus 
Christus ons rechtvaardigt en redt.  
Hiermee begonnen wij deze week ook.Rom.3:22 De gezindheid van ChristusFil. 5-8 bestaat uit 
gehoorzaamheid en nederigheid. Voor ons is belangrijk, dat we beseffen dat wij kinderen 
van het licht zijn en volgens die richtlijn wandelen Ef. 5:8  en toetsen wat de Heer welgevallig 
is. Wandelend als wijzen en niet als onwijzen, die in opgeblazenheid en eigen waan de 
onvruchtbare werken van de duisternis uitwerken. vgl. Ef. 5:11-15  
‘Uit Hem is het echter dat jullie in Christus Jezus zijn, Die voor ons wijsheid van God is 
geworden, en gerechtigheid en heiliging en vrijkoping, 31 opdat het is zoals geschreven 
staat: "Wie roemt, laat hij roemen in de Heer!" 1 Kor 15:30-31 

 

zondag 22 juni Romeinen 8:28-29 
‘Want wij rekenen dat een mens gerechtvaardigd wordt door geloof, … 
Deze week hebben we stilgestaan bij de rechtvaardiging door het geloof. Gelovigen uit de 
natiën ontvangen dit door het geloof van Jezus Christus. Voor Joodse gelovigen uit de 
Besnijdenis is het uit het geloof. Rom.3:30  Voor beide groepen gelovigen is het bloed van 
Christus het kanaal.  
De gelovigen uit de Besnijdenis hadden een bescherming ontvangen in hun godsdienst 
tegen de straf voor de zonden. Dat was, kort gezegd, door het bloedoffer van dieren op 
het verzoendeksel. De zonden werden tijdelijk vergeven, maar verdwenen daardoor niet; 
alleen de veroordeling en de straf voor die zonden werd uitgesteld.  
Gelovigen uit de natiën worden gerechtvaardigd door het bloed van Jezus Christus en Zíjn 
geloof.  
Het belangrijkste punt uit dit Bijbelgedeelte is eigenlijk niet eens onze rechtvaardiging, hoe 
heerlijk ook, maar Gods gerechtigheid! Het bloed van Christus is het antwoord op de Zonde 
en rechtvaardigt God om de Rechtvaardiger te zijn van allen die van het geloof van Jezus 
zijn.        
Daarom mogen wij ook van harte aannemen dat ‘er dus nu geen veroordeling is voor allen 
die in Christus Jezus zijn’. Rom.8:1   

   
maandag 23 juni 1 Korinthiërs 8:5-6 
’ 5 Ook al zijn er zogenaamde goden in de hemel of op aarde – en zo zijn er immers heel 
wat goden en heren –, 6 wij weten: er is één God, de Vader, uit wie alles is ontstaan en 
voor wie wij zijn bestemd, en één Heer, Jezus Christus, door wie alles bestaat en door wie 
wij leven.’ [NBV21] 
Paulus ontkent niet dat er andere goden en heren waren. De volken hadden hun goden en 
hun heersers. Maar God is het die overal boven staat, boven de geestelijke machten die 
de volken onterecht hun god noemde en de overheden die God heeft aangesteld. Voor ons 
is er daarom maar één God. Maar, Hij is niet alleen onze God, Hij is de Vader, onze Vader. 
Het is bijzonder dat wij bij die grote God mogen horen, bij Zijn familie. Deze week zullen 
we kijken naar verschillende teksten waarin dat naar voren komt, maar zo mag je vandaag 
naar jezelf kijken, als kind, zoon/dochter van de grote God die overal boven stond.  
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dinsdag 24 juni 2 Korinthiërs 1:2-4 
‘Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. 
 3 Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader die zich over 
ons ontfermt, de God die ons altijd troost 4 en ons in al onze ellende moed geeft, zodat 
wij door de troost die wijzelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kun-
nen geven.’ [NBV21] 
Dat God onze Vader is betekent ook dat we bij Hem mogen horen, en een liefdevolle 
band met Hem hebben. Hij is het die zich over ons ontfermt. En wat we ook meemaken, 
welke ellende we ons ook in bevinden, Hij geeft ons moed, Hij troost. Dat deed hij bij 
Paulus in alles wat hij meemaakte – en hij maakte veel mee. En zo doet God dat ook 
voor ons. Daar mag je vandaag op bouwen. 
 
woensdag 25 juni 2 Korinthiërs 6:16-18 
’ 16 Wat heeft de tempel van God met afgoden te maken? Wijzelf zijn de tempel van de 
levende God, zoals God heeft gezegd: ‘Ik zal bij hen wonen en in hun midden verkeren, 
Ik zal hun God zijn en zij mijn volk. 17 Daarom zegt de Heer: Ga weg bij de ongelovigen, 
zonder je van hen af en raak niets aan dat onrein is. Dan zal Ik jullie aannemen 18 en 
jullie Vader zijn, en jullie mijn zonen en dochters – zegt de almachtige Heer.’’[NBV21] 
De andere volken kenden ook hun goden, die hun aanbidding opeisten en offers vroe-
gen, terwijl dat God toekwam. Machten en krachten, die mensen van God weg wilden 
houden. God staat daar tegenover, heeft ons uit hun macht bevrijd, en nu mogen we 
bij Hem horen en Hem onze vader noemen. Maar dat betekent dat we die afgoden ook 
niet meer moeten opzoeken. In Paulus’ dagen betekende dat ook dat je soms beter 
ongelovigen kon mijden. Als je met hen zaken wilde doen of onder hen mengde, dan 
werd van je verwacht dat je meeging naar de tempel of meedeed aan de festivals. Maar 
wij mogen onderdeel zijn van Gods familie, en ons aan Hem toevertrouwen en aan Hem 
wijden. 
 
donderdag 26 juni Efeziërs 1:3-6 
’3 Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemels-
feren, in onze eenheid met Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft geze-
gend. 
4 In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons uitgekozen 
om heilig en zuiver voor Hem te staan, en vol liefde 5 heeft Hij ons naar zijn wil en 
verlangen voorbestemd om door Jezus Christus zijn kinderen te worden, 6 tot eer van 
de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon.’ [NBV21] 
Gods verlangen was altijd al dat Hij een familie zou vormen met daarin mensen. Zo 
heeft hij ook de gemeente van tevoren al gezien, gekozen, gezegend. En, staat er bij, 
vol liefde. Hij heeft ons erbij gewild, ernaar verlangd dat we bij Hem zouden horen. Hoe 
bijzonder wat God voor ons gedaan heeft. Ja, Zijn eer en de grootheid van Zijn genade 
zullen afstralen van ons, als we eenmaal bij Hem zullen zijn. Daar mogen we vandaag 
al naar uitkijken. 
 
vrijdag 27 juni Efeziërs 2:14-18 
’ 14 Want Hij is onze vrede: Hij heeft met zijn dood Joden en niet-Joden verenigd, de 
muur van vijandschap, die hen scheidde, afgebroken 15 en de wet met zijn geboden en 
voorschriften buiten werking gesteld, om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te 
scheppen. Zo bracht Hij vrede 16 en verzoende Hij door het kruis beiden in één lichaam 
met God, door in zijn lichaam de vijandschap te doden. 17 Vrede kwam Hij verkondigen 
aan u die ver weg was en vrede aan hen die dichtbij waren: 18 dankzij Hem hebben wij 
allen door één Geest toegang tot de Vader.’ [NBV21] 
Ooit waren wij, als niet-Joden, ver bij God vandaan. Geen hoop, zonder Hem in de 
wereld. We waren zoekende, tot Christus kwam en vrede verkondigde. De verschillen 
tussen de Joden en ons niet-Joden, de vijandschap tussen ons, werd weggenomen, en 
er is een nieuwe groep gevormd, een nieuwe mensheid. Daarin vallen verschillen weg, 
en horen we allemaal bij elkaar en bij Christus. En waar God vroeger ver weg leek, 
onbereikbaar voor de andere volken, zo kunnen we nu gewoon, dagelijks, bij onze Vader 
komen. Dat waarderen we misschien niet altijd zo, maar sta er vandaag eens bij stil, 
dank onze Vader daarvoor. 
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zaterdag 28 juni Efeziërs 2:19-22 
’ 19 Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heili-
gen, en huisgenoten van God, 20 gebouwd op het fundament van de apostelen en pro-
feten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. 21 In Hem vormt het bouwwerk één 
geheel en groeit het uit tot een tempel die gewijd is aan de Heer, 22 in wie ook u samen 
opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn Geest.’ Efe 2:19-22 [NBV21] 
God was vanaf het begin op zoek naar de mensen, om ze bij Zijn familie te voegen, en 
met hen te wonen. In de hof wandelde Hij dagelijks met de mensen, maar daarna was 
er afstand. In een tempel konden mensen dichterbij komen, en was God weer onder de 
mensen, maar ook dat ging mis, en God verliet de tempel. Maar nu, door wat Christus 
gedaan heeft, is er een nieuwe tempel ontstaan, een nieuwe plek om te wonen voor 
God: in ons midden. God woont weer bij ons, bij Zijn mensen! Daar mogen we vandaag 
bij stilstaan, God die in ons, in jou woont. Wat wordt ons leven dan bijzonder! 
 
zondag 29 juni Efeziërs 5:1-2,6-8 
’ 1 Volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die Hij liefheeft, 2 en ga de weg van 
de liefde, zoals Christus deed, die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft 
als offer, als een geurige gave voor God. 
… 
6 Laat u door niemand met loze woorden misleiden, want wie God ongehoorzaam is, 
wordt getroffen door zijn toorn. 7 Gedraag u dus niet zoals zij, 8 want eens was u duis-
ternis maar nu bent u licht, nu u de Heer toebehoort. Ga de weg van de kinderen van 
het licht.’  [NBV21] 
Zo vader, zo zoon. Dus, als kinderen van onze Vader, God, mogen we Hem navolgen. 
Hij heeft ons liefde laten zien. Wij zouden dan de weg van de liefde gaan, achter onze 
oudste broer, Christus aan. Dat is de weg van de kinderen van het licht, in een verder 
duistere wereld. Daar mogen we ons over verblijden, maar we zouden ook waakzaam 
zijn, ons niet laten misleiden, en niet mee gaan met anderen, die God niet kennen. 
Laten we onze ogen gericht houden op Hem, dan houden we koers en wandelen we in 
Zijn voetstappen.  
 
maandag 30 juni Mattheüs 8:24 
‘En zie, er kwam een grote onstuimigheid op de zee, zodat de golven over het schip 
sloe gen; maar Hij sliep’ 
Wanneer de Heer samen met Zijn discipelen in een schip het meer van Galilea op gaat, 
ontstaat er plotseling een storm met zulke hoge golven, dat die het schip bedreigen. In 
Marcus 4:38 lezen we, dat de discipelen tegen Hem zeggen, omdat Hij sliep (dutte): 
“Leraar, bekommert U zich er niet om dat wij vergaan?” Vervolgens spreekt de Heer 
twee woorden tegen de wind en de zee en er komt een grote kalmte. Als er geen storm 
was geweest, had Hij deze uiteraard niet tot rust kunnen brengen. Maar Hij gebruikte 
de storm om Zijn discipelen erover te laten nadenken Wie Hij is! Hij wil Zijn almacht, 
Zijn liefde, genade en redding bekend maken. De Heer wás er voor Zijn discipelen en 
Hij zál er voor Zijn volk zijn om stormen tot zwijgen te brengen!  
 
 


